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Voorwoord van de voorzitter 
 

Voor u ligt het 32ste jaarboek van Heemkundekring ‘Het Land van Gastel’. 
  

Het samenstellen van het jaarboek betekent ieder jaar weer een krachtsinspanning voor 
de Redactiecommissie. Ook dit jaar hebben Kees Rademakers, Frans van Merriënboer, 
Richard Tak en Andrien Schijvenaars zich ingespannen om de editie van vorig jaar in 
kwaliteit te overtreffen. Zoals u ziet zijn ze daar ruimschoots in geslaagd. Mede door het 
correctiewerk van Maria Mulders is het taalkundig niveau ook weer gestegen.  
 

Steeds weer dienen zich heel diverse onderwerpen aan voor toekomstige uitgaven van 
ons jaarboek. Het redigeren van een jaarboek, dat het moet hebben van kwalitatief goede 
artikelen, neemt veel tijd in beslag. Gegevens moeten worden geverifieerd en uitgewerkt. 
Soms is het monnikenwerk, maar de vreugde en voldoening zijn enorm als er een 
prachtig jaarboek voor je ligt. 
  

Heemkundekring ‘Het Land van Gastel’ heeft het afgelopen jaar veel activiteiten ont-
plooid: exposities in ons dorpsmuseum, een dagexcursie en wederom een geslaagd 
Jet&Jan-seizoen. Hier past een speciaal woord van dank aan mevrouw Kop-Speek, die 
zich vanaf het prille begin met verve heeft ingezet voor het Jet&Jan-educatieproject. 
Voortschrijdende leeftijd dwingt haar af te zien van verdere deelname aan deze activiteit.  
 

Hoewel een voorwoord geen dankrede mag worden, dient de bouwploeg niet onvermeld 
te blijven. Jos Kepers, Jan van Eekelen, Nol van Poeijer en Andrien Schijvenaars hebben 
de renovatie van de ‘Heiligenkamer’ voortvarend ter hand genomen. Wij hoeven in de 
loop van komend jaar de bezoekers niet meer in het keukentje te ontvangen. Zij kunnen 
dan terecht in de ‘Heiligenkamer’, die dan tevens de functie krijgt van ontvangstkamer, 
lees- en studiezaal en vergaderzaal. 
 

We zijn de leden, die het mogelijk maken dat we al deze activiteiten organiseren, veel 
dank verschuldigd. Wanneer u wilt toetreden tot één van de commissies van onze 
heemkundekring, wordt u daartoe van harte uitgenodigd. 
 

Dit jaarboek vormt een mooie afsluiting van de activiteiten van dit kalenderjaar. 
 

Ik wens u veel leesplezier met het Jaarboek 2015!  
 

Leo van Leengoed 
Voorzitter 
 

Ten geleide van de eindredacteur 
 

‘Lieux de Mémoire’ van Willem Vervoort 
Vorig jaar hebben wij een begin gemaakt met deze rubriek, waarin een oud-Gastelaar zijn 
of haar herinneringen ophaalt aan vervlogen Gastelse tijden. Vorig jaar waren we in de 
gelegenheid een hoofdstuk uit het boek ‘Grond’ van Jan-Hendrik Bakker te ‘lenen’ om 
op deze wijze Maria Mulders te laten vertellen over het Gastel van haar jeugd. In deze 
editie krijgt Willem Vervoort, die in zijn jonge jaren woonachtig was op boerderij ‘Het 
Slot’, de gelegenheid zijn herinneringen aan deze bijzondere plek aan ons te vertellen. 
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Ons lid Jan Laros, bevriend met een zoon van Willem, troonde deze zomer de 92-jarige 
Willem mee naar ons museum. Willem had een schrift meegebracht waarin hij zijn 
mémoires had opgeschreven. Hij had er geen bezwaar tegen dat wij die handgeschreven 
tekst zouden overtikken en opnemen in ons Jaarboek. Zonder overdrijving kunnen we 
stellen dat we met deze bijdrage een pareltje aan onze dorpsgeschiedenis hebben kunnen 
toevoegen. 
 

Religieus erfgoed: De Cisterciënzers 
Frans van Merriënboer heeft een fijne neus waar het de geschiedenis van Oud en Nieuw 
Gastel betreft. Kwam twee jaar geleden het Markiezaat aan de orde, nu is het de beurt 
aan een wellicht nog gezichtsbepalender element in de Gastelse historie. De Cisterciën-
zers uit Bornem hebben eeuwenlang een grote stempel gedrukt op de Gastelse 
gemeenschap. In een boeiende beschrijving geeft hij een overzicht  van die geschiedenis, 
die overigens niet alleen van invloed is geweest op ons dorp alleen, maar ook op een 
aantal dorpen in onze nabije omgeving.  
 

Een vergeten oorlog? De Oostenrijkse Successieoorlog en Gastel 
Vorig jaar stonden in het jaarboek de Eerste en Tweede Wereldoorlog centraal. De 
Tweede Wereldoorlog komt ook in dit boek aan de orde, maar daarover later meer. 
Richard Tak vond bij het graven in de geschiedenis  van Oud en Nieuw Gastel in de 
periode rond 1740 opmerkelijk veel meldingen over ernstige inbreuk op het leven van 
alledag. Het bleek dat vlak bij Gastel echte oorlogshandelingen plaats vonden. In 1747 
vonden zowel het Beleg van Bergen op Zoom als het Beleg van Steenbergen plaats. In 
onze contreien waren heel erg veel troepen gelegerd en die moesten worden voorzien 
van leeftocht voor zowel mens als dier. Bij het lezen van de bijdrage van Ricard Tak zult 
u beseffen, dat we meer dan eens zijn getroffen door oorlogsgeweld. 
 

Het Schotboek van 1730 
In de voorgaande bijdrage konden we lezen over Oud en Nieuw Gastel ten tijde van de 
Oostenrijkse Successieoorlog. Hoe Gastel er toen uitzag, wie de Gastelaren van destijds 
waren  en  waar ze woonden, is terug te vinden in het Schotboek van 1730. In een bijdrage 
van Frans van Merriënboer krijgen we een inkijk in de Gastelse gemeenschap van dat 
moment door dit bijzondere boek, waarin is vastgelegd hoeveel belasting de Gastelaren 
moesten betalen.  
 

De betekenis van Vlekke voor Stampersgat 
Jan Frederik Vlekke heeft een grote invloed gehad op het leven van Stampersgat, maar 
ook op dat van Gastel. Door de wijze waarop hij zijn bestuurderskwaliteiten en sociale 
inzichten inzette, is hij van grote invloed is geweest op heel veel facetten van het dagelijks 
leven. Johan van Merriënboer, zoon van Frans van Merriënboer en werkzaam als onder-
zoeker bij het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis van de Radboud Universiteit in 
Nijmegen, heeft zich verdiept in leven en werk van deze belangwekkend figuur. Hij 
schreef een tweetal bijdragen voor dit jaarboek: Suikeroom van Stampersgat; fabrieks-
directeur-schoolmeester Jan Frederik Vlekke. In zijn tweede bijdrage: Pastoor-Burge-
meester 1-2, werpt hij een licht op een controverse over de komst van een meisjesschool, 
die wij – bezien door de bril van 2015 – wel heel bijzonder vinden.  
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Hoofdrolspelers waren er veel in dit drama: Vlekke, burgemeester Mastboom, de 
bisschop van Breda en pastoor Van Aalst van de Gastelsche parochie. Lees de 
ontknoping!  
 

Pater van Keep in de Congo 
Richard Tak voegt met zijn bijdrage een nieuw hoofdstuk toe aan de verslaglegging van 
Gastels religieus erfgoed. Witte Pater Pau van Keep ging al op jonge leeftijd naar Afrika 
en zette zich daar op indrukwekkende wijze in voor de ontwikkeling van de bewoners 
van oostelijk Congo. Hij kwam af en toe naar Nederland, maar zijn hart lag in Afrika. 
Zijn laatste levensjaar wordt op een indringende en tegelijkertijd respectvolle manier 
beschreven door zijn collega Pater Van der Laak.   
 

Dagen om nooit te vergeten 
De Tweede Wereldoorlog zal door de ouderen onder ons worden herinnerd als een zeer 
aangrijpende tijd. We hebben dat zeker ook kunnen lezen in het Jaarboek 2014.  
Dat een beschrijving van een ingrijpende periode in een mensenleven – zoals verplichte 
tewerkstelling in Duitsland – ook een humoristisch tijdsdocument kan opleveren, laat 
Janus Lambregts zien. Zijn herinneringen werden door zijn zoon René bewerkt tot een 
bijdrage, die hij als eerbetoon aan zijn vader opdraagt. Wederom een prachtig document, 
geschreven in het Gastels dialect van die tijd.  
 

Oud Gastel Jaarblad 
Natuurlijk kent u dit jaarblad niet. Richard Tak heeft het speciaal voor ons samengesteld. 
Hij heeft al een reeks jaarbladen klaar en nog meer in voorbereiding. De redactie van onze 
heemkundekring beraadt zich op plannen om dit blad een grotere verspreiding te geven.  
 

Oud?...... de Duvel is Oud en andere vaste rubrieken 
Zoals elk jaar krijgt u een overzicht van de oudste inwoners van Oud Gastel. Tevens vindt 
u achter in het jaarboek een activiteitenoverzicht 2015, een informatieblad over onze 
heemkundekring met daarin een overzicht van de samenstelling van de verschillende 
commissies en tot slot de ledenlijst. 
 

Maria Mulders is onze corrector 
Onze voorzitter vertelde in zijn voorwoord, dat we nu ook de beschikking hebben over 
een echte corrector. Maria Mulders vond het wenselijk – na het lezen van het artikel ‘Het 
licht op de Jagersweg’ in Jaarboek 2014, waarin zij zelf de hoofdrol speelde – om een 
corrector te tekst te laten controleren. Als journaliste heeft zij daarin veel ervaring; zij  
bood aan om dit werk voor ons te doen. De redactie heeft dankbaar gebruik gemaakt van 
haar aanbod.  
Wij kunnen u zeggen dat haar correctiewerk heeft bewezen dat er altijd tikfouten, 
taalfouten, stijlfouten e.d. over het hoofd worden gezien. Wij zijn ervan overtuigd dat 
haar inzet de kwaliteit van ons jaarboek verder heeft verhoogd.  
 

Kees Rademakers 
Eindredacteur 
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Het levensverhaal van Willem Vervoort 
 
Een bijdrage van Willem Vervoort 
 

Inleiding 
In de serie ‘Lieux de Mémoire’ volgt hieronder het levensverhaal van Willem Vervoort, 
geboren als boerenzoon op boerderij ‘het Slot’, gelegen aan de Slotstraat in Oud 
Gastel. Zijn herinneringen aan Gastel worden door hem zelf verteld en ze zijn ook 
door hem zelf in een speciaal schrift opgeschreven. Hij verkeert nog steeds in goede 
gezondheid en woont nu in Bladel. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De voorgeschiedenis 
Het was een broeierige, zwoele dag. Er dreigde onweer en de boeren smachtten naar wat 
regen. Het land was te droog om knolgroen te zaaien en daarvoor was het hoog tijd want 
dat moest voor 10 augustus gezaaid zijn.  
Op de boerderij ’t Slot was het erg druk. Men had de rogge binnen en ze waren aan het 
haver maaien. Koos de boer met de grote knecht Jan Tak, bijgenaamd Jan van de Bazaar, 
met het kleine knechtje Merijn van Zundert, bijgenaamd de Rat en de meid Kee Broos, 
bijgenaamd Kee Pin. Ze hadden toen zowat allemaal een bijnaam; zo heette mijn vader 
de Slotboer. Ze waren druk bezig. De Slotboer en de Bazaar maaiden de haver en de Rat 
en Kee Pin bonden de schoven bij elkaar en moesten die op hopen zetten.  
Maar bij de boer ging het niet van harte. Hij was er niet bij met zijn gedachten. Hij wist 
dat er die dag waarschijnlijk iets groots te gebeuren stond. Hij zou misschien vader 
worden. ’s Morgens had zijn vrouw al wat weeën gehad, dus het kon vandaag 9 augustus 
1923 nog gebeuren. Terwijl hij er niet aan dacht, werd er in de verte al geroepen dat hij 
naar huis moest komen, want er moest een dokter komen. 
 

Boerderij 'Het Slot' in Oud Gastel. 
Willem Vervoort heeft er gewoond tot 1949 
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Maar voordat het zover was, even wat vooraf. De boerderij ‘Het Slot’ genaamd, had die 
naam te danken aan het feit, dat daarvoor het kasteeltje ‘Slot Grimhuizen’ had gestaan.  

Dat was in de 19de eeuw 
afgebroken en daar was 
een boerderij op gebouwd, 
die in eigendom is geko-
men van de Maatschappij 
van Welstand. Deze maat-
schappij, die in 1822 was 
opgericht, had tot doel het 
protestantisme in Brabant 
wat leven in te blazen. 
Zoals het er toen voor-
stond, zou dit helemaal 
verkommeren. De kleine 
kerkjes, die er na 1813 
gesticht waren, zouden 
helemaal verwaarlozen en 
hun predikanten waren 
dan ook werkeloos gewor-
den en aan de armen 
overgeleverd. Toen heeft 
die maatschappij overal in 
Brabant en in het land van 
Maas en Waal boerderijen 
en landerijen aangekocht 
met geld dat door 
donateurs van boven de 
rivieren bijeen gebracht is. 
Het was ook de bedoeling, 
dat de pachters van die 
boerderijen die kerkjes 

moreel en financieel zouden steunen. Als ze dat niet deden, konden ze van de boerderij 
afgezet worden, wat in de loop der jaren ook gebeurd is. Hierover genoeg, want daar kan 
alleen al een verhaal  over geschreven worden.  
 

Wie woonde op de boerderij ‘het Slot’? Ene Adrianus Oostdijk, die was getrouwd met 
Kee Geleijns. Deze Oostdijk overleed op jonge leeftijd en liet een vrouw met een klein 
meisje achter. Dat was voor die tijd een hachelijke zaak, alleen op zo’n boerderij met een 
klein meisje. In Etten woonde toen ter tijd een zekere Theo Willem van Eekelen, die met 
zijn tweede naam werd genoemd, dus Willem. Die werd weduwman, doordat zijn vrouw 
overleed en hij bleef met vijf zonen en een dochter achter. Nu had de weduwe Kee een 
zus Bet in de Bankenstraat in Etten wonen en daar kwam ook Willem wel eens. Die Bet 
dacht, die Willem is iets voor ons Kee. Ze regelde dat die twee met elkaar in contact 

    De handgeschreven eerste bladzijde uit het schrift van  
Willem Vervoort 
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kwamen en dat Willem naar het Slot ging om met Kee te trouwen, want daar waren ze 
allebei mee geholpen.  
 

Het gezin van Willem van Eekelen 
Willem van Eekelen kon zijn boerderijtje langs de spoorlijn in Etten verkopen en op de 
veel grotere boerderij ‘het Slot’ gaan boeren met al zijn jongens. Er was veel op te 
knappen. Het land was erg vervuild de laatste jaren omdat ze het niet meer aan konden. 
Zo kwam er weer nieuw leven op de boerderij die we voortaan gewoon ‘het Slot’ gaan 
noemen.  

 

Dat was in 1900. De kinderen van Willem waren zowat tussen de twintig en tien jaar. Het 
meisje dat Reina Oostdijk heette was 10 jaar. De jongens van Willem waren Adriaan, 
Hein, Nil, Jan en Rinus de jongste; het meisje heette Jans. Jan was niet meegekomen, die 
bleef in Etten bij een kinderloos echtpaar, die is nooit op het Slot geweest.  
Adriaan is gaan dienen bij een hengstenboer in Zeeland en moest daar met de hengst in 
de buurt van Rilland Bath bij de boeren langs om de merries te laten dekken. Dit ging 
allemaal te voet; men ging niet op de hengst zitten. 
Nil ging bij een molenaar in Roosendaal op  Burgerhout werken. Dat was vroeger een 
gehucht buiten Roosendaal, nu is het aaneen gebouwd. Hij werd verliefd op de dochter 
van de molenaar en is daar toen mee getrouwd en heeft de zaak overgenomen. Die wordt 
nu door een zoon voortgezet.  

Familie W. van Eekelen voor boerderij  'Het Slot' 
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Dat huwelijk heeft heel wat te weeg gebracht, want Nil moest katholiek worden, anders 
mocht hij niet met de dochter van de molenaar trouwen. Van zijn vader mocht hij echter 
geen katholiek worden. Als hij dat toch deed, dan werd hij verbannen uit de familie en 
mocht niet meer thuis komen en mochten zijn broers en zusters ook niet meer bij hem 
komen. Dus moest hij kiezen tussen twee families. Maar hij hield toch zoveel van die 
molenaarsdochter, dat hij met haar trouwde en de band met zijn eigen familie verbrak. 
Mijn moeder vertelde me altijd, dat haar vader daar toen grijze haren van heeft gekregen, 
zo veel had hij daarvan geleden, want Nil was een heel goede man, ijzersterk en erg 
rustig. Hij is ook nooit bij hem in huis geweest. Toen was het erg als protestant om met 
een katholiek meisje of jongen om te gaan en ook andersom. Later is het toch wel wat 
bijgelegd door zijn broers en zuster; vooral Jan is al gauw naar hem toe gegaan. Bij zijn 
25-jarig huwelijksfeest zijn we allemaal naar hem toe geweest en was de vrede gesloten. 
Zo wilde ik hiermee schetsen hoe toen de verhoudingen tussen de geloven waren. Willem 
was vrij ruim van opvattingen en hield helemaal niet van het strenge gereformeerde. Dat 
stak hij niet onder stoelen of banken. 
 

In zijn schrift nam Willem een paar gedichten op; hier is het eerste: 
 

Moedertaal 
Wilde heel goed bezig zijn 
Der is welhaast niks fijnder 
Gift dan oe eigen moedertaal 
Ok deur aon oe kienders keinder 
 

Dan de jongste, Rinus, dat zo’n beetje het verwende kereltje was. Hij was ook een knappe 
kerel, kon goed leren en moest al gauw onder dienst. Hij was gelegerd op Overflakkee 
en daar leerde hij een meisje kennen van een wagenmaker, bij wie hij in de kost was. Ze 
kregen verkering. Toen ze dat merkten, moest hij meteen een ander kosthuis opzoeken. 
Dat ging toen zo maar niet, maar het bleef aan met Kaatje Verbrugge en ze trouwden. Hij 
werd commies, wat toentertijd veel boerenzoons werden, want er waren er veel nodig, 
vooral bij de grens met België, omdat er veel gesmokkeld werd. Dus bleef alleen Hein op 
de boerderij met zijn zuster Jans.  
Daar ze in verwachting was geraakt moest Reina, de zogenaamde tafelzuster van haar, 
op vrij jonge leeftijd trouwen met Ko van Eekelen. Die gingen gauw ergens in een huisje 
wonen, waar hun eerste kindje werd geboren. Ze zijn later verhuisd naar de Balkenaar, 
een boerderij in Roosendaal; misschien daarover later wat meer.  
 

Koos Vervoort ontmoet Jans van Eekelen 
De Eerste Wereldoorlog breekt uit, de mobilisatie wordt in ons land afgekondigd, dus 
moesten alle jonge mannen in de leeftijd van 18 tot 22 jaar in het leger dienen. Ons land 
moest paraat zijn tegen de vijand, want de omringende landen waren al bezet door de 
Duitsers. Zo moest ook Koos Vervoort uit de buurt van Helmond opnieuw in dienst, 
ofschoon hij al 2 jaar dienst erop had zitten bij de huzaren. Alles bij elkaar is hij 6 jaar in 
militaire dienst geweest! 
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Het tweede gedicht: 
 

Kou 
We groeien stillekes aan naar Kerstmis toe 
En vrezen misschien wel hagel en kou 
Bedenk dat er duizenden zijn,  
Waar ik niet mee ruilen wou 
 

Hij was reeds op verschillende plaatsen ingekwartierd geweest en kwam ook in Oud 
Gastel terecht. Daar bezocht hij het protestantse kerkje, omdat hij zelf ook protestant was. 
Daar zag hij Jans van Eekelen zitten en zij hem. Op dat moment had zij geen verkering 
en had weer wel zin in een jongen. Ze zag Koos Vervoort zitten, wat toen volgens zeggen 
een knappe vent was in een mooi huzarenuniform. Dat trok haar wel aan. En zo is het 
gekomen dat ze met elkaar verkering kregen en zo kwam Koos op ‘het Slot’ terecht.  
Het was voor die tijd iets bijzonders, dat geliefden zo ver van elkaar woonden, want van 
Oud Gastel naar Helmond was toch ruim gauw zo’n honderd kilometer. Dus ging men 
met de spoortrein op en neer. Maar Koos moest toch nog in dienst blijven zo lang de 
oorlog duurde en dat was tot 1918.  
In die tijd heerste er in ons land de Spaanse Griep, die veel slachtoffers maakte onder de 
jonge  mensen. Ook op het Slot kwam die griep. Hein werd er door aangetast en is er ook 
aan overleden. Dat was een zeer trieste zaak. Hij had verkering en zou zodra de oorlog 
afgelopen was, boer worden op het Slot. Hij was ook een zeer bekwaam en 
vooruitstrevend man, die toen al in enkele verenigingen als bestuurslid plaats genomen 
had. Het was dus een bijzonder trieste zaak, ook al omdat er geen mannelijke opvolger 
meer was. De andere jongens waren allen getrouwd en hadden hun bestaan opgebouwd.  
 

Jans was nu nog alleen thuis met de oude Willem, die al op leeftijd was gekomen en veel 
last had van reuma en graag naar het dorp ging om te rentenieren. Hij had een 
pensioentje opgebouwd door elk najaar naar Friesland te gaan om daar te meten hoeveel 
de bietenschepen geladen hadden. Dit deed hij voor Heerma van Voss, die een 
suikerfabriek had in Leur. Daardoor was hij heel de bietencampagne niet thuis en bleef 
de gehele tijd daar. Hij kon daar soms hele verhalen over vertellen en dat kon hij goed. 
Zodoende dreef de boerderij in die periode al op Hein en zijn zuster Jans, die alles mee 
aanpakte.  
Maar Hein was er niet meer, dus er zat niets anders op dan dat Jans en Koos zouden 
trouwen en verder zouden gaan boeren op ’het Slot’. Dat kwam voor hem goed uit, want 
hij wilde altijd wel boer worden. En zo trouwden ze dan op 19 oktober 1919. De familie 
Vervoort vond het beter, dat zijn zuster Anna voor een half jaar bij hen kwam inwonen. 
Ze dachten dat hij te veel heimwee zou krijgen naar Oost Brabant, want toen was het 
verschil nog groot tussen Oost en West Brabant en lag het ook ver weg.  
Maar het was lang genoeg geweest, want die vrouwen lagen elkaar niet zo. Anna heeft 
het altijd als een verloren tijd beschouwd en ging weer graag terug naar haar eigen 
omgeving in Helmond, waar ze haar goed konden gebruiken. Ze waren daar begonnen 
met melk te slijten in de stad met een hondenkar. Dat heeft ze ook jaren gedaan. 
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Het gezin van Koos Vervoort en Jans van Eekelen 
En zo kwam het dat Koos en Jans samen verder moesten, want de oude Willem was naar 
het dorp verhuisd. De koster was overleden en daardoor kwam het kosterhuis, dat naast 
het kerkje stond, vrij. Willem werd koster en had tegelijk een dak boven zijn hoofd (later 
daarover nog meer). Hij bleef er wonen, ook na de dood van zijn vrouw.  
Intussen waren de beide echtelieden druk bezig op de boerderij en werd er ook gedacht 
aan gezinsuitbreiding, vooral omdat Jans al over de dertig was. Ondanks alle pogingen 
raakte ze toch niet in verwachting. De dokter werd geraadpleegd, maar die stond er ook 
machteloos tegenover.  
Toen kregen ze een tip van iemand. Die wist dat ze daar in Rotterdam misschien iets aan 
konden doen. Dus goede raad was duur, wat wist men toentertijd van Rotterdam? Het 
was ook ver weg en het zou ook veel kosten, want men was niet verzekerd. Maar ze ging 
toch. Wat er daar met haar gebeurd is en aan haar gedaan, weet ik niet. Ik vermoed, dat 
men haar schoongemaakt heeft, maar het had wel resultaat. Een tijdje later ontdekte ze 
dat ze zwanger was, waar ze erg blij mee waren. Het was misschien wel een jongen en 
een opvolger, want daar dacht men toen sterk aan.  
 

En zo werd op 9 augustus 1923 de boer van ‘het Slot’ van het havermaaien weggeroepen 
door de moeder van Kee Pin, die toen daar als bakervrouw was. Er waren toen nog geen 
kraamverpleegsters, laat staan kraamverzorgsters. De hulp die men toen had, noemde 
men bakeren. Dat werd meestal gedaan 
door oudere vrouwen, die geen kinderen 
meer konden krijgen en zo was dat op ‘het 
Slot’ vrouw Broos. Zij had veel ervaring, 
want had zelf tien kinderen gehad en wist 
van aanpakken. Toen het zover was, wist ze 
meteen dat daar hulp bij gehaald moest 
worden. De boer moest naar huis toe 
komen en hoorde zijn vrouw in de bedstee 
al jammeren en kreunen en z’n naam 
roepen. Hij moest gauw de dokter gaan 
halen. Dus gauw een andere broek en kiel 
aan en op de fiets naar het dorp, wat heeft 
die hard gereden! Gelukkig was de dokter 
thuis. Die liet gauw een paard voor het 
rijtuig spannen en nam toch maar alles mee 
wat voor een moeilijke bevalling nodig 
was, o.a. een tang. In volle draf naar ‘het 
Slot’, net zo vlug als de boer op zijn fiets.  
 

Daar aangekomen stond alles al klaar, zeep 
en warm water. De dokter ging naar de 
vrouw toe, die in barensnood was. Het was 
benauwd in die bedstee, want buiten was 
het ook erg broeierig, maar het was niet 

Willem Theodorus Vervoort,  
geboren op 9 augustus 1923 
 op 'Het Slot' in Oud Gastel 
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anders. Hij zag wel, dat het moeilijk zou worden, daar de vrouw op haar 36ste jaar haar 
eerste kind kreeg en dat er in de bedstee bijna geen ruimte was om er behoorlijk bij te 
kunnen komen. Er werd van alles geprobeerd om de baby te laten komen. De vrouw 
gilde zo hard, dat men het buiten kon horen en met kreten van: dit is de eerste maar ook 
de laatste en ik wil er nooit en nooit meer een bij. Maar deze moest er toch uit! Maar het 
ging maar niet, ook omdat zij de soepelheid en de rekbaarheid van de jeugd niet meer 
had. Eindelijk besloot de dokter dan maar tot krasse maatregelen over te gaan, het was 
alles of niets. Hij pakte zijn tas en haalde daar een tang te voorschijn en probeerde met 
de tang de baby te halen, wat  natuurlijk verschrikkelijke pijnen veroorzaakte, maar het 
gelukte. Hij kreeg het hoofdje in de greep van de tang, maar dat moest heel voorzichtig 
gebeuren, want het kon blijvende gevolgen geven voor later. Het ging en de baby kwam 
en het was een jongen. De moeder lag drijfnat van het zweet in de bedstee en de dokter 
ook, vooral als ge weet dat dit alles zich afspeelde in zo’n kleine benauwde bedstee, waar 
de dokter zelf ook ingeklommen was. 
  

De baby werd onderzocht en was wat blauw. Die had het ook erg benauwd gehad, maar 
hij huilde. Bij dit onderzoek bleek, dat die tang toch goed zijn dienst had gedaan, want er 
was een deukje in zijn achterhoofd ontstaan en dat zal zo wel blijven, want nu ben ik in 
de negentig en heb ik het nog! Ook constateerde de dokter, dat het hartje erg zwak was 
en of de baby erg oud zou worden betwijfelde hij, maar dat is tot heden nogal 
meegevallen. En zo was er op ‘het Slot’, na zeer lange tijd, weer een kindje geboren, dat 
de naam Willem Theodorus ontving, naar beide grootvaders.  
 

Er werd een telegram naar Helmond gezonden: “Een zoon geboren!” Dat was de eerste 
bij de familie Vervoort en daar waren ze zo blij mee dat er een reis werd ondernomen 
naar Oud Gastel om de baby te zien. Zo ging opoe Vervoort op reis met de trein, wat voor 
haar iets bijzonders was. Zowat van alles had ze bij zich, want ze zou een week  
wegblijven, zo lang was ze nog nooit weggeweest.  
 

Het werk op de boerderij ging gewoon door, het onweer was losgebarsten en het had 
veel geregend, wat de boeren goed konden gebruiken. De volgende dag ook en dat was 
10 augustus, de dag van de heilige Laurentius, waar de kerk van Oud Gastel naar 
genoemd is. Op die dag regent het dikwijls, vandaar dat hij de bijnaam Lauwke de Zijker 
kreeg. Ze waren in die tijd goed in het bijnamen geven. Mijn moeder herstelde vrij goed, 
ofschoon ze flink was ingescheurd. Ze kreeg veel hulp van de baker en van opoe 
Vervoort, die ook niet stil kon zitten. 
 

Het werk op de boerderij ging verder 
Er was toen op zo’n boerderij veel te doen. Er waren twee knechten en een meid, die 
geheel in de kost waren. Dan was er de hulp, die ook bleef eten. Overal moest voor 
gezorgd worden. Men deed en maakte alles zelf, zoals brood bakken, boter maken, 
karnemelkse  pap koken, zelf jam maken, ja zelfs eigen bier maken, van hop en gerst, 
maar die was niet om te drinken! Mijn moeder maakte zelf advocaat, deed groente en 
fruit in weckflessen en dan nog de slacht klaarmaken. Zo ging het leven verder. Opoe 
Vervoort ging weer terug naar Helmond met een heleboel ervaringen rijker, waar nog 
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een hele tijd op geteerd kon worden. Aangezien er tussen beide families grote verschillen 
bestonden, is het goed geweest dat ze niet zo dicht bij elkaar gewoond hebben.  
 

Na enige tijd werd ik gedoopt. Het gerij, zoals het rijtuig werd genoemd, werd 
ingespannen. Destijds hadden de grotere boeren een rijtuig, waarmee ze naar de kerk 
gingen. Die werden op de Markt uitgespannen en de paarden moesten gestald worden 
achter het café van Rademakers, dat naast de R.K. kerk stond.  

 
Zo’n kerkgang was een hele toer. Eerst het paard inspannen, dan in een draf naar de kerk, 
waarbij velen wel een half uur onderweg waren. Daar weer uitspannen, op stal zetten, 
terug naar de kerk, waar veel van de boeren van vermoeidheid al snel in slaap vielen. Na 
afloop het paard ophalen, eerst afrekenen in het café voor de stalling, meestal nam men 
eerst nog een borrel, het paard weer inspannen en terug naar huis. Dan weer uitspannen 
en voeren en het paard naar de wei brengen. Men was er de hele voormiddag mee bezig. 
Niet voor niets, dat mijn vader daar een grote hekel aan begon te krijgen en dat hij het 
alleen deed als het te slecht weer was om er met de fiets  doorheen te gaan. Maar nu wel, 
met het dopen van het kindje. Wat ook wel eens gebeurd is, is dat er gedoopt werd, maar 
dat er niemand kwam opdagen omdat de boer zijn paard, dat in de wei liep, niet te 
pakken kon krijgen! 
 

Wie er zoal langs de deur kwamen 
Er kwamen geregeld kooplui aan de deur, zoals vee- en kalverkoopmannen, maar ook 
die manden verkochten. Ze hadden soms wel 7 manden, die ze zelf gevlochten hadden, 
bij zich; die waren van wilgentakken gemaakt. Ook een petroleumboer kwam langs, die 

Plattegrond van boerderij 'Het Slot' 
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had een ezeltje voor zijn kar staan en een wagentje vol met kannetjes van 5 liter. Die man 
had de bijnaam: “zak en al”. Dan was er eentje, die had alleen sinaasappelen bij, dat was 
de “fluiter”, die floot altijd. Dan had je de marskramer nog. Die had een kist op zijn rug 
met garen en spelden en van alles, tot briefkaarten toe. Dan had je de kruidenier en die 
had een grote kar bij zich. Dat was Willem van Oosterhout en die kwam helemaal uit 
Hoeven. Meestal was hij op de middag bij ons en liet dan zijn paard drinken en eten en 
nam zelf ook een boterham. Hij had ook lappen textiel bij, want men deed alles zelf. Men 
maakte manchester broeken en bloezen en onderbroeken van blauwe keper. Deze man is 
jaren bij ons gekomen, hij stotterde een beetje. Hij kwam om de veertien dagen en had 
altijd een zakje bloem van 25 kilo bij zich om wit brood van te bakken. Dan had je nog de 
scharenslijper en de visboer met de bokking. Dan had je nog de graankooplui en de 
kooplui die alleen aardappelen kochten. Dus er kwam altijd wel iemand, die de nieuwtjes 
door bracht, want radio en krant had men toen nog niet. 
 

En zo had dan de veekoopman Willem Slooters bij ons een koe gekocht voor Charitas, 
een ziekenhuis in Roosendaal. Die had een eigen slagerij en een eigen inkoper, maar die 
koe moest de boer zelf op die slagerij afleveren. Mijn vader moest dus die koe 

wegbrengen, maar die moest “opgestouwd” wor-
den, als hij niet wilde lopen. Ik was toen drie jaar, 
hoogstens vier en ze zeiden, dat kan onze Willem 
wel doen, want dan hoefde er geen knecht mee. Die 
kon dan wat ander werk doen. Dus ik werd goed 
aangekleed en met een lange stok achter die koe 
aan. Later bleek dat mijn moeder daar heel erg trots 
op was. Maar wat was die weg lang en wat was ik 
moe geweest; het was zowat een uur lopen. Goed, 
daar aangekomen. Ik moet mijn ogen wel uitgeke-
ken hebben, met al die grote gebouwen van het 
ziekenhuis en dan die nonnen. Een non nam ons 
mee naar binnen, waar wij mochten drinken en er 
afgerekend werd. Toen weer te voet naar huis. Ik 
heb toen op de rug van mijn vader mogen zitten, dat 
was dan mijn eerste grote stap buiten de boerderij.  
 

Inmiddels had ik er na anderhalf jaar weer een 
broertje bijgekregen, die de naam Theo kreeg, naar 
grootvader Van Eekelen. Deze geboorte was beter 
gegaan dan de vorige, omdat het bij de tweede 

meestal beter gaat dan bij de eerste, vooral als die vrouwen de leeftijd hadden van mijn 
moeder. Na 5½ jaar werd er weer een zoon geboren, die Hendrik werd genoemd naar 
mijn grootmoeder, die Hendrika heette. Het was een gezonde flinke baby. Moeder Jans 
was toen 42 jaar. Het was in de winter, februari 1929 en erg koud. Het was erg moeilijk 
om alles ontdooid te houden. De luiers moest men in de kelder wassen, anders bevroren 
ze. Maar dat jaar kwam het voorjaar erg laat, want op Theo’s verjaardag op 12 maart lag 
er nog sneeuw en was de vorst nog niet uit de grond.  
 

Vader en moeder Vervoort met 
kleine Willem  en Theo 
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Theo en ik mochten toen niet thuis 
blijven, men vond het beter om ons naar 
opa in het dorp te laten gaan; daar was 
Wantje, de oudste dochter van Adriaan. 
Die was daar, omdat het thuis te druk 
werd. Het gezin van Adriaan breidde 
zich steeds uit en zij was echt te veel. Zij 
was wat bijzonder, was wat uitbundig. 
Ze kon mooi schrijven en had toch wel 
talenten, die zij nooit tot ontplooiing kon 
brengen, omdat toen de mogelijkheden 
voor zulke meisjes niet aanwezig waren, 
anders had zij het toch ver gebracht met 
haar talenten. Dat was ook de oorzaak, 
dat zij veel mislukkingen gehad heeft in 
haar leven van huishoudster, dienst-
meisje, verpleegster en secretaresse. Zij is 
ook nooit getrouwd geweest, ondanks 
dat zij toch nog één keer  verkering heeft 
gehad. Zij kwam veel bij ons thuis en had 
een sterke band met mijn moeder. Toen 
ze oud werden, gingen ze samen wonen 
in een bejaardentehuis in Steenbergen. 
 

Mijn eerste Kerstfeest 
Toen ik drie jaar was, mocht ik met m’n vader en moeder naar het kerstfeest in de kerk. 
Dat was voor de Hervormde Gemeente een echt feest. Het werd georganiseerd vanuit de 
Zondagschool, die geleid werd door Mejuffrouw De Graaf. Die was toen huishoudster 
bij dominee Hengeveld, een oude zendeling en een strenge figuur, die beslist geen blad 
voor de mond nam, hetgeen wel blijkt uit het volgende.  
 

Het kerstfeest was bijzonder, omdat er een grote kerstboom stond, die verlicht werd door 
kaarsjes. Men had toen zelf geen kerstboom in huis. Ook werd er chocolademelk 
geschonken met speculaas erbij. Dan werden er kinderboekjes uitgedeeld en kregen de 
ouderen een scheurkalender die meestal een zendingskalender was. Het kerstfeest werd 
altijd op Tweede Kerstdag ’s avonds  van 7 tot 8 uur gevierd. Daarna keerden we meestal 
te voet huiswaarts, voor ons een half uur lopen. Tijdens het kerstfeest begon ik wat 
vervelend te worden. Ik vermoed dat ik slaap kreeg, daar ik normaal rond die tijd al lag 
te slapen. Ik werd zo vervelend, dat mijn vader en moeder mij niet rustig konden houden, 
wat erg storend was. Zo erg, dat de dominee naar ons toekwam, met de woorden die 
mijn moeder later nog dikwijls zou herhalen. Hij wees met opgestoken vinger naar hen 
en zei: “Van dat kind worden jullie nooit geen baas”. Toen kreeg ik van hem een 
sinaasappel en werd rustig en viel met de sinaasappel in mijn handje in slaap. 
 

Willem Vervoort naast Tanni Kuijsten, 
broertje van Wout Kuijsten uit Sprang 
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Het was enkele jaren later toen wij weer terugkeerden van het kerstfeest. Theo was er ook 
bij en we waren op weg naar huis. Het was pikdonker en het regende. Er was toen 
nergens straatverlichting en we moesten een eind door het dorp lopen waar de huizen 
tegen elkaar stonden. Toen we in het vrije veld kwamen, zagen we een groot licht 
branden; er stond een boerderij in brand. Al gauw wist mijn vader van wie die was, 
namelijk van Bierbooms bijgenaamd de “Kromme Pral”, omdat zijn ene been korter was 
dan het andere. Hij had een bedrijf in het vervoeren van bomen. Dat deed hij met een 
“malle jan”. Dat was een as met twee grote karwielen, met een korte boom, die dienst 
deed als hefboom. Hij reed met die wielen over de meestal grote bomen heen. Men bond 
dan die bomen vast met zware kettingen. De korte boom stond dan recht overeind. Men 
trok hem daarna met paarden omlaag, zodat de bomen omhoog gingen en vrij kwamen 
liggen en zodoende vervoerd konden worden. Daar was toch wel wat ervaring bij nodig.  
Maar terugkomend op die brand, het was voor ons kleine jongens een fantastisch gezicht. 
Zo’n heldere gloed aan een donkere hemel en het heeft natuurlijk veel indruk gemaakt, 
want het was onrustig slapen die nacht. 
 

De zondagschool en neuzen 
Terwijl mijn ouders naar de kerk gingen, brachten ze ons naar de zondagschool, die in 
een lokaaltje, consistorie genoemd, achter de kerk was gelegen. Die werd geleid door 
Juffrouw De Graaf, die huishoudster was bij dominee Hengeveld, al eerder genoemd.  
Op die zondagschool werden ons kinderen liedjes geleerd, van wie ik er nu nog enkele 
weet. Ook werd ons op kinderlijke wijze verteld uit de Bijbel.  
Ieder jaar was er in de zomer een groot tuinfeest, waar van alles op spelletjesgebied werd 
gedaan. Bij de pastorie was een grote tuin met daarin een grote vijver, waarin zwanen 
zwommen. Wat wij prachtig vonden was dat in die vijver een eilandje lag, waar je op kon 
komen langs een smalle dam. Op dat eilandje was een prieeltje, waar de dominee in de 
zomer graag zat met familie of kennissen. De tuin was zo groot, dat er speciaal daarvoor 
een tuinman was. Het mooiste van de zondagschool vond ik, dat wanneer deze uitging, 
je dan langs achter bij de kosterswoning terecht kwam, waar mijn opa woonde. Daar 
stormden we met zijn allen naar toe en dan moest je met hem neuzen, onze neus tegen 
zijn neus drukken en dan kreeg ieder een brok. Zodra we uit de consistorie kwamen 
riepen we al neus, neus, neus en dan wist opa al dat we eraan kwamen.  
Het was daar altijd gezellig bij opa, want de familie van oom Jan (van de dijk) en van 
oom Adriaan (van het Zeeuwke) kwamen daar en mijn ouders natuurlijk ook. Dan werd 
er koffie gedronken, gezet door Koosje de Boef, die bij opa werkte. Er werd daar heel wat 
afgebuurt en ik vermoed dat er waren, die dit voornamer vonden dan de kerkdienst. Zo 
kwam ook de kerkenraad mee, waar opa in zat net zo goed als mijn vader en ome Jan. 
Maar die ging na de kerk altijd biljarten, dat deed hij ontzettend graag. Hij kwam dan 
nooit eerder thuis dan wanneer de koeien gevoerd moesten worden, zodat zijn vrouw ’s 
zondagsmiddags zonder hem moest eten. Dat was jammer, want het was een fijne man 
om mee om te gaan.   
Omdat opa koster was, moest hij ook de kerk verwarmen. Er stond een grote kachel in, 
die hij altijd opporde als hij de kerk binnen kwam. Eens zat ik met mijn vader in de 
ouderlingenbank. Daar zat een dakje bovenop en een deurtje aan. Ik zat daar een beetje 
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met mijn zakdoek te spelen, toen de dominee plotseling ophield met preken en zich naar 
mij wendde en zei dat ik die zakdoek moest wegdoen of anders de kerk uit moest. Ik 
dacht, dat ik door de grond zakte, zo verlegen was ik toen. 
 

Mijn schooltijd 
Daar er geen protestante school was in 
Oud Gastel en in Roosendaal wel een 
Hervormde school in de Emmastraat, 
moesten wij daar naar toe. Wij liepen of 
fietsten dan eerst naar het dorp, waar 
wij onze fiets wegzetten bij Pietje van 
den Boom, die een garage en fietsen-
zaak had op het Moleneind. Als het heel 
slecht weer was, liet mijn vader de 
rijknecht inspannen en ons met het 
rijtuig naar de bushalte brengen. Wij 
woonden op het Slot zo’n 4 km van het 
dorp af, dus een half uur lopen was het 
wel. Dan met de bus naar Roosendaal. 
Het was Merijn de Rond die reed, eerst 
met een oude bus, die onderweg nogal 
eens kapot ging. Toen heeft hij een 
nieuwe gekocht, wat voor ons iets 
geweldigs was: een nieuwe bus! Merijn 
de Rond reed voor zijn eigen en was erg 
zuinig op die bus en als wij wat wild of 
rumoerig waren, liet hij zijn eigen goed 
horen; wat kon die man vloeken. Hij 
reed op en neer naar Stampersgat en bij 
de heenweg nam hij ook mensen mee, 
die op het suikerfabriek werkten. Op de 
terugweg de protestantse kinderen van Stampersgat en Gastel en ’s avonds was het dan 
het omgekeerde. ’s Maandagsavonds zat hij altijd vol met vrouwen, die naar de Markt 
waren geweest. Dat was altijd een gekwebbel van jewelste. Op een keer stapten wij uit 
bij Pietje van den Boom. Onze Hendrik was er ook bij, die liep achter de bus om naar zijn 
fiets en keek niet uit. Er kwam een auto aangereden, die hem ondersteboven reed. De 
man stopte en wie kwam er onder die auto uitgekropen? Hendrik en hij liep zo hard weg 
als hij kon, wat had die een geluk gehad. Ik zag het allemaal voor mijn eigen ogen 
gebeuren en toen reed die auto maar verder. 
’s Winters mochten wij al om half vier uit de klas, een half uur eerder dan de andere 
kinderen, omdat we anders niet op tijd voor het donker thuis waren en we toen nog geen 
licht op onze fiets hadden. De ouderen hadden een carbidlamp voor op de fiets. Het was 
dikwijls wat met die lampen om er goed licht van te krijgen. Er was niets anders, 
dynamo’s waren er nog niet. 

 Hendrik, Theo en Willem Vervoort 
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Omdat wij ’s middags niet naar huis konden, moesten wij overblijven op school. Dus 
kregen wij elke dag een broodtrommeltje mee naar school, tassen waren er toen nog niet. 
Er bleef dan altijd een onderwijzer of een onderwijzeres over om op ons te letten, want 
als wij ons brood opgegeten hadden, mochten we naar buiten om te spelen. Er waren 
toen twee onderwijzers en een juffrouw op die school. De eerste schooldag was voor mij 
heel bijzonder. Ik was nog nooit op een school geweest, ook nooit buiten het dorp en ik 
had nog nooit in een bus gezeten. Ik wist ook niks van een WC af, dus ging maar buiten 
staan plassen, maar dat ging niet op. Ik wist ook niet hoe ik in de bank moest gaan zitten 
of ook blijven zitten, dus liep ik gewoon weer naar buiten. 
 

Belevenissen op de boerderij 
Bij onze boerderij was een diepe put gemaakt, waar de paarden uit konden drinken, als 
ze gewerkt hadden, die noemden wij toen “de drenk”, afgeleid van drinken. Nu was het 
winter en het vroor en er lag ijs op de drenk. Ik was toen acht jaar en wouw eens proberen 
of het ijs sterk genoeg was. Ik was er alleen naar toe gegaan. Ik waagde me op het ijs, het 
kraakte plotseling en voor ik het wist lag ik in het ijskoude water. Ik was onder het ijs 
gekomen, maar kon gelukkig het gat weer vinden om er uit te kruipen en zo weer aan de 
kant te komen. Toen naar huis, waar mijn moeder erg geschrokken, vlug mijn natte kleren 
uittrok en mij met een warme kruik in bed stopte. Ik had er gelukkig niets aan over 
gehouden dan behoorlijk wat schrik.  
Al vroeg moesten we ook als kind meehelpen op de boerderij. Zo moest ik elke avond 
stro van de zolder afgooien door een luik, zodat het stro voor de koeien kwam te liggen 
om op te eten. Hoe het kwam, weet ik nog niet, maar ik ben waarschijnlijk gestruikeld 
over een bos stro en voorover door het luik naar beneden gevallen, dat was ongeveer drie 
meter hoog. Ik viel op de betonnen vloer. Daar bleef ik bewusteloos liggen en zo heeft 
mijn vader mij gevonden. Ze dachten dat ik dood was, dus op bed gelegd en vlug de 
dokter gehaald en die kwam al gauw. Ondertussen was ik toch weer bij bewustzijn 

gekomen en weet nog, dat de 
dokter met een lampje in mijn oor 
scheen en constateerde dat ik een 
schedelbasisfractuur had. Ik had 
geluk dat ik nog jong was, 9 jaar, 
en dat dit nog zou herstellen, maar 
ik moest stil blijven liggen. Vooral 
de eerste week mochten ze niets 
met mij doen. Na 14 dagen mocht 
ik al uit bed, maar moest erg rustig 
aan doen. O ja, de eerste week 
kwam de dokter elke dag kijken 
met zijn rijtuig en dat was niet 

niks. Ik heb er gelukkig niets van over gehouden en in die tijd dat ik rustig aan moest 
doen, heb ik erg veel getekend en deed ook niets liever dan tekenen. Dus zat het er al 
vroeg in dat tekenen en schilderen.  
 

Willem op een 'Bels' 
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Zoals ik al verteld heb, lag er boven de koeien een zolder met hooi en stro opgeslagen. 
Daar hebben we veel gespeeld met vriendjes en buurjongens en ook meisjes, vooral 
wegkruipertje. Maar op een dag wilden wij vuurtje spelen. Dus met lucifers naar de 
zolder en daar vuurtje gestookt. Opeens begon het vlam te vatten, omdat het stro goed 
brandde. Ik verschrok zo, dat ik vlug naar onderen om hulp begon te roepen en: “Brand! 
brand!!” Mijn ouders lagen het middagdutje te doen, zoals ze elke dag gewoonlijk deden. 
Dus vlug naar boven met emmers water en gelukkig lag er niet al te veel stro meer en 
was de zolder van beton, zodat het vuur geblust kon worden. Wat waren wij toen 
geschrokken. Wij hebben er toen ook flink van langs gehad. Wij hadden net zo goed af 
kunnen branden.  
Dan hadden we nóg een keer een ongeluk. Het was met het binnenhalen van de oogst. 
Als men een kar volgeladen had met graanschoven, deed men er een lange boom over 
heen, die men in de “gek” vastmaakte. Dat waren twee houten balken van boven aan 
elkaar verbonden met een balkje en daar werd het graan tegenaan getast. De boom werd 
over de graanschoven gelegd en van achteren aangetrokken met een touw, zodat het flink 
vastzat. Nu hadden de knechts dat touw los achter de kar laten slepen. Dat zagen wij en 
toen rolden wij het touw om ons middel, zodat we met zijn drieën in een grote lus zaten. 
Toen het paard vooruit ging, probeerden wij het tegen te houden, maar dat ging niet, de 
lus trok aan, wij vielen op de grond en het paard liep door. De knechts hoorden dat, want 
wij gilden het uit van de pijn en kregen het erg benauwd. Ze probeerden het touw los te 
krijgen, maar dat was zo vast getrokken, dat dat niet ging en toen hebben ze met een mes 
het touw kapot moeten snijden. Zo waren wij bevrijd en het had niet lang meer moeten 
duren of we waren gestikt.  
 

Fietsen moet je leren 
Mijn eerste fiets heb ik met Sinterklaas  gekregen, toen ik zeven jaar was. Toen wij wakker 
werden, stond hij voor de grote linnenkast te pronken. Ik moest wel een fiets hebben, 
omdat ik elke dag naar de bus moest in het dorp en lopen was te ver. 
Het duurde wel even, voor ik goed kon fietsen. Toen het een beetje ging, mocht ik met 
mijn ouders op de fiets naar de kerk. Nu ging de R.K. kerk gelijk aan met de Ned. 
Hervormde kerk, dus was het een drukte daar met oversteken; de R.K. kerk lag een 100 
meter voor onze kerk. Ik moest voor de eerste keer erg onwennig door die mensen rijden 
en dat lukte niet zo best. Ik reed pardoes tussen de benen van een vrij lange man, die 
bekend stond als een lastige figuur. Die man sloeg me van de fiets af, zodat ik huilend 
over de keien rolde. Ze vertelden dat ik in de kerk nog zo zat te snikken, dat de dominee 
vroeg of ik ermee wilde ophouden zodat hij zijn preek rustig af kon maken.  
Op een dag moest ik gist gaan halen bij Keeke de Rooy. Het was vroeger nog zo, dat een 
boer soms wat bijverdiende door brood te bakken voor andere mensen, meestal voor de 
boerenarbeiders, die zelf geen graan verbouwden om brood te bakken. Dus ik met de 
fiets om de gist. De fietspaadjes waren erg smal en als je iemand tegenkwam was het een 
hele toer om die goed te kunnen passeren. Ik kwam een meisje tegen en we wilden geen 
van beiden wijken en botsten keihard tegen elkaar. Het meisje viel toen zo ongelukkig, 
dat ze haar been brak; gelukkig is dat later weer goed gekomen. Maar het heeft toch een 
diepe indruk op me nagelaten. Zo erg, dat ik bang was om dat meisje te ontmoeten en 
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ook haar vader. Die was toen bij ons thuis geweest en had mij verantwoordelijk gesteld 
dat zijn dochter haar been gebroken had en eiste dat mijn vader alle onkosten moest 
betalen, die er gemaakt waren. Men was toen niet verzekerd en het waren heel arme 
mensen, die erg asociaal waren, want het was er altijd erg vuil en op het erf een grote 
troep. Ze hadden ook veel kinderen, er was zelfs een drieling bij, waar een mooi verhaal 
bij hoort. De vader moest de vroedvrouw met een lantaarn bijlichten bij de geboorte. Toen 
de vroedvrouw, nadat er al twee geboren waren, vertelde dat er nog een kwam, zei de 
man: “Ik ga er met mijn lantaarn vandoor, want ik denk dat ze op het licht afkomen!” 
Hoe mijn vader het heeft gedaan om de kosten te betalen weet ik niet, maar dat het er 
soms hard aan toe ging, weet ik wel. Dan voelde ik me zo schuldig en verdrietig, dat ik 
er ’s nachts wakker van werd. Het was een heel droevige tijd in mijn jonge leven, die veel 
indruk gemaakt heeft. Ik zal dat niet gauw vergeten. Als die man bij ons op het erf kwam, 
liep ik gauw weg en verstopte me ergens, waar niemand mij kon vinden en ik alleen maar 
bang en verdrietig was. 
 

Het boerenhuishouden, bakken en karnen 
De boeren deden alles zelf en vooral de boerin moest veel doen, maar ze hadden meestal 
een dienstmeid. Ook wij hadden er een, maar daarover later meer. Men bakte zelf brood, 
maakte boter en kaas, soms ook jam en brouwde bier. Mijn moeder maakte ook advocaat, 
die heel lekker was. Wij mochten dan om de beurt de lepel aflikken; dat was smullen. Wij 
bakten altijd vrijdags brood voor een hele week. We bakten twee soorten brood, wit 
brood van gezeefde bloem voor ’s zondags en voor school en tarwe of bruin brood voor 
gewoon in de week.  
De oven moest vanuit de keuken gestookt worden. Dat gaf altijd een hoop rotzooi. De 
gebonden houten takken, de mutserd, werden voor de oven in de keuken gelegd om zo 
in de oven geschoven te worden om te verbranden tot de oven heet genoeg was. Mijn 
moeder kon dat precies zien aan de kleur van de stenen binnenin de oven; die waren dan 
wit geworden. Intussen was het deeg voor het brood gerezen en waren de broden 
klaargemaakt om met een lange houten schop in de oven geschoven te worden om te 
bakken. Dat duurde ongeveer anderhalf uur. In die tussentijd werd de keuken weer 
schoongemaakt, wat hard nodig was. Tegen de middag werd het brood uit de oven 
gehaald met een lange tang.  
De eerste dagen was het brood heel lekker, maar als het bijna een week oud was, werd 
het hard. Vooral ’s zomers, als het warm was, maar er was niks anders, dus opeten. Het 
kwam ook wel eens voor dat de “rek” er in zat. Dat noemde men zo, omdat dan als je het 
brood brak het met lange slierten aan elkaar bleef hangen. Dan was het niet om te eten! 
In de oorlog hadden wij een jongen uit Vlaardingen. Die was verhongerd en kwam bij 
ons om op krachten te komen. Hij had nog nooit het broodbakken gezien en vond het 
prachtig. Hij vond de oven zo mooi branden dat hij danste van plezier, maar wel boven 
op de broden, die lagen te rijzen, zodat het één grote koek werd. We hebben die koek 
weer in stukken gesneden en zo gekneed, dat het weer de goede vorm kreeg.  
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Ook het karnen, om boter en kaas te maken, was toch wel een heel werk en werd ’s 
maandags voor de middag gedaan. Men had daarvoor een speciale karnton, waar men 
met een dwarsliggend houten blokje heen en weer moest gaan, zodat de melk in de 
karnton flink door elkaar geklotst werd totdat er boter op kwam. De melk moest dan 
eerst zuur gemaakt worden. Als het warm weer was en een paar dagen oud, werd die 
vanzelf zuur. Maar als het koud weer was, moest men dat doen met warm water. Dat 
karnen duurde toch wel een half uur tot een 
uur. Als mijn vader moest karnen, wat de 
laatste tijd nogal eens gebeurde, stond hij er 
altijd bij te fluiten en mijn moeder zei altijd, 
dat hij beter kon fluiten dan karnen! 
Als het zover was, dat de boter van de melk 
gescheiden kon worden, werd deze gekneed 
in een speciale houten bak met een zogenaam-
de kneedspaan. Alle restmelk moest eruit, 
anders was de boter niet lekker en van minder goede kwaliteit. Men deed er dan het 
nodige zout bij en mijn moeder was daar echt niet zuinig mee. Ze deed daar een handvol 
tegelijk bij. De overgebleven melk was de karnemelk en daar werd pap van gekookt in 
een grote ijzeren pot voor een hele week tegelijk. De eerst dagen smaakte hij wel, maar 
op het laatst van de week werd hij ranzig. Zondags kregen we altijd pudding, wat altijd 
een beetje feestelijk was en ’s maandags was er weer verse karnemelk.  
Als mijn vader moest karnen, waar hij een grote hekel aan had, stond hij – zoals eerder 
gezegd – altijd te fluiten. Dus was hij aan het fluiten, dan wisten we altijd wat hij aan het 
doen was! Wij kinderen moesten ook wel eens karnen in een grote houten kuip, met 
middenin een gat, waardoor een houten blok kon, met onderaan een blad aan een balk 
die heen en weer ging (zie tekening). 
 

Het werken op het land 
De laatste drie maanden dat ik naar school ging, waren een soort overkoepeling. Eerst 
ging een schooljaar van mei tot mei en toen ging het van september tot augustus, precies 
het laatste jaar dat ik naar school moest. Je moest toen tot je 14de jaar naar school. Ik zat 
toen in de zevende klas en moest 3 maanden extra naar school. Ik moest toen ook van 
mijn vader met de fiets naar school, omdat hij toen geen vergoeding meer kreeg van de 
provincie. Daar is toen heel wat om te doen geweest; mijn vader is er nog een keertje voor 
naar Den Bosch geweest.  
Maar dikwijls naar school ben ik niet meer geweest, want toen brak de wiedtijd aan. Het 
was dan altijd erg druk op het land omdat de haver, de gerst en de erwten allemaal met 
de schrepel (de hak) gewied moesten worden. Men had ook extra hulp nodig: wel 4 tot 5 
man, zodat men dikwijls met 7 tot 8 man elke dag van ’s morgens tot ’s avonds stond te 
wieden. Het was soms wel gezellig, omdat men met elkaar kon buurten als men zoveel 
mogelijk bij elkaar in de buurt bleef wieden. Door het vele werk met de schrepel kreeg 
men een harde bult eelt aan de binnenkant van de duim en de onderkant van de vingers. 
Na het werk op het zand gingen we naar de kleigrond. Dat was tegen Stampersgat aan 
op ‘Kaas en Brood’. Dat waren landerijen, die tussen de rivier de Mark en de Sint 

Schets van Willem van een boterkarn 
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Antoinedijk richting Standdaarbuiten lagen. Daar lag ook grond van ons. Tegen de dijk 
aan was het zware klei en geleidelijk tegen de Mark lichtere grond, zandachtig, ook wel 
zavelgrond genoemd. Daar groeiden altijd bijzonder lekkere aardappelen op, maar dat 
mocht niet elk jaar. Om die grond te ploegen had je twee paarden nodig, maar tegen de 
dijk aan minstens drie. Als we daar naar toe moesten met de paarden, waren we  bijna 
een uur onderweg en met de fiets ruim een kwartier, twintig minuten.  
We bleven daar dan de hele dag en aten daar ’s middags ons brood op. We gingen dan 
dikwijls aan de Mark zitten en als het heel warm was, namen we een bad en sommigen 
gingen zwemmen. Ook keken we naar de boten, die af en toe voorbij kwamen en naar 
Breda voeren. Ook probeerden wij met steentjes of aardappels over de Mark heen te 
gooien, maar je moest heel hard kunnen gooien om er over heen te kunnen gooien. Zelf 
kon ik er bijna niet over heen gooien. Ik heb een keer bijna mijn arm uit de kom gegooid 
en heb daar lange tijd veel pijn aan gehad.  
Soms zaten we aan de rand van de dijk. Dan kwamen er ook arbeiders van de andere 
boeren langs, die daar aan het werk waren en hun brood kwamen opeten. En dan 
kwamen daar dikwijls zulke verhalen los dat ik mijn oren niet kon geloven, vooral als ze 
het over het vrouwvolk hadden en wat ze daar mee uitspookten. Thuis werd daar nooit 
iets over gezegd en dat een vrouw ongesteld werd, wist je gewoon niet, maar aan de dijk 
werd er de gek mee gehouden. Ook werden door de arbeiders de boeren onder het mes 
genomen, de een al harder dan de andere, zodat er geen fatsoenlijke boer meer overbleef. 
Een voorbeeld ervan was de boer, die ze “De lange Merijn” noemden, want ze hadden 
bijna allemaal een bijnaam. Die had de gewoonte om achter de dijk weg te kruipen en 
dan net over de kruin van de dijk zijn arbeiders te bespieden of ze wel goed doorwerkten. 
Ze wisten waar hij dat ongeveer deed en hebben daar toen gepoept en er wat gras 
overheen gespreid, zodat hij er bovenop ging liggen, toen hij ze weer aan het bespieden 
was.  
Ook gebeurde er wel eens een ongeluk. Er was een boer, die met een kar volgeladen met 
graan, de afrit van de dijk (‘april’ of ‘aprèl’ was daar het woord voor) afreed en op een of 
andere manier zijn paard niet meer kon houden en toen in de dijksloot terecht kwam. Hij 
is zo ongelukkig terecht gekomen, dat hij in de sloot onder de kar met graan terecht kwam 
en toen verdronken is. Ik heb de kar nog zien liggen en was daar erg van geschrokken. 
De weg van ‘Kaas en Brood’ kenden wij op ons duimpje, alle huizen en boerderijen kende 
je en ook de bewoners ervan met hun wel en wee, maar vooral hun bijnamen. Maar de 
paarden wisten ook precies de weg. Alleen op een keer ging het fout. Wij hadden een 
knecht, hij heette Dries Verstraten. Zijn ouders woonden op de Stoof, een gehucht dat bij 
Gastel hoorde met wat boerderijen en wat arbeiderswoningen. In een van die woningen 
woonden de ouders van Dries en daar kwam hij langs, als hij naar ‘Kaas en Brood’ moest. 
Dan ging hij even bij hen aan en reed met de paarden bij hun het erf op. Maar Dries ging 
bij ons weg en toen moest ik voor de eerste keer met de paarden naar ‘Kaas en Brood’. Ik 
liet de paarden een beetje lopen en kwam bij het huis van de ouders van Dries. Ik zat wat 
voor me uit te kijken en had nergens erg in, toen de paarden plotseling een draai maakten 
om daar het erf op te gaan. Maar dat lukte niet zo best, zodat er een wiel in een greppel 
terecht kwam, wat een flinke schok gaf, waardoor ik van de wagen afvloog en tussen de 
paarden terecht kwam. Gelukkig had ik er niks aan overgehouden. 
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Opa van Eekelen 
Opa van Eekelen woonde in ons dorp, naast het kerkje van de Ned. Hervormde 
Gemeente en was daar koster, zoals ik al eerder vermeldde. Opa was toch wel bijzonder, 
want hoewel hij bijna nooit in de bijbel las, kende hij hem bijna uit zijn hoofd en wist hij 
heel veel teksten, waar hij dan ook gretig gebruik van maakte als het zo bij hem uitkwam. 
Hij wist ook smakelijk te vertellen over Friesland, want daar ging hij in het najaar naar 
toe tijdens de bietencampagne. Hij was de bietenweger op de schepen en hij kon aan de 
diepteligging zien, hoeveel ze geladen hadden. En als ze dan vol waren, voeren ze naar 
de Leur, waar een suikerfabriek stond van Heerma van Voss, bij wie hij in dienst was. 
Hij moest dus veel rekenen en schrijven en dat was voor die tijd, nu meer dan 100 jaar 
geleden, heel wat. Toen hij op het dorp woonde, had hij een wit keeshondje Fiddo, dat 
hem overal vergezelde en dat was soms maar goed ook. Opa lustte graag een borrel  in 
een café op de Markt en soms wel meer ook, zodat hij dan soms de weg terug niet meer 
wist. Maar Fiddo, die altijd bij hem was, wist de weg naar huis wel.  
Opa had een hulp, die bij hem de zaak schoon hield, Koosje de Boef. Eigenlijk heette ze 
De Bruin, naar de man waar ze mee getrouwd was. Die stelde niet zo veel voor en was 
een mislukkeling. Maar Koosje kwam te overlijden en opa was zijn hulp kwijt en stond 
er toen alleen voor. Hij begon achteruit te gaan en werd reumatisch. Vooral in zijn benen; 
hij zei altijd mijn poten willen niet meer. Hij dacht dat hij vroeger te veel in de sloten had 
moeten werken. Maar toch kwam hij te voet van het dorp naar het Slot. En wanneer ik 
dan langs de weg aan het ploegen was en ik zag hem in de verte aankomen met een stok, 
dan probeerde ik zo recht mogelijk te ploegen, want ik wist zeker, dat hij stil zou staan 
om te kijken of ik wel rechte voren zou ploegen. En dat wist hij dan ook wel te vertellen. 
Ik had veel respect voor hem en zijn uitspraken. 
Op zekere dag, in augustus 1939, vroeg hij mijn moeder: “Jans, is nog steeds de 
voorkamer bij jullie op het Slot beschikbaar?” Schijnbaar had mijn moeder hem beloofd, 
dat hij altijd terug kon komen. Nu, dat is dan gebeurd, want hij voelde wel dat hij niet 
alleen kon blijven. Het was herfst 1939 en de suikerpeeën moesten er uit. In de Branden, 
een stuk land een eindje van huis, moest ik suikerpeeën uit gaan doen. Die stonden erg 
dun omdat de koperworm ze in het begin had aangetast en er toen geen maatregelen 
waren om dit te bestrijden. Men zette er dan aardappelen op; daar kropen de wormen in 
en dan kon je ze oprapen  
Omdat de peeën heel dun stonden, waren die erg groot geworden. Zo vond ik een paar 
heel grote exemplaren, die ik meenam naar huis om ze opa te laten bekijken omdat hij 
altijd in de peeën gewerkt had. Dus thuisgekomen, liep ik direct met die grote peeën naar 
de kamer van opa. Toen ik binnenkwam, schrok ik geweldig want opa was voorover-
gevallen van het stelletje dat naast zijn bed stond en waar hij zijn behoefte in kon doen. 
Ik zag meteen dat hij dood was. Hij zag lijkbleek. Ik riep toen vlug mijn moeder en die 
schrok ook erg. Daarna vlug de dokter laten komen en die constateerde een hartstilstand. 
Het was voor mij een gebeurtenis die veel indruk op mij heeft gemaakt. Vooral een 
Bijbeltekst is me toen bijgebleven: “Wie zal de jongeling op zijn pad rein bewaren”. Een 
paar dagen later is opa  begraven op de nieuwe  begraafplaats in de Steenstraat.  
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Hij was een van de eersten, die daar begraven is, want vroeger werden de dode 
protestanten op de Algemene Begraafplaats in de Veerkensweg, genaamd het Joden-
kerkhof begraven. Daar werd iedereen begraven, die niet op de gewijde aarde van de 
katholieke begraafplaats begraven mocht worden. Toen besloten de protestanten een 
nieuwe eigen begraafplaats te maken op grond van de Diaconie in de Steenstraat. Dit zou 
men doen met eigen middelen. De grond werd gehaald uit ons land, dat ongeveer een 
kwartier rijden was met paard en kar. Ik heb de gehele maanden januari en februari 
gereden, dag in dag uit, kar voor kar. De wegen waren toen niet verhard en er waren 
plaatsen waar het nat was en bijzonder slecht. Hierdoor ontstonden diepe karresporen, 
waar ik slechts met veel moeite doorheen kon komen. Uiteindelijk was het hoog genoeg, 
zodat de begraafplaats in gebruik kon worden genomen. Er zijn toen verschillende lijken 
opgegraven en op het nieuwe kerkhof herbegraven. Dat ging soms met de nodige emoties 
gepaard. Ik heb daar verschillende verhalen van gehoord, die ik niet ga opschrijven.  
 

Opa in Helmond 
Met mijn opa uit Helmond heb ik niet zoveel contact gehad. Zover ik weet is hij nooit bij 
ons op het Slot geweest, want hij was bang van reizen. Wij, mijn broer Theo en ik, zijn er 
een paar keer op vakantie geweest. Dat was voor ons natuurlijk een hele belevenis. Eerst 
de treinreis van Roosendaal naar Helmond en dan van het station daar naar Lungendonk 
lopen langs de Zuid Willemsvaart naar sluis 8. Er lagen veel schepen langs de wal en 
sluizen hadden wij nog nooit gezien. Daar lagen schepen in, die gesluisd moesten worden 
en soms wel drie tot vier meter zakten of stegen. Dat lag er aan welke kant ze op moesten. 
Opa woonde tegen het Eindhovens kanaal aan, vlak bij een hoge brug. Die was zo hoog 
dat de boten er onderdoor konden varen. De weg over de brug was erg steil, zodat het 
een hele klim was om er over heen te komen. Op de brug had men een prachtig gezicht 
over het kanaal en wij vonden het spannend als een boot onder die brug doorvoer. Opa 
en zijn knechten moesten dagelijks meermalen over die brug, omdat het meeste land aan 
de andere kant lag. Dit was toch wel een heel obstakel voor opa, maar men had er mee 
leren leven.  
Ze deden ook hun melk venten in de stad. Iedere dag gingen oom Willem en tante Anna, 
eerst met een hondenkar en later met een hit met de producten van de boerderij, zoals 
melk, eieren, boter en fruit langs de klanten om het te verkopen. Ze kregen zo een vaste 
klantenkring. Wij zijn ook een keer mee geweest; een hele gebeurtenis in zo’n stad. Voor 
hen was het een uitkomst, want ze waren toen met zijn vieren thuis en daar was niet 
voldoende werk voor. Men ging niet graag op een ander werken. Door de verkoop van 
de melk en eieren hebben ze toch aardig wat spaarcenten bij elkaar gebracht, waar ze 
eerst de boerderij van kochten – want die huurden ze - en later de grond. Ze kochten 
steeds meer grond bij totdat ze op het laatst 30 ha eigen grond hadden, wat voor die tijd 
behoorlijk veel was.  
Op een dag kregen wij bericht uit Helmond, dat ik naar hun moest komen, want dan zou 
ik een horloge krijgen omdat ik 14 jaar was geworden en hun oudste kleinkind was.  
Dus alleen met de trein naar Helmond. Mijn vader had me weggebracht, een kaartje voor 
mij gekocht en op de trein gezet. Ik moest in Eindhoven overstappen op de trein naar 
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Venlo; dat was een hele onderneming zo alleen. Op het station van Helmond stond ome 
Wim mij op te wachten.  
Ik ben daar toen een week geweest en heb toen samen met opa veel gedaan. Ik  herinner 
me nog, dat we samen bieten uit de kuil hebben gehaald. Het was winter, dus die kuil 
was bevroren. Ik moest in die kuil – het was net een hol – de bieten naar voren gooien, 
naar opa toe, die ze op de kar gooide. Achteraf gezien was dat een mooie tijd, ook voor 
opa, die samen met zijn kleinzoon dat werk kon doen. Tante Anna is toen met mij in de 
stad een polshorloge wezen kopen, waarop ik heel trots was, want onder jongens op die 
leeftijd waren er nog niet veel met een horloge.  
Op een dag kregen we een brief of telegram binnen, dat opa overleden was. Toen mijn 
vader hem gelezen had, begon hij te huilen. Dat was de eerste keer dat ik dat bij hem 
gezien had. Wij, mijn vader en ik, zijn dan ook naar zijn begrafenis geweest. Daar 
herinner ik me niet veel van. Hij is niet vanuit de kerk begraven, want zover ik weet, 
kwam hij daar nooit ofschoon hij toch gelovig was, want hij las elke dag uit de Bijbel.  
We zijn nog een keer bij opoe Vervoort op vakantie geweest. Ik weet nog dat Theo en ik 
flink moesten meehelpen. Het was op een keer een regenachtige dag en we konden buiten 
niet veel doen. Nou hadden ze een knecht en die zou met tante Anna een slaapkamer op 
zolder een nieuw  behang geven. Opoe vertrouwde het zeker niet, dat Anna met de 
knecht alleen op zolder was. Ze riep me binnen en ik moest boven de schaar gaan halen 
en weer terugbrengen. Dat heb ik verschillende keren moeten doen, om hen te storen als 
ze wat van plan waren. Ik had er toen zelf geen erg in, later wel! 
 

Het Personeel 
Wij hadden thuis meestal twee knechten en een dienstmeid. De knechten sliepen boven 
op zolder in een kamertje en de meid sliep op de opkamer. Wij hadden een grote knecht 
van boven de 18, die met de paarden omging en een kleine knecht, die net van school 
kwam en die al het klusjeswerk moest doen. Het zal voor die jongen ook een vreemde 
ervaring zijn geweest om naast een wildvreemde jongen te gaan slapen, maar daar dacht 
men toen niet aan. Als ze maar werk en onderdak hadden, wat geld verdienden en te 
eten hadden, want ze waren allen in de kost.  
En dat ze goed eten konden, dat staat vast, want er werden elk jaar twee zware varkens 
geslacht, die erg vet moesten zijn. Er werd veel spek gegeten en ook veel spekvet 
gesmeerd op het eigen gebakken brood, want er moest hard gewerkt worden. Ik zie ze 
nog zitten, ieder op zijn eigen plek en dikwijls waren de handen niet eens gewassen van 
het vuile werk, maar ja, ziek waren ze bijna nooit. Ooit is er een jongen geweest, die astma 
had, weet ik nog. Daar hebben ze wat moeite mee gehad, vooral omdat hij het ’s nachts 
soms erg benauwd kreeg.  
Toen ik een jaar of drie was, mocht ik bij een meid slapen. Dat was Kee Broos, bijgenaamd 
Kee van de Pin. Ik vond het wat fijn om bij dat warme grote lijf van haar te liggen. Die is 
bij ons weggegaan, omdat ze ging trouwen, maar mijn ouders hadden nog contact met 
haar. Wij waren nog een keer op bezoek bij hen en toen moest ik  nog horen, dat ik bij 
haar geslapen had.   
Daarna kregen we een ander: Dien van de Jood, dat was ook een bijnaam. Daar heb ik 
niet meer bij geslapen omdat ik te oud werd en mijn ouders het niet goed vonden.  Daarna 

25 
 



kregen we nog een meid, uit het “Eiken”: Sint Willibrord. Dat was niet veel en het was 
ook geen brave, ze legde het met de grote knecht aan. Toen ze dat merkten moest ze weg. 
De knecht bleef. Mijn vader heeft hem toen gewaarschuwd het uit te maken, maar hij is 
er later toch mee getrouwd. Zij is later in de oorlog met de Duitsers meegegaan en het 
huwelijk is dan ook stuk gelopen.  

Over de knechten kan een heel verhaal 
worden geschreven. De eerste knecht, die 
ik nog ken, was Jan Tak, van Pèrtje Tak. Het 
was een grote sterke man en hij heeft ook 6 
jaar bij ons gewerkt, net als Kee Pin. Die Jan 
Tak deed altijd ons haar knippen en als wij 
dan niet stilzaten, zei hij altijd: “zit stil met 
die rattenkop”. Hij heeft nog ons haar 
geknipt toen hij al bij ons weg was. 
De kleine knechten bleven nooit zo lang, 
maar een paar jaar. Ze werden voor een 
jaar tegelijk ingehuurd, van 1 mei tot 30 
april, als ze van school kwamen. De kleine 
voor 15 en de grote knecht voor 25 gulden 
per jaar. De meesten kwamen uit grote 
arme gezinnen en waren blij, dat ze uit de 
kost waren. Een van die knechts, Willem 
Baten, was een pyromaan (waarschijnlijk 
bedoelt Willem hier kleptomaan, red.), die 
kon niks laten liggen. Wij spaarden toen 
sigarenbandjes en die heeft hij ook gejat. 
Het waren meestal kleine dingen die hij 
meenam, maar toch moest hij weg.  
Wij hadden nog een knecht, die wij de Rat 

noemden. Zijn moeder sneed bij ons het gras van de greppels met een sikkel. Het gras 
bond ze bijeen en droeg het op haar rug weg om het aan haar geiten te voeren. De meeste 
arbeiders hadden een paar geiten voor de melk; ze noemden dan de geit een 
arbeiderskoe.  
Het waren allemaal rooms-katholieke arbeidskrachten. Nu was het zo dat die geen spek 
of vlees mochten eten op vrijdag, want dan moesten ze vasten. Bij ons werd daar niet 
naar gekeken. Maar als ze bij een protestant in de kost waren en ze hadden van te voren 
bij de pastoor dispensatie aangevraagd, dan mocht dat wel. Nu wilde mijn vader toch 
wel eens een protestante knecht en kwam er een jongen Saarloos uit de Fijnaart. Nu, dat 
hebben we geweten. Ten eerste keek hij neer op de zandboertjes en wilde zowat de baas 
spelen. Hard werken wilde hij ook niet, dus hij was binnen de kortste keren met de 
nodige ruzie weg.  
 

De laatste knecht, die in de kost was, was Dries Verstraten, al eerder genoemd. Zijn 
ouders woonden tussen onze boerderij en het land op ‘Kaas en Brood’ Hij ging altijd met 

Rom van Eekelen, Willem Vervoort  
en Janus van Eekelen 
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de paarden bij zijn ouders langs om koffie te drinken. Toen hij bij ons weg was en ik met 
de paarden naar ‘Kaas en Brood’ reed, moest ik altijd oppassen dat ze niet bij Verstraten 
de dam opliepen. Dat is – zoals ik al heb verteld – een keer gebeurd. Ik zat voorop de 
wagen en plotseling draaiden ze de dam op. Ze konden de draai niet goed maken en 
kwamen in de greppel terecht, zodat ik door de schok tussen de paarden terecht kwam. 
Nadien heb ik ze dat wel afgeleerd. 
Toen wij wat ouder werden, vonden mijn ouders het toch beter om geen meid meer in 
huis te nemen. Omdat wij in hetzelfde vertrek sliepen, wilden ze voorkomen dat we bij 
die meid in bed zouden kruipen met alle gevolgen die ervan zouden kunnen komen. Zo 
kwam er dan een meid uit de buurt bij ons werken, die ’s avonds naar huis ging. Jaan 
Broos, bijgenaamd Jaan van Paukes, kon heel goed naaien en mijn moeder niet. Dus 
moest ze voor ons van alles maken: broeken en frakken. Dat waren een soort vesten om 
mee naar school te gaan. Die is heel lang bij ons geweest. Toen ze getrouwd was, kwam 
ze twee dagen in de week. Jaan en mijn moeder konden het heel goed met elkaar vinden. 
 

De Oorlog 
Op een vroege morgen, begin mei 1940, werden wij wakker door veel motorgeronk van 
vliegtuigen. Wij uit bed en we zagen zware bommenwerpers overkomen in de richting  

 

 
 

Gezin Vervoort: Vader Koos, moeder Jans en de zonen Willem, Theo en Hendrik 
Foto genomen op 1 september 1944 
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van Rotterdam. Wij hoorden de ontploffingen van de bommen, want Rotterdam was een  
heel belangrijke plaats in ons land en die moest vernietigd worden van de Duitsers. Ik 
weet nog dat mijn vader neven mij kwam staan. Hij pakte mij vast en zei: “Het is oorlog”. 
Hij huilde, dat had ik nooit gezien bij hem. Hij wist hoe erg dat was, omdat hij de Eerste 
Wereldoorlog had meegemaakt als soldaat. Toen kwam het Duitse leger binnen en 
versloeg ons leger in 4 dagen tijd.  
Veel jongens werden opgepakt om in Duitsland te gaan werken, ook twee neven, Rom 
en Adrie van Eekelen. Ze zijn alle twee goed teruggekomen, alleen Rom heeft er een 
moeilijke tijd meegemaakt. Mijn nichtje Heiltje heeft er voor gezorgd, dat ik een Ausweis 
kreeg en niet naar Duitsland hoefde. Ik ben een keer opgepakt, maar liet mijn Ausweis 
zien en was weer vrij. Zo ben ik er gelukkig goed vanaf gekomen, want er zijn heel wat 
jongemannen niet meer teruggekomen of zwaar ziek, die later overleden, zoals ook onze 
buurjongen, Driek van den Berg.  
 

In de oorlogstijd heb ik twee keer in het ziekenhuis gelegen, een keer in Roosendaal en 
een keer in Breda. De eerste keer had ik een dubbele beenbreuk. Dat was gekomen, 
doordat ik voorop een wagen zat vol met suikerbieten geladen om naar het suikerfabriek 
te brengen in Stampersgat. Dat was niet ver vanuit ‘Kaas en Brood’, zo heette dat land 
toen. Voor de wagen stonden twee paarden, die de volle wagen tegen de dijk op moesten 
trekken. Dat kostte veel inspanning, want het had ’s morgens wat gevroren en daardoor 
was de oprit glad geworden. Een van de paarden schoof uit en viel, maar sprong weer 
op. Ik zat met mijn voeten op de zweng waar dat paard op viel en weer opstond. Ik zat 
met dat rechterbeen tussen het zweng en het paard en toen is mijn been gebroken. Ik had 
veel pijn en viel van de wagen af en daar lag ik tegen de dijk aan. Daar zagen ze mij liggen 
en hebben de dokter laten komen. Die heeft mij naar het ziekenhuis gebracht. Daar 
hebben ze mij behandeld door dat gebroken been aan elkaar te zetten, maar het moest 
weer aan elkaar groeien. Dat kost tijd. Ik kwam toen in een rekverband boven het bed. 14 
Dagen zo gelegen dat het weer aan elkaar zat. Toen naar huis en het heeft een hele tijd 
geduurd voor ik goed kon lopen.  
Tijdens de oorlog kregen wij evacuees uit Walcheren in Zeeland, die wij onderdak 
moesten geven. Het waren een vrouw en twee jongens van 8 en 12 jaar. Wij hadden boven 
op zolder nog een kamertje vrij, waar vroeger de knechts sliepen en daar kwamen hun. 
Het eten en de rest deden ze gewoon  met ons mee. Heel vriendelijke mensen waren dat 
en haar man zat in Engeland als vluchteling. Soms had ze contact met hem via radio 
Oranje. Zij heette Coba Roest en de jongens Jan en Rinus; ze waren ook protestant. Direct 
na de bevrijding zijn ze ook weer teruggegaan. Jan heeft nog contact gehouden.  
Op een avond lag ik in het gras te rusten, nadat ik mijn hak had scherp gemaakt. Jan komt 
stil naar mij toe met een fietspomp en wilde langs mijn oor laten horen wat voor geluid 
die stang van de pomp maakte. Plotseling stak hij met het eind van de pomp in mijn oog, 
wat heel veel pijn deed. Ze zagen wel dat het ernstig was en lieten de dokter komen. Die 
heeft mij naar het ziekenhuis in Breda gebracht. Mijn oog was zo ernstig beschadigd dat 
ze het eruit hebben moeten halen en ik daarom maar een oog heb, om mee verder te 
leven. Dat is goed gelukt, maar wel met een kunstoog.  
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Toen ik in het ziekenhuis lag, is ook ons land bevrijd van de Duitsers. Later hebben we 
dat uitbundig gevierd met de hele buurt. Veel gedanst en gedronken en we hebben ook 
met praalwagens meegedaan  in de optocht. 
 

Verkering 
Op 9 augustus was ik jarig. Het was zondag en ik lag me thuis op de bank te vervelen 
toen er ineens twee jonge meisjes het erf opgereden kwamen. Het waren Mien van 
Eekelen en Marietje van Wezel uit Kruisland. Mien wist dat ik jarig was, want daar 
hadden we veel contact mee en ze was ook verliefd op mij, vandaar dat ze niet alleen 
naar ons toekwam, maar met haar vriendin.   
Toen ze naar huis gingen op de fiets reed ik ze achterop. Bij de splitsing liep de weg door 
naar Roosendaal, waar Mien  woonde. De andere weg ging naar Kruisland, waar Marietje 
woonde. Ik reed niet Mien, maar Marietje achterop, want die zag ik liever en toen heb ik 
haar thuis gebracht en een afspraakje gemaakt voor een volgende keer. Zij mocht mij ook 
wel en zo zijn we verliefd op elkaar geworden.  
Op een keer was Marietje naar mij gekomen en ik bracht haar weer naar huis. Onderweg 
lag er een hoge brug over de Vliet. Toen  wij er overheen waren, bleven we op de rijweg 
rijden. Toen wij in Kruisland kwamen, stond daar ineens de veldwachter voor ons, want 
wij reden niet op het fietspad. Wij kregen een proces verbaal en moesten voorkomen voor  
de rechtbank in Bergen op Zoom. Marietje is er naar toe gefietst en is toen vrijgesproken. 
 

Toen ik 16 jaar was mocht ik naar de landbouwwinterschool in Roosendaal, eerder mocht 
ik niet. Die was van oktober tot april en we gingen er met de fiets naar toe. Janus Oomen 
kwam mij altijd ophalen, maar onderweg waren er ook twee meisjes die tegelijk met ons 
naar Roosendaal reden. Janus ging naast het ene meisje rijden en ik naast het andere. Die 
heette Ria Hopstaken en wij vonden elkaar leuk, zodat wij elkaar meer zagen. Er is zelfs 
een foto van ons gemaakt. Na schooltijd is het uitgeraakt. Het was toen bezettingstijd 
door de Duitsers. Die hebben toen de school bezet en wij kregen toen op andere plaatsen 
les. Dat gebeurde op wel vier verschillende plaatsen, waaronder ook nog in een café op 
de Markt. Daar werden groepsfoto’s gemaakt toen we geslaagd waren.  
 

Ander werk 
Na die schooltijd ben ik in de Noord Oostpolder gaan werken. Die moest ontgonnen 
worden, het was eerst allemaal riet. We gingen met de trein van Roosendaal naar 
Kampen. Daarna met een busje de polder in naar de barakken, waar wij sliepen. De eerste 
nacht werden wij ontgroend. Ze hebben me kletsnat gegooid, toen ik in bed lag. Ik had 
het er niet naar mijn zin, heel de dag met de schop werken.  
Op een dag kreeg ik een brief van tante Anna, dat er in Bladel een boerderij vrij kwam 
van de Maatschappij van Welstand op Ten Vorsel. Ze vroeg of het iets voor mij was.  Ik 
had er wel oren naar, want in de Noord Oostpolder zag ik het niet meer zitten.  
Wij zijn wezen kijken naar die boerderij en tante Anna is mee geweest. Hij stond aan het 
einde van een lange beukenlaan, een oude langgerekte boerderij, bijna 100 jaar oud. Wij 
kwamen onderweg Hanneke van Uithoven tegen en die vroeg of wij naar die boerderij 
waren wezen kijken. Die vertelde dat het een goede boerderij was. Als ge kunt moet ge 
hem vatten, met 20 ha goede grond. Dus ik schreef naar de Maatschappij of ik in 
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aanmerking kwam voor die boerderij. Ik kreeg ik een brief terug, dat ik in aanmerking 
kwam om die boerderij te huren en daar was ik heel blij mee. 
 

Op de nieuwe boerderij 
Dus in februari aan de slag om het land klaar te maken en de omheiningen rond de 
weilanden in orde te maken, zodat de koeien erin konden. In die tijd was ik bij tante in 
de kost en dat vond zij wel goed, omdat zij geen kinderen hadden en ook geen familie. 
Bij de familie Boon mocht ik ’s middags eten, tot die naar het dorp vertrokken. Ook werd 
er een koopdag gehouden waar men kon bieden op het materiaal dat te koop was. Er was 
veel belangstelling. Daar heb ik zelf ook nog veel gekocht, want ik had zelf niks.  
Ik kon toen aan de slag en het land bewerken. Ik had het paard van Boon gekocht, hij 
heette Frans en ook nog een paard van thuis. Ik kon dus met twee paarden ploegen en 
dat ging goed. In april heb ik twee koeien gekocht van oom Thijs en twee bij Paridaans 
in Eersel. Zo kon ik gaan melken en de eerste melkbussen aan de weg zetten met nummer 
94 erop. Dat nummer had ik gekregen van de melkfabriek. Ik weet nog dat ik mijn eerste 
melkgeld bij de boerenleenbank ophaalde, het was 104 gulden Dat was bij Derks in de 
Sniederslaan, die de financiële zaken deed van de boerenleenbank. 
De buren Van de Nieuwengiessen, Geenen, Van der Schans en vooral Kipmulder 
zorgden ervoor, dat ik me gauw thuis voelde, want het was voor mij allemaal vreemd en 
zij vonden het fijn om mij te helpen. Boon was fout geweest tijdens de oorlog, want hij 
was lid geweest van de N.S.B. Ze moesten 
dus voor hem oppassen, als ze iets in het 
zwart deden. Hij kon hen aangeven, dus 
waren ze blij dat er nieuwe buren 
kwamen. 
 

Trouwen 
Op een dag kreeg ik een briefje van ma 
(Marietje van Wezel), dat ze het moeilijk 
vond om naar Bladel te komen, ze vond 
het zo ver achteraf en onverharde wegen. 
Zij woonde aan een mooie verharde weg 
vlak bij het dorp Kruisland. Haar moeder 
zou alleen achterblijven, want Gerard 
woonde met Mina in de andere kamer. Ik 
schreef terug, dat ik die boerderij al 
gehuurd had en niet meer terug kon naar 
het Slot en dan maar een huishoudster 
zou nemen.  
Op zekere dag was ik op het land aan het 
werken en kwam Kipmulder naar mij toe. 
Hij riep dat er telefoon voor mij was. Ik 
kwam aan de telefoon: “Met wie?” “Met 
mij Willem, ik wil met jou verder”.  
 

Trouwfoto van Willem en Marietje gemaakt  
in Studio Bosch in Roosendaal 
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Toen was de kogel door de kerk en konden we onze trouwplannen gaan bespreken. We 
trouwden op 10 augustus in de nieuwe kerk van Kruisland, want de oude kerk was in de 
oorlog geheel verwoest. Wij waren het eerste bruidspaar dat in de nieuwe kerk trouwde. 
Wij hadden dominee Van de Horst gevraagd om ons te trouwen, want die kenden wij 
goed. Wij zijn eerst met drie auto’s naar Steenbergen gereden en daar op het 
gemeentehuis getrouwd met de familie van beide kanten erbij.  
Wij hebben het feest bij ma thuis gevierd en op de dorsvloer lange tafels gezet, waar  we 
met zijn allen aan konden zitten, gezellig met elkaar. We hebben in Roosendaal 
bruidsfoto’s laten maken, met Annie Baeken erbij, want die was bruidsmeisje en vond 
het mooi bij tante Marie op de bruidsfoto. s Avonds kwam er nog onverwachts bezoek 
van de broers Toon en Janus 
van Heijst uit Nuenen, waar-
schijnlijk om te kijken of er 
geen meisje vrij was, dat bij 
hen paste.  
 

De andere dag zijn we ver-
trokken naar Bladel met een 
kleine vrachtauto, volgeladen 
met spullen om het huis in te 
richten. Oma van Wezel was 
er ook bij. Toen wij daar 
aankwamen hadden de buren 
het huis al versierd met “Wel-
kom!”. Er kwamen mensen 
voorbij, die op vakantie waren 
op de ‘Gelderse Hoeve’. Die 
hebben toen foto’s van ons gemaakt. Die hebben we gekregen en hebben die nog altijd.  
In het begin was het wennen voor ons. Moeder is nog enkele dagen gebleven, toen is ze 
met de bus teruggegaan.. In het begin hadden wij een jongen uit Eindhoven om het 
boeren te leren, want die wilde in Canada gaan boeren, Rob heette hij. Daarna kwam 
Toon Sterk bij ons werken voor de kinderbijslag, hij had 6 kinderen. Ik moest formulieren 
invullen, zodat hij daarvoor in aanmerking kwam. 
 

Bertus 
Op zekere dag kwam de heer Stoel van Kinderzorg uit Eindhoven bij ons om te vragen 
of wij een jongen in huis wilden nemen, die bij een vrouw in Oijen bij Oss was. Die moest 
daar weg, want ze had nog een jongen in huis en dat werd te veel. Hij heette Bertus en 
werd 21 jaar en viel niet meer onder de kinderzorg, maar moest wel een onderkomen 
hebben en zo kwam hij bij ons. Hij zou dan volledig bij ons in komen wonen. We hadden 
op zolder nog een kamertje met bed vrij, zodat hij daar terecht kon. Wij vonden het goed 
en zo kwam hij bij ons in huis.  
Hij kreeg een vaste plek aan tafel en deed al het werk mee op de boerderij. Er was veel 
werk met de paarden en de koeien, met de hand  melken en eieren rapen. We hadden al 

Willem en 'Ons Ma' Marietje op het land 
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gauw twee kippenhokken. Dan hadden we vlug ook wat varkens, vooral zeugen met 
biggen, die verzorgd moesten worden en uitgemest.  
Omdat Bertus bij ons werkte, kreeg hij zakgeld. Daarvan kocht hij een oude bromfiets, 
daar heeft hij heel wat aan gemonteerd, want dat ding deed het nooit. Hij heeft hem een 
keer in de stroom gereden en hem er weer uit gehaald. Toen heeft hij een betere gekocht. 
Daar heeft hij heel veel plezier aan gehad.  
Bertus kon moeilijk lezen en schrijven, maar zijn eigen ergens voor inzetten, kon hij wel. 
Bertus is ongeveer tien jaar bij ons geweest en wij hebben van alles meegemaakt. Op een 
dag zei hij: ”Ik ga weg, want ik kan bij de familie Stam in Heeze terecht”. Dus ging hij 
weg. Een tijdje later kwam Harrie van de Schans bij ons en vroeg of wij Bertus weer terug 
wilden nemen. Dat vonden wij goed. Wij vroegen: “Wanneer komt hij dan?” Harrie zei: 
“Meteen, want hij zit bij ons op jullie te wachten”. Hij kon niet aarden bij Stam en wilde 
weer terug naar Bladel. Toen is hij weer een paar jaar gebleven tot hij kennis kreeg aan 
een vrouw uit Eindhoven, want hij werkte toen als bijrijder bij Philips in een vrachtauto. 
Bij die vrouw heeft Bertus nog een kind gekregen, een zoon en daar was hij heel blij mee.  
 

Op zekere dag werden wij gebeld of 
wij niet naar het ziekenhuis wilden 
komen, want Bertus was opgeno-
men. Het was ernstig en hij wilde 
ons nog zien. Toen we bij hem 
kwamen, greep hij onze handen 
vast en bedankte ons, dat wij zo 
goed voor hem geweest waren. Hij 
zei; “De mooiste tijd van mijn leven 
heb ik bij jullie gehad”. Even later is 
hij gestorven,. Wij zijn naar zijn 
begrafenis geweest. Daar zat een 
man naast me en die vertelde dat hij 
familie van Bertus was. Ik had nooit 
gehoord dat hij familie had. 
 

De kinderen 
Ons ma raakte in verwachting en op 
23 februari 1951 was het zover. We 
lieten de voedvrouw komen en zet-
ten het bed in de voorkamer. Ook 
buurvrouw Den Engelse en Soos 
van de Nieuwengiessen kwamen. 
Voor mij was het helemaal nieuw 
en ik wist niet dat er zoveel te doen 
was. Hij is dan toch geboren, een 
mooi kindje, een jongen, zijn naam 

Willem en Marietje 50 jaar getrouwd. 
 Met de kinderen en kleinkinderen   

voor hun kerkje in Bladel 
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was Marinus. Hij kreeg al gauw borstvoeding en groeide als kool, want ma had veel en 
heel lang borstvoeding.  
Na twee jaar kwam het tweede kindje, ook een jongen. Hij werd Koos genoemd, naar 
mijn vader. Mijn ouders waren toen bij ons. Een paar jaar later is Johan en toen later is 
Servaas geboren.  
Enige tijd later was ma weer in verwachting, maar dat ging niet goed. Toen hij werd 
geboren had hij een open hoofdje en de vroedvrouw zei dat die zo niet kon blijven leven. 
Hij heeft maar een dag geleefd. Wij hebben toen een klein kistje laten maken en hem op 
het kerkhof laten begraven, met een steentje erop.  
Enige tijd later kregen we nog een kindje, dat is goed gegaan. Hij heette Wim Gerard en 
is geboren op 5 april 1962. Ma kon geen borstvoeding geven, want haar borsten waren 
ontstoken en deden veel pijn. Dus moest hij aan de fles, maar dat ging ook goed. 
De jongens groeiden op en gingen binnendoor naar Hapert op de protestantse school met 
de andere kinderen uit de buurt. Soms te voet als de weg slecht was, allemaal zandwegen.  
Ma heeft ze verschillende keren zelf weggebracht.  
Omdat ze goed konden leren, mochten ze hier in Bladel naar de MULO (Meer Uitgebreid 
Lager Onderwijs). Marinus kreeg voor taal niet zijn B-diploma, maar het A-diploma. 
Voor wiskunde wel en zo kon hij toch nog verder studeren aan de Hogere Landbouw-
school. Koos haalde het diploma wel en ging in Eindhoven verder studeren bij de M.A.S. 
(Middelbare Agrarische School).  
In 1970 – tijdens Bladelse kermis – vertrok Koos naar de kermis en wij wat later ook. Wij 
woonden toen op een andere boerderij op de Troprijt, maar daarover later meer.  
Toen we bij de rondweg kwamen was er een ongeluk gebeurd. Er was een jongen door 
een auto aangereden en dat was onze Koos. Daar lag hij dan, bewusteloos en werd direct 
met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht en wij er achter op. Wij zijn bij hem 
gebleven, maar het bleek dat hij zo’n ernstig hoofdletsel had, dat hij is overleden waar 
wij bij waren. Dat kwam hard aan. We hadden veel verdriet en een paar dagen later is hij 
hier onder grote belangstelling begraven. Ma ging er de eerste week elke dag naar toe, ze 
kon het niet verwerken. 
 

Verenigingen 
Wij waren nog maar pas in Bladel, toen ik werd gevraagd om in de Kerkenraad te komen 
omdat er een vacature was ontstaan bij de Kerkvoogdij. Ik heb toegestemd. De eerste 
vergadering hadden we boven in de pastorie, omdat de dominee toen slecht ter been was. 
Wij moesten onze handtekening zetten en dat deed ik vlot. Dat zag de dominee en vroeg 
of ik geen scriba wilde worden. Dat betekende secretaris. Dan moest je van elke verga-
dering de notulen maken. Ik kreeg een dik boek, waarin ik alles op moest schrijven, wat 
er in zo’n kerkenraadsvergadering besproken werd. Ik heb dit 18 jaar gedaan en heb twee 
boeken vol geschreven. Die liggen nu bij het archief in Den Bosch.  
 

Intussen was ik ook kerkvoogd, samen met Willem van den Nieuwengiessen. Wij hebben 
samen heel wat op moeten lossen, daarover later meer. Van de ZLM (Zeeuwse Landbouw 
Maatschappij) uit Zeeland werd ons gevraagd of wij met de protestantse boeren een 
vereniging wilden oprichten als tegenhanger van de NCB (Noordbrabantse Christelijke 
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Boerenbond), waar alleen de katholieke boeren stemrecht kregen en de protestantse 
boeren geen stem hadden. Zo werd hier in de Kempen een vereniging opgericht voor 
enkel protestantse boeren. Wij kwamen bijeen om een bestuur te kiezen. Ik werd daar 
toen als voorzitter gekozen en Jan Geenen als secretaris. Ik heb dat 25 jaar gedaan, ook 
intussen met de afdeling Hilvarenbeek. 
Aangezien wij zelf in Bladel een zuivelfabriek hadden, moest er ook een bestuur zijn. 
Janus van Gisbergen werd voorzitter en ik werd secretaris. Dat heb ik twee keer 3 jaar 
gedaan. Wij vergaderden maar 2 keer per jaar. De zuivelfabriek in Bladel werd gesloten 
evenals onze vereniging  en  samengevoegd met Campina Eindhoven. Daar ben ik ook 
enige tijd bestuurslid geweest. Wij vergaderden in Eindhoven en kregen daar een 
vergoeding voor. Meestal reed ik dan met Fons Worm mee; die zat ook in het bestuur 
van Campina.  
Op een dag kwam Toon Groenling bij ons. Hij wilde een buurtvereniging oprichten en 
vroeg mij of ik mee wilde doen. Ik voelde er wel wat voor en we besloten toen een 
oprichtingsvergadering te houden bij Toon thuis. Iedereen in de buurt werd uitgenodigd 
en er kwamen wel 70 mensen. Er werd een bestuur gekozen en dus ook een voorzitter. 
Daar kreeg ik de meeste stemmen en werd voorzitter voor 3 jaar. Ik werd 2 keer opnieuw 
gekozen, dus ik ben 9 jaar voorzitter geweest. Op een keer wilde ik er vanaf, omdat  ik 
het druk had met andere dingen. Er werden stembriefjes rondgebracht waarop stond: 
“Willem moet blijven”. Toen ben ik maar gebleven. De buurt werd in vier verschillende 
hoeken ingedeeld: 1. Ten Vorsel. 2. Bredasebaan. 3. Klein Terkooijen. 4. Troprijt. 
Er werden ook bestuursleden gekozen.  
Voor Ten Vorsel:  Piet Geenen en Arie van Dijk.  
Voor Bredasebaan: Tini van de Nieuwengiessen en Henk Cox.  
Voor Klein Terkooijen: Jo ten Bult en Hendrik Dreis.  
Voor Troprijt: Arie Diekens en Anneke van de Nieuwengiessen. 
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De Cisterciënzers in Oud Gastel van 1275 – 1968 
 

Een bijdrage van Frans van Merriënboer 
 

Inleiding 
In de loop der jaren zijn verschillende leden van katholieke kloosterorden in ons dorp 
werkzaam geweest. We noemen op de eerste plaats de monniken van de Abdij van  
Hemiksem, later Bornem, uit België. Zij waren werkzaam in onze parochie op allerlei 
terrein. Daarnaast waren er de Broeders van Onze Lieve Vrouw van Barmhartigheid, 
ook wel de Broeders van Scheppers genoemd. Zij kwamen eveneens uit België – uit 
Mechelen – en werkzaam in het onderwijs op onze katholieke jongensschool Sint 
Joannes en later op de katholieke school voor Schippers- en Kermiskinderen.   
Ten slotte waren er ook vrouwelijke kloosterlingen: de zusters Franciscanessen, 
afkomstig van het klooster Withof uit Etten Leur en uit Roosendaal. De zusters uit 
Etten werkten in het onderwijs aan de katholieke meisjesschool Sint Bernardus en in 
de bewaarschool, de latere kleuterschool, die beide waren gevestigd in de Kerkstraat. 
De zusters uit Roosendaal waren van dezelfde orde en werkzaam op het Sint Jozef 
Gesticht, eerst ziekenhuis en later bejaardenoord, dat in de Veerkensweg gelegen was. 
 

Het begin: De heilige Bernardus, stichter van de abdij van Clairvaux 
De oudere inwoners van Gastel herinneren zich 
wellicht nog wel de uitbundige feestelijkheden 
die plaatsvonden in 1975 bij het 700-jarig bestaan 
van ons dorp. Bij de stichting van ons dorp 
speelde de kloosterorde van de Cisterciënzers, die 
ook  Bernardijnen werden genoemd, een belang-
rijke rol. Ze werden genoemd naar de Heilige 
Bernardus van Clairvaux  (Frankrijk),  de stichter 
van deze abdij. Een kloosterorde was een 
gemeenschap van mannen of vrouwen, die hun 
leven met bidden en werken  doorbrachten in 
dienst van God en de R.K. kerk. Na enkele jaren 
voorbereiding en opleiding kon men intreden in 
de orde naar keuze.  
 

Elke orde had zijn eigen regels waaraan de leden 
van de orde zich moesten onderwerpen en die 
door de paus van Rome dienden te worden 
goedgekeurd. De belangrijkste regels waren o.a.  
dat men afstand deed van zijn bezittingen, dat 
men ongehuwd moest blijven, dat men in armoede moest leven en dat men 
gehoorzaamheid verschuldigd was aan het hoofd van het klooster.  
 

Men leefde samen in een klooster of abdij en had dan ook de zorg voor elkaar. Aan het 
hoofd van het klooster stond een abt of abdis. In de meeste mannenkloosters kon men tot 

Bernardus van Clairvaux  
(1090 - 1153) 
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priester of pater worden opgeleid. Men noemde hen meestal monniken; de andere leden 
noemde men lekenbroeders.  
 

De heilige Bernardus werd de grote kloosterstichter- en hervormer van de 12-de eeuw. 
Hij was geboren in 1090 in Dijon in Frankrijk. In 1112  meldde hij zich aan bij het strenge  
klooster van Citeaux en op 25-jarige leeftijd stichtte hij Clairvaux. Op het eind van zijn 
leven – hij stierf in 1153 – was vooral door zijn inzet, het aantal abdijen van zijn orde in 
Europa opgelopen tot meer dan 350. In België werd het eerste Cisterciënzerklooster 
gesticht in 1132 in Orval en in Nederland was dat in 1165 het klooster Klaarkamp in 
Friesland.  
 

De abdij ´Sint Bernards aan de Schelde´ in Hemiksem 
Mede door schenkingen van gronden door de hertogen van Brabant, kon in het dorp 
Vremde bij Lier in België een abdij ontstaan. Door nog meer schenkingen en vanwege 
een gunstiger ligging koos de toenmalige abt of prior Hendrik van Melsbroek voor 
definitieve vestiging van de nieuwe abdij in het dorp Hemiksem aan de Schelde in 1246. 
Hij kreeg daar – door schenking van de heer van Breda, Arnold van Leuven en zijn vrouw 
Elisabeth – een groot deel van het grondgebied van Gastel met de daarbij behorende 
novale tienden (een soort belasting).   

 
 

 

Hemiksem: Sint-Bernardusabdij aan de Schelde  
Gravure van David Coster uit 1726 (Stadsarchief Antwerpen) 
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De originele oorkonde van deze schenking bevindt zich in het archief van de abdij. Een 
kopie hiervan bevindt zich in ons Dorpsmuseum.  
 

De begintekst ervan luidt als volgt:  
 

“Aan alle christengelovigen die dit geschrift zullen zien, wensen Arnoldus  van Leuven 
en Elisabeth, zijn echtgenote, vrouwe van hetzelfde land. Saluut! 
Ter vastlegging van de waarheid maken Wij u door middel van deze onze oorkonde 
bekend, dat Wij, met het oog op een goddelijke beloning en zuiver en alleen ter ere Gods, 
aan de kloosterlingen, de abt en het konvent van de plaats van  St. Bernard, der orde van 
de Cisterciënzers, de gehele novale tiende in de parochie van Gestele (Gastel), die er nu is 
en die aldaar in de toekomst zal kunnen aangroeien, hebben afgestaan en bij deze 
overdragen. Enz.” 
 

Daar in 1276 dezelfde Arnold van Leuven het patronaatsrecht (de benoeming van 
pastoors en kapelaans) van de parochie overdroeg aan de abdij, lijkt het of Gastel toen al 

een pastoor had. Deze pastoor, 
Marcillius geheten, was waar-
schijnlijk al eerder door Arnold 
van Leuven aangewezen en 
keurde deze overdracht dan ook 
goed. Zijn baas werd nu echter 
wel de abt van Hemiksem.  
 

Een jaar later keurde de bisschop 
van Luik deze overdracht ook 
goed en kwam er dus een schei-
ding tussen regulier (kerkelijke) 
en seculier (wereldlijk) bestuur. 
Dat die scheiding de nodige 
strubbelingen mee zou brengen in 
de dorps- en parochie-geschiede-

nis zal men toentertijd niet vermoed hebben! Het gaf ook de nodige conflicten tussen 
bisschoppen en abten over de benoemingen van pastoors en kapelaans en over de 
eigendommen van de abdij en van het bisdom. Tientallen processen werden er over 
gevoerd, wat de nodige gelden kostten aan beide partijen. Een monnik van de abdij,  
Judocus Bal geheten, schreef in 1666 in zijn landboek over de nodige perikelen met het 
Markiezaat van Bergen op Zoom en de Baronie van Breda over de abdijgoederen. 
(Eigenlijk is het nooit helemaal meer goed gekomen!) 
 

De toenmalige parochie Gastel (Gestele) bestond in 1276 uit Gastel, Hoeven en Ouden-
bosch (Nieuwenbosch). Ook in Wouw waren de Cisterciënzers werkzaam. We merken 
op dat het dorp Nieuw Gastel pas in 1551 werd ingedijkt. 
 

De tijd van de Hervorming in de abdij en in Oud Gastel 
In het begin van de 16de eeuw brak de tijd van de hervorming aan. De ‘Nieuwe Leer’ werd 
vooral door Luther en Calvijn gepredikt. Het was het begin van het Protestantisme in de 

Interieur van de oude Sint Laurentiuskerk van  
Oud Gastel 
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wereld. Ook in ons land, de Nederlanden, die verenigd waren in zeventien provincies, 
brak er een strijd uit om de ware leer. Omdat de koning van Spanje onze  koning was, 
werd ons land toen ook wel de Spaanse Nederlanden genoemd. Er was bij ons niet alleen 
sprake van een godsdienststrijd, maar ook van een strijd voor onafhankelijkheid. Deze 
oorlog heeft 80 jaar geduurd: van 1568 tot 1648.  

 

Na de vrede van Munster ontstond er een katholiek Nederland, dat later België werd en 
een protestants Nederland, de Staatse Republiek van de 7 Verenigde Provincies. 
Niettegenstaande dat Brabant en Limburg – de zo genoemde Generaliteitslanden –  
grotendeels katholiek bleven, kregen zij echter wel een protestantse overheersing en 
bestuur. 
 

Het was een woelige tijd, waar de abdij van Hemiksem en de parochies en dorpen in 
Brabant de gevolgen van zouden ondervinden. 
In 1559 had de paus van Rome in samenspraak met Koning Philips de Tweede  en Alva, 
nieuwe bisdommen opgericht in deze gebieden en de abdij werd onder het beheer van 
het nieuwe bisdom Antwerpen gesteld. Het betekende, dat de bisschop, Franciscus 
Sonnius – ondanks het protest van de monniken – tevens abt van de abdij werd. Men 
dacht hiermee de hervorming te kunnen tegenhouden, maar dat  mislukte. 
  

De monniken kozen in 1564 Thomas Thieldt, de vroegere pastoor van Oudenbosch, tot 
hun nieuwe abt. Hij moest toezien hoe in 1566 bij de ‘Beeldenstorm’ de abdij werd 
geplunderd en gedeeltelijk vernield. Hij werd zelfs verdacht van medeplichtigheid, toen 
hij in 1567 heimelijk vluchtte, uittrad uit de abdij en op de hervormde leer overstapte.   
De perikelen namen toe en de monniken verhuisden tijdelijk naar het stadje Coolhem. 

Kerkstraat met op de achtergrond de oude Sint Laurentiuskerk 
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Pas in 1649 konden de monniken veilig terugkeren naar hun abdij en kregen zij weer een 
eigen abt, Judocus Gillus. 
In 1672 werd de abdij wederom door een ramp getroffen. 
Door een brand werden kerk en klooster grotendeels 
verwoest. 
 

Ook in onze West-Brabantse dorpen was het tijdens de 
Hervorming een woelige tijd, waar vrede en oorlog soms 
maar van korte duur waren. De Spaanse en Staatse troepen 
vochten om elke dorp of stad en de bevolking betaalde het 
gelag. We weten zelfs niet of de parochiegeestelijkheid er 
wel altijd was. Rond 1566 wordt als pastoor genoemd 
Johannes Lelius, kloosterling van de abdij. In 1568 was de 
bevolking van zowel Oud als Nieuw Gastel bijna in zijn 
geheel gevlucht. Om bespotting en vervolging te ontlopen 
ging pastoor Lelius maar naar Zevenbergen, met het motief 
dat zijn parochianen ook gevlucht waren! Daar kreeg hij 
vanuit Oud Gastel veel kritiek op. Men verbood de 
pachters geld aan de pastoor af te dragen om zo zijn 
terugkeer af te dwingen. Vrouwe Margaretha van der 
Marck van het Markiezaat van Bergen op Zoom trok 
eveneens de handen van hem af en zette hem af. Hij stierf 
in 1602 in de abdij van Hemiksem. 
 

Bisschop Joannes Miraeus van Antwerpen grijpt in 
Door de steeds slechter wordende situatie voor de katholieke parochies in West Brabant, 
greep de bisschop van Antwerpen in en benoemde in 1606 een eigen priester (een zo 
genoemde wereldheer) als pastoor van Oud Gastel. Dit werd Arnoldus van Hesselt of 
Hesselius. Hij werd tevens landdeken van het district Bergen op Zoom en informeerde 
de bisschop regelmatig over de toestand in de verschillende parochies hier. De verslagen 
van Hesselius – zijn familie woonde overigens in Oudenbosch – over onze parochie zijn 
in eerdere edities van de jaarboeken (vanaf 2008) gepubliceerd. Hij is in Oud Gastel 

gestorven in 1655 en ook hier begraven. Zijn grafsteen 
kunt u zien aan de linkerkant tegen de gevel van de 
kerk. 
  

Hij heeft geen gelukkig pastoraat beleefd. De parochie 
Oud Gastel had erg te lijden van de strenge plakkaten 
van de Staten Generaal tegen de katholieke 
godsdienst. Na de inname van Breda met het bekende 
turfschip door prins Frederik Hendrik in 1636, 
moesten priesters onderduiken en namen de 
hervormden de R.K. kerken over. Ondanks het feit dat 
de bevolking grotendeels katholiek was gebleven, 
gebeurde dat in 1648 ook in Oud Gastel.  

  

H. Lambertuskerk  
te Wouw 

Basiliek H.H. Agatha en Barbara  
te Oudenbosch 
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Dat dit niet zonder slag of stoot gebeurde, is te begrijpen. De schout en  de schepenen 
moesten regelmatig optreden tegen verstoringen van de hervormde kerkdiensten. De 
hervormde   
Drossaard en dijkgraaf, Abraham Banier, 
moest als een soort rechter dikwijls tussen-
beide komen. Hij was fel antikatholiek en 
wilde dat  de ‘Plakkaten’ van de Staatse over-
heid naar de letter werden opgevolgd. Dat 
hield volgens hem in,  dat alleen hervormden 
de bestuursfuncties (goede baantjes!) kregen.  
Later kwam hier verandering in en konden de 
priesters onder bepaalde voorwaarden weer in 
het openbaar optreden. 
 

Over Schuurkerken en klopjes in  Oud Gastel 
In 1648 – na het einde van de 80-jarige oorlog – brak er voor de katholieken een slechte 
tijd aan in de Brabantse parochies. Allerlei wetten en regels verboden de openbare 
uitoefening van hun godsdienst. Toch probeerde men de vlam brandende te houden door 
“ondergronds” de godsdienstige plechtigheden voort te zetten. Het dopen, trouwen, 
begraven en de heilige Mis bijwonen, wilde men volgens de eigen kerkelijke regels hand-
haven. Desnoods in boerenschuren of in sommige grote huizen van parochianen. Men 
werd vindingrijk in deze zaken en ook met geld werden sommige functionarissen bereid 
gevonden en oogje dicht te doen, tegen de wil van hogere overheden in. 
 

Hier konden met name sommige vrouwen goede diensten bewijzen. Ze werden ook wel 
‘Klopjes’ genoemd. Ze gaven berichten en boodschappen door waar en wanneer er 
bepaalde diensten werden gehouden en waar en wanneer er kinderen gedoopt konden 
worden of huwelijken konden worden ingezegend. 
Sommige klopjes gaven godsdienstlessen Ze kochten kaarsen en hosties voor de ere-
diensten of bereidden kinderen voor op hun Eerste Heilige Communie. Soms doopten ze 
ook de pasgeboren baby’s. In 1709 waren in Oud Gastel klopjes bekend onder de naam 
Lijsbet Adriaensen en Catharina Meesters. Zij werden namelijk door de drossaard beboet 
met resp. 50 en 100 gulden boete wegens het houden van ‘Paapse’ of katholieke scholen. 
De klopjes kunnen we vergelijken met de  begijntjes. Er waren toen  in ons dorp ook 

enkele schuurkerken bekend, waar de 
katholieken stiekem bijeen kwamen voor 
kerkelijke diensten. Men zorgde voor 
voldoende bewaking en als het mis liep, 
moest men voor de boete opdraaien! 
 

Later kwam er enige versoepeling en 
werden schuurkerken min of meer 
toegestaan, onder betaling van de nodige 
belasting aan de rentmeester van het 
Markiezaat van Bergen op Zoom. We weten Oude R.K. Pastorie op de hoek van 

Dorpsstraat en Rijpersweg 

Oude kerk van Hoeven; op 29 oktober 
1944 verwoest door de Duitsers 
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nog enkele plaatsen aan te wijzen in ons dorp, waar de schuurkerken hebben gestaan. De 
eerste schuurkerk uit 1680 stond links op de Meir in de 14de hoek nummer 26 (nu 
ongeveer Meirstraat 47). De tweede schuurkerk stond bijna op de hoek Dorpsstraat/ 
Rijpersweg, ook op de 14de hoek, nummer 80 (nu ongeveer Dorpsstraat 95).  
Later werd daar ook een pastorie bij gebouwd, waarvan tekeningen en inrichting bekend 
zijn. In 1788 sloeg plotseling de bliksem in op de – met riet gedekte – kerk, die geheel  
uitbrandde. In het voorjaar van 1789 was de kerk weer hersteld voor een bedrag van ruim 
10.000 gulden. 
Ook heeft er waarschijnlijk een schuurkerk gestaan op de 14de hoek op perceelnummer 
75; daarop staat hij ingetekend (nu ongeveer Oudendijk 58.) Daarover is echter niets 
schriftelijk  vastgelegd. Het kan een bestaande schuur zijn geweest, die als zodanig werd 
gebruikt. 
 

Hoe het verder met de abdij van Hemiksem is afgelopen 
Inmiddels waren de Zuidelijke Nederlanden (België) eind 17de eeuw onder Oostenrijks 
bestuur gekomen. Eind 18de eeuw brak in Frankrijk de Revolutie uit (1779). Dit 
voorspelde niet veel goeds voor de kloosterorden. In 1790 waren die in Frankrijk per 
decreet opgeheven. En in 1794 en 1795 werd die wet ook in België en Nederland inge-
voerd. In december 1796 werden de weinige achtergebleven kloosterlingen uit de abdij 
Sint Bernards aan de Schelde letterlijk verjaagd. De meesten hadden reeds in 1794, bij de 
eerste inval der Fransen de vlucht genomen naar de Nederlandse parochies, met 
medeneming van de kostbaarste kerkelijke bezittingen zoals: gouden kelken, kandelaars,  
monstransen en kerkelijke gewaden. Ook de kostbare koorbanken en houten beelden uit 
de abdijen werden per schip vervoerd naar Nederland en zijn enige tijd in een schuur bij 
de kerk in Oud Gastel opgeslagen geweest. Later zijn ze naar de kerk van Wouw 
gebracht, waar ze jammerlijk bij het bombardement in 1944 verloren zijn gegaan. De 
foto’s ervan – in 1943 gemaakt door de bekende Brabantse fotograaf Martien Coppens – 
zijn gelukkig bewaard gebleven. 
 

In januari van het jaar 1797 kwam definitieve opheffing van de abdij van Hemiksem. Al 
haar bezittingen werden aangeslagen ten behoeve van de staat, ook haar eigendommen 
op het grondgebied van de Bataafse Republiek (Nederland). Enkele opgerichte Staats-
commissies beheerden al deze goederen en legden jaarlijks rekening en verantwoording 
af. De Bataafse Republiek werd eigenaar en Frankrijk werd met een bedrag van 6 miljoen 
gulden schadeloos gesteld.  
 

Toen Nederland onder Napoleon werd ingelijfd, werd alles weer teruggedraaid en 
gingen ook de belastingen naar Frankrijk toe. Nadat Napoleon in 1813 in Waterloo werd 
verslagen werden tijdens het Congres van  Wenen Nederland en België in 1815 samen 
gevoegd en kwamen onder Koning Willem I  al die domeinbezittingen weer terug naar 
Nederland. Maar de abdij van Hemiksem was, ondanks vele protesten, alles kwijt!  
Dominicus Boeyen, pastoor van Wouw, was intussen door de overgebleven monniken 
tot superior of overste gekozen. 
 

Na de afscheiding van België in 1830  kregen de monniken van de abdij hun oude rechten 
weer terug; er was weer vrijheid om kloosterorden op te richten. Er kwamen zes 
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Cisterciënzers met goedkeuring van de paus van Rome om een nieuwe start te maken. 
Maar van de oude abdij was weinig over. In 1798 was de oude abdijkerk afgebroken en 
het resterende gedeelte van de abdij was ingericht als gevangenis. Daar zaten 1400 
boeven in! De monniken zagen af van hun oude rechten en gingen elders onderdak 
zoeken. Ze vonden die in Bornem in een oud klooster, dat voorheen gebruikt was door 
Engelse monniken van de orde der Dominicanen. 
 

Het klooster werd na enige tijd aangekocht en hersteld. Er werd een nieuwe kerk aan 
gebouwd en zo hadden de Cisterciënzers weer een abdij, maar nu in Bornem. Als nieuwe 
abt of prelaat werd in 1856 Robertus van Ommeren gekozen, Hij was in 1833 kapelaan in 
Oud Gastel en afkomstig uit Roosendaal. Hij was sedert 1835 reeds superior.  

 
 

Na hem kwam in 1895 Gerardus Franciscus de Bie, geboren te Wouw. Hij werd in Rome 
generaal abt der Cisterciënzers en stierf in 1922.  
In 1901 werd Thomas Schoen abt of prelaat van Bornem. Hij 
werd in 1935 opgevolgd door Godefridus Indeweij, geboren 
in 1882 in Oud Gastel. Hij overleed in 1940 in Gent. Van 1941 
tot 1955 was Eugidius Dirkx abt. Hij werd opgevolgd door 
Robertus Peeters, geboren in Zoutleeuw (België), voorheen 
kapelaan in Oud Gastel. Hij trad af in 1965 en werd rector in 
Spa. Vanwege het geringe aantal monniken werd er geen 
officiële abt meer aangesteld.  
 

De banden van de abdij van Bornem met de parochies van 
Hoeven, Oudenbosch en Oud Gastel werden na bijna 700 jaar 
in 1968 verbroken, toen deze parochies officieel werden 
overgedragen aan het Bisdom Breda. 

Sint-Bernardusabdij in Bornem 

Gerardus Franciscus 
(Amadeus) de Bie 
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De Cisterciënzer monniken in onze parochie van 1795 tot 1968 
Na de definitieve inval in 1795 van de Franse troepen in Nederland, kwamen er grote 
veranderingen in het bestuur van het land en van de gemeenten. Dit had ook grote 
gevolgen voor onze inwoners. De Franse spreuk was: “Vrijheid, gelijkheid en broeder-
schap” voor alle mensen. Tevens kwam er een scheiding van kerk en staat.  
 

De tijd van de hervormde staatskerk was voorbij. De katholieken haalden opgelucht 
adem. De hervormden zagen, dat aan hun overheersing en macht een einde kwam en 
waren meestal spoedig naar het Noorden vertrokken. De inwoners kozen hun eigen 
bestuurders en ook hun eigen burgemeester in de persoon van Thomas Franciscus de Bie. 
De rechten van de Katholieken werden hersteld en de St. Laurentiuskerk en alle andere 
eigendommen kwamen, echter pas na veel moeite, in 1799 weer terug in handen van de 
katholieke parochie.  
 

Het onderhoud van de parochiekerk was schromelijk verwaarloosd. Pas in 1802 kon er 
voor de eerste keer weer een katholieke kerkdienst worden gehouden. Kapelaan Van de 
Wouwer celebreerde deze H. Mis, omdat pastoor Joannes Lippens, benoemd in 1797, ziek 
was. In 1818 werd het orgel van de abdij van Bornem, die was opgeheven, in onze kerk 
geplaatst. De staat had in 1819 het onderhoud van de kerk afgekocht voor een bedrag van 
F 25.000. Vooral de toren was dringend aan herstel toe. Alle leien waren van de spits 
gevallen en grote steenbrokken vielen uit de toren en verwoestten het dak van het 
toenmalige gemeentehuis, dat voor de kerk stond. Alleen de huidige kerktoren is van de 
oude Gastelse kerk uit de 16de eeuw bewaard gebleven. De geschiedenis van de Gastelse 
kerk is in eerdere jaarboeken uitvoerig beschreven in de artikelen van Broeder Theophile 
Nijman en de heer Frans Akkermans.  
 

Pastoor Lippens nam in 1815 ontslag vanwege zijn benoeming tot hoofd(prior) van de 
abdij. Zijn opvolger werd Bernardus de Lausnay, die al in februari 1818 overleed. Zijn 
opvolger werd Leonardus Coenen uit Zoutleeuw, die de laatste Gastelse pastoor was, die  
geboortig was uit België. Hij overleed in 1836. Cornelis Gommaris van Hal, geboren in 
1806 in Roosendaal, volgde hem op. Hij overleed in 1866. 
 

Geschil tussen de abt van Bornem en de bisschop van Breda over de 
benoeming van de nieuwe pastoor in Gastel 
Na het overlijden van pastoor Van Hal, had de abt van Bornem kapelaan Petrus van 
Aalst, geboren te Dinteloord, als zijn opvolger op het oog. Echter, bisschop Van 
Hooijdonk van Breda, benoemde vrij snel een priester van het bisdom, kapelaan Jacobus 
Uitdewilligen, geboren te Roosendaal tot pastoor. De bisschop zei, dat alle parochies in 
dit gebied tot zijn bisdom behoorden, dus ook die, waar de Cisterciënzers de scepter 
zwaaiden. Dit was echter niet volgens de gemaakte afspraken in Rome en met Bornem. 
Bornem bezat al eeuwen het benoemingsrecht van de geestelijkheid in Gastel, 
Oudenbosch, Hoeven en Wouw.  
 

De strijd brak los, vooral toen de bisschop de abt schreef dat de  voorgestelde kandidaat 
niet de goede bekwaamheid bezat voor pastoor! De parochianen van Gastel bleven ook 
niet stil en enkele parochianen namen het initiatief een brief op poten te sturen naar de 
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Prefect van de Congregatie van de Propaganda Fide in Rome om te protesteren tegen de 
gang van zaken. 
 

De brief eindigde met drie duidelijke verzoeken: 
1. Een einde te stellen aan de gedurige twisten tussen de verschillende abdijen en het 
bisdom, die tot schande strekken van onze H. Godsdienst en onze andersdenkende 
landgenoten stof tot kwaadspreken en spotternij opleveren. 
2. De ons opgedrongen Pastoor ten spoedigste terug te roepen en aan de abdij van Bornem 
het recht te laten wedervaren dat het gedurende zoveel eeuwen onafgebroken en zonder 
stoornis heeft bezeten en 
3. Aan de voornoemde abdij van Bornem op te dragen ten spoedigste een harer priesters 
als pastoor onzer gemeente af te zenden, die wij allen met open armen zullen ontvangen, 
’t welk doende enz. 
 

Gastel, januari 1867. 
w.g.  J.J. van Sprangh, P. Mastboom, Laurens Vrolijk, H.P. Mastboom en nog ruim vijftig 
andere namen van inwoners van Gastel. 

 
 

De abt van Bornem had goede ingangen in Rome en was te weten gekomen, dat bisschop 
Van Hooijdonk reeds op 21 januari een brief uit Rome had ontvangen met het verzoek de 
heer Uitdewilligen terug te trekken en kapelaan Van Aalst als pastoor te benoemen. De 
bisschop deed echter niets en op 7 mei werd er nogmaals een brief uit Rome naar Breda 
gezonden. Er begon in Gastel een vrij onbehaaglijk situatie te heersen, want het bleef 
maar duren… zelfs paus Pius IX moest er zich mee gaan bemoeien. 
 

Pastoor Uitdewilligen vertrok uiteindelijk en kapelaan Van Aalst werd toch Gastels 
nieuwe pastoor. Bisschop Van Hooijdonk had het in Rome zo verbruid, dat hij in 1867 
van het bestuur van het bisdom Breda werd ontheven. Zijn opvolger, bisschop Van Genk 
sloot in 1872 een nieuw akkoord met de abdij. Wouw en Hoeven kwamen onder het 
bisdom en Oudenbosch en Gastel bleven onder de abt van Bornem. 
 

Zusters van het Sint Bernardusgesticht aan de Kerkstraat 
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Het einde van de Cisterciënzers in Gastel nadert 
Pastoor Petrus van Aalst overleed in 1883 en zijn broer Rumoldus van Aalst volgde hem 
op. Onder zijn pastoraat startte de afbraak van de kerk en werden de plannen gemaakt 
om een nieuwe kerk te bouwen. Hij nam ontslag in 1902 en werd opgevolgd door de 
echte bouwpastoor Johannes Godefridus Damen. Naast de nieuwe kerk bouwde hij ook 
een nieuwe R.K. meisjesschool St. Bernardus met zusterklooster en een R.K.  
jongensschool St. Joannes met broederklooster en patronaat in de Veerkensweg .  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De tijd van het Rijke Roomse leven bloeide hevig met allerlei R.K. organisaties en 
verenigingen met hun eigen sociale en culturele activiteiten en hun geestelijke adviseur. 

Pastoor Rumoldus van Aalst Pastoor Johannes Damen 

De parochiegeestelijken van de Sint Laurentiusparochie voor de 
deur van de meisjesschool. V.l.n.r. kapelaan W. van Dam, 

kapelaan R. Peeters, pastoor L. Janssen en kapelaan G. Kloeg 
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Pastoor Damen overleed in 1935 en werd opgevolgd door pastoor Mouwen. Hij was de 
man van de vak-en standsorganisaties voor burgers, boeren en arbeiders.  

Hij werd na zijn overlijden in 1942 
opgevolgd door pastoor Theodorus 
Gerardus Jansen, die na de oorlog 
1940-1945 aan de wederopbouw moest 
beginnen. Pastoor Henricus van den 
Elzen, die van 1911 tot 1941 kapelaan 
was geweest in Gastel, volgde hem op 
in 1951. Na diens dood in 1959, kwam 
Wilhelmus Petrus Janssens, die wegens 
een zedendelict in 1964 werd veroor-
deeld en ontslagen.  

 

 
De laatste Cisterciënzer  pastoor in 
Gastel was Wilhelmus van Dam, die 
in 1978 terugtrad. Na woonachtig te 
zijn geweest in het bejaardencen-
trum Molenweide te Etten-Leur, 
stierf hij op 5 juni 1997 op  82-jarige 
leeftijd.  
Zoals bekend, was er al in 1968 een 
overeenkomst gesloten, waarbij de 
abdij van Bornem de parochie over-
droeg aan het bisdom Breda. Ruim 
700 jaar hebben de monniken van de 
Cisterciënzer abdij hier verbleven en hun werk kunnen uitvoeren. Op het R.K. kerkhof 
van Gastel zijn nog enkele grafzerken van de laatste pastoors te vinden. 
 
Geraadpleegde literatuur:  
A. Delahaye: ‘Gastel, Land van Abten en Markiezen’. 
Artikelen uit de Jaarboeken van de Heemkundekring ‘Het Land van Gastel’. 
 

Pastoor Wilhelmus 
(Malachias) van Dam 

Monnik in kloostergang van de  
St. Bernardusabdij te Bornem 
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De Oostenrijkse Successieoorlog  
1740 - 1748 

en de gevolgen voor Oud en Nieuw Gastel  
 

Een bijdrage van Richard Tak 
 

Voorwoord 
 

Op internet kwam ik een stukje tegen over de Oostenrijkse Successieoorlog. Deze 
oorlog is voor velen van ons een onbekend stukje geschiedenis. Deze Successieoorlog 
werd tussen 1740 en 1748 uitgevochten en kon in die tijd een wereldoorlog worden 
genoemd. Omdat de oorlog grotendeels in de Zuidelijke Nederlanden werd uitge-
vochten, vroeg ik me af of deze oorlog ook gevolgen heeft gehad voor Oud en Nieuw 
Gastel. Na het raadplegen van de archieven, ben ik tot de conclusie gekomen dat deze 
oorlog een zware last is geweest voor de inwoners van onze dorpen, ondanks het feit 
dat hier in Oud en Nieuw Gastel waarschijnlijk niet is gevochten.  
Het is niet mijn bedoeling om een allesomvattende wetenschappelijke studie te 
schrijven. Er is over deze oorlog al voldoende te lezen op internet. Wat men daar echter 
niet terugvindt, is wat de gevolgen van de oorlog waren voor de bewoners van Oud en 
Nieuw Gastel en omliggende dorpen. Daarom dit verhaal. 
 

Inleiding 
De Oostenrijkse Successieoorlog brak uit na de troonsbestijging van Maria Theresia op 

20 oktober 1740. In 1702 al had de keizer van het 
Heilige Roomse Rijk Leopold I – het  hoofd van de 
Habsburgse dynastie – vanwege de conflicten die er 
op dat moment waren rond de Spaanse troon, besloten 
om de erfopvolging anders te regelen.  Hij besloot dat 
ook vrouwelijke nazaten de troon konden erven.  
 

Leopold stierf in 1705 en zijn zoon volgde hem als 
Joseph I op. Deze overleed in 1711 en liet twee 
ongehuwde dochters na. Daarom volgde zijn broer 
Karel VI hem op. Karel VI veranderde de opvol-
gingswet waardoor zijn eigen dochter Maria Theresia 
de volgende troonopvolgster zou worden, in plaats 
van de oudste dochter van zijn overleden broer. Maria 
Theresia zou de titels van haar vader erven, behalve 

het keizerschap. Haar man zou verkozen worden tot keizer van het gehele Roomse Rijk. 
Toen de goedgelovige Karel in 1740 overleed bleek die afspraak echter niks waard te zijn.  
 

Oorlog 
Meteen nadat Maria Theresia de troon besteeg, brak een aantal vorsten de overeenkomst 
en maakte aanspraak op de troon. Pruisen veroverde met Franse steun Silezië.  

Maria Theresia 

Maria Theresa von Habsburg 

47 
 



Door deze overwinningen rees het vermoeden dat Maria Theresia niet in staat was haar 
gebieden te verdedigen en meer vorsten zagen hun kans schoon. Frankrijk sloot een 
verbond met Spanje en Beieren, later kwamen daar Pruisen en Saksen nog bij. De 
bondgenoten hadden echter geen succes, de Oostenrijkse legers wisten stand te houden 
in Bohemen en drongen de aanvallers zelfs terug. 
 

Bondgenoten van Maria Theresia 
Ook Maria Theresia wist steun te krijgen. Engeland was een gezworen vijand van 
Frankrijk en koos in het conflict de kant van Oostenrijk. Waar in 1742 de tegenstanders 
van Maria Theresia weer de overhand leken te krijgen, verloren zij ten gevolge van deze 
Engelse steun een jaar later weer terrein. 
 

Frankrijk roerde zich op meer plekken. De Zuidelijke Nederlanden, ongeveer het huidige 
België en Luxemburg, waren Oostenrijkse grondgebieden en Frankrijk begon troepen te 
verzamelen om deze gebieden aan te vallen. Gealarmeerd koos nu ook de Republiek der 
Verenigde Nederlanden de kant van Maria Theresia, maar bondgenoten van Oostenrijk 
konden niet voorkomen dat Frankrijk de Zuidelijke Nederlanden bezette. Door heel 
Europa werd nu gevochten. En zo kwam de strijd gevaarlijk dicht bij Oud en Nieuw 
Gastel. 
 

Vreemde Troepen 
Pas in 1743 begon men hier in Brabant wat te merken van deze oorlog. Men zag in die 
tijd een komen en gaan van vreemde – vooral Engelse – troepen in deze streek, veelal 
waren deze soldaten op doorreis.  
Op 31 oktober 1743 rustten er zoveel Engelse soldaten uit in de kerk van Roosendaal dat 
er geen zondagsdienst kon worden gehouden. Enkele dagen later kreeg het Ettense 
dorpsbestuur bericht dat er vier regimenten Engelse troepen tijdens hun tocht van 
Antwerpen naar Willemstad in de gemeente rust zouden houden. Het dorpsbestuur was 
deze krijgsmacht “waarbij de ‘siekte van de (buik)loop’ sterk regeert” liever kwijt dan 
rijk en probeerde de commandant tevergeefs af te kopen. 
 

Ook in Oud Gastel ontkomt men niet aan inkwartiering. Op 28 september 1745 schrijven 
de regenten van Oud en Nieuw Gastel een plakkaat waarin vermeld wordt dat op 29 
september de Engelse militie hier zal kamperen. De winkeliers worden ten strengste 
gewaarschuwd dat zij alles moeten leveren wat ze hebben en dat ze op straffe van 
geldboete, geen prijzen mogen opdrijven en woekerprijzen hanteren.  
Nu, men had geen klagen, de Engelse generaal die hier gelogeerd heeft, was vol lof over 
de ontvangst van de Gastelaren. Hij moest met zijn troepen naar Willemstad, maar voor 
zijn vertrek moest hij eerst de rekening hebben. Schepen Jan van Vlimmeren gaf hem die 
gaarne en zette er alles op wat de Engelse troepen gebruikt hadden. 
 

De Engelse troepen trokken via Klundert terug naar Holland. De Staten van Holland 
hadden gevraagd de soldaten in Klundert nachtkwartier te verschaffen. Luitenant van de 
Invaliden Van Kerckendorf maakte bezwaar tegen inkwartiering in zijn schuur. Met een 
aantal gewapende manschappen probeerde hij de Engelsen uit zijn schuur te weren.  
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De Staten onderzochten dit incident en droegen de magistraat op om toe te zien op een 
normale inkwartiering. 
 

Luitenant-kolonel Stuart, die op dit moment in Roosendaal bivakkeert, schrijft op 6 
januari 1746 een ambtsbrief aan drossaard Banier van het Oostkwartier, met de 
mededeling dat het Eerste Regiment Infanterie onder commando van Prins Frederik van 
Hesse, evenals het Vierde Regiment Infanterie, de complete hofhouding en de Generale 
Staf van Prins Frederik van Hesse, met 
bagage, Oudenbosch moeten passeren om 
naar Willemstad te marcheren. Dit gezel-
schap zou bestaan uit 250 paarden. Ook moet 
er rekening mee gehouden worden dat er 
ingekwartierd moet worden. Hierop zou een 
commissie op 6 januari naar Roosendaal gaan 
om te rapporteren hoeveel manschappen en 
paarden er precies zouden komen. Onderweg 
kwamen ze luitenant Chalmers tegen, die hen 
vertelde dat luitenant-kolonel Charles Stuart 
niet in Roosendaal was, maar dat hij naar 
Wouw was vertrokken. Zodoende heeft men 
met luitenant Chalmers gesproken en 
informatie gekregen over het aantal man-
schappen en paarden. 
 

Later blijkt dat er nog meer Hessische troepen 
in aantocht zijn, maar door de aanhoudende 
vorst en tekorten aan levensmiddelen, wordt 
er een commissie naar generaal Brandt 
gestuurd, die zich in Standdaarbuiten 
bevindt, om te overleggen of Oudenbosch 
niet verder ontzien kan worden. Hierop kreeg men bericht van Prins Frederik van Hessen 
dat deze niet eerder uit Antwerpen zal vertrekken voordat de troepen gelegerd in 
Oudenbosch naar Willemstad zijn vertrokken. 
 

Op 7 januari 1746 komt er een missive (ambtelijke brief) op het raadhuis van Oud Gastel 
met de mededeling dat luitenant-kolonel Charles William Stuart met twee regimenten 
Hessische troepen vanuit Antwerpen naar Oud Gastel komt. Tevens wordt medegedeeld 
dat er de nodige maatregelen getroffen dienen te worden voor de inkwartiering. De twee 
regimenten Hessische soldaten trekken op 10 februari weer door naar Willemstad. 
 

Soms kreeg men het toch voor elkaar om een betaling voor verleende diensten te krijgen. 
Zo lag er in Hoeven een regiment Engelse Cavalerie. De schepenen van Hoeven probeer-
den alles om de penningen betaald te krijgen. Uiteindelijk komt er bericht dat de 
schepenen zich op 30 januari naar Breda moeten begeven om daar enige penningen op te 
halen ter betaling van de Engelse cavalerie te paard. 
 

Soldaat Engels regiment 
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Ook de regenten van Oud Gastel lukte het een betaling los te krijgen. Op 12 februari 1746 
worden de onkosten van de inkwartiering voor paarden en manschappen van de 
Hessische troepen, die vanuit Oud Gastel naar Willemstad zijn vertrokken, aan de 
ingezetenen betaald à twaalf stuivers voor ieder paard en twee stuivers voor iedere 
soldaat per dag en nacht. Deze penningen worden zonder aftrek aan de ingezetenen, die 
de paarden hebben gevoederd en soldaten hebben ingekwartierd, uitbetaald.  
In Oud en Nieuw Gastel neemt de angst toe over de naderende oorlogsdreiging. Op 25 
februari vragen de Gastelse regenten aan de Admiraliteit en andere collegiën wat te doen 
bij een eventuele vijandelijke inval. 
 

Vrijdom van Tol 
1 April 1746. Vanwege de nabijheid van de oorlog en de verschillende krijgsbendes, 
richtten de drossaard en de schepenen zich tot Den Haag met het eerbiedig verzoek om 
vrijdom van tol te verlenen. Wanneer men naast de gewone licenties, ook de grote 
zwijgende Brabantse Landtol* en de Grafelijke tol aan de Admiraliteit zou moeten beta-
len, zou dat een grote belemmering voor onze ingezetenen zijn. 
 

*’De Zwijgende Brabantse Landtol’ bestond uit een groot aantal tollen verspreid over 
Brabant. Hij werd zwijgend genoemd omdat iedereen die de tol passeerde, verplicht was 
zich te melden en tol te betalen of een tolbriefje te laten zien. De tolgaarder of commies 
hoefde dus niet naar een tolbriefje of om geld te vragen. Als men zich niet uit zichzelf 
meldde, kon de commies – als men de tol was gepasseerd – optreden.   

 

Het zou zomaar kunnen gebeuren dat de mensen wegens een aanval naar Holland 
zouden willen vluchten. Dan zou voor deze tollen zeer nadelig zijn. Het antwoord uit 

Den Haag was gunstig. Wel moet men verklaren dat de 
goederen alleen uit vrees voor de vijand naar Holland 
worden gebracht. Zodra het gevaar is geweken, moet 
alles weer terug naar de plaats van afkomst gebracht 
worden. Doet men dit niet, dan moet alsnog de tol 
worden betaald. Tegen fraudeurs zal hard worden 
opgetreden. We zien wel dat we voor Holland een 
ander land waren, zonder pas kon men er niet eens 
komen. 
 

Vorderingen en leveranties 
Op 2 juni 1746 ontvangen de regenten van Oud en 
Nieuw Gastel een schrijven van zijne hoogheid de 
Prins Karel August van Waldeck, commandant van de 
Auxiliaire Troepen (hulptroepen) om spoedig te 
zorgen voor hooi, stro, blokkeel (brandhout) en turf. 

Deze heer vordert van het markiezaat elke week honderd karren met paarden. Deze 
moeten op maandag des morgens om 5 uur op de markt in Breda zijn en vrijdags 
daaraanvolgende een gelijk aantal om de vorige af te lossen en zo vervolgens om de vier 
dagen tot nader order. Van Oud en Nieuw Gastel vertrokken er 18 karren naar het grote 
kampement van de geallieerden in de omgeving van Breda. 

Karel August van 
Waldeck 
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17 Juni 1746. De Prins van Waldeck, generaal en chef, commanderende het corps 
Auxiliaire Troepen en kamperend in de Baronie van Breda, schreef aan drossaard Banier 
dat hij 100 karren vorderde ten diensten van de armee binnen Breda en deze elke vier 
dagen te verversen tot nadere orders. Dezelfde orders zijn verzonden naar de drossaard 
van het Westkwartier; daar is ook enige malen aan voldaan. Daarna is er niets meer 
gezonden. Hierdoor kon echter het korps der Huzaren van generaal Baronnay, dat bij 
Hoogstraten gelegerd was, in grote problemen komen. Daarom was zijne hoogheid van 
plan een commando Huzaren naar het Oostkwartier te zenden, om daar militaire 
inlegering te houden totdat de gevraagde karren geleverd waren.  
Dit hebben de regenten kunnen tegenhouden door een brief naar de Prins van Waldeck 
te zenden met de mededeling dat ze de karren zo spoedig mogelijk zouden zenden. 
Voorlopig werden er alvast 60 karren, op rekening van het Oostkwartier, verzonden. De 
rest van de gevraagde karren werd alsnog geleverd. 
 

Opzieners of conducteurs 
De gevorderde leveranties aan het leger werden vaak vergezeld door een opziener of 
conducteur en meestal was dit een gemeenteman of schepen. Op 19 juni 1746 wordt de 
gemeenteman Jacobus van den Beek van Nieuw Gastel benoemd tot opziener van de 18 
karren, die van Oud en Nieuw Gastel naar de geallieerde troepen in Breda moeten 
worden gereden. Deze karren vertrokken op 20 juni vroeg in de ochtend.  
De heren regenten van Gastel zitten met de handen in het haar. Veertien dagen ligt er nu 
al een groot aantal soldaten in Stampersgat. Dagelijks moet men aan iedere man, behalve 
huisvesting en brandstof, ook nog twee pond brood, een kan bier en een vierde pond 
boter geven. De heren kunnen het onmogelijk langer betalen. Daarom wordt er een 
commissie naar het hoofdkwartier gestuurd met het verzoek aan de officier of de 
manschappen naar de andere kant van de rivier kunnen worden verplaatst. De klacht 
wordt gehoord en de militairen trekken verder, de Mark over.  
 

Overlast 
Dat langstrekkende soldaten veel overlast bezorgden, blijkt uit het feit dat herbergiers, 
tappers en schenkers, hun uithangborden hadden weggehaald om te voorkomen dat de 
langstrekkende militie hun etablissementen zou aandoen. Op 20 juni wordt er een 
publicatie gelezen, inhoudende dat de weggehaalde uithangborden van de herbergiers 
en andere merktekens, binnen 24 uur na publicatie weer uitgehangen moeten worden ten 
dienste van de militie evenals andere personen. Tevens werd verlangd dat zij hun waren 
weer tegen redelijke prijzen zouden aanbieden. Bij weigering kan dit grote gevolgen 
hebben, zoals sluiting van hun nering. Tegen de onwillige zal worden geprocedeerd. De 
schepenen van Nieuw Gastel zeggen, dat daar geen uithangborden waren weggehaald. 
 

Leveranties van karren en paarden 
In de periode van juni tot en met juli 1746 worden er extreem veel karren en paarden van 
Oud en Nieuw Gastel gevorderd. Op 30 juni wordt de schepen Johan Voogden van Oud 
Gastel aangesteld tot opziener over de 18 karren die ten dienste van de geallieerden naar 
Breda moeten worden gezonden. Aan de voerlieden zal ieder 40 gulden worden betaald.  
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Op 18 juli heeft het Oostkwartier weer 150 karren geleverd die gevorderd waren door de 
Prins van Waldeck en de generaal kwartiermeester van Burmania. Men dacht dat de 150 
karren van het Oost- en Noordkwartier gezamenlijk waren. Maar dit bleek niet het geval, 
zodoende had het Oostkwartier tien karren te veel gezonden. De Prins van Waldeck en 
de generaal kwartiermeester van Burmania wordt gevraagd de tien karren terug te 
mogen ontvangen. Omdat de karren met lading en al zijn geleverd, blijkt dit niet 
mogelijk. Er wordt echter beloofd dat de rekening van die tien karren niet alleen aan het 
Oostkwartier toe komt, maar aan het gehele kwartier. Ook wordt verzocht om haver te 
leveren voor de paarden die bij de karren zijn. De Generaal Kwartiermeester van 
Burmania belooft dat er hooi en haver bij de paarden bezorgd zal worden. 
 

Op 30 juli 1746 wordt er weer een vordering gedaan aan het Oost en West kwartier. Weer 
moeten het Oost- en Westkwartier 250 karren leveren. Voor Oud en Nieuw Gastel zou 
dat betekenen dat buiten de 54, die deze morgen daar zijn aangekomen, nog eens 36 
karren moeten worden geleverd.  

 

Vergoeding 
De ingezetenen van Oud en Nieuw Gastel hadden het 
zwaar te verduren door al die leveranties. Meestal 
zagen ze daar ook geen enkele penning voor terug. 
Soms kwam het toch tot een vergoeding, maar vaak 
moest men daar lang op wachten. 
Op 28 december 1746 wordt er door de schepenen 
besloten dat er aan de ingezetenen, die met kar en 
paard voor de geallieerde armee hebben gereden, een 
vergoeding betaald wordt van drie gulden voor 
iedere dag. 
Op 28 februari 1747 komt er eindelijk een vergoeding 
voor de rekruten van de drie Engelse regimenten die 
hier afgelopen jaar mei een nacht in Oud Gastel 
hebben gelogeerd. De penningen worden aan 
schepen Johan van Vlimmeren betaald, om onder de 
ingezetenen verdeeld te worden. 

 

Inkwartiering 
Op 8 april 1747 komen er twee eskadrons ruiterij van generaal Baron van Ginckel naar 
Oud Gastel. Elk eskadron bestaat uit 168 paarden. Deze eskadrons hielden kwartier in 
Oud Gastel. Op 12 april komt er nog een bataljon bij van Berend baron van Aduard Lewe; 
dit bataljon bestond uit ongeveer 600 man voetvolk. Men kan zich de drukte in Oud 
Gastel goed voorstellen.  
 

Op 14 april 1747 komen er nog eens 5 eskadrons dragonders van den heer Brigadier, 
Graaf von Schlippenbach, naast drie generaals met hun adjudanten. Zij moeten allen 
ingekwartierd worden in Gastel. Onder hen bevond zich luitenant-generaal Coenders en 
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de generaal-majoor Cannenburgh (Frederik Johan van Isendoorn à Blois) en Lewe. Iedere 
generaal heeft 35 paarden bij zich.  
Op zo een dergelijke grote troepenmacht was Oud Gastel 
niet berekend. De regenten stelde alles in het werk om een 
groot deel van deze troepen elders onder te brengen. De 
drossaard schrijft naar de Vorst van Waldeck dat hij wel wil 
gehoorzamen, maar dat er hier weinig gelegenheid bestaat 
om een dergelijk grote troepenmacht met paarden onder te 
brengen. Tevens deelt hij de prins mee dat Prinsenland 
geheel vrij is en een jurisdictie is met zeer grote huizen en 
schuren en landerijen. Daar is het dus veel beter fourageren.  
 

Tekorten 
Generaal Casimir Abraham Graaf van Schlippenbach heeft 
bij het opnemen van het overschot van haver en hooi 
bevonden, dat in beide jurisdicties van Oud en Nieuw Gastel 
te weinig aanwezig is en dat het door de twee eskadrons van den heer Generaal Van 
Ginkel geheel geconsumeerd is. Daarop worden de inwoners verzocht om hun haver en 
hooi aan het regiment dragonders te leveren. Drossaard Banier reageert hierop met een 
verzoek aan zijne Hoogheid de Vorst van Waldeck te vragen onze dorpen wat te ontzien.  
 

Drossaard Banier doet rapport in de raad, dat hij met veel moeite bij de heer Generaal en 
Chef den Heer Swarzburgh heeft bewerkstelligd dat deze jurisdictie ontlast zou worden 
van de twee eskadrons van den Heer Generaal van Ginkel en dat hij hem duidelijk heeft 
gemaakt dat deze jurisdictie niet in staat is om verdere foerage te leveren. Tevens – zo 
stelde hij – kan er geen kost en drank aan de ruiters en soldaten worden geleverd. Daarom 
wordt gevraagd het magazijn in Oudenbosch te openen en daaruit te foerageren. Er 
wordt tevens om toestemming gevraagd dat de ingezetenen aan de ruiters en soldaten 
niets anders behoefden te leveren dan het hoognodige zoals stro om op te liggen, vuur, 
licht, zout en zuur.  
 

Ondertussen blijven de vorderingen komen. Het Oostkwartier moet op 15 april bij 
zonsopkomst 240 wagens in Oudenbosch leveren op poenen van (op straffe van) militaire 
executie. Van Oud Gastel 37 wagens, Nieuw Gastel, Ouden Bosch, Sint Maartenspolder 
en Hoeven eveneens 37, Standdaarbuiten 26, Rucphen en Zegge 13, Fijnaart en Heiningen 
40 wagens.  
 

Woekerprijzen 
De winkeliers in Oud en Nieuw Gastel proberen door de ontstane tekorten en de tijdelijke 
inkwartieringen, nog wat extra geld te verdienen. Maar daar wordt snel een stokje voor 
gestoken. Op 18 april worden de winkeliers door de Gastelse regenten gewaarschuwd 
om de prijzen niet te verhogen voor de gekantonneerde soldaten en geen woekerprijzen 
te hanteren. De boetes en straffen tegen woekerprijzen zullen zeer streng zijn. Voorts 
krijgen alle ingezetenen, die enige militairen ingekwartierd hebben gehad of nog krijgen, 
te horen dat zij kunnen volstaan met het verlenen van goed stro om op te liggen en 
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eventueel vuur, licht, zout en zuur aan de ruiters en soldaten. Verdere producten alleen 
tegen contante betaling, waarin ieder zich kan vinden. 
 

Nog meer vorderingen 
Op 22 april krijgt drossaard Banier weer een vordering, inhoudende dat het Noord- en 
Oostkwartier 120 karren tot het transporteren van het magazijn voor het Korps Oosten-
rijkse troepen moeten leveren. Iedere plaats uit deze kwartieren moet 18 karren leveren. 
Ook wordt er een opziener aangesteld voor het begeleiden van deze transporten. Tot 
Commissaris Conducteur wordt Geert van Wesel aangesteld en zal hij daarvoor volgens 
het plakkaat worden betaald. 
 

Alsof er geen einde aan komt, is er op 24 april weer een transport van karren. Voor de 
karren, die vanwege de voorgeschreven dorpen, ten dienste van de Geallieerde Armee 
of van enige Korpsen moeten rijden, is als conducteur de schepen Johan Vreugde aan-
gesteld.  
 

De schepenen Willem van Diepenbeek en Johan van Vlimmeren hebben ernstige bezwa-
ren tegen de opgeëiste karren ten behoeve van de Geallieerde Armee die in Baarle is 
gelegerd. Daarop krijgen de schepenen Willem van Diepenbeek en Johan van Vlimmeren 
bevel om alles, wat enigszins mogelijk is, in het werk te stellen “alsmede solicitatiën te doen, 
omme aan den vijant, de contributiën te mogen accorderen indien de gevreesde oorlogsdeclaratiën 
onverwagt mogt comen uit te barsten En zal in hoop van verlichting restitutie der  vier karren, tot 
nog bij de heren generaal Koenders opgehouden werdende, zo spoedig en zoveel  karren  als 
mogelijk sal zijn, afgezonden worden”. 
 

Op 10 mei vertrekken er weer 14 karren vanuit Oud Gastel ten behoeve van de Engelse 
troepen. Tot opziener of conducteur van deze 14 karren van Oud Gastel en een wagen 
met twee paarden van Nieuw Gastel, is aangesteld Anthony Antonisse van der Heijden. 
Hij krijgt de belofte dat hij van deze beide dorpen vier gulden en acht stuijvers daags 
betaald krijgt, als hem door de Engelse troepen minder wordt gegeven.  
 

Schaarste aan paarden 
Op 24 mei 1747 krijgt Drossaard Banier veel klachten van ingezetenen die paarden 
hebben moeten leveren aan de Geallieerde Armee. De ingezetenen beklagen zich, dat ze 
maar één paard hebben en daar een hele maand mee in dienst geweest zijnde, vragen ze 
of ze eenmaal mogen afgelost worden om nog iets van hun totale boekweitzaaiing te 
contribueren. “Waarop besloten is en goedgevonden, bij provisee en tot soulagement van 13 
paarden die wegens Oud Gastel tegen twee paarden van Nieuw Gastel bij de Engelse troepen zijn. 
Vijf paarden van Nieuw Gastel zullen geemployeerd worden, om een gedeelte van de 13 van Oud 
Gastel af te lossen. Mits de zelve over 8 dagen wederom door andere van Oud Gastel zullen afgelost 
worden”. 
 

Doordat er al zoveel karren aan de Hollandse en Engelse troepen geleverd zijn, zijn er 
ook bijna geen goede paarden meer te vinden. Daardoor liggen de velden er kaal en 
troosteloos bij, terwijl er voor dit seizoen al boekweit gezaaid had moeten zijn en de 
beesten al in de wei hadden moeten staan.  
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De ingezetenen worden er moedeloos van dat zij een groot gedeelte van de paarden en 
de voerlui van de troepen hebben moeten onderhouden, zonder dat daar ook maar iets 
voor betaald is. Daarom willen de regenten van Oud Gastel naar Oudenbosch gaan om 
de Drossaard er van te doordringen hoe slecht het er in Oud en Nieuw Gastel voorstaat.  
 

 
Weigering  
Oud en Nieuw Gastel hebben geweigerd om 30 karren, die gevor-
derd waren door de Prins van Saxen van Hildburghausen, ten 
dienste van de troepen in de Geallieerde Armee af te zenden. De 
drossaard uit Rucphen schrijft op 29 mei een brief aan de Gastelse 
schepenen en gemeentemannen, dat door het niet afsturen van de 
30 gevraagde karren door de beide jurisdicties, groot onheil kan 
ontstaan waar men zeer beducht voor moet zijn. Hetzelfde is 
gebeurd in Hoeve en daar heeft een militaire executie plaats-
gevonden. Daarom zou het beter zijn om zoveel mogelijk karren als 
men bij elkaar kan krijgen voor morgen zonsopkomst naar 
Oudenbosch af te sturen en daar volgens de orders af te laden met 
stro. Dit wil niet zeggen, dat men geen klachten over wanbetaling 
kan doen.  
De regenten Roeland van Meel en Cornelis Mickhout, die vanuit de 
armee zijn teruggekomen, rapporteren dat de Vorst van Waldeck 
heeft beloofd de achterstallige schuld te zullen betalen en dat er morgen al een betaling 
zou volgen. De Vorst van Waldeck heeft gevraagd om toch enige karren af te sturen. Als 
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conducteur wordt Jan Jordaans aangesteld. Deze zal de karren woensdag voor 
zonsopgang aan het magazijn in Oudenbosch afleveren en laden met stro.  
 

Pioniers 
De gevolgen van al dit oorlogsgeweld waren voor onze dorpen talrijk en zwaar en lieten 
zich in alle geledingen van de samenleving voelen. Allereerst waren er de talrijke 

soldatenregimenten, die telkens moesten worden 
ingekwartierd en die het de lokale bevolking erg 
lastig maakten. De lokale bevolking werd inge-
schakeld als ‘pioniers’ in de fortenbouw. Men moest 
paarden, wagens, hooi en voedsel leveren en werd 
soms zelfs in de milities ingelijfd.  
Volgens een resolutie van 6 juni van de Prins van 
Oranje Nassau, Stadhouder, Kapitein en Admiraal- 
Generaal van de Unie, zijn er 25 personen van Oud 
Gastel en 25 van Nieuw Gastel naar Zandvliet gezon-
den. Zij werkten waarschijnlijk als tijdelijke arbeids-
krachten voor het leger aan Fort Lillo. Zo worden ze 
– in dienst van het land – vooral ingezet bij de genie-
afdeling, zonder dat er in de resolutie wordt gespro-
ken over enige betaling. Veel pioniers zijn  arme 
behoeftige arbeiders, die toch met wat geld onder-

steund zouden moeten worden. Daarom vertrekt de drossaard met 100 guldens om die 
te verdelen onder de arbeiders van beide jurisdicties. Hij doet tevens de belofte dat met 
deze betalingen wekelijks zal worden verder gegaan. Dit wordt voor de helft betaald 
door Oud Gastel en de andere helft door Nieuw Gastel. Het arbeidsloon wordt 
vastgesteld op 1 gulden per dag.  
 

In een rapport van 12 juni van de schepen Johan Voogden, conducteur van een gedeelte 
van de karren, wagens en paarden – die sinds 15 april van dit jaar 1747 gediend hebben 
bij de Hollandse troepen van de Geallieerde Armee – staat dat commissaris Bouguet had 
gevraagd waarom de conducteur zo weinig karren, wagens of paarden bij zich had. 
Daarop is geantwoord dat er bij de eerste tocht enkele zieke paarden en onbekwame 
karren waren en dat het onmogelijk was om het voorschreven getal compleet te 
behouden. De reden hiervoor was dat er geen betaling kwam, waardoor er gebrek aan 
voer voor de paarden was en waardoor er sommige gestorven zijn. Enkele ingezetenen 
konden de ellende van hun paarden niet langer aanzien en zijn weggegaan. De andere 
paarden moesten te vuur en te zwaard gedwongen worden om verder te gaan.  
De pioniers te Zandvliet krijgen dus ieder 1 gulden per dag. Daarvan wordt bij iedereen 
12 stuivers afgetrokken, zodat er 8 stuivers overblijven. De regenten besluiten dat de 46 
pioniers van de eerste week en de 44 van de tweede week, twee stuivers daags aan de 
opziener Jacobus Corsmit moeten betalen.  
Het totale bedrag komt uit op 253 gulden en 8 stuyvers. Een bedrag van 126 guldens en 
14 stuyvers wordt betaald door die van Oud Gastel en de andere helft door die van 
Nieuw Gastel. Op 27 juni wordt er besloten om weer nieuwe pioniers aan Zandvliet te 
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leveren. Er zullen totaal 193 pioniers verhuurd worden voor 15 stuivers daags. 
Oudenbosch 21 stuks, Oud Gastel 27, Nieuw Gastel 27, Rucphen 9 en de Zegge 9.  
 

Op 2 juli ontvangen de regenten van Gastel een order van de ‘Hoog Mog.’ Heer John W. 
van Haren, Gedeputeerde ter velde. Ingesloten is een bevel om binnen twee maal 24 uur 
vanuit het Oost- en het Noordkwartier aan Zandvliet te leveren: 210 pioniers, 12 wagens, 
24 karren, 6 paarden met zelen (draagriemen) en touwen om artillerie mee te vervoeren 
naar Zandvliet, alsmede 6 paarden met zelen voor Lillo.  
In Lillo wordt tegen de ochtend om 6 uur een kwartiersvergadering belegd. De Repartitie 
(bijdrage) is als volgt: Uit Oudenbosch 5 karren en 5 losse paarden, Polder 1 wagen en 2 
paarden, Hoeven 8 karren en 1 los paard, Oud Gastel 1 wagen, 5 karren en 2 losse 
paarden, Nieuw Gastel 4 wagens, en 1 los paard, Standdaarbuiten 3 wagens en 2 losse 
paarden, Rucphen 3 karren, Zegge 2 karren, Fijnaart en Heijninge 3 wagens en 4 losse 
paarden. Deze moeten op 4 juli om 10 uur voormiddag te Roosendaal op de markt zijn. 
 

Ook de troepen bij Bergen op Zoom moeten versterkt en beleverd worden. De schepen 
Johan Voogden wordt tot conducteur benoemd over de karren en wagens van Oud en 
Nieuw Gastel, die op de 7e en de 8e juli ‘s morgens om 4 uur, het stro naar Bergen op 
Zoom moeten brengen en daar tegen betaling af moeten leveren. Deze levering was op 
ordonnantie van de Hoog Mog. Heer Van Haren, gedeputeerde ter velde.  
Op 9 juli wordt de schepen Johan Voogden weer tot opziener benoemd, nu over de 
pioniers die op 10 juli ‘s ochtends om 5 uur van Oud en Nieuw Gastel naar Oudenbosch 
moeten komen om namens het Oost- en Noordkwartier te werken aan de linie en de 
forten bij Bergen op Zoom. Er moeten zoveel mogelijk pioniers worden gehuurd.  
 

Ook moet er naar de gesteldheid van de pioniers en paarden te Zandvliet worden 
geïnformeerd, zodat ook deze pioniers uit Zandvliet naar Bergen op Zoom kunnen 
worden gebracht om daar de forten van Bergen 
op Zoom gereed te maken tegen de Fransen.  
 

Belegering van Bergen op Zoom 
In juli 1747 bereikten Franse legers Bergen op 
Zoom. Inname van de stad werd in de stad zelf 
en elders in de Republiek als onmogelijk gezien. 
De vesting was immers ontworpen door de 
beroemde Nederlandse vestingbouwer Menno 
van Coehoorn. Misschien juist door deze 
gedachte en door de Franse strategie ging het 
mis. Op 12 juli 1747 begon generaal von 
Löwendahl, een Deen in Franse dienst, met een 
leger van 20.000 man het beleg van Bergen op 
Zoom. Commandant Löwendahl koos het 
kasteel van Wouw – of wat daarvan over was – 
als operatiebasis. Drie maanden lang bestookten de 
Fransen de sterke vesting, die onder leiding stond 
van de 85-jarige generaal Cronström.  
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De dorpen in de omgeving namen voorzorgs-
maatregelen door hun archieven over te brengen naar 
veiliger plaatsen als Klundert of Willemstad. De 
schout van Etten gaf op-
dracht om alle vlaggen, die 
wegens het Oranjefeest nog 
her en der hingen, weg te 
halen. Al spoedig arriveer-
den Staatse troepen onder 
aanvoering van Schwarzberg 
met de bedoeling Bergen op 
Zoom te ontzetten. Op de 
Hoevense en Rucphense 
heide verrezen kampemen-
ten. Oostenrijkse troepen, 

bestaande uit onder meer huzaren te paard en Kroaten 
verschenen in Roosendaal, Etten en Rijsbergen. Oudenbosch 
veranderde in een heuse vesting. Soldaten legden rondom de 
plaats een aarden wal. 
 

Bakkers 
Op 13 juli krijgen de regenten van Oud en Nieuw Gastel een schriftelijke ordonnantie 
van de Hoog Mog. Heer Willem van Haren waarin de bakkers uit onze dorpen worden 
gevorderd om te gaan bakken voor het leger. Eén bakker per jurisdictie wordt hiervan 
vrijgesteld. De bakkers in Oud Gastel zijn Frans Landmeters, Andries Adamy en Jacobus 
Steens; één van hen hoeft dus geen dienst te doen. Per loting wordt beslist dat Frans 
Landmeters hier mag blijven; de beide andere bakkers moeten in landsdienst gaan. De 
bakkers, die voor het leger moeten gaan bakken, worden met hun knechten door een 
detachement opgehaald. 
 

Verder moeten alle schoppen, pikken, hooiwagens en andere materialen direct naar 
Steenbergen worden gebracht. Dit werd gepubliceerd “aan de puije van het raadhuis in de 
kuijp van Oud Gastel”. Iedereen, die deze materialen bezit, moet die hedenmiddag om 
twee uur naar de kuijp van Oud Gastel brengen. Daarna zal alles naar Steenbergen 
worden gezonden. De dienaars van justitie zijn rondgestuurd om te onderzoeken wie er 
iets van deze gading heeft. Wordt er iets aangetroffen, dan wordt dit opgeëist.  
 

Vanwege de serieuze oorlogsdreiging moeten belangrijke papieren en charters van de 
secretarie naar een veilige plaats worden gebracht; dit kan Bergen op Zoom, maar ook 
een andere veilige plaats als Klundert en Willemstad zijn. 
Er worden zes kisten met belangrijke papieren en charters, waaronder 1 kist van de 
polder, naar de schepenkamer op het stadhuis van Willemstad gebracht.  
Volgens een resolutie van de Raad van State hoeven schoolmeesters en predikanten van 
de generaliteit geen inkwartiering te verlenen. 
 

 Soldaat Verenigde Provinciën 
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Ook de Fransen vorderen 
Op het dorpshuis van Oud Gastel  is er een ordonnantie gekomen uit het Franse hoofd-
kwartier voor het leveren van foerage. De schepenen van Oud en Nieuw Gastel moesten 
naar het Franse hoofdkwartier komen. Daar moest worden gerapporteerd hoe de 
kwaliteit van haver en hooi was, die werd geëist van Oudenbosch, Hoeven, Sint 
Maartenspolder, Oud en Nieuw Gastel, Zegge en Rucphen. Het betrof 200 zakken haver 
en 250 balen hooi op wagens en karren met 60 paarden, die werden opgeëist onder 
bedreiging van militaire sancties.  
De foerage werd afgezonden en is op 18 juli gearriveerd. Er wordt een betaling beloofd 
over deze leverantie. Op de 19e wordt eenzelfde leverantie geëist, maar daarover 
vergaderd hebbende, is besloten op de 20 juli alleen maar 28 karren hooi en 2 karren 
haver te zenden.  
 

De Slag om Bergen op Zoom  
Ondertussen hebben de Fransen hun eerste batterij voor de stad Bergen op Zoom 
opgeworpen. De verdedigers, die hun werken en batterijen al gereed hadden, brachten 
de belegeraars grote schade toe door het werpen van bommen en het lossen van het groot 
geschut. Bovendien deed men een uitval, waarbij een batterij vernield werd. 
 

Op 20 juli, vroeg in de ochtend, begonnen de Fransen met twee batterijen de stad met 
gloeiende kogels te beschieten. Bij deze aanval werd de grote kerk (Sint Geertrui) geraakt, 
waardoor de toren in brand geraakte en een groot gedeelte van het middenstuk instortte. 
Ook gingen 40 huizen in vlammen op. De opperbevelhebber 
stelde beloningen in het vooruitzicht voor betoonde moed en 
liet een galg oprichten voor degene die iets tegen de krijgstucht 
zou verrichten. Om zijn woorden kracht bij te zetten, liet hij 
twee soldaten ophangen, die bij het blussen van een brand 
enkele goederen gestolen hadden. 
 

Op 24 juli werd er vanuit de stad met bommen geworpen. 
Door het werpen van deze bommen, explodeerden drie kruit-
magazijnen van de vijand. Dit veroorzaakte een grote ver-
woesting in het leger.   
De prins van Oranje (Willem V) liet 14000 Hollanders 
oprukken van Maastricht naar Bergen op Zoom. De Franse 
bevelhebber Löwenthal zond een brigade artillerie naar 
Steenbergen, maar de commandant daar, Van Lijnden van 
Blitterswijk, bezorgde de Fransen een aftocht met veel 
verliezen. Ook een Franse aanval op ‘Kijk in de Pot’ mislukte. 
Dat de Fransen toen al zware verliezen hadden geleden, 
bewijst een verzoek van Löwenthal om een wapenstilstand, 
zodat hij zijn doden kon begraven. Een geblinddoekte officier kwam dit verzoek doen, 
maar het werd afgewezen omdat men de stad niet volgens oorlogsgebruik, maar als 
brandstichter had aangevallen. 
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Inundatie 
Op 25 juli komt er een bevel op het dorpshuis, inhoudende dat zo spoedig mogelijk Heer 
Jansland onder water moet worden gezet om de Fransen tegen te houden. De grote 
Nieuwe Gastelse dijk moet op twee plaatsen worden doorgestoken. Ook dit was een 
enorme tegenslag voor de bevolking. De oogst stond nog op de velden en omdat de 
ingezetenen toch al berooid waren door de vele leveranties, konden ze dit er echt niet 
meer bij hebben.  

 

Met de inundatie van Gastel 
wordt op dinsdag begonnen. 
Niet alleen komen alle veld-
gewassen onder water te 
staan, maar ook de 500 geme-
ten schaarbossen, alsmede 
ook  de bomen en boomgaar-
den. Twee mooie boerenwo-
ningen met schuren en 
wagenhuizen zijn omver 
gespoeld en ook andere wo-
ningen hebben veel schade 
geleden.   
Het Prinsenland – "Ce beau 
Domaine de Votre Altesse 
Serenissime" – is geheel veilig 
zolang Bergen op Zoom en 
Steenbergen niet ingenomen 
zijn. Willemstad kan alleen 
vanuit Klundert aangevallen 
worden.  
 

Op 26 juli gaat Fabritius, de 
Gedeputeerde van de kwar-

tiers, namens het Oostkwartier naar Den Haag om toestemming te vragen voor het 
leveren van foerage aan de Franse Armee om hiermee executie te voorkomen, waarmee 
de Fransen hadden gedreigd. 
Ondertussen duurde de strijd om Bergen op Zoom nu al elf dagen. Volgens Wagenaar 
hadden de Fransen al meer dan 4000 doden te betreuren. Löwenthal schreef naar het 
Franse hof dat hij een overwinning onmogelijk achtte, doch deze brief werd onderschept 
en hij kreeg dus geen antwoord. Daarop deed Generaal Löwenthal nog drie uitvallen op 
de forten ‘Kijk in de Pot’ en ‘De Rovere’, maar alle  moeite was tevergeefs. Op 31 juli 
waagde Löwenthal nogmaals een aanval op fort ‘De Rovere’, maar kolonel Putman joeg 
hem terug met zijn degen in de vuist en de Fransen verloren weer 600 man.  
 

Ook de vorderingen in onze dorpen gingen door. De Raad van State eiste op 31 juli van 
het Oostkwartier 10 wagens, 30 karren en 20 losse paarden. In de meegezonden repartitie 

Inundaties in West-Brabant tijdens de Oostenrijkse 
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staat dat Oud en Nieuw Gastel ieders 11 paarden morgen vóór de middag moeten sturen 
naar Steenbergen en dat dit niet fout mag gaan op poenen van (op straffe van) militaire 
executie.  
 

De maand augustus begon met een felle aanval van de Fransen. Uit 80 kanonnen en 40 
mortieren beschoten zij de vesting Bergen op Zoom. Hierbij geraakten weer veel 
gebouwen in brand. Intussen was de inundatie begonnen tussen Bergen op Zoom en 
Steenbergen. 
De Geallieerde Armee ligt maar anderhalf uur van Roosendaal op de Hoevense heide en 
maar twee uur van de Franse Armee voor Bergen op Zoom. De Cavalerie, die in 
Steenbergen in de linie stond, is doorgemarcheerd om de vijand langs achteren aan te 
vallen. De troepen onder commando van luitenant-generaal Swartzberg zijn ondertussen 
in Oudenbosch aangekomen, om hier hun hoofdkwartier op te slaan. Het Franse leger 
staat bij Wouw waar Graaf Van Löwenthal zijn hoofdkwartier heeft opgericht op 
Bloemendaal op een boerenhoeve. 

 

Op 4 augustus worden er weer leveranties van 
karren gevorderd. Tot conducteur van de karren van 
Oud Gastel is de schepen Johan Voogden aangesteld. 
Op 5 augustus moeten deze karren in Oudenbosch 
zijn om hout te laden ten dienste van de Geallieerde 
Armee. Gerard van Wesel wordt aangesteld als 
commissaris van de Pioniers van Oud en Nieuw 
Gastel. Die moeten op 6 augustus ‘s morgens om 7 
uur vertrekken naar de Geallieerde Armee bij 
Hoeven. Gerard van Wesel ontvangt daarvoor vier 
gulden per dag, hetzelfde wat hij genoten heeft als 
conducteur te voet. 
Op 7 augustus worden er weer 30 karren gevorderd 
van de Gastelse bevolking. Jan Jordaans wordt 
aangesteld als conducteur over deze 30 karren die 
meteen moeten gaan rijden. De bestemming is het 
Camp achter de Hollandse Artillerie. 
Op 9 augustus trekken twee eskadrons cavalerie en 
800 man voetvolk vanuit Breda naar Wouw, waar 
Löwenthal zijn hoofdkwartier had opgeslagen. De 

cavalerie hield halt in Oudenbosch, maar de infanterie onder leiding van kapitein Capelle 
marcheerde door naar Roosendaal. ’s Nachts om 12 uur trok hij met 400 man door naar 
Wouw om daar de vijand aan te vallen en een batterij aan de linkerhand te bemachtigen. 
De aanval werd echter door de Fransen afgeslagen.  
 

Op 10 augustus doen de geallieerde troepen met 1500 man sterk een aanval op Wouw, 
maar zijn daarna weer vertrokken. De geallieerde troepen hadden wel in slagorden 
gestaan en getracht om een gevecht aan te gaan, maar de Fransen bleven in hun 
verdedigingswerken liggen. 

Infanterie Regiment van 
Burmania 
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Op 15 augustus werd er door de geallieerden een mijn tot explosie gebracht op de plek 
waar een heel korps Franse grenadiers geposteerd was. Onder hen bevond zich generaal 
Löwenthal. Hij raakte licht gewond, maar de bekwame ingenieur De Clerac werd 
gedood. Koning Lodewijk XV begon zich rond deze tijd – het beleg duurde inmiddels 
een maand – ongerust te maken. Löwenthal beloofde hem de stad vóór de 28ste in handen 
te hebben. Echter, op dezelfde dag kwamen de Engelsen met 150 bekwame mineurs 
(mijnenleggers) onze troepen versterken.  
 

Aangezien er zich zoveel troepen op de Hoevense heide ophielden, was daar veel foerage 
nodig. De vordering van 18 augustus, voor onze jurisdictie, bestond uit 1500 bossen stro, 
die binnen tweemaal vierentwintig uur in het hoofdkwartier van Oudenbosch moesten 
worden afgeleverd. Jacob Wilhelm van Alphen heeft opdracht van de hoge overheid om 
namens Oud Gastel deze levering te verzorgen. 
Omdat op 25 augustus 1747 de koning zijn naamdag viert, wordt de vesting Bergen op 
Zoom extra aangevallen. Daags te voren had er een algemene wapenschouw 
plaatsgehad. Er werd bekend gemaakt dat iedereen zich op de avond van die dag om 
klokke zes uur in zijn tent moest bevinden, dat de diepste stilte in het kamp moest 
heersen en alle geraas moest worden vermeden. Te middernacht moesten alle 
manschappen gewapend zijn en de mars moest eveneens in stilte plaats hebben. Vóór het 
aanbreken van de dag hadden de troepen al hun posities ingenomen. Om drie uur 

verscheen de maarschalk in de loopgraven; men was 
gereed voor de aanval.  
De hoofdkolom bestond uit het Regiment Normandië en 
had bevel om te half vier in de droge gracht door te 
dringen en het stukgeschoten ‘Lunet Utrecht’ te 
beklimmen. Het Regiment Flandres was in de nabij 
zijnde loopgraaf geplaatst en moest met de bajonet het 
gedeelte van deze lunet, dat nog in handen was van de 
onzen, overmeesteren. Het Regiment Lariboissières was 
bestemd voor een aanval op het ‘Lunet Overijsel’ en bij 
het gelukken van deze aanvallen moest de Franse vlag 
gehesen worden.  
Zonder een man te verliezen was de hoofdkolom in de 
droge gracht neergedaald en de voorsten hadden hun 
doel bijna bereikt, eer men in de vesting iets merkte. 

Maar de tegenstand werd zo erg, dat de Fransen na een paar uur terug moesten trekken 
met zware verliezen. 
 

Ondertussen krijgen onze regenten op 26 augustus een schriftelijke order van de 
Gedeputeerde te Velde de Heer Willem van Haren. Deze beveelt  dat de wagens in 
Steenbergen moeten worden afgelost of gewisseld worden. Ook moeten de Pioniers, die 
zich bevinden in de linie van Bergen op Zoom en Steenbergen, gewisseld of afgelost 
worden.  
De lichte troepen van generaal Barionai beletten de vijand het transporteren van 
levensmiddelen en foerage. In de nacht van 27 augustus hebben huzaren 3 Franse 

Soldaat regiment Normandië 

62 
 



officieren, 2 ingenieurs en een adjudant-generaal in een boerderij vlakbij Wouw van hun 
bed gelicht en gevangen genomen. De adjudant is op zijn woord van eer weer vrijgelaten; 
de beide ingenieurs worden naar Den Haag over gebracht. 
 

De Fransen nemen Bergen op Zoom in  
Op 16 september namen de Fransen Bergen op Zoom in. In enkele uren waren ze er heer 
en meester. Het beleg had vooral rond de Markt een enorme schade aangericht. Van de 
Grote Kerk en directe omgeving was weinig over.  
 

De verovering was groot nieuws in binnen- en buitenland en bracht grote verwarring. 
Om de Fransen in te tomen, werden in heel West-Brabant Staatse soldaten ingekwartierd. 
De bewoners waren verplicht hen te voorzien van een strozak, een kussen en een wollen 
deken, plus elke dag een lamp met olie, een kaars en turf.  
In Roosendaal alleen al waren 1884 man gelegerd, soms wel 20 per woning. Katholieke 
soldaten in het regiment gebruikten de hervormde kerk van Oudenbosch als exercitie-
plaats. Ze lieten er veel rommel achter, sneden het klokkentouw af en bekladden het 
psalmboek op de kansel. 

De Fransen waren op deze 16de september meester 
geworden van een vesting, die het meesterstuk van 
Van Coehoorn werd genoemd, de parel der Neder-
landse vestingen, de steun van heel het land en de 
sleutel tot Zeeland. Een vesting ook die zo menigmaal 
belegerd, maar nooit veroverd was en daarom met de 
naam van maagd (Pucelle) pronkte. Als een der 
laatsten verliet de gouverneur, de Prins van Hessen-
Philipsthal, gewond aan het been, de stad.  
De oude Cronström bevond zich tijdens dit 
ochtendgevecht met het stadsbestuur op het Markie-
zenhof. Naar verluidt moesten de gevechten op de 
Markt wat gerekt worden om de man te redden 
ofschoon Zijn Edele de gebruikelijke portie rabarber 
nog wel had laten staan, zeggende: “Ik zal straks in 
Oudenbosch wel eten bij generaal Chanclos”. In een 

draagstoel reed men hem de stad uit en zelfs toen verliet hem zijn optimisme niet... 
Bekend is dat de Fransen na de inname op grote schaal geroofd, geplunderd en gemoord 
hebben. 
 

Op 28 september hebben de Fransen Wouw verlaten en hebben de Oostenrijkse troepen 
– Lycaniers genaamd – daar post gevat. De Fransen gaan hun winterkwartier betrekken, 
ook de geallieerde troepen gaan dat doen. Door de hevige regen worden de krijgs-
operaties gestremd. Twee Engelse regimenten van Sackville en Lee, die onder escorte van 
4 oorlogsschepen in Willemstad waren gearriveerd, zijn door Oudenbosch naar het kamp 
in Hoeven gemarcheerd. Het leger bestond uit 18 bataljons en 14 eskadrons.  
Op 2 oktober heeft generaal Cronström een detachement naar Roosendaal gestuurd en 
een ander naar Nispen, ter versterking van de post in Wouw.  
 

Hessen-Philipsthal 
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Op 16 november kreeg ook Roosendaal te maken 
met inkwartiering. Het 1e en 2e Bataljon Bannalisten, 
twee Kroatische legeronderdelen van ongeveer 1884 
man, betrokken hun winterkwartieren in Roosen-
daal. Deze troepen stonden niet zo goed bekend. In 
eerste instantie gedroegen deze soldaten zich 
voorbeeldig, maar later sloegen verveling en 
geweldpleging hand over hand toe. Hierop werden 
klachten ingediend door de schepenen. Dit had 
succes want de orde werd hersteld en de schade 
werd gedeeltelijk door de Kroaten zelf vergoed. Op 
11 april 1748 vertrokken beide bataljons uit 
Roosendaal. 
 

Op 17 november worden er weer vorderingen 
gedaan aan de arme Gastelse bevolking. Deze keer 
moet er hout, stro en kaarsen voor de troepen – die 
hun winterkwartier gaan betrekken – geleverd 
worden.   
De schepenen Johan van Vlimmeren en Cornelis 
Mickhout worden op 21 november aan het hoofd-
kwartier in Oudenbosch ontboden op aanschrijving van Gedeputeerde ter Velde Willem 
van Haren. Er moet rapport worden opgemaakt in hoeverre iedere plaats in staat is om 
houtmagazijnen te maken en te voorzien van kaarsen en olie voor de militairen. Als men 
weigert zal door de militairen al het hout afgekapt worden, dat ze kunnen vinden. 
 

Financiële strop 
Alsof de vorderingen en leveranties aan de diverse legers niet genoeg waren, kreeg onze 
gemeente ook nog te maken met haar financiële verplichtingen. Op 7 januari 1748 worden 
de collecteurs van Oud en Nieuw Gastel aangeschreven om binnen ‘korte dagen’ te 
voldoen aan de helft van de verponding van 1746. Deze aanmaning zou nog verschil-
lende malen worden herhaald. De verponding bedroeg F. 5765 voor Nieuw Gastel en 
voor Oud Gastel F. 4053. In het request op deze aanmaning, zeggen de collecteurs Jan 
van Vlimmeren en Pieter Andries van Mattenburg, dat zij F. 4380 op bevel van Generaal 
en Chef, de Vorst van Waldeck betaald hebben aan wagens, karren, conducteurs voor de 
troepen enz. Zij schrijven hierbij dat het voor Gastel onmogelijk is de gevorderde som te 
betalen aangezien het krediet dezer dorpen geheel in verval geraakt is, zo erg zelfs dat er 
geen penning bij de mensen meer te vinden is. 
 

Ook is er weer grote sterfte onder het rundvee en is de oogst, die op de velden stond, 
bedorven door de inundatie van Nieuw Gastel. Ook zijn er daar vele huizen en schuren 
niet meer bewoonbaar. Door de inundatie is ook een derde deel van Oud Gastel onder 
water komen staan en heeft dit hetzelfde noodlot moeten ondergaan.  

Bannalist 
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Voorts heeft deze jurisdictie door het nabij zijnde leger veel geleden door het kappen of 
verwoesten van houtgewassen. Gezien de ellendige staat van deze jurisdictie, is het 
onmogelijk de laatste helft van de verponding over 1746 te voldoen. 
 

Op 10 april 1748 was er nog een leverantie van 40 slijkkarren. Hoeven en polder 12, Gastel 
12, Standdaarbuiten 8, Ouden Bosch 4, Zegge 2, en Rucphen 2. De regenten van Gastel 
klagen dat deze vordering te groot en ondoenlijk is en dat er aan de voermannen sinds 
20 november 1747 tot heden altijd genoegzaam dagelijks 8 karren gecommandeerd zijn. 
Tevens hebben zij ook altijd in Oudenbosch aan de werken gediend.  
Gastel heeft veel meer gedaan dan alle jurisdicties samen, zo verklaart men. Bovendien 
is Nieuw Gastel geheel en Oud Gastel gedeeltelijk geïnundeerd. Voor al deze diensten is 
nog geen enkele duit betaald. Daarom verzoeken de regenten  de drossaard om geen leve-
ringen meer te hoeven doen en geven zij aan dat voor de bewezen diensten een betaling 
verwacht mag worden.  
Hierop gelast de drossaard om zo veel mogelijk karren te zenden en diensten te voldoen 
die een land nodig heeft in deze omstandigheden. Dit was een zware domper voor de 
Gastelse regenten. 

 

In mei blijken er nog steeds Hessische troepen in de omgeving van Oud Gastel te liggen. 
Op 14 mei wordt door de Commandant Generaal beloofd om de helft van de paarden en 
karren, die in dienst staan van deze landen, te ontslaan. Ook zullen later de mankerende 
karren terug gezonden worden.  
Op 19 mei gaat de penningmeester van Heer Jansland, Jan van Vlimmeren, naar Breda 
om te spreken met de Krijgscommissaris Ravent en enige officieren van de Hessische 
troepen die in Oud Gastel ingekwartierd zijn geweest om de onkosten te laten betalen 
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van de officieren, 20 onderofficieren en 469 manschappen, die op de 15de en de 16de mei 
hier in kwartier hebben gelegen.  
 

Op 25 mei komt er bericht dat alle karren van Oud en Nieuw Gastel, die gediend hebben, 
weer naar huis gezonden zijn. Dat geldt niet voor 20 tot 22 karren die door enige 
landbedienden te Breda zijn opgehouden. Daarom moet de schepen Johan van 
Vlimmeren naar Breda komen.  
Van Vlimmeren zegt dat als de karren nog langer moeten blijven, de velden onbezaaid 
blijven, aangezien nu de polders van Heer Jansland, gezegd Nieuw Gastel, nog droog 
dienen gemaakt te worden. Het is daarom van belang dat de karren snel huiswaarts 
worden gezonden. De paarden en karren worden naar huis gezonden, mits de rekening 
van 196 rantsoenen van hooi en haver, genoten door 21 paarden van Oud en Nieuw 
Gastel en 9 paarden van Wouw, betaald wordt. Dit gaat 20 gulden bedragen.  
 

Op 14 juni ontvangen de Gastelse regenten een bericht van Burmania, houdende dat 360 
ruiterpaarden hier komen weiden met de manschappen erbij;  deze zullen hier kamperen. 
De regenten antwoorden dat dit tot de totale beroving van al het vee, dat aanstaande 
winter in deze beide jurisdictiën onderhouden moet worden, zal leiden. Aangezien er in 
Nieuw Gastel nog vele weilanden onder water staan, wordt het weinige vee dat over is, 
hier in Oud Gastel onderhouden.  
 

Drossaard Banier geeft een ernstige overweging af, dat er spoedig iemand gecommitteerd 
wordt bij zijne hoogheid Prins Frederik van Hessen om ernstig aan te dringen tot betaling 
van verschuldigd logementsgeld, dat de Hessische officieren hier schuldig zijn gebleven.  
Op 30 juni doen de Gastelse regenten rapport aan de commissie die naar Breda is 
vertrokken om te onderhandelen over de betaling van het logementsgeld van de 
Hessische troepen die in Gastel waren gekantonneerd. De commissie heeft Prins Frederik 
van Hessen gesproken en verzocht tot betaling van brand, licht en logementsgeld, 
geleverd aan de Hessische troepen. De commissie werd doorgezonden naar de Secretaris 
en naar de Generaal Kwartiermeester Schmettau. Met hen heeft de commissie amper 
gesproken, niettemin heeft zij zoveel mogelijk aangedrongen op betaling.  
De commissie kreeg als antwoord dat ze het vreselijk vonden dat de ingezetenen van 
Oud en Nieuw Gastel zoveel te lijden hadden onder de inundatie, maar dat de Hessische 
troepen alleen maar in Oud Gastel zijn geweest ter beveiliging van de Republiek. Het  
geleverde aan wachten en hospitalen dient door de staat betaald te worden. Wat het 
logement betreft, zou het hard zijn als de Hessische troepen ten dienste van het land zelf 
hun logement zouden moeten betalen.  
 

Hierop heeft de commissie zich tot de Krijgscommissaris Ravens gewend, die  verzekerde 
dat het serviesgeld aan de Hessische officieren is voldaan. Verder zeggen de regenten dat 
de schout hetzelfde geval van wanbetaling wegens de Hessische officieren heeft ervaren 
als Gastel. Daarop is de heer naar de Hertog van Cumberland vertrokken om de 
betalingen daar los te krijgen. De schout heeft aan de regenten beloofd per brief te laten 
weten hoe het is uitgevallen. Men moet eerst de brief van de schout afwachten. Op 5 
augustus is er nog geen antwoord gekomen van de schout. Toch wordt besloten om 
alvast lijsten te maken van geleverde diensten en materieel.  
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Op 12 augustus 1748 wordt Andreas Du Camp door de Markies van Bergen op Zoom 
Theodore Paltz benoemd tot secretaris en stokhouder (soort veilingmeester) van Oud en 
Nieuw Gastel, tevens Clerck van de Dijckage van Nieuw Gastel. 
 

Op 10 oktober ontvangen onze regenten een ambtsbrief met bijlage van procureur Hoijer 
in verband met het sturen van de aanvraag aan de Raad van Staten der Verenigde 
Nederlanden tot voldoening van de hier gekantonneerd geweest zijnde keizerlijke 
troepen, alsmede voor de Heere van de Wacht en Gasthuizen die bezet zijn geweest door 
de troepen, die hier in de afgelopen winter gekantonneerd zijn geweest. Tevens is er een 
ambtsbrief van de advocaat Michorius met betrekking tot de faciliteit der betalingen van 
de serviesgelden van de Engelse troepen. Drossaard Banier wordt verzocht om bij het 
kwartier van Breda te vragen tot betaling over te gaan; men acht het waarschijnlijk dat 
dit ingewilligd zou worden.  
 

Op 17 oktober laat Burmania per brief weten dat er in Oudenbosch en in Gastel twee 
bataljons infanterie gekantonneerd zullen worden, n.l. van generaal Eck van Panthaleon 

en de grenadiers van Wallon de Lillers, die op last van 
de Prins van Oranje, tot nader order daar garnizoen 
moeten houden.  
In een brief van 7 november ordonneert de Prins van 
Oranje Nassau, Stadhouder, Kapitein, Generaal, en 
Admiraal der Verenigde Nederlanden het Regiment 
Infanterie van Generaal Eck van Panthaleon, liggende 
te Oudenbosch, zich te begeven naar Oud Gastel en 
daar tot nader order garnizoen te houden. De 
commanderende officieren hebben er strikt op toe te 
zien dat door zijn manschappen geen faules of 
disorders worden gepleegd.  
In de opgave over de kantonnering in Gastel staat dat 
het regiment van Generaal Baron van Eck van 
Panthaleon op 7 november 1748 onder Oud en Nieuw 
Gastel als gebiljeteerd (ingekwartierd) is opgegeven. 
De heren officiers vragen kamers, bedden, lakens, 
dekens, vuur en licht. De soldaten vragen eveneens 
bedden enz. maar zijn meestal tevreden met stro, 

matrassen en dekens. Voor de wacht wordt gevraagd voor iedere 20 dagen, 30 bossen 
stro, iedere dag 500 droog blokkeel of talhout en iedere dag vier kaarsen van zes in één 
pond. De bovenstaande leverantie voor de wacht wordt door de regenten gedaan.  
Ook wordt er gevraagd om een huis voor de zieken. Dit wordt gevonden en wordt 
schoongemaakt. Voor het huis voor de zieken worden iedere 20 dagen 50 bossen strooi, 
iedere dag 400 droog blokkeel of talhout en iedere dag drie kaarsen gevraagd.  
 

Op 8 november is er kwartiersvergadering met Generaal Brandt van het Korps Huzaren, 
die op de Hoevense heide gekampeerd ligt. De regenten van Gastel beloven leverantie 
die nodig is voor Brandt te Hoeven.  
 

Regiment Wallon de Lillers 
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Op 17 november komt er nog een bericht van de kolonel Van der Plaaten, commandant 
van het Regiment Infanterie van zijn Excellentie Generaal Eck van Panthaleon, thans hier 
gekantonneerd liggende. Deze deelde mee dat:  
  

“sinds de inrukking van het voorn. Regiment hier aan de wacht van het voorn. Regiment op het 
Stoutersgat leggende geen hout, strooi of kaarsen was geleverd, en dat deze leverantie zo snel 
mogelijk door deze dorpen moet worden gedaan omdat deze wacht onmogelijk zonder leverantie 
kan blijven. Er wordt gelijk met leverantie van de wacht Stoutersgat begonnen”. 
  

Het gewone leven in onzen dorpen komt weer zachtjes opgang. Op 12 december 1748 
wordt weer een begin gemaakt met de rechtspraken die zijn blijven liggen tijdens de juist 
afgelopen oorlog hier. 
 

Conclusie 
Onze jurisdictie heeft geen aanvallen van vijandelijke troepen hoeven ondergaan. Onze 
dorpen hebben het meest geleden door de vele leveranties van paarden, wagens en 
foerage. Ook de tewerkstelling van de vele pioniers was een zware last 
De inundatie heeft veel schade toegebracht aan de bevolking. Door de leveranties van 
hun paarden en wagens bleven hun velden leeg staan en ontstond er een schaarste aan 
voedsel.  
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 Uit het Schotboek van Oud Gastel van 1733 
 

Schotboek van Oud Gastel uit 1733, genaamd  
“Groot quohier der verponding”  

met kaarten der 14 hoeken 
 

Een bijdrage van Frans van Merriënboer 
 

Inleiding 
Zoals bekend behoorde Gastel of Ghestele, ontstaan rond 1275, vroeger tot het “Gemene 
land” van De Baronie van Breda en het Markiezaat van Bergen op Zoom. Ook de abdij 
van Hemiksem, gelegen aan de Schelde in België, toebehorend aan de 
Cisterciënzermonniken, hadden hier veel grondbezit en bedienden de parochie Gastel, 
waartoe toen ook Oudenbosch, Hoeven en een deel van Zegge behoorde. Hoeven werd 
in 1310 en Oudenbosch in 1358 van de Gastelse parochie afgescheiden. In 1458 kwam er 
een verdeling tot stand en Gastel kwam bij het Markiezaat van Bergen op Zoom, dat 
hier vanouds de meeste rechten bezat. De markies woonde in het Markiezenhof te 
Bergen op Zoom dat het bestuurscentrum was en dat nu nog te bewonderen is. Het 
Markiezaat was verdeeld in vier kwartieren en Gastel behoorde tot het Oostkwartier, 
waar een zo geheten Drossaard de scepter zwaaide. De inwoners van Gastel betaalden 
toen ook allerlei soorten belastingen aan de markies en de abt van de abdij, waar die 
hun hofhouding en ambtenaren van konden betalen.  De markies bezat dus allerlei 
rechten, waarvoor betaald moest worden. We noemen onder meer het jachtrecht, het 
molenrecht, het veerrecht en het visserijrecht.  
Daarnaast waren er allerlei accijnzen op voedingsmiddelen, zoals op vlees, bier, graan 
en brood. Ook bestond er een belasting op onroerend goed, zoals op huizen en 
grondbezit. Verder bezaten de abt en de markies het tiendrecht van de oogst en het vee. 
Dit hield in, dat de boer het tiende gedeelte van de opbrengst van de oogst en van de 
veestapel moest afdragen aan de markies of de abt.  
 

Voorts was elk dorp in het Markiezaat in kaart gebracht met zijn aantal inwoners en 
zijn huis- en grondeigenaren. Dit bracht een grote organisatie en administratie met zich 
mee met de nodige ambtenaren voor de controle op de inning van de gelden.  
Veel bestuurstaken en de rechtspraak in de dorpen zelf, gebeurde door de 
schepenbank, onder leiding van de schout en de schepenen, een soort gemeenteraad. 
Het dorp Gastel was toen grotendeels omsloten door een dijk van gras, grond en palen, 
die liep vanaf Roosendaal naar Gastel, oostelijk van de huidige Roosendaalsebaan, 
langs de huidige Achterdijk, Oudendijk, Dulderstraat, Stoof, Pietseweg, Oudenbosch, 
Zegge terug naar Roosendaal. Hier en daar vind je nog sommige stukken in het huidige 
Gastelse landschap terug, bij voorbeeld langs de Strijpdreef en langs de Dulderstraat en  
de Oudendijk zelf.  
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Origineel van het Recueil  
Op de laatste pagina van dit artikel, ziet u een gedeeltelijke transcriptie van de 

samenvatting (Recueil) van de ‘Verpondinge’ 
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In het zo geheten schotboek van 1730 vinden we veel gegevens terug over de 
staatnamen van Gastel en ook over de huizen en boerderijen die er stonden. 

 
 

Nieuw Gastel, ook genoemd Heer Jansland 
 

Het dorp Gastel lag aan het open water, dat verbonden was met de Noordzee door 
brede stromen, o.a. de Mark, de Dintel, de Barlaque, de Wijtslag en de Striene. Deze 
getijdestromen voerden slib aan, waardoor aan de buitenzijde van de Gastelse oude dijk 
nieuw land ontstond, de gorzen en slikken, die op den duur droog vielen en waarvan 
de boeren gebruik maakten om hun vee te laten grazen en later ook akkerbouw 
uitoefenden.  
Omdat het buitendijks gelegen land was, zorgden overstromingen voor de nodige 
problemen. Sommige boeren hadden zich dit land zelfs toegeëigend, wat tegen het zere 
been van de markies was. Hij bezat immers het recht van aanwas, wat betekende dat 
het buitendijks aangeslibde nieuwe land van hem was. 
 

De toenmalige markies van Bergen op Zoom, Jan IV van Glymes, liet dit nieuwe land in 
1551 inpolderen, wat na veel overleg met de boeren en de abdij van Hemiksem eindelijk 

Kaart van de gemeente Oud- en Nieuw Gastel (1865) 
met daarop aangegeven de 14 hoeken van het dorp 
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lukte. Hij stichtte een nieuw dorp, liet er een kerk bouwen en benoemde zelf een 
nieuwe pastoor, die geen monnik van de abdij was! 
Het dorp Nieuw Gastel lag destijds aan het eind van de Barlaqueseweg. In het voorjaar, 
als het land is omgeploegd, zie je nog aan het kleurverschil van de grond, waar de kerk 
en boerderijen hebben gestaan. De oppervlakte van het nieuwe dorp, dat groter was 
dan Gastel, bestond uit het land gelegen tussen de “Oude Dijk” van Gastel en een 
nieuwe Gastelse dijk, die liep vanaf Roosendaal, vanaf de Deurlicht, nu Kapelberg 
geheten, langs de Vliet richting het huidige Stampersgat, daarna verder langs de Dintel, 
langs de huidige St. Antoinedijk richting Standdaarbuiten en dan op de Schans, rechtsaf 
buigend richting Oudenbosch.  
Het dorp kreeg een eigen bestuur en de inkomsten ervan waren voor de markies van 
Bergen op Zoom. Het bezat, zoals reeds gezegd, een eigen dorpskerk met pastoor en 
een 20-tal boerderijen, waarvan ook enkele eigendom waren van de markies. Ter 
onderscheiding van Gastel kreeg het dorp de naam Nieuw Gastel of Heer Jansland. 
Later kreeg het waterschap de naam Heer Jansland. De besturen werden wel 
samengevoegd in het dorpshuis van Oud Gastel, dat toen bij de kerk stond. Later stond 
daar het oude gemeentehuis. Dat bleef zo tot aan de Franse Tijd van 1795 tot 1813. 
 

Door oorlogsomstandigheden en overstroming, heeft het dorp Nieuw Gastel maar een 
kleine dertig jaar bestaan tot 1583. Zoals bekend vocht Nederland toen in de 80-jarige 
oorlog (1558 – 1648) tegen Spanje.  Noord Brabant heeft erg te lijden gehad onder deze 
lange oorlog. Onze omgeving was deels het slagveld, waar de strijd tussen de Spaanse 
en de Staatse troepen werd uitgevochten. Bij de belegering van Willemstad in 1883 
werd het Dorp Nieuw Gastel onder water gezet ter verdediging van de Staatse troepen 
in Willemstad. 
 

Schotboek, hoeken en kaart van Gastel  in 1733 
 

Rond 1730-1732 tekende de landmeter Willem van Diepenbeek de zo geheten 
verpondingskaart of schotkaart van Gastel, als onderlegger en maatstaf in die tijd voor 
de belastinginning op de huizen, de gronden en de inwoners. Deze Gastelse kaart was 
verdeeld in 14 hoeken, waarop alle toen bestaande wegen, boerderijen en 
grondpercelen staan aangegeven.  
In het schotboek kregen alle percelen, boerderijen of “steeden” en huizen een nummer. 
Ook werd genoteerd wie de eigenaar of de bewoner was, hoe groot het perceel of de 
akker was en hoeveel belasting er betaald diende te worden voor de grond en de 
huizen. De oude schotkaart in nog te zien in het Dorpsmuseum  en de heer Frans 
Akkermans heeft in 1952 een kopie van deze kaart gemaakt, die eveneens in het bezit is 
van de heemkundekring. 
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Deze hoeken waren tevens een soort buurtschappen en heetten achtereenvolgens: 
 

Eerste hoek:     Over Essselijk 
Tweede hoek:  Zuijd Langenberg 
Derde hoek:    ’t Bezuijden 
Vierde hoek:    Noord Langenberg 
Vijfde hoek:     De Noordhoek 
Zesde hoek:     ’s Heerenstraat 
Zevende hoek:  Noord Cuyvezand 
Achtste hoek:   Grimhuyze 
Negende hoek:   Zuijd Craaling 
Tiende hoek:    Steenstraat 
Elfde hoek:       Zuijd Maer of Dorpshoek, begint aan de Steenstraat 
Twaalfde hoek:     Zuijd Stoof en de Noord Craaling 
Dertiende hoek:    Noord Stoof 
Veertiende hoek:  Noord Maer, ’s Dorps Westgedeelte, strekt tot aan de Doelen en de 

(nieuwe) Molenberg. 

 
 
   

Kaart van Gastel anno 1730  
van de hand van de auteur van dit artikel Frans van Merriënboer 
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Eerste hoek: Over Esselijk 
 

De belangrijkste wegen in deze hoek zijn: 
De Over Esselijkse straat, De Bosse Baan op Roosendaal en de straat van Gastel na(ar) 
Roosendaal. 
In deze bijdrage is een keuze gemaakt. Uit het grote aantal percelen hebben wij ons 
beperkt tot de bebouwde percelen met genoemde bewoners of eigenaren; daarbij is de 
oude spelling zoveel mogelijk gehandhaafd. 
 

De verschuldigde verponding, cijns of belasting werd genoteerd in florijnen (guldens), 
stuyvers (5 centen) en penningen (centen). 
 

De cijfers geven de perceelnummers aan. De boerderijen werden “steeden” genoemd. 
 

3-4. Dr. Johan de Moor    huys.  grond  f. 13.7.4 huys   f. 3.10.0 
7. Pieter Cornelissen Joore     huys grond f.4.19.0 huys   3.0.0 
9.  Lauwerijs Luycks   steede    “    9.12.9           “        2.10.0 
10. Cornelis Bastiaanse Philipse steede    “      6.17.4      “      3.0.0 
13,14. Jonker Charles Respanny  steede    “      10.0.14           “     3.10.0 
61,62,63,64 Juffr. Agatha Schaap   steede    “ 23.6.0                “     3.10.0 
66.  Corstiaan van Oorschot   steede    “      7.16.0                “     3.10.0 
69.  Pieter Cornlisse v/d Heyden  steede    “      6.13.6            “     3.10.0 
70.  Willem Maerten Corsmit      steede    “      1.16.4                “    4.0.0 
78.  Quirijn Tak     steede    “ 13.18.9            “     3.10.0 
79.  Cornelis Jansen Dielen  steede    “      3.6.0              “     1.10.0 
82. Huybregt Jacoba van Beek  steede    “      3.6.0               “     4.0.0 
 

De eerste hoek was groot 234 gemet en 2271/2 roede. 
Opbrengst: verponding percelen f.450.2.8, huyze f.39.0.0 
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Eerste Hoek: Over Esselijk 
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Tweede Hoek: Zuijd Langenberg  
 

De voornaamste straten in deze hoek waren: de Langenberg, de Leemstraat, de 
Maertenstraat en de Bosse Baan op Roosendaal. Ook de beek de Riet wordt aangegeven 
Op perceel 1 bevond zich het “Heyken ofte Galg veldt, daar het gerecht van Oud Gastel op 
staet”. Hier werden gevangenen, die ter dood waren veroordeeld opgehangen. Er waren 
in die tijd nog meer vreselijke lichamelijke straffen, zoals vierendelen, brandmerken, 
radbraken en geseling. 
Verder zijn er in deze hoek geen bebouwde percelen aangegeven. In de buurt van de 
galg wilde men blijkbaar niet wonen! 
 

Veel grond was in bezit van grootgrondbezitters en de gewone boeren.  
Enkele bekende adellijke namen waren Gilliam en Hendrik Proost en Johan Babtista de 
Pottere.  
De boerenfamilies waren Quirijn Tak, Margo Pijpers (Spijperstraat?), Cornelis 
Anzelmus Zeegers, Jacobus en Cornelis Mies, Anthonie Maerten (de Maertensstraat ?), 
Zoetje Lazaroms en Cornelis Geertse van Maer. 
 

De tweede hoek was groot: 268 gemet en 48 1/2 roeden. 
Opbrengst verponding percelen: f. 324.1.14 en huyze f. 0.0.0. 
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Tweede Hoek: Zuijd Langenberg 
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Derde Hoek: ‘t Bezuijden 
 

De begrenzing van deze hoek was in het westen en in het zuiden de “oude dijk”, in het 
noorden de Neerstraat en in het oosten de Bosse Baan op Roosendaaal.  
De ander wegen zijn: ‘t Bezuijdentraatje, Weg van Gastel na Roosendaal, Straat na 
Drossaarts brug, De Opperstraate.  
 

De volgende percelen en huizen worden genoemd: 
 

1.   Cornelis Jansen Stevens   steede 
11 en 12. Adriaan van den Broek   steede (huys is weg)  
26.   Jan Zeebregts   steedje 
38 en 39. Jan Arnoldus Proost   steede 
43.  Mr. Willem van Diepenbeek  steede (van de landmeter zelf) 
48.   Cornelis Keetman   huys en erve 
65.  Stoffel Marquis    huys weg en erve verlaten  

Erven Dr. Johan Francois Otgens. 
 

Deze hoek was groot: 204 gemet 10 ½ roeden. 
Opbrengst verponding steeden: f.375.14.8 en huyze  f.17.10.0. 
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Derde Hoek: 't Bezuijden 
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Vierde Hoek: Noord Langenberg  
 

De begrenzing van deze hoek was in het westen de Bosse Baan op Roosendaal, in het 
oosten de Spijperstraat, in het noorden de Nieuwe weg en in het zuiden de 
Langenbergsestraat. Andere wegen, die we tegenkomen zijn het Paepenstraatje en het 
Graauwstraatje. 
 

Onderstaande percelen en huizen worden genoemd: 
 

4 en 5.  Dhr. Jozeph Craemers steede (gepacht door Cornelis van Sprundel). 
7en 8.  Cornelis Pieterse Broers  steedje 
9.  Dhr. Michiel Jagers   huys en erfken 
 

In deze hoek lagen gronden van de Armen van Oud Gastel, van de armen van 
Oudenbosch, van de abdij van Sint Bernaerds aan de Schelde en van de Kerke van 
Gastel. 
 

De hoek was groot: 254 gemet en 293 ½ roeden. 
Opbrengst verponding steeden: f.340.3.10 en huyze: f 7.10.0 
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Vierde Hoek: Noord Langenberg 
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Vijfde Hoek: De Noordhoek 
 

De begrenzing was als volgt: In het westen De Spijperstraat, in het oosten De Galg(e) 
Straat, in het noorden het Heystraatje en de Jan Dennen Straat en in het zuiden lag de 
grens met Rucphen. Verder liep er de Bosse Baan op Roosendaal doorheen, nu Zegse 
Steenweg genoemd. 
 

De enige boerderij die wij tegenkomen in deze hoek is: 
 

73.  Dhr. Paulus en Pieter Snellen,  huys en schuer.  
(gepacht door Cornelis de Hart) 

 

Deze hoek was groot: 187 gemet en 50 roeden. 
Opbrengst verponding: steeden: f.272.10.14 en huyze 4.0.0. 
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Vijfde Hoek: De Noordhoek 
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Zesde Hoek: ‘s Heerenstraat 
 

De begrenzing van deze hoek was in het oosten Oudenbosch, in het zuiden de Nieuwe 
Weg, in het westen de Bosse Baan op Roosendaal en in het noorden Cuijvezand.  
Bekende wegen waren in deze hoek het Heinsberg weggetje, de Heinsbergse straat, het 
Munniken straatje, het Leeuwenstraatje en Cuijvezand. 
 

Onderstaande percelen en huizen worden genoemd: 
 

1. t/m 9.  Jonker Francois Hyacinthus Respanny of  steede  
Heinsberg bij Jonker Charles Maria Respanny   gronden  f 68.9.8 

                         huys   f 4.0.0 
10 t/m 17                                “                  f 20.1.0 
18.   Grooten Weel en aanwas, 20 gemet en 71 roeden  grond   f 10.2.6 

De heer F.G. van der Forse en de heer C.J. Osij 
Pieter Verhoeven een nieuw huijs gebouwd op 18, cijns     f 3.0.0. 

 

Veel grondbezitters o.a. Sr. Johan Voogden en Hendrik Voogden, Sr. Proost, Sr. De 
Pottere, Anthonette en Sr. Migiel van Bosheijden, Dhr. Migiel Jaagers 
 

91.   Jonkheer Francois Hyacinthus Respanny  steede 
132.   Dhr. Migiel Jaagerssteede.                          gronden:  f 39.0.0 
                huys   f 4.0.0 
143.  Joost Lauwen de Hairde en Cornelis Joosten de  

Hairdesteede, later Cornelis de Herder en Jan de Herder. 
144.   Cornelis Magielse de Bakker     steede 
147.  Juffr. Anthoinetta en Seigneur van Bosheijden  steede 
159 t/m 162.  Corstiaan Corstiaanse Paanen    steede 
163.  Cornelis Diele de Waal      huys en erve. 
165-166.  Maria Dekkers       huys en erve. 
 

Deze hoek was groot: 414 gemet en 176 roeden. 
Opbrengst verponding: steeden: f.581.10.14  en huyze: f.25.0.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

84 
 



 
Zesde Hoek: 's Heerenstraat 
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Zevende Hoek: Noord Cuijvezand 
 

De begrenzing van deze hoek is ongeveer als volgt: In het oosten Strijpdreeve en 
Wildertstraat, in het zuiden de Cuijvezandse straat, in het westen de Korte Craaling en 
in het noorden  de oude dijk langs de Pietseweg. 
 

De percelen met huizen en bewoners zijn de volgende nummers: 
 

1. Jonker Guillam en Hendrik Proost en   steede  
Juffr. Dena en Anna Margaretha Proost en  
Vrouwe Maria van Canart D’hamale.   grond f.10.8.14    huys f.4.0.0 

4 en 5. Dhr. Pieter Willebrord van de Kreeke  steede. 
grond f.20.9.8  huys  f.4.0.0 

9.  Dhr. Philip de Kooning en suster   steede 
16. Op de grond van S.Testers , Geert Geertsen  nieuhuys    f 1.0.0 
17. Frans van Eekelen weduwe    erve    huys   f. 1.0.0 
20.  Adriana Maria Kerstens, Gerard Waalwijck,  

Hendrik van Weezel, Pieter Brouwer en  
Lambertus van Nunen    steede 

26.  Maarten Pieterse Tak en Michiel Rooks  
en Corstiaan Bastianen 

27.  De Weezen van Oudenbosch (het Weezen- 
steedje) en Hendrik van Asperen   erve    huys  

28. Adriaan van den Bosch (Toelast)  
en Jan Uijt de Haege 

29. Aart Gijsbrecht van Dongen weduwe,  
Adriaan Gielen, Marinus Gal weduwe 

32,33. Stoffel Dekkers Kinderen, Gerard Waalwijk   
 en Joost de Herder     steede 
34 t/m 39. Sr. Adrianus Otgens. Hij was rijk en had steede,   
 Een hoge functie in het Markiezaat  grond f. 22.17.0 huys f. 4.0.0  
40. Jan Andriesen weduwe     steede/grond f. 4.7.0huys f. 3.10.0 
41. Maria Dekkers, huijs , brouwerij en erve.  grond f. 4.4.8 

Er zal ook wel een café toe behoort hebben!  brouwerij en  huys f. 8.0.0 
Vereist nader onderzoek.      

42.  Dhr. Johan de Moor     steede/grond f. 3.4.4 huys 4.0.0. 
52,53 Maria Matthijsen     steede/grond f. 6.3.4.huys 2.10.0 
57,58,60. Cornelis Derk de Kleijn     steede 
61,62 Sr. Hendrik Biersteekers weduwe.   grond f. 16.9.4  huys f.4.0.0 
64.  Jacobus Halfvat (volgens resolutie 5 mei 1731) erve f 0.4.10     huys f.1.10.0   
66. Jan Marijnissen Konings     erve/grond f. 8.0.2.   huys 1.10.0 
67,70,71,72.Mattheijs Capoen    steede/grond f.19.17.10 huys 4.0.0 
 

Deze hoek is groot: 199 gemet en 78 roeden. 
Opbrengst verponding steeden: 393.14.4 en huyze: f. 67.10.0. 
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Zevende Hoek: Noord Cuijvezand 
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Agsten Hoek: Grimhuijze 
 

De begrenzing van deze hoek was als volgt: in het noorden Neerstraat en Vijverstraat, 
in het oosten de Bosse Baan op Roosendaal, in het zuiden de Opperstraat en in het 
westen Straat naar Drossaertsbrug. 
 

De bewoonde percelen, huizen en bewoners zijn als volgt genummerd: 
 

1.  De oude Molenberg.                 huys  f. 0.16.0 
2. Cornelis Jobse Aarnouts.                huys   f. 1.10.0 
14.  Cornelis Paanen      erve               huys   f. 1.0.0 
31  Cornelis Mol      erve                 huys   f. 1.10.0 
32,33.  Jonker Guilliamem Hendrik Proost   steede 
49 t/m 54, 63.Dhr. Jacob Wiek van Alphen   steede/grond: 40.16.2.huys 3.10.0 
59.  Sloth. Dr. Johan Babtista de Pottere (Hendrik 

de Pottere erfgenamen) 4 gemet 108 roeden   f.8.14.6     huys  f.5.0.0 
 

Andere grondbezitters in deze hoek o.a. Pieter Andreas van Mattenburg, George 
Hendrik van Ricecourt, Willem Plevier, Johan Babtista de Potter, Migiel Jaagers, Johan 
en Guilliam Proost, Joris en Louis Otgens. 
 

67.  Jan Bastiaan van Wortel     steedje  huys  f. 2.0.0 
72. Anthony Anthonisse v/d Heyden   steede   huys  f. 3.10.0 
90.  Jan de Bie weduwe      erve/grond: f. 0.6.12 huys  f. 1.0.0 
        “Later ’t huys afgebroken en de erve verlaten  

en wederom aan de straet gevoegt” 
91.  Jacobus Laurijsze van Sprundel   steede   huys f. 3.0.0 
 

Deze hoek is groot: 242 gemet en 276 1/2 roeden. 
Opbrengst verponding steeden: f.447.17.10  en huyze: f.24.0.0. 
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Agsten Hoek: Grimhuijze 
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Negende Hoek: Zuijd Craaling 
 

De begrenzing van deze hoek was als volgt: In het noorden de Craaling Straat en de 
Piedt, in het oosten de Pietzenweg, in het zuiden de Neerstraat en ‘s Heerenstraat en in 
het westen de Bolbaan. 
 

Er zijn maar twee bewoonde percelen: 
 

11. Juffr. Johanna Maria de Pottere    steede  huys  f. 3.0.0. 
      Later bijgevoegd: “dit huys is omtrent de jaere 1747  

afgebrant”. 
14. Dr. Johan Babtista de Pottere kinderen    steede  huys  f. 6.0.0 
       

De grond in deze hoek is bijna geheel van de rijke families de Pottere en van Maer, 
 

Deze hoek is groot:  77 gemet en 186 roeden.  
De verponding steeden is: 155.6.2 en de huyze: 0.6.2 
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Negende Hoek: Zuijd Craaling 
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Tiende Hoek: Steenstraat 
 

De begrenzing van deze hoek is: In het noorden de Steenstraat, in het oosten de 
Bolbaane, in het zuiden de Neerstraat en in het westen Nieuw Gastel en de Molenberg.  
 

De bewoonde percelen zijn onderstaan nummers: 
 

1.  Cornelis van den Broek (Pieter Corsmit  en steede  huys  f.3.10.0  
Cornelis Dam) 

16.  Jan van Etten En worden genoemd Nicolaas  
van Etten, Jan Maes, Willem van As, Aart van  
den Broek en Anthony van Kalmthout  steede  huys  f. 3.10.0 

28,29.  Dr. Johan FrancoisOtgens    steede/erve  huys   f. 4.0.0 
30. Hendrik Adam van Gies (Nicolaas van Sprundel) steede huys   f. 3.0.0 
36,37,38,43. Marijnes, Josephus Biersteeker  steede  huys   f. 3.0.0. 
41,42. Pieter van der Voort (Jan en Antoon van  

Sprundel)       steede  huys   f.4.0.0 
           Tegen over Korstenstraatje (later Kersten- 

straatje? en nu Willem van der Maststraat) 
44.  Adam van Eggermond weduwe huijs en  erve   huys   f.2.0.0 
        Later verdeeld : Anthonie Droomans en  

Jan Govaert Costermans. 
45. Severijnen Christoffel Meesters    erve   huys   f.3.0.0  

(Pieter Boen en Anthonie van den Enden) 
46.  Pieter Bastiaanse Everde     erve  huys   f.1.5.0.  

(Marijn Gommeren en Jan Seberegts) 
47. Maerten Pas en Adam Swagers   erve 
 

Deze hoek was groot: 97 gemet en 148 ½ roeden. 
Opbrengst verponding steeden: f.192.18.12 en huyze: f.29.5.0. 
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Tiende Hoek: Steenstraat 
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Elfde Hoek: Zuijd Maer of Dorpshoek, begint aan de Steenstraat 
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Elfde Hoek: Zuijd Maer of Dorpshoek, begint aan de Steenstraat 
 

De begrenzing van deze hoek was als volgt: In het noorden de Nieuwe Dreeve, in het 
oosten de Vierschaarstraat, in het zuiden de Steenstraat en in het westen de Molenstraat 
(nu Kerkstraat). 
 

Onderstaande percelen waren bewoond en bebouwd. 
 

N 1.  De armen van Gastel erfkens en 10 huyskens. 
1.  Adriaan Jacobse Roozen erve en hof. 
6. Anthony Zeegers nieu huysje gezet 
27. Guilliam en Hendrik Proost.      huys f.3.19.2 
40. Sr. Johan Voogden (perceel van de dondersteen) 
54.  Jan van Krinkelen weduwe     steede  huys  f.3.0.0 
57.  Geert Marijnis Everde     steedje huys  f.2.0.0.  

(De huyzinge is weg) 
62. Cornelis van Nispen weduwe       huys  f.1.10.0 
70. Cornelis Geertse van Maer     steede  huys  f.3.0.0 
73,74.  Jan Bastiaanse van Wortel      steede  huys  f.4.0.0 
87. Jonkheer Guilliam en Hendrik Proost    steede  huys  f.4.0.0 
92.  Marcelis van Dam weduwe      huys  0.2.14 
93.  Anthonie Veraard weduwe (de Kray)    erve  huys  f.0.6.8 
95,96.  Jonker Guilliam en Hendrik Proost    steede  huijs  f.4.0.0.  
97.  Pieter van Buijten weduwe     steede  huys  f.2.10.0 
98,117 Sr. Cornelis Voogden brouwerij en drenkput.      f.6.0.0 
111.  Jonker Guilliam en Hendrik Proost hoveniers  steede  huys  f.4.0.0 
118. Cornelis de Man       steedje huys  f.2.0.0 
119. Jan Doomen        erve   huys  f.2.10.0 
119.  Abdij van Sinte Bernard      erve  
119. Jan Verlijs,        erve   huys  f.2.0.0 
122,123. Pieter van Gastel, brouwerij    erve  huys  f.3.0.0 
125. Jan van Steen           nieu huys f.5.10.0 
127. Laurijs Luijx          huys  f.4.0.0 
128.  Jan Heesterman      brouwerij f9.0.0.  huys,  f.4.1.12  
129. Maria Coopmans        huys  f.6.0.0 
130. Adriaan van Weezel        huys  f.3.10.0 
131. Juffr. Catharina van de Moer       huys f.3.10.0 
132. Geert Trouw weduwe, (Jan Balthasar Ratte)    huys f.3.0.0  
133.  Pieter Looyen        huys  f.1.1.2 
134. Aart Meeuwsen         huys  f.4.0.0 
135.  Pieter de Vroom        huys  f.4.0.0 
136,137,138. Jonker Guilliam en Hendrik Proost     huyzen, 

f.6.10.0 en f. 6.0.0 en f.9.0.0 
139.  Jacobus Roozen         huys  f.6.0.0 
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140.  Vierschaar en Dependentie    grond   huys  f.4.0.0.  
Later gemeentehuis. 

141. Jan Wouters,      huysgrond  huys  f.5.0.0 
142. School,       huysgrond en erve 
143. Schuur Jan Wouters. 
144. Carel Pieter Boers,      huysgrond,  huys  f.2.0.0 
144.  Kerke of dorpshofken. 
145. Kerkhof en kerkgrond (met hofken op zuyd)     nihil. 
146. Johan van Vlimmeren,    erve,   huys  f.4.10.0 
147. Jacobus Roozen        huys  f.2.00.  

(Molenstraat en Dorpspleijn) 
148.  Migiel Jordaans weduwe       huys  f.4.0.0 
149.  Simon van Etten        huys  f.4.0.0 
150. Pieter van Weezel weduwe     huys  f.3.0.0 
151t/m155  Dr. Luidovicus van Couvegom cum suis   152 huys f.1.0.0  

en Vrouwe Josinta, Martia van Couvegom en   153 huys f.3.0.0 
Jonkvrouwe Maria Coletta Ooms.    154 huys f.2.0.0 

155 huys   f.2.0.0 
 

Deze hoek is groot: 287 gemet en 10 ½ roeden. 
Opbrengst verponding steeden: 594.18.10 en huyze: f.184.10.0. 

 
 

Twaalfde Hoek: Zuijd Stoof  
en Noord Craaling 
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Twaalfde Hoek: Zuijd Stoof en Noord Craaling 
 

De begrenzing van deze hoek was als volgt: In het noorden de Stoofstraat, in het 
Zuijden de Lange Craalingstraat, in het oosten de Pietzenweg (oude dijk), in het westen 
de Vierschaar Straat.  
 

De bewoonde percelen waren onderstaande nummers: 
 

1.  Jonker Guilliam en Hendrik Proost (Vreede)  steede  huys  f.4.0.0  
2.  Nicolaas Struijs (volgens resolutie 5 mei 1731)   erfken 
5,6. Cornelis Roeken       erve   huys  f.1.10.0 
21,22,23. Jonker Guilliam en Hendrik Proost (van Jhr. Jan  

Proost geërfd) Diana en Anna Maria Proost, Julia  
van Canard D’Hamale. Daarna R. van Naerssen,  
Jan van Wassenaar, Geert en Herman Emans,   steede  huys  f.4.0.0 

29. Jonker Guilliam en Hendrik Proost    steede  huys, f.2.10.0. 
(afgebroken 1739) 

30. Andries Haagenaars weduwe     steede  huys  f.4.0.0 
34. Anthonie Timmers       steede  huys  f.2.10.0 
39.  Geert van Krinkelen en Cornelis en Bernard de Groensteede  huys  f.3.0.0. 

Nicolaas van As, f1.0.0          kleyn huys f.1.0.0 
42.  Dirk van Etten       erve   huys  f.2.10.0 
45.  Marijnis Huijgen       erve   huys  f.1.10.0 
56. Jacobus Everde      erve   huys  f.1.10.0 
57. Joris Janszoon van Breda      steedje  huys  f.2.0.0 
57.  Leendert Dielen Verhulst (volgens resolutie 5 mei 1731) 
64. Cornelis Adriaan van Zundert     steedje  huys  f.1.10.0 
 

Deze hoek is groot: 166 gemet en 22 roeden. 
Opbrengst verponding hoek: f.323.7.12 en opbrengst huyze: f.33.5.0 
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Dertiende Hoek: Noord Stoof 
 

De begrenzing van deze hoek is als volgt: In het noorden de Dulder Straat, in het oosten 
de Pietzen Weg, in het zuyden de Stoofstraate en in het westen de Leege Straat.  
 

De bewoonde percelen en huizen waren onderstaande nummers: 
 

1,2,3,4,5.Sr.Johan Voogden     steede  
en Hendrik Voogden en Jan Koonings    huys  f.2.10.0 

6. Willem van As, geërfd van Stoffel Huijgens erve   huys  f.2.0.0 
9. Pieter de Vetter      steede  huys  f.4.0.0 
9. Adolf de Witte (volgens resolutie 5 mei 1731)   erve         huys  f.1.0.0 
9. Simon Maas      erve   huys  f.2.0.0 
10. Johan Laats       steede  huys  f.4.0.0 
11,12,13. Juffr. Dymphia Rapide    steede  huys  f.4.0.0 

Andries van der Westen     erve  huys  f.1.0.0 
 

Deze hoek is groot: 53 gemet en 3 roeden. 
Opbrengst verponding steeden: f.106.0.6 en huyze: f.20.10.0. 
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Dertiende Hoek: Noord Stoof 
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Veertiende Hoek: Noord Maer, ’s Dorps Westgedeelte strekt tot aan de 
Doelen en Molenberg 
 

De  begrenzing van deze hoek is als volgt: In het noorden de Oudendijk, in het oosten 
de Molenstraat (nu Kerkstraat), de Dorpsstraat, de Maer en de Leege Straat, in het 
zuiden de Molenberg en in het westen de Oudendijk en Nieuw Gastel.  
 

De percelen met boerderijen (steeden) en huizen waren onderstaande nummers. 
 

22.  Govaart Noorde en Cornelis Corsmit     huys f.3.0.0 
23.  Frans van Meel erfgenamen (volgens resolutie 5 mei 1731)  huys  f.3.0.0 
24. Hubert en Frans van Hoof      huys  f.3.0.0 
25.  Matthijs Breuws       huys  f.4.0.0 
26.  Rooms Catholieke Gemeente kerkgrond, Cornelis Kop nieuhuysje  f.1.0.0 
26.  Sr. Cornelis Voogden     steede  huys  f.4.0.0 
29.  Adriaan Akkermans     steede     huys  f.4.0.0 
45.  Sint Elisabeth Gasthuys te Bergen op Zoom  

(volgens resolutie 5 mei 1731) 
46. Geert van Krinkelen     erve   huys  f.2.10.0 
47.  Adriaan van den Briele               2 huysjes f. 2.5.0. 
54.  Willem van Ads,      erve   huys  f.1.10.0 
55 t/m 59. Dr. Johan van Vlimmeren   steede  huys  f.4.0.0 
56.  Jan de Jong,           cleijnhuys  f.1.0.0 
60t/m 62. Cornelis Rijpers (Rijpersweg)   steede  huys  f.4.0.0 
        Later Maria Cornelia van Merrienboer,  

weduwe Jan de Mooij en Thomas de Mooij     huys  f.1.0.0 
68.   Adrianus Vriens      steede  huys  f.2.0.0 
70 t/m 75. Dhr. Carel van Naarssen  

(volgens resolutie van 5 mei 1731)  steede   groothuys,  f.5.0.0 
                kleijnhuys  f.1.0.0 

77. Jan Akkermans      steedje  huys  f.2.10.0 
78.  Willem de Jonge      steedje  huys f. 3.10.0 
80.  St. Bernards Abdije (volgens resolutie 5 mei 1731).   Pastorie f.5.0.0 
80. Dhr. Johan van Vlimmeren  

(Boogaarde en hooge akker). 4 huijzen: 
       G. van den Brandt         f.1.0.0  

Pieternella Tak         f.2.0.0  
Anthoon Molenaars        f.3.0.0 

       Pieter van den Broek        f.5.1.0 
81.  Dhr. Johan van Vlimmeren. 4 huijzen: 

Nicolaas van der Heijden        f.5.10.0 
 Jan den Ouden         f.3.10.0 
Hermanus Vervloet        f.3.0.0  
Pieter Heijmans. 

82. Laureijs Luijcx      erve   huys  f.4.0.0  
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82.  5 huijzen, 
Jacob Vermaer         huys  f.2.0.0 
Hendrik de Nel        huys  f.2.0.0  
Ruijnus          huys  f.2.0.0  
Geert Moermans         huys  f.6.0.0 
Afdrianus van den Briele       huys  f.4.0.0 

83. Armen van Gastel, Cornelis de Scaal      huys  f.2.0.0 
88.  Roeland van Meel       erve   huys  f.5.0.0 
88.  Sr. Johan Voogden       erve   huys  f.3.0.0 

Geert Blankers        huys  f.2.5.0 
Jan de Graaf          huys  f.3.0.0 

89. Marijnis Voermans       erve  huys  f.3.10.0 
90.  5 huijzen.  

Cornelis Jansz. Van Roosendaal       huys  f.3.0.0 
Anthonie Luycx        huys   f.3.1.0  
Michiel Heijmans         huys  f.2.10.0 
Adriaan Bukkens weduwe        f.6.10.0  

      Pieter Coerts         huys  f.3.10.0 
92.  Simon Bukkens en Johan van den Berghe     huys  f.5.0.0 
92.  D’abdije St. Bernaards (volgens resolutie 5 mei 1731), predikant. 
93.  Simon Maas          huys   f.1.15.12 
94. Cornelis Pieter de Grano, Nicolaas de Ronde     huys  f.0.5.10 
95. Huijbregt van de Moer        huys  f.5.0.0 
96. Johan Voogden       hof    huys f.0.10.0 
97.  Adrianus Merks          f.4.0.0 
98. Johan Voogden, Anthonie Horsten      huys  f.6.10.0 
99. Arnoldus Huysmans, Anthonie Dromans     huys   f.6.10.0 
100.  Jan Quakkelaars        huys  f.2.10.0 
101. Pieter Cornelis Luycx ( Abraham van den Berghe)    huys  f.5.0.0 
102. Pieter Cornelis Luycx ( Johannus Mulders en 

Jan Babtist Peeters) 
103.  Johan van Vlimmeren       huys  f.2.0.0 
104. Jan Nicolaas Luijcx        huys  f.6.0.0 
105.  Ludovicus van Couvegom en zuster      huys  f.7.0.0 
106. Sr.Ary Schilmans weduwe       huys  f.5.0.0 
107.  Cornelis Hertog       erve  huys  f.4.0.0 
108. Jan Filipsen          huys  f.3.10.0 
109. Jan Pot        erve   huys f.1.10.0 
110. Armen Oud Gastel         huys  f.2.0.0 
111. Jan Bastiaan Gielen         huys  f.2.10.0 
112. Arnoldus Huijsmans        huys  f.2.10.0 
113.  Jan Ram          huys  f.2.10.0 
114.  Adrianus van Zundert      schuer f.1.0.0 
115.  Dingeman Reynders        huys  f.3.0.0 
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116.  Handboog en Cruysboog Doelen. 
117. Carel van Couwenberg         nieuhuys f.5.0.0 
117  Molenberg. 
117.  Wouter van Unen aan de Doelen        nieuhuys f. 1.0.0 
 

Deze hoek is groot: 223 gemet en 176 roeden. 
Opbrengst verponding: f. 457.12.6 en huyze 223.0.0 
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Recueil (verzameling)  
 

der Gemetgetallen der Verpondinge van de Landen en Erven ende over 
de Huyzen 
 

Hoeken                              Verponding                         Huyzen 
 

Gemet/Roeden    Florijnen/stuyver/penning Florijnen/stuyver/penning 
Hoek 1.  234 gem. 227 r   450.2.8       39.6.0  
Hoek 2.  268 gem. 48,5 r     324.1.14     0.0.0 
Hoek 3. 204 gem. 10,5 r           375.14.8   17.10.0 
Hoek 4.          254 gem. 293 ½  r                 340.3.10     7.10.0 
Hoek 5.          187 gem. 50 r                        272.10.14           4.0.0 
Hoek 6.          281 gem. 176 r                      581.10.14                   25.0.0 
Hoek 7.          199 gem. 78 r                        393.14.4                   67.10.0 
Hoek 8.          242 gem. 276 ½ r                  447.17.10                24.0.0 
Hoek 9.           77  gem. 186 r                      155.6.2                  6.0.0 
Hoek 10.         97  gem. 148 ½ r                  192.18.12                   29.15.0    
Hoek 11.        287 gem. 10 ½ r                    594.18.10     184.10.0 
Hoek 12.        166 gem. 22  r                       323.7.12     33.5.0 
Hoek 13.          55 gem. 3  r                         106.0.6     20.10.0 
Hoek 14.        223 gem. 176 r                      457.12.6     223.0.0       
Samen:         2934 gem. 206 ½ r                  5016.0.2   681.10.0 
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Suikeroom van Stampersgat 
Fabrieksdirecteur-schoolmeester Jan Frederik Vlekke 

 
Een bijdrage van Johan van Merriënboer 
 

Jan Frederik Vlekke werd op 20 maart 1849 geboren in Steenbergen. Hij kwam ter 
wereld als eerste kind, een maand nadat zijn ouders met elkaar waren getrouwd. In 
het geboorteregister werd zijn familienaam, net als die van zijn vader, foutief 
ingeschreven als ‘Flekken’. Op zijn verzoek zou deze naam bij vonnis van de 
rechtbank van Breda van 24 november 1874 worden gerectificeerd in ‘Vlekke’. Na de 
geboorte werd zijn vader, die op dat moment nog geen beroep uitoefende, 
schippersknecht, waarschijnlijk in dienst van diens schoonvader. 
 

De overgrootvader van Vlekke had zich omstreeks 1800 als schoenmaker gevestigd in 
het Zeeuwse dorpje Oud-Vossemeer tegen de grens met Noord Brabant. Hij maakte 
er deel uit van de relatief grote katholieke gemeenschap. Diens zoon, Vlekke’s 
grootvader, werkte zich op tot middenstander en dreef er een kruidenierszaak. Kort 
na de geboorte van Jan Frederik in het naburige Steenbergen, keerden zijn ouders 
terug naar Oud-Vossemeer. Vanuit zijn woonplaats bezocht Vlekke later de 
openbare kweekschool in Middelburg. Onbemiddelde katholieke jongens konden 
indertijd alleen maar doorleren via de kweekschool.  
 

Op 1 juli 1867 werd Vlekke benoemd tot onderwijzer aan de lagere school te Oud 
Gastel. Om zijn inkomen aan te vullen, werkte hij na schooltijd op het kantoor van 
de in 1866 opgerichte Gastelsche Beetwortelsuikerfabriek, gelegen aan de Mark in 
Stampersgat. In 1873 aanvaardde hij een volledige betrekking als boekhouder bij 
deze suikerfabriek, een baan met betere financiële vooruitzichten. In 1881 besloot 
een ruime meerderheid van de aandeelhouders de 32-jarige Vlekke aan te wijzen als 
opvolger van de eerste directeur en stichter van de fabriek, voormalig dorpsarts J.J. 
van Sprangh.  
 

Naast zijn leiderschapskwaliteiten en bewezen deskundigheid, speelde daarbij 
waarschijnlijk mee dat Vlekke’s sociale positie in 1875 sterk was verbeterd. Hij 
trouwde dat jaar met Maria Anna van Sprundel, een vermogende boerendochter die 
na een kortstondig eerste huwelijk weduwe was geworden. Sindsdien speelde 
Vlekke een vooraanstaande rol in het Gastelse verenigingsleven. Het echtpaar kreeg 
drie dochters en twee zoons. Vanaf 1885 was Vlekke ook lid van de gemeenteraad. 
Op speciaal verzoek  van de – voornamelijk Waalse – aandeelhouders, aanvaardde 
Vlekke in 1892 eveneens het directeurschap van  St. Antoine, de andere grote suiker-
fabriek in Oud Gastel, gelegen aan de Mark vlakbij Standdaarbuiten. Hij voerde er 
een succesvolle sanering uit en bracht ook dat bedrijf tot grote bloei. Na het 
overlijden van zijn eerste echtgenote op 10 januari 1889 hertrouwde Vlekke op 12 
mei 1890 met Maria Cornelia Braun, de dochter van het hoofd van de school in 
Stampersgat. Met haar kreeg hij nog een dochter en vier zoons. 
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Pionier in de beetwortelsuiker 
Vlekke ontpopte zich snel als pionier van de suikerindustrie, die zich vanaf 1870 – mede 
als alternatief voor de meekrapteelt – sterk zou ontwikkelen op de kleigrond in het 
zuidwesten van Nederland. Door goed ondernemerschap slaagde hij erin een groot 
bedrijf op te bouwen dat de kapitaalverschaffers – onder wie veel plaatselijke notabelen 
– hoge rendementen opleverde. Tussen 1881 en 1889 werd een jaarlijks dividend 
uitgekeerd van gemiddeld 18 procent. Daarna nam het gemiddelde nog toe met als 
uitschieter het campagnejaar 1893-1894 dat een dividend opleverde van bijna 40 
procent.  
 

Tot aan de Eerste Wereldoorlog was er in Noordwest Brabant geen andere industrie 
dan de suikerindustrie. De impact op de streek was enorm. In de herfst – de 
campagnetijd – werd het vaste personeel versterkt met een vier- of vijfvoud aan losse 
landarbeiders. Bij de fabrieken van Vlekke werkten dan in totaal tussen de 1200 en 1500 
mensen. Daarnaast sloot hij jaarlijks leverancierscontracten af met ongeveer 1300 
bietentelers. De gemeente Oud en Nieuw Gastel telde in die tijd ongeveer 4000 
inwoners en de suikerfabrieken vormden een directe of indirecte bron van welvaart 
voor een groot deel van het dorp – aandeelhouders, boeren, arbeiders, vervoerders, 
ambachtslieden en middenstanders.  

 
 

Vlekke wist optimaal gebruik te maken van de gunstige infrastructuur, de lucratieve 
accijnswetgeving en het aanbod aan grondstoffen en arbeiders. Waterwegen maakten 
de fabrieken gemakkelijk bereikbaar voor bietenschepen. Tot 1896 werd accijns geheven 
per hectoliter ruwsap. Door een efficiënte organisatie en de toepassing van nieuwe 
wetenschappelijke inzichten, slaagde Vlekke erin steeds meer onbelaste suiker te 
verkrijgen uit dezelfde hoeveelheid ruwsap. Hij stimuleerde het aanbod van bieten met 
een hoog suikergehalte door de uitgave van een speciaal tijdschrift over bietenteelt, de 
inrichting van moderne laboratoria voor het nemen van monsters en de ontwikkeling 

NV Gastelsche Beetwortelsuikerfabriek 
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van het ‘participatiecontract’. Dat laatste hield in dat niet het gewicht van de bieten de 
grondslag vormde voor de uitbetaling aan de boeren, zoals tot dan gebruikelijk was, 
maar het suikergehalte, aangevuld met een aandeel in de winst van het komende 
boekjaar – een regeling die vooruitliep op de oprichting van coöperatieve suiker-
fabrieken na 1899.  

 

Daarmee sloeg hij een brug naar de boeren, die door de fabrikanten voortdurend onder 
druk werden gezet om hun bieten tegen een zo laag mogelijke prijs te verkopen. Omdat 
de afzet van ruwsuiker aan de raffinaderijen min of meer gegarandeerd was, beconcur-
reerden fabrikanten elkaar vooral op de grondstoffenmarkt. Het participatie-contract 
leverde Vlekke een grotere aanvoer van bieten 
op met een hoog suikergehalte. Hierdoor kon hij 
zijn fabrieken sterk uitbreiden, hoge rende-
menten incasseren en extra investeren in 
mensen en machines. Hij besteedde veel 
aandacht aan veiligheid en hygiëne in de fabriek 
en richtte een badgelegenheid in en twee 
schaftlokalen waar ’s middags gratis koffie werd 
geschonken. In vergelijking met gelijksoortige 
bedrijven was het loonniveau bij Vlekke relatief 
hoog om ervaren krachten binnen de poort te 
houden. Losse arbeiders werkten in de 
campagnetijd tegen stukloon. Lonen van 15 
gulden per week waren dan geen uitzondering, 
wat veel meer was dan het normale loonniveau.  
   

 

107 
 



Zinvolle vrijetijdsbesteding en een schoolkrant 
Het economische succes stelde Vlekke in staat vergaande sociale regelingen te treffen 
voor zijn personeel, lang voor de eerste sociale wetgeving tot stand kwam, de 
Ongevallenwet van 1901. De eerste maatregel was de oprichting in 1888 van een 
coöperatieve inkoopvereniging voor kolen en graan ten behoeve van het personeel. 
Mogelijk pleitte Vlekke eerder voor sociale bedrijfsvoering, maar vanaf 1888 kreeg hij 
daarvoor pas toestemming van zijn commissarissen. Naast het toprendement kan het 
overlijden van de Gastelse burgemeester H.P. Mastboom in 1887 – medeoprichter, 
grootaandeelhouder-commissaris en beschermheer van Vlekke – daarbij een rol hebben 
gespeeld. Directeur Vlekke kreeg de touwtjes daarna stevig in handen.  
 

De houding van Vlekke tegenover zijn werklieden werd vooral bepaald door zijn eigen 
omgang met hen, ingegeven door zijn eenvoudige afkomst en zijn onderwijs-
achtergrond. Vlekke behandelde zijn werknemers vaak alsof ze nog bij hem in de klas 
zaten. Hij probeerde hen niet alleen economisch en sociaal, maar ook geestelijk en 
cultureel op een hoger plan te tillen. De werkgever moest volgens hem meeleven met 
het familieleven van zijn arbeiders en ‘het vermaak van de werkman veredelen’. Van de 
bisschop van Breda kreeg hij bijvoorbeeld gedaan dat het dorpje Stampersgat in het 
noorden van de gemeente, waar zijn fabrieken waren gevestigd, een zelfstandige 
parochie werd met een eigen kerk. Hij zorgde ook voor zinvolle en aangename 
vrijetijdsbesteding – een leenbibliotheek, een zangvereniging, toneelvoorstellingen in de 
bedrijfskantine, een fanfare en zelfs een fietsclub. Wat Vlekke initieerde was een 
verademing in een periode waarin op het Brabantse platteland veel verpaupering 
heerste. Het gewone volk droeg hem dan ook op handen. Nog tijdens zijn leven hing 
zijn portret aan de muren van de meeste huiskamers in Stampersgat. 
 

In navolging van de Delftse fabrikant J.C. van Marken stichtte Vlekke ook een eigen 
fabriekskrant, De Kleine Courant gewijd aan de belangen van het personeel der Gastelsche 
Beetwortelsuikerfabriek, vanaf 1892 aangevuld met: ‘en der Beetwortelsuikerfabriek St. 
Antoine’. Hij redigeerde het blad zelf en schreef het regelmatig vol alsof het om een 
schoolkrant ging.  
 

‘De Kleine Courant opent mij de gelegenheid met U te spreken over alles wat Uwe 
belangen raakt en waardoor veel licht verspreid zal kunnen worden over de moeilijke 
kwestie, om met een billijk loon op eerlijke wijze door de tijd te komen’,  
aldus begon hij het eerste nummer op 19 oktober 1889. Vlekke was van plan het krantje 
elke zaterdag te laten verschijnen. Communiceren via papier lag misschien mede voor 
de hand omdat Vlekke stokdoof was – hij had altijd een hoorn bij de hand. Geboortes en 
overlijdensberichten vormden vaste rubrieken van de krant. Een greep uit de overige 
onderwerpen: kinder- en vrouwenarbeid, het coöperatiewezen, de leerplicht, weder-
zijdse verplichtingen van werkgevers en werknemers, de campagne, nieuwe suiker-
wetgeving, 1 mei, de lonen, het gehaltecontract, een sociale studiereis naar Duitsland en 
de zondagsrust. In 1892 wijdde Vlekke een negatief artikel aan ‘Sociaal democratische 
zendelingen’, het eerste bezoek van een drietal propagandisten van de SDB aan Oud 
Gastel.   
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Peetoom voor het personeel 
In het allereerste nummer van De Kleine Courant deelde Vlekke mee dat de 
commissarissen hem toestemming hadden gegeven een pensioenfonds op te zetten. Dit 
fonds ging eind 1889 van start. De deelnemers hadden recht op een pensioen van drie 
gulden per week vanaf de leeftijd van 60 jaar. In 1890 sloot de fabriek een collectieve 
verzekering af voor al het personeel tegen invaliditeit en ongelukken, ook als die buiten 
de uitoefening van het beroep waren overkomen.  
 

In 1893 werd in onderling overleg met het personeel van de Gastelsche en van St. 
Antoine ook een ziekenfonds opgericht. Een zieke werknemer kreeg gedurende 26 
weken het volle loon uitgekeerd. Het jaar daarop volgde een weduwefonds, ook in 
onderling overleg. De uitkering daaruit bedroeg maximaal zes gulden per week, de 
helft voor de weduwe en de helft voor de kinderen. Het zieken- en weduwefonds werd 
gefinancierd uit een eigen bijdrage van twee procent van het loon (vrouwen en jongeren 
beneden 18 jaar betaalden een geringere bijdrage). De helft daarvan werd gestort door 
de fabriek, die ook eventuele verliezen aanzuiverde. Deelneming aan de fondsen voor 
pensioengerechtigden, zieken en weduwen werd in 1896 verplicht voor het vaste 
personeel. De pensioenregeling was toen zodanig dat een kwartje premie per week 
recht gaf op een pensioen van vijf gulden vanaf de leeftijd van 65 jaar.  
 

Vanuit de fabriek was in 1891 ook een spaarkas opgericht waarbij een rente gold van 4 
procent (tegenover 2,64 procent bij de Rijkspostspaarbank). De bedoeling was 
werknemers te helpen met het spreiden van hun inkomen. Tijdens de campagne werd 
immers goed verdiend, maar daarbuiten werden vaak schulden gemaakt. In 1899 
richtte Vlekke voor zijn personeel ook nog de bouwvereniging ‘Eigen Haard’ op. Ieder 
kon voor zichzelf een eigen huis laten bouwen tegen gunstige voorwaarden. De 
jaarlijkse aflossing bedroeg 5 procent van de bouwkosten. Na ongeveer vijftien jaar, als 
de bouwkosten waren terugbetaald, kregen de werknemers de woningen in eigendom. 
 

Het verschijnen van de encycliek Rerum Novarum in 1891, waarin Paus Leo XIII de 
sociale leer van de katholieke kerk ontvouwde, vormde een extra stimulans voor 
Vlekke. Als katholiek ervoer hij het woord van de paus als een bindende richtlijn. In 
overleg met een delegatie van zijn vaste personeel, voerde hij vervolgens een ‘minimum 
werkmansloon’ in dat genoeg was om te voorzien in de behoefte van de arbeider, zijn 
vrouw en zijn kinderen – conform de door de encycliek gesuggereerde ethische 
beloningsnorm. Vlekke baseerde zijn familieloon op een gezin met vijf kinderen.  
 

Hij was er trots op dat het percentage van zijn personeel dat kiesgerechtigd was – na de 
versoepeling van het censuskiesrecht – in 1896 toenam van 5 naar 80 procent. In 1901 
was het voltallige mannelijke personeel van Vlekke dat 25 jaar of ouder was 
kiesgerechtigd – in Oud Gastel was dit toen 65 procent en in heel Noord Brabant 49,4 
procent.  
 

De arbeidstijden in de industrie varieerden in die tijd van 10 tot 14 uur per dag. In de 
suikerindustrie was 10 uur gebruikelijk, zo ook bij Vlekke. Omstreeks 1890 vond hij nog 
dat de 8-urige werkdag, waar socialisten voor pleitten, een illusie was. Hij was ervan 
overtuigd dat zijn werknemers voor de overige uren elders werk zouden zoeken om 

109 
 



hun inkomen aan te vullen. In 1898 slaagde Vlekke er wel in door invoering van een 
drieploegenstelsel de arbeidsduur van het zware werk bij de centrifuges te verkorten 
tot 8 uur. Verder werd er buiten de campagne niet op zondag gewerkt, en tijdens de 
campagne werd zondagsarbeid zo veel mogelijk beperkt. 
 

Het Reglement van Arbeid van Vlekke’s fabrieken bepaalde dat arbeidszaken moesten 
worden geregeld in overleg met de belanghebbenden. Daartoe werd een door het 
personeel samengestelde fabrieksraad in het leven geroepen. De agenda van deze raad 
moest wel vooraf ter goedkeuring worden voorgelegd aan de directeur, die ook als 
voorzitter fungeerde. Vlekke liet zich hierbij inspireren door liberale werkgevers als 
Van Marken en Stork, door het ideaalbeeld van de Middeleeuwse gilden – die volgens 
hem de werkman een vaste werkkring hadden geboden en de mogelijkheid in zijn vak 
tot werkgever op te klimmen – en door de encycliek van 1891 die stelde dat de 
werknemer niet moest worden gezien als een middel tot winstverwerving, maar als een 
medearbeider.  
 

Vlekke pleitte voor een sterke vakvereniging, die niet beheerst werd door klassenstrijd 
of persoonlijk gewin, maar door de wetten van christendom en sociale vrede. Door 
bemiddeling van de vakvereniging kon de verbroken familieband tussen patroon en 
werkman weer aan elkaar worden geknoopt. Vlekke had ervaren dat werknemers 
vooral hun eigen aangelegenheden wilden besturen en op ongedwongen wijze hun 
mening wilden zeggen. Het was niet genoeg dat er dingen werden gedaan voor de 
arbeiders; de vakvereniging diende uit te gaan van de arbeider zelf. Katholieke 
werkgevers klaagden wel over het socialisme, maar ze beseften zelf niet hoe liberaal ze 
waren, aldus Vlekke. Een vakvereniging was ook noodzakelijk in het belang van 
goedgezinde werkgevers. In 1899 verdedigde Vlekke ‘een gerechtvaardigde werk-
staking’ van Rijnschippers met de stelling dat goed werkgeverschap niet onmogelijk 
moest worden gemaakt door concurrenten die hun werklieden slecht behandelden. 
Vlekke was niet bang dat zijn personeel vatbaar was voor socialistische beginselen 
omdat katholieken daarvan volgens hem nog ‘door een wereld gescheiden waren’.  Als 
volgzaam katholiek keerde hij zich wel tegen arbeidersorganisaties zonder geestelijke 
adviseur en tegen de afvallige priester Daens. 
Vlekke’s sociale en maatschappelijke activiteit was – zoals gezegd – mede ingegeven 
door zijn onderwijsachtergrond. Dat bleek bijvoorbeeld uit zijn besluit niemand meer in 
vaste dienst aan te nemen die jonger was dan 21 jaar en geen getuigschrift van een 
schoolhoofd kon overleggen waarin stond dat hij minstens vijf klassen doorlopen had. 
Hij keerde zich daarmee tegen het gebruik meisjes en jongens van school te halen als ze 
op 11-jarige leeftijd de heilige communie hadden gedaan.  
 

Vlekke zag het ook als een werkgeversplicht het ouderlijk gezag te helpen handhaven. 
Om ‘baldadigheden’ tegen te gaan kon de uitkering van het weekloon van 
minderjarigen beter via hun ouders geschieden. Jongeren die te veel uitgaven of op te 
jonge leeftijd uit huis gingen, pleegden volgens hem diefstal op hun ouders. Diezelfde 
ouders deden  ook graag een beroep op Vlekke om hen een handje te helpen met de 
opvoeding. En zelfs meer dan dat, zoals blijkt uit dit briefje tussen de nagelaten 
papieren van Vlekke: 
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Confidentieel        
Gastel, 24 januari 1897 

 

Weledele heer, 
 

Reeds eenigen tijd liep het praatje dat Koos zou gaan trouwen, wat wij echter niet 
geloofden. Heden echter heeft hij ons zelf verteld dat het waar was, en wel met Dien 
Vrolijk! 
Zoo als ik u vroeger wel eens heb verteld, is dat om verschillende redenen tegen onzen 
zin, doch wij kunnen er niets aan doen. Vroeger hebt u mij eens gezegd, indien het zover 
mocht komen u dit te laten weten, ten einde dan van uw invloed te kunnen gebruik 
maken om de zaak te niet te doen. Wij verzoeken u thans beleefd hiervan thans gebruik 
te maken en zoo mogelijk te zorgen dat ons dit verdriet bespaard worde. Wij twijfelen 
niet of uwe overredingskracht zal in dit opzicht de beste gevolgen hebben. 
 

Hoogachtend uw dienaar. 
 

[waarschijnlijk] J.J. Franken 
 

Jarenlang streed Vlekke zij aan zij met de Gastelse burgemeester voor een katholieke 
meisjesschool. Tevergeefs, omdat 
de Gastelse pastoor weigerde een 
deel van zijn macht prijs te geven 
aan een concurrerende congre-
gatie die het onderwijs zou 
moeten verzorgen. Als raadslid 
hield Vlekke toezicht op de 
openbare scholen en in 1900 
ontwierp hij voor de onder-
wijsbond in het bisdom Breda een 
spaar- en voorschotkas die de 
grondslag zou vormen voor een 
steunfonds om tijdelijke werk-
loosheid op te vangen.  
 

Dat hij het schoolmeesteren niet 
kon laten, kwam fraai naar voren 
in de rekensom waarin hij in de 
Kleine Courant ten strijde trok 
tegen drankmisbruik: ‘Een land-
bouwer bezoekt dagelijks 2 x de 
zes herbergen van zijn gemeente 
en drinkt in iedere herberg een 
glas bier van 10 centimen en 2 
borrels jenever van 6 centimen. Vraag: hoeveel daghuren van 1,25 fr. kan hij daarmee 
jaarlijks betalen?’ 
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Door Ariëns naar voren geduwd 
Nationale bekendheid als model-werkgever kreeg Vlekke in de jaren 1895-1896 door 
toedoen van Van Marken en diens pleegzoon J.C. Eringaard, die in 1896 in Heidelberg 
promoveerde op een dissertatie over arbeidsvoorwaarden en sociale voorzieningen in 
de fabrieken van Van Marken, Stork, Hovy en Vlekke. De priester en grondlegger van 
de katholieke arbeidersbeweging Alphons Ariëns slaagde er vervolgens in Vlekke te 
strikken voor de landelijke katholieke actie voor drankbestrijding. Vlekke was in 
oktober 1898 een van de sprekers op het eerste katholieke drankbestrijdingscongres in 
Utrecht. Het gemeenschappelijke optreden op dit congres zou katholiek Nederland een 
nieuw besef van kracht geven en het aangrijpingspunt vormen voor veel bredere 
katholieke sociale actie in het hele land. Met zijn krachtige, zware stem en zijn helder 
taalgebruik met veel humor en praktijkvoorbeelden ontpopte Vlekke zich als een 
charismatisch spreker. Hij stelde dat de zuivering van sociale misstanden en gebreken 
in feite de beste drankbestrijding was. Vlekke beschouwde het als een morele plicht van 
een werkgever om zich persoonlijk te bemoeien met het drinkgedrag van zijn personeel 
teneinde een zo goed mogelijk resultaat te bereiken.  
 

Vlekke was bepaald geen geheelonthouder. Hij had een goedgevulde wijnkelder en 
bezocht regelmatig de cafés in zijn woonplaats, maar hij had wel een grote afkeer van 
jenever. Naar verluidt was zijn vader onder invloed van sterke drank te water gekomen 
en verdronken. Mede daarom zou hij al in 1891 het gebruik van jenever in zijn fabriek 
verboden hebben. Bij de oprichting van de landelijke katholieke drankbestrijders-
organisatie Sobriëtas in 1899 werd Vlekke actief lid van het vierkoppige dagelijkse 
bestuur onder voorzitter en latere minister-president Charles Ruys de Beerenbrouck. 
 

Ariëns was ervan overtuigd dat Vlekke’s streven naar matigheid een voorbeeld zou zijn 
voor de hogere stand. Daarnaast hoopte hij dat Vlekke een pioniersrol zou kunnen 
vervullen in het conservatieve bisdom Breda, waar arbeidersorganisaties maar 
moeizaam van de grond kwamen, en dat hij actief zou worden in de landelijke politiek. 
Dat laatste sloeg Vlekke af. Hij vond het niet passen bij zijn functie als directeur. Achter 
de schermen kon hij echter wel degelijk politieke invloed uitoefenen op het hoogste 
niveau in Den Haag, bijvoorbeeld op de inhoud van nieuwe suikerwetgeving en op de 
benoeming van een nieuwe burgemeester van Oud Gastel in 1898 – A.G.J. Mastboom, 
de jonge neef van zijn in 1887 overleden beschermheer.  
 

Voor sociale actie op regionaal of nationaal niveau was Vlekke wel te vinden. Hij werd 
in 1899 lid van het dagelijks bestuur van het Centraal Bureau voor Sociale Adviezen, 
een initiatief van het progressief-liberale Tweede Kamerlid Arnold Kerdijk. Vanaf het 
begin was Vlekke ook betrokken bij de ‘Klarenbeekse Club”, een gezelschap van 
vooruitstrevende katholieke geestelijken en leken rondom de priester en historicus 
Gisbert Brom, hoofdredacteur van katholiek dagblad Het Centrum. Daartoe behoorden 
onder meer Ariëns en Poels en de latere politici Ruys de Beerenbrouck en Aalberse. Het 
ging deze culturele, maatschappelijke en politieke voorhoede in de eerste plaats om 
katholieke herleving en emancipatie. De informele groep was actief tussen 1899 en 1909. 
Ze richtte zich tegen ongeloof, conservatisme, klerikalisme, liberalisme en socialisme, en 
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pleitte onder meer voor arbeiderspensioenen, leerplicht, arbeidswetgeving en 
christelijke democratie. Vanaf 1899 publiceerde Vlekke ook regelmatig over sociale 
onderwerpen in Het Centrum. Leden van de Klarenbeekse Club namen later tal van 
initiatieven die grote invloed hadden op de katholieke emancipatie, maar dat heeft 
Vlekke niet meer meegemaakt.  
 

Vanaf 1898 nam hij steeds meer hooi op de vork, naast zijn drukke bestaan als 
fabrieksdirecteur. Hij had een grote reputatie als redenaar verworven sinds het 
Utrechtse drankbestrijdingscongres en kreeg stapels uitnodigingen om te komen spre-
ken. Veel sloeg hij af, maar niet alles. Vlekke was in het voorjaar van 1903 nauw 
betrokken bij de organisatie van de eerste katholiekendag in het bisdom Breda. Maar de 
dag zelf maakte hij niet meer mee. Hij werd getroffen door een beroerte en stierf op 15 
mei 1903 in Stampersgat op 54-jarige leeftijd.        
 

Opgepoetste reputatie 
Vlekke wordt vaak in een adem genoemd met de sociaal voelende werkgevers en 
generatiegenoten Willem Hovy (1840-1915), Dirk Willem Stork (1855-1928) en Jacob 
Cornelis van Marken (1845-1906). Belangrijke verschillen waren dat Vlekke van lage 
komaf was en katholiek, en dat hij geen hogere technische opleiding had gevolgd. 
Vlekke was een selfmade man die – in vergelijking met de andere drie – waarschijnlijk 
altijd meer rekening moest houden met zijn kapitaalverstrekkers. De protestantse 
bierbrouwer Hovy was actiever op politiek en op kerkelijk gebied, maar Vlekke voerde 
weer meer – en ook royalere – sociale regelingen in. In vergelijking met machine-
fabrikant Stork was Vlekke minder afkerig van een grotere invloed van vak-
verenigingen. Vlekke stimuleerde juist de zelfstandigheid van zijn werknemers. Hij 
kopieerde verschillende ideeën en opvattingen van Van Marken: de weekkrant, de 
fabrieksraad, de woningbouw voor arbeiders, de verbruikscoöperaties en de 
gerechtvaardigde werkstaking. Anders dan Van Marken speelde Vlekke geen 
prominente rol in het nationale debat over de sociale kwestie. Van Marken had ook veel 
meer sympathie voor het socialisme. De Gastelse suikerfabrikant overleed als eerste van 
de vier, voordat hij alle verwachtingen had kunnen inlossen die men in katholieke 
kringen nog van hem had.  
De sociale verworvenheden van zijn personeel bleken nauw verbonden aan de persoon 
van Vlekke. Na zijn overlijden hield De Kleine Courant op te bestaan, werden de 
directies van de Gastelsche en St. Antoine weer gescheiden en besloot de nieuwe 
bedrijfsleiding snel tot de liquidatie over te gaan, van zowel het pensioenfonds als van 
het zieken- en weduwefonds. Wat restte waren twee grote fabrieken, een kerk, enkele 
arbeidershuizen en een uitstekende sociale reputatie.  
 

De katholieke zuil die zich in de loop van de twintigste eeuw sterk zou ontwikkelen, 
poetste de reputatie van haar te vroeg gestorven ‘sociaalwerker’ stevig op, vooral in de 
periode 1945-1970 waarin geëmancipeerd katholiek Nederland via de Katholieke 
Volkspartij het toppunt van zijn macht bereikte. In 1953 schreef Jan Naaijkens een 
klankbeeld over Vlekke dat in 1953 door de KRO werd uitgezonden. Vijf jaar later 
maakte kunstenaar Eduard Speyart van Woerden de bekende plaquette die zich 

113 
 



bevindt op een muurtje naast de kerk van Stampersgat. Op 13 juni 1966 ten slotte 
promoveerde J.G.L. Theunisse uit Roosendaal aan de Katholieke Universiteit Nijmegen 
op een dissertatie die helemaal was gewijd aan Vlekke.    
 

Bronnen: 
-   Bakker, Martijn, Ondernemerschap en vernieuwing. De Nederlandse bietsuikerindustrie 
    1858-1919 (proefschrift, Amsterdam 1989) 
-   Brom, Gerard, Alfons Ariëns, twee delen (Amsterdam 1941) 
-   Collectie Vlekke, Gemeentearchief Roosendaal. 
-   De Kleine Courant, gewijd aan de belangen van het personeel der Gastelsche  
    Beetwortelsuikerfabriek en der Beetwortelsuikerfabriek St. Antoine.  
    Onder redactie van J.F. Vlekke (vols. 1-15) 1889-1903 
-   Eringaard, J.C., Holländische Musterstätten. Persönliche Fürsorge von Arbeigebern für ihre 
    Geschaftsangehorigen (proefschrift, Delft 1896) 
-   Meeuwen, Jos van, Lijden aan eenheid. Katholieke arbeiders op zoek naar hun politiek recht 
    (1897-1929) (proefschrift, Hilversum 1998) 
-   Nijman, Theophile, ‘Jan Frederik Vlekke 1849-1903. Pionier der sociale  
    ondernemingspolitiek’, Brabantia: tweemaandelijks tijdschrift van het Provinciaal 
    Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord Brabant en de Stichting Brabantia 
    Nostra 5 (1956) p. 166-176 
-   Theunisse, J.G.L., Jan Frederik Vlekke 1849-1903. Ethiek en rentabiliteit in een 
    ondernemersleven (proefschrift, Tilburg 1966) 
-   Theunisse, J.G.L., ‘Herdenking 100e sterfdag J.F. Vlekke 1-4-2003’ in: Jaarboek 2003 
    Heemkundekring “Het Land van Gastel” (Oud Gastel 2003) p. 92-107. 
-   Ven, F.J.H.M. van der, Jan Frederik Vlekke 1849-1903. Een pionier der sociale 
    ondernemingspolitiek in Noord-Brabant (Tilburg 1947)  
-   Vlekke, J.F., Sociale quaestie en drankbestrijding. Rede uitgesproken te Deventer den 20 
    Maart 1899 (Deventer 1899) 
-   Vlekke, J.F., Sociale opstellen. Eene bloemlezing. Met eene voorrede van pater J. de Langen- 
    Wendels, Ord.Praed. (Roermond 1901) 
 

    [Foto’s: collectie J.F. Vlekke, Gemeentearchief Roosendaal, inv.nr. 24.] 
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Pastoor-Burgemeester: 1-2 
 

Ruzie over de Gastelse meisjesschool omstreeks 1900 
 

Een bijdrage van Johan van Merriënboer 
 

Tussen de papieren van Jan Frederik Vlekke in het Roosendaalse gemeentearchief 
bevindt zich een interessante brief van de Gastelse burgemeester Antoon Mastboom uit 
1899. Op verzoek van Vlekke somde de jonge burgervader – hij was nog geen jaar in het 
ambt – daarin de tegenslagen op die ertoe hadden geleid dat hij het plan om een 
katholieke meisjesschool in Oud Gastel op te richten in de ijskast had moeten zetten. 
Volgens Mastboom had de pastoor van het dorp de zaak botweg gesaboteerd.  
 

Om deze brief te kunnen plaatsen eerst een paar kanttekeningen bij de historische context 
ervan. Tot halverwege de negentiende eeuw waren katholieken nog tweederangs burgers 
in Nederland. De grondwet van 18481 en het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 
1853 vormden het startschot voor een emancipatieproces dat zich in zeventig jaar zou 
voltrekken. Van 1920 tot 1970 was de katholieke zuil de machtigste in het land.  
  

Tot 1917 spitste het emancipatieproces zich toe op de schoolstrijd. De Schoolwet van 1857 
bepaalde dat de overheid alleen ‘neutraal’ openbaar onderwijs financierde. In de praktijk 
werd dat onderwijs vrijzinnig protestants ingevuld. Daartegen kwam steeds meer verzet 
uit orthodox christelijke kringen. In het homogeen katholieke zuiden werd het openbare 
onderwijs enigszins katholiek ingekleurd. Vanaf de jaren zestig van de negentiende eeuw 
begon de katholieke kerk zich er echter mee te bemoeien. In het Onderwijsmandement 
van 1868 bepaalden de Nederlandse bisschoppen dat katholieken alleen van een 
openbare school gebruik mochten maken als er geen katholieke beschikbaar was. 
Katholieke critici sloten zich aan bij de orthodox protestantse en na 1870 nam het aantal 
katholieke scholen snel toe. De financiering bleef echter een probleem. De 
overheidssubsidie breidde zich pas vanaf 1889 langzaam uit. De grondwettelijke 
gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs kwam ten slotte tot stand in 1917, de 
volledige financiële gelijkstelling volgde pas vele jaren later. 
  

Tot in de jaren zestig van de twintigste eeuw was gescheiden onderwijs de regel bij 
katholieken. Uit de brief van Mastboom blijkt dat er anno 1899 geen katholieke school 
voor meisjes was in Oud Gastel. Veel Gastelse kinderen bezochten een van de twee 
openbare scholen. Die scholen werden vooral door jongens bezocht, en niet door iedereen 
want er bestond nog geen leerplicht. Er was een kleine school in de Koelestraat voor 
betalende kinderen en een ‘klompenschool’ die niets kostte in de Steenstraat. Vanaf 1867 
werden er ook lessen godsdienst, naaien en handwerken aan meisjes gegeven in het 
‘liefdesgesticht Sint Joseph’ aan de Veerkensweg, een verzorgingstehuis voor zieken, 
bejaarden en wezen. Daar was ook een bewaarschool voor kleuters gevestigd. Het 
schooltje van het gesticht kreeg in 1869 een eigen gebouw en werd deels gefinancierd 
door het katholieke en het burgerlijke armbestuur. Vanaf 1869 werd ook schoolgeld 

1 Die onder meer het recht op vrijheid van godsdienst invoerde. 
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geheven, behalve van armlastigen en behoeftigen. De toeloop was na 1885 zelfs zo groot 
dat de opbrengsten de kosten dekten.2  
 

Ordes en congregaties van broeders en zusters speelden een cruciale rol bij de 
ontwikkeling van het katholiek onderwijs. Dat blijkt ook uit de brief van Mastboom. Zij 
zorgden voor een gestaag aanbod van goedkope en gespecialiseerde onderwijskrachten 
en van lesmateriaal. De financiering van het schoolgebouw vormde meestal de 
bottleneck. 
 

Oud Gastel was vrijwel homogeen katholiek, maar dat was geen garantie dat de stichting 
van een katholieke school rimpelloos verliep. Op verschillende niveaus deden zich 
spanningen voor. Ten eerste waren er moeilijk te achterhalen persoonlijke tegenstellingen 
tussen plaatselijke notabelen als de Mastbooms, de Van Spranghs, de Blankersen en hun 
entourage. Een tweede moeilijkheid was de competentiestrijd tussen burgerlijke en 
kerkelijke autoriteiten – al waren er ook notabelen met dubbele petten. Ten derde was er 
rivaliteit tussen katholieke geestelijken onderling c.q. tussen de abt van de St. 
Bernardusabdij in het Belgische Bornem – die al sinds de Middeleeuwen het benoemings-
recht had van de Gastelse pastoor – en de bisschop van Breda, die aan de weg timmerde 
met het Onderwijsmandement. Bornem probeerde uit alle macht te voorkomen dat de 
bisschop van Breda Stampersgat van de Gastelse  parochie afknipte. De souffleur van de 
bisschop in deze kwestie was suikerfabrikant Jan Frederik Vlekke, de adressant van 
Mastbooms brief. De volledige brief luidde aldus: 
 
Oud en Nieuw Gastel, 28 Januari 18993 
 

Geachte heer Vlekke4, 
 

U vraagt mij een kort overzicht te willen geven van de zaak die mij zoo geruimen tijd heeft bezig 
gehouden, die wij beiden zoozeer in ’t belang onzer gemeente achtten en die nu helaas een zoo 
treurig einde heeft genomen. 
 

Gaarne voldoe ik bij deze aan uw verzoek en al aanstonds kan ik beginnen met U te zeggen dat de 
eerste stappen die ik heb gedaan om in onze gemeente R.K. onderwijs voor meisjes te krijgen waren 
om het idee ingang te doen vinden bij het Dagelijks Bestuur5 alhier. In mijn eerste optreden was 
ik zeer gelukkig. Heeren Wethouders waren het aanstonds met mij eens dat in deze voor Gastel 
veel gedaan kon worden en dat deze inrichting in eene allernoodzakelijkste behoefte zou voorzien. 
Wij maakten samen berekeningen, wonnen de noodige adviesen in en kwamen van zelfs op het 
denkbeeld om naar de oude R.K. Pastorie te vragen die onbewoond was. Deze gebouwen, volgens 
deskundigen nog zeer soliede, boden ons eene geschikte woonplaats voor de nonnen6 aan; Wij 

2 G.J. van Donschot, ‘Het liefdesgesticht ‘Sint Joseph” te Oud Gastel 1866-1954’ in: A. Delahaye (red.) Publikaties 
van het archivariaat Nassau-Brabant, deel 50, De Heren XVII van Nassau Brabant (Zevenbergen 1979) p. 184-186.  
3 Gemeentearchief Roosendaal, collectie Vlekke, inv.nr. 21, brief Mastboom, 28 jan. 1899. 
4 Jan Frederik Vlekke, begonnen als onderwijzer in Oud Gastel en daarna opgeklommen van boekhouder tot 
directeur van twee Gastelse suikerfabrieken. Zie het speciale artikel over Vlekke in dit Jaarboek. 
5 Burgemeester – dat was de auteur zelf – en wethouders. 
6 Bedoeld zijn de nonnen van de congregatie die het onderwijs zou verzorgen. Met behulp van de bijbehorende 
tuin zouden zij (deels) in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. 
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hadden daarbij een flinken tuin, een goeden stand en hadden in hoofdzaak maar te zorgen voor het 
bijbouwen van geschikte schoollokalen waarvoor ruimte te over aanwezig was.  
 

Den 31 Augustus ’98 ben ik, zooals U weet, persoonlijk den Heer Prelaat van Bornhem7 gaan 
opzoeken om hem te spreken over den aankoop der R.K. Pastorie van Gastel. Natuurlijk maakte ik 
hem onze plannen bekend en als oud kapelaan van Gastel8 juichte hij deze ten zeerste toe. Hij gaf 
mij de verzekering in deze krachtig te zullen meêwerken, aanstonds de noodige toestemming tot 
verkoop te zullen aanvragen, die hij, met het oog op het doel waarvoor het moet dienen, zeker wel 
zou krijgen. Een paar dagen na mijn bezoek te Bornhem ging ik ons voornemen met den Heer 
Pastoor van Gastel9 bespreken. Groot was de lof die hij ons toezwaaide omdat wij met deze nuttige 
instelling erg schenen te simpathiseren en de eerste stappen daartoe hadden gezet. Het nut van 
dergelijke inrichting kan door geen enkele andere worden geevenaard en zoude bij de bevolking 
ontegenzeggelijk zeer in den smaak vallen.  
 

Door tusschenkomst van mijn Heeroom Pater J.C. Mastboom redemptorist10  te Rotterdam was ik 
er vroeger reeds in geslaagd nonnen te vinden die zich bereid verklaarden naar Gastel te komen en 
lager onderwijs te geven aan de meisjes, mits wij hen een behoorlijk bestaan verzekerden (f 200 
[gulden] per non en per jaar).11 Thans was het tijd om in ’t dagelijksch bestuur de zaken verder 
voor te bereiden. Wij maakten eene begrooting der te doene vernieuwingen en veranderingen en 
brachten het zoover dat de gemeente alle kosten van oprichting zou op zich nemen en tevens zou 
zorgen dat de nonnen ieder minstens f 200 [gulden] inkomen kregen. Dat het ons mogelijk was dit 
van gemeentewegen te doen, vindt zijn grond hierin dat aan de inrichting tevens een 
bewaarschool12 zou verbonden worden die wij vrij mogen steunen. De gelden zouden worden 
gevonden uit eene geldleening door de gemeente aan te gaan terwijl schoolgelden en Rijkssubsidie 
zouden meêwerken om de inrichting in stand te houden.  
 

Nu stonden de zaken voor ons op goeden voet. Dit was evenwel van korten duur. Op zekeren dag 
dat ik met den Heer Pastoor onze aangelegenheid verder ging bespreken en ik hem mededeelde dat 
de nonnen graag een kleine kapel aan huis zouden hebben en zoo mogelijk een Geestelijke om 
dagelijks de mis te lezen, begon hij ernstige bezwaren te maken. De Heeren Kapelaans konden dit 
onmogelijk bijbrengen en tegen het verkrijgen van een eigen Rector had de Pastoor overwegende 
bezwaren. De reden moet hoofdzakelijk hierin gezocht worden dat die Rector door Mgr. De 
Bisschop van Breda13 zoude worden aangesteld, terwijl de parochie door kloosterheren uit Bornhem 

7 Het Belgische stadje Bornem ligt 30 kilometer ten zuidwesten van Antwerpen. De prelaat was de abt van het 
Cisterciënzerklooster aldaar. Deze cisterciënzers verkregen in 1276 van de heer van het land van Breda het recht 
om geestelijken te benoemen in de parochie van Gastel, in 1277 bevestigd door de bisschop van Luik. 
8 Amadeus (Gerardus Franciscus) de Bie, geboren in Wouw in 1844, was van 1875 tot 1895 kapelaan geweest in 
Oud Gastel. In 1899 was hij abt in Bornem. Op 2 oktober 1900 werd hij gekozen tot generaal van zijn kloosterorde, 
de Cisterciënzers, in Rome. Hij overleed daar in 1920. 
9 Rumoldus (Tezelinus) van Aalst, geboren in 1829 in Dinteloord, was op 24 april 1883 pastoor in Oud Gastel 
geworden. Hij overleed in 1904. 
10 Joannes Cornelis Mastboom (1831-1907), geboren in Oud Gastel en tot priester gewijd in Luik in 1857. Hij was 
een oom van Antoon Mastboom, een jongere broer van Antoons vader. Een redemptorist is een lid van de 
congregatie van de allerheiligste verlosser, in 1732 gesticht in Napels. 
11 Tweehonderd gulden in 1899 zou in 2015 een koopkracht hebben van ongeveer 2800 euro. 
12 De voorloper van de kleuterschool. Gemeentelijke subsidiëring daarvan liep niet via de schoolwet. Hoofddoel 
was het bewaren van kinderen van werkende ouders, niet het geven van onderwijs. 
13 Petrus Leijten, in 1834 geboren in Ginneken, was sinds 1885 bisschop van Breda. 
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door bediend wordt. Het lag voor de hand dat ik den Heer Pastoor voorstelde deze bediening een 
Geestelijke uit Bornhem te doen waarnemen die dan op de Pastorie kon inwonen, maar dit scheen 
ook niet te gaan. Sinds de nonnen bezwaar gemaakt hadden om dagelijks ± 10 minuten ver naar 
de kerk te gaan en daarom een Geestelijke thuis verlangden, was de Heer Pastoor over ons plan 
niet meer te spreken. Hij stelde daarom voor het bijzonder R.K. onderwijs te verbinden met het 
bestaande gesticht voor Ziekenverpleging.14 De zich daar bevindende Religieuzen zouden dan 
verwijderd moeten worden en men zou hen vervangen door nonnen die èn onderwijs èn ziekenzorg 
op zich zouden nemen. In het dagelijksch Bestuur besprak ik deze quaestie en ter wille van de zaak, 
omdat die er toch maar komen zou, gaven wij onze mening voor de zijnen en lieten ons dus 
voorlopig alles uit handen nemen. 
 

De Heer Pastoor zou nu dat alles wel spoedig in orde brengen. Afgezien evenwel van de quaestie 
of bij zoodanige combinatie Rijkssubsidie zou te verkrijgen zijn, moest de Heer Pastoor weldra zijn 
plan laten varen, omdat hij geen nonnen kon krijgen voor deze nieuwe inrichting. Toen heb ik hem 
voor de vraag gesteld Wat is beter? Een R.K. Meisjesschool in de oude pastorie of in het geheel 
geen bijzonder onderwijs? De bezwaren van den Rector bleven evenwel bij hem zoo zwaar wegen 
dat hij nog maar liever eene dergelijke inrichting geheel miste, dan op die manier een vreemde 
Geestelijke de Parochie binnen te loodsen. Van zijn kant dus geen medewerking meer en het 
dagelijksch Bestuur vond goed dat ik eene laatste poging zou gaan wagen bij Mgr. De Bisschop 
van Breda. Hem zou ik de zaak geheel en al uitleggen en hem dan raad vragen hoe in deze te 
handelen. 
 

In December j.l. ging ik ter audiëntie bij Mgr. P. Leijten en thans bleek mij: 
1e Dat Mgr. het met ons geheel en al eens was omtrent de noodzakelijkheid van eene R.K. bijzondere 
school voor meisjes. “Dat had er in Gastel al 20 jaar moeten zijn.” 
2e Dat Mgr. niet graag zou zien dat de tegenwoordige nonnen van ’t Liefdegesticht zouden worden 
verwijderd, alleen omdat men hen nu niet goed meer kon gebruiken. (Dit was in strijd met de 
vroegere verklaring van den Pastoor die mij gezegd had van Mgr. toestemming te hebben 
verkregen om ze te verwijderen). 
3e Dat Mgr. er weinig aan kon doen als de Pastoor in deze niet wilde meêwerken. 
4e Dat Mgr. evenwel pogingen zou aanwenden bij onzen Pastoor ten einde hem nog voor de zaak 
te winnen. 
 

Kort na mijn bezoek bij Mgr. P. Leijten ontving ik een herhaald schrijven van den Heer Prelaat 
van Bornhem om toch te decideeren omtrent de oude R.K. Pastorie alhier, want hij had reeds 
verschillende aanvragen van andere koopers gehad. Hierop vroeg ik hem nog eene maand uitstel, 
want nog altijd hadden wij hoop dat onze zaak eene gunstige wending nemen zou. Deze hoop bleek 
evenwel ijdel te zijn. De Pastoor deed ons wel verstaan dat wij niet op zijne medewerking moesten 
rekenen als wij onze plannen wenschten door te voeren. Nu was het ons wel duidelijk dat wij niet 
goed zouden doen nonnen in de Gemeente te halen tegen den zin van den Pastoor in en ook zij 
zouden het, onder deze omstandigheden, niet aangenomen hebben. 
 

Wederom krijg ik een schrijven van Bornhem waaruit mij blijkt dat deze het bezwaar van den Heer 
Pastoor volkomen deelt en thans definitief afvraagt of wij willen besluiten omtrent de aankoop der 

14 Het eerder genoemde liefdegesticht Sint Joseph dat werd gerund door de zusters Franciscanessen van Charitas, 
tot 1905 gevestigd in Steenbergen. 
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oude R.K. Pastorie. Onder deze omstandigheden hebben wij de zaak van het bijzonder onderwijs 
moeten opgeven en alhoewel zeer ongaarne schreven wij hem terug dat wij van den voorgenomen 
koop afzagen. Een paar dagen later vernam ik dat de oude Pastorie een slooper uit Nieuw Vosmeer 
verkocht was voor ± f 7000 [gulden]15 dezelfde som die ons gevraagd was. 
Het was toen den 10 Januari 1899. 
 

Ziehier waarde Heer Vlekke, het verloop dezer geschiedenis. Nog zou ik erbij kunnen vermelden 
dat er ook nog van andere plannen gesproken is n.l. om de school te bouwen naast de R.K. kerk op 
het erf van de Wed. A. Gielen, doch hieraan konden wij, uit een finantieel oogpunt, niet denken.16 
Dit zou minstens 5 maal zooveel gekost hebben en qua school was de plaats niet meer geschikt. Het 
is wel jammer dat dit mijn lievelingsdenkbeeld zoo moest teleurgesteld worden, het is daarenboven 
lang niet zeker dat het den Heer Pastoor nog ooit zoo gemakkelijk zal gemaakt worden. Immers 1e 
Wij hadden nonnen 2e Wij hadden een geschikt terrijn en geschikte gebouwen, en 3e den 
Religieuzen was een behoorlijk bestaan verzekerd. Van den Heer Pastoor behoefden wij dus niets 
dan een weinig medewerking! – 
 

Met vriendschappelijke groeten, 
 

A. Mastboom, Burgemeester17 
 
Tot zover de brief. De conclusie was dat de pastoor aan het langste eind trok. Er kwam 
voorlopig geen katholieke meisjesschool in Oud Gastel, terwijl die er volgens de bisschop 
al twintig jaar had moeten zijn: 1–0 voor de pastoor. 
 

Maar al snel bleek het voor de pastoor een pyrrusoverwinning. Allereerst besloot de 
bisschop nog in 1899 – zoals gezegd op aandrang van Vlekke – dat Stampersgat een eigen 
parochie kreeg ten koste van de parochie van Gastel. Daarmee werd het 1-1.  
 

Kort daarop, op 30 maart 1900, passeerde de Leerplichtwet de Tweede Kamer. Die wet 
zou op 1 januari 1901 van kracht worden en hield in dat kinderen van 6 tot 12 jaar 
verplicht werden onderwijs te volgen. De regeling bevatte weliswaar de bijzondere 
bepaling dat dochters thuis mochten blijven om voor het gezin te zorgen, maar daar zou 
weinig gebruik van worden gemaakt. Alle Gastelse meisjes moesten voortaan naar school 
en dat maakte de stichting van een katholieke meisjesschool zeer urgent. 
Kapitaalkrachtige dorpsgenoten stelden daarop forse bedragen beschikbaar die het 
mogelijk maakte de dure optie te realiseren die Mastboom aan het eind van zijn brief 
aangaf: de bouw van een school naast de kerk. Dat werd uiteindelijk zelfs een zusterhuis 
met schoollokalen, het Sint Bernardusgesticht.  
  

De nieuwe school werd op 28 januari 1901 in gebruik genomen, precies twee jaar nadat 
Mastboom zijn verhaal voor Vlekke op papier had gezet. Nonnen van een congregatie uit 
Etten begonnen op die dag met 90 meisjes in de eerste en de tweede klas en een 

15 Omgerekend bijna 100.000 euro in 2015. 
16  Op de kop af twee jaar later zou er precies op deze plek toch een bijzondere meisjesschool starten. Zie het 
volgende document.  
17 Anthonie (Antoon) Gerard Johannis Mastboom (1868-1954), burgemeester van Oud en Nieuw Gastel van 1898 
tot 1940. 
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bewaarschool met 112 meisjes en jongens. In april volgde een uitbreiding met klassen 
drie en vier en in augustus met klassen vijf en zes.18 Het is niet duidelijk of pastoor Van 
Aalst hierbij een voortrekkersrol heeft vervuld. Hij gaf weliswaar de opdracht aan de 
architect en de aannemer, maar dat kan alleen een formele kwestie zijn geweest. 
Waarschijnlijk zag hij zich voor het blok gezet en stemde hij er uiteindelijk toch mee in 
dat er nieuwe nonnen naar Gastel kwamen die niet onder zijn gezag vielen. Zijn 
tegenargumenten – de rector en de financiën – gingen niet meer op. De voorzichtige 
conclusie kan daarom luiden dat de wedstrijd tussen de nieuwe burgemeester en de oude 
pastoor eindigde in een 2-1 overwinning voor Mastboom. 
 

Voor de inwijding van de nieuwe Sint Bernardusschool schreef pastoor Van Aalst een 
mooie toespraak, maar hij liet zelf verstek gaan wegens ziekte! Kapelaan Damen nam de 
honneurs waar en sprak namens zijn pastoor de volgende woorden:   
 

Op den dag der inwijding en ingebruikneming der nieuwe school der Eerwaarde Zusters. 
 

Oud Gastel den 28 januari 1901.19 
 

Het lang gewenschte feest is dan eindelijk daar! Hoe heb ik, als Pastoor, verlangd van bij al die 
plechtigheden tegenwoordig te zijn! Maar God heeft het anders gewild, en ons blijft niets over, dan 
onszelven aan Zijnen heiligen wil te onderwerpen! Daarom heb ik den WEw Heer Damen20 
verzocht, van uit mijnen naam, U allen een goed woord toe te spreken.  
WEd. Heeren Kerkmeesters, Eerwaarde Zuster Overste, Eerw. Zusters Onderwijzeressen en 
andere Medezusters!21 
 

Er is geen twijfel, dat de plechtigheid van dit uur een ware, een gewichtige plechtigheid is. Immers 
in naam onzer Moeder de H. Kerk hebben wij dit schoon gebouw, deze onderrichtingplaats voor 
het godsdienstig en maatschappelijk onderwijs der kinderen ingezegend en aan God alleen 
toegewijd. Wij hebben de zegen des Hemels afgevraagd over dit huis en over allen, die daarin zullen 
verblijven, die er in zullen onderrichten of onderricht worden.  
Deze was voor ons een heilige plicht! Immers alles wat we ooit goeds kunnen denken of ter 
uitvoering brengen, dat kunnen wij alleen door Hem, die de oorsprong is van alle goed; tot wien 
wij dan ook al het goede, door ons bemerkt, moeten terugbrengen, namelijk door hetzelve aan zijne 
verheerlijking toe te wijden.   
Gij weet, Wed Heeren, Eerwaarde Zusters, aan den zegen van God is alles gelegen; alles ja, maar 
bijzonder wanneer er gesproken wordt over de onderrichting der jeugd. Men moge wel met volle 
handen het goede zaad in de harten der Kinderen uitstrooien! Men moge die jonge plantjes op zijn 
beste verzorgen, besproeien en tegen de schadelijke nachten bevrijden; zeker is het toch: de wasdom 
moet van God alleen komen; anders is onze arbeid dikwijls vruchteloos en vaak ten verderf –– Zie 
daar de beweegredenen van onze plechtige inzegening! 

18 F. van Merriënboer, ‘Het St. Bernardus gesticht te Oud-Gastel (1901-1959)’, Jaarboek Heemkundekring “Het land 
van Gastel”, 1984-1985. 
19 Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterwezen Sint Agatha, AR-ZO57, archief Franciscanessen van Etten, inv.nr. 
2264, tekst toespraak pastoor Van Aalst bij de inwijding van de Sint Bernardusschool, Oud Gastel, 28 jan. 1901. 
20 Kapelaan Johannes Damen werd in 1902 pastoor van Gastel en bleef dat tot 1935. 
21 Het onderwijs werd verzorgd door de zusters van ’t Withof, Franciscanessen uit Etten-Leur onder leiding van 
soeur Philippa Rosing. In 1901 werd begonnen met zes nonnen. 
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En nu, na alle eer en dank gebracht te hebben aan God, ook een woord van lof en dank aan allen, 
die onvermoeid hebben medegewerkt aan de oprichting van dezen Bouw. 
 

Vooreerst aan U, Wed. Heeren Kerkmeesters, aan wie deze school, buiten God, alleen te danken is. 
Hoeveel jaar reeds was zij het verlangen, ik mag zeggen, van heel de Gemeente? Zeker 
moeilijkheden hebben dit plan lang tegengehouden, maar door uwe onvermoeide zorg hebt Gij 
dezen weten te overwinnen. Nu ziet Gij heden met rechtmatige zelfvoldoening op uwe werken 
terug. 
 

Aan U, Eerwaarde Zuster overste van dit huis onzen dank voor uwe voorlichtingen en uwe 
bereidwilligheid om het bestuur des zelfs op U te nemen. 
 

Aan U ook, Eerw. Zusters onderwijzeressen en Medezusters, voor uwe toewijding aan zoo een 
heilige zaak, tot glorie van God en dubbel welzijn der kinderen. Weest allen overtuigd, dat de zegen 
Gods, over dit huis afgebeden, ruimschoots over U zal nederdalen; dat de Inwoners van Oud Gastel 
uwe weken naar waarde zullen schatten, en dat Zij Uw verblijf in hunnen Parochie als een groot 
voordeel zullen beschouwen en ook als een zegen van God. 
 

Eindelijk nog een woord van dank aan de Wed. Heer Petrus van Genk22, Architekt, en den Wed. 
Heer Petrus Bus, aannemer dezer school, voor de goede zorgen, die Zij gedragen hebben om dezen 
bouw zoo glorierijk op te trekken.   
Ja onzen dank aan allen, die verder aan de voltooiing deszelfs hebben meegewerkt. Onder de 
zegening des Hemels van het goede weder, mag men gerust zeggen, dat dit alles geschied is zonder 
misnoegen der werklieden; Ja zelfs zonder het minste noemenswaardig verschil. 
 

Bij dezen herhalen wij ook nog onzen hartelijken dank aan Mejuffrouw Petronilla Blankers23, die 
zoo bereidwillig den eersten steen aan dit gebouw heeft gelegd –– Met één woord: onzen dank aan 
allen, die , genoemd of niet genoemd, het hunne er toe hebben bijgedragen. 
Moge dan dit schoolgebouw onder Gods. h. zegen, in waarheid eene kweekplaats zijn van alle 
christelijke en maatschappelijke Deugden! Ik heb gezegd. 
 

R. van Aalst pastoor. 
   
In september 1902 ging Van Aalst met emeritaat. Hij was toen 73 jaar. De zusters van het 
liefdesgesticht Sint Joseph hebben na de oprichting van de Sint Bernardusschool nog 
enkele jaren godsdienstles aan jongens gegeven tot de oprichting van de katholieke Sint 
Joannesschool voor jongens in 1906. 24 Het Sint Bernardusklooster werd opgeheven in 
1959 toen de laatste non terugging naar Etten. Het historische gebouw was later onder 
meer in gebruik als openbare bibliotheek. Vandaag de dag is het een gevaarlijke bouwval 
pal naast de kerk middenin Oud Gastel. Een groot litteken en een schande voor het dorp!  
 
 

22 Geboren in 1844 in Bergen op Zoom en op dat moment de huisarchitect van het bisdom Breda. 
23 Mejuffrouw Petronella Josepha Blankers overleed op 1 november 1914 en schonk een enorme erfenis aan 
allerlei kerkelijke instellingen. Zij was de dochter van burgemeester Gerard Blankers, die gehuwd was met een zus 
van huisarts Joseph van Sprangh, onder meer medeoprichter van de suikerfabriek, het verzorgingstehuis ‘Sint 
Joseph’ en een brandverzekeringsmaatschappij. Van Sprang overleed kinderloos in 1881 en liet een enorme erfenis 
na aan zijn drie zusters. Petronella Blankers erfde via haar moeder een groot deel van dat fortuin. 
24Van Donschot, ‘Het liefdesgesticht ‘Sint Joseph”’, p. 186.   
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Pater Van Keep 
 

Het leven van een Gastelse Witte Pater 
 

en zijn inzet voor de missies in Congo en Zaïre 
 
Een bijdrage van Richard Tak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zijn familie 
Paulus Petrus Josephus van Keep werd geboren op 6 december 1894 te Oud Gastel als 
zoon van Adrianus van Keep en Anna van de Weijgaert. Zijn vader was timmerman en 
woonde in de Kerkstraat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V.l.n.r. Pieta, vader Adrianus van Keep, de latere pater Pau,  
moeder Johanna van de Weijgaert, zoon Janus en dochter Anna 
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Het gezin Van Keep 
Vader Adrianus van Keep werd geboren op 27 mei 1852 in Oud Gastel en stierf daar op 
20 januari 1925. Hij was getrouwd met Johanna Maria van de Weijgaert, die werd geboren 
in Fijnaart op  21 november 1856 en stierf in Oud Gastel op 12 november 1925. 
Zij kregen 4 kinderen, die allemaal werden geboren in Oud Gastel. 
 

Hun oudste kind was Petronella Johanna Maria (Pieta), die werd geboren op 15 mei 1888 
en stierf op 14 december 1957. Zij was getrouwd met Simon Marcelissen. 
 

Adrianus Johannis Josephus (Janus) werd geboren op 30 mei 1891 en stierf op 20 augustus 
1976 in Roosendaal. Hij was getrouwd met Jo Visser. 
 

Anna Cornelia Maria (Anna) werd geboren op 30 november 1892 en stierf in Oud Gastel 
op 11 oktober 1950. Zij was getrouwd met Janus Rijsdijk.  
 

Paulus Petrus Josephus (Pau) – de latere pater – werd geboren op 6 december 1894 en 
was dus hun jongste kind. 
  
 

 
 
 
 

Deze foto is waarschijnlijk genomen op de rozenkwekerij van Simon 
Marcelissen op de Roosendaalsebaan. De motor wordt bestuurd door 

Janus van Keep, achterop zit zijn zuster Anna. Achter de motor staan 
Simon Marcelissen en Pieta van Keep 
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De studie 
Van 1908 tot 1914 deed hij de Humaniora in Herentals. Daarna vertrok hij naar Sint-
Charles, het opleidingscentrum van de Congregatie van de Witte Paters in buurtschap 
Hal bij Boxtel. Hij was daar postulant, dat wil zeggen dat hij wilde toetreden tot het 
religieuze leven, maar nog niet was toegelaten tot een bepaalde kloosterorde. Hij 
studeerde daar eerst filosofie en van 1917 tot 1919 theologie. 
 

In 1914 brak de Eerste Wereldoorlog uit en was het voor hem onmogelijk naar Afrika te 
vertrekken. Daarom vertrok hij pas later naar Algiers. Hij deed daar in 1919 – 1920 zijn 
noviciaat op het seminarie van Maison Carrée.  Op 26 juni 1921 werd hij tot subdiaken 
gewijd en legde de eed af aan de Sociëteit van de Witte Paters. Het diaconaat ontving hij 
de volgende dag. Mgr. Lemaitre wijdde hem tot priester op 29 juni in de ‘primatiale’ 
basiliek te Carthago in Tunesië. 

 
In Algiers hield hij zich bezig met het geven van onderwijs. De bevolking noemde hem 
daar „Vilak” wat lapper betekende. Alle onderwijzers hadden daar trouwens die bij-
naam. 
  

De opleidingen van de Witte Paters bevonden zich in Noord-Afrika. De congregatie – die 
was opgericht door kardinaal Lavigerie – had als voornaamste doel de verspreiding van 
het christendom in Afrika. Het witte habijt van de paters is dan ook nagenoeg gelijk aan 
de toenmalige kleding van de Noord-Afrikanen.  
 

Priesterwijding van Paulus van Keep op 29 juni 1921 in Carthago.  
Pater Van Keep staat op de middelste rij, vijfde van links 
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In 1922 vinden we hem terug in Maison 
Carrée om de helpende hand te bieden bij 
het noviciaat van de broeders. Zo konden 
de Nederlandse novicen, die in het begin 
slechts weinig Frans kenden, bij hem steun 
en goede raad vinden.  
 

Naar Belgisch-Congo 
Op 23 oktober 1922 mocht hij naar de missie 
in Congo, meer in het bijzonder Bukavu. 
Onder leiding van Pater Van Keep is die 
hele streek tot bloei gekomen. Er zijn 
scholen gekomen, de bebouwing van de 
akkers is verbeterd en er zijn betere wegen 
gekomen. Kortom Pater Van Keep heeft zijn 
sporen in dat verre Congo beslist verdiend! 
 

In 1923 ontving hij zijn benoeming voor 
Belgische Congo – het huidige Zaïre – waar 
hij de rest van zijn leven zou doorbrengen. 
In verschillende parochies langs het 
Tanganyika-meer leerde hij de taal kennen 
en de geheimen van het pastorale werk; hij 
was altijd onder de mensen en maakte zo kennis met hun cultuur en gewoonten. 
 

In een interview vertelt hij uitvoerig over zijn eerste reis naar Congo eind 1923, een tocht 
die hem in drie maanden vanuit Antwerpen naar zijn eerste missiepost in Sola bij 
Kongolo in het oosten van Congo bracht.  
Er liep in die tijd zowaar al een trein van Matadi aan de Congo-rivier naar Leopoldstad 
(het huidige Kinshasa). De trein werd op hout gestookt. Op elke wagon zat een remmer, 
die bij elke afdaling moest helpen de trein in bedwang te houden, maar bij het klimmen 
alle remmen moest losgooien.  
Pater Van Keep schiet nog onbedaarlijk in de lach als hij beschrijft welke toestanden er 
zich voordeden als één of meer van deze remmers, tijdens de twee volle dagen durende 
reis, in slaap sukkelden en dus niet alert genoeg op de terreingesteldheid reageerden. 
Meermalen werd de passagiers bevolen uit te stappen en de trein de heuvel op te duwen. 
In Leopoldstad moest Pater Van Keep inschepen op een zgn. raderboot. In dertien dagen 
werd hij langs zandbanken en andere hindernissen in de Congo-rivier, naar Stanleystad, 
het huidige Kisangani, gebracht. Na nog een dag sporen en een dag varen kwam hij aan 
in Kongolo. Vanaf Matadi tot Kongolo had Pater Van Keep een afstand afgelegd gelijk 
aan die van Parijs naar Moskou. 
 

In 1924 werd hij benoemd op de missie in Lusaka bij Boudewijnstad. En eind 1924 is hij 
benoemd op het grootseminarie in Boudewijnstad. 
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Een drietal foto’s van de missie in Lusaka 
bij Boudewijnstad 

126 
 



Veel werk aan de winkel 
Het verhaal van Pater Van Keep verschilt niet veel van dat van andere missionarissen. 
Hij heeft missies opgericht met alles wat daarbij kwam kijken. Hij legde waterleidingen 
aan, er moesten stenen worden gebakken en kerken en pastorieën gebouwd. Andere 
activiteiten waren het verbouwen van graan, het bakken van het eigen brood en het ziften 
van meel (hele nachten lang) voor het bakken van hosties enz. enz. Vele jaren heeft hij 
leiding gegeven op klein- en grootseminaries, waardoor hij nagenoeg alle zwarte 
priesters en bisschoppen van de bisdommen waarin hij heeft gewerkt, persoonlijk kende. 

 
 

 
 
 
 

In Lusaka (1927) 

In Kivu (1928) 
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Leraar op het kleinseminarie in Mugeri 
In 1928 werd pater Van Keep benoemd op de missie van Kabare in de provincie Kivu. Na 
enkele posten doorlopen te hebben, werd hij in 1929 tot leraar benoemd op het klein 
seminarie te Mugeri langs het Kivu-meer. Hij was een goed leraar en geducht opvoeder. 
Weldra vroeg de bisschop hem om overste te worden van het seminarie. Omdat de 
bisschop ook te Mugeri woonde, werd hij diens raadgever.  
 

In 1930 werd hij benoemd op de missiepost in Katana Kivu. In 1932 kwamen koning 
Leopold en Astrid daar op bezoek  
 

 
 

 
In 1935 keerde hij voor de eerste keer terug naar Nederland; hij deed de dertig daagse 
retraite en nam deel aan het Kapittel van de Sociëteit in 1936. In december 1936 zien we 
hem terug te Mugeri als overste en raadgever van de bisschop.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bezoek van koning Leopold en koningin Astrid aan de 
missiepost Katana in Kivu 

Pater Van Keep in november  
1935 op de terugweg naar  
de missiepost Mugeri Kivu 
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Pater Van Keep in 1936 

Pater Van Keep in 1937 
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Eerst provicaris, dan naar Rwanda en vervolgens bouwpastoor 
Toen Mgr. Leys – de titelvoerend bisschop van Usala en Apostolisch Vicaris van Kivu – 
in 1944 ontslag nam, werd pater Paul van Keep gevraagd om de leiding van het bisdom 
voorlopig waar te nemen als ‘provicaris’. 
In 1945 werd Mgr. Cleire de nieuwe bisschop en vertrok Paul van Keep naar Nyakibanda 
in Rwanda, waar het groot seminarie gevestigd was van de gezamenlijke bisdommen. 
Het waren niet zijn gelukkigste jaren.  
 

In 1948 werd hij aangesteld als bouwpastoor van Cibimbi in Zaïre. Praktisch van aard, 
was dit een kolfje naar zijn hand; ook hield hij ervan catechese te geven en wist daarbij 
iedereen te boeien.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Eindelijk weer naar huis 
In 1950 werd Paul van Keep benoemd 
als vervanger van pater Bongaerts op  
de missie in Shabunda in het zuiden 
van de Kivu-provincie.  
 

In 1951 kwam Pater Van Keep voor een 
welverdiende vakantie terug naar zijn 
familie in Nederland.  
Op 13 november 1952 keert Pater Van 
Keep vanuit Antwerpen met de 
‘Armand Grisard’, een boot van de 
Compagnie Maritime Belge (Belgische 
Scheepvaartmaatschappij), terug naar 

zijn missie. In een brief van 19 november 1952 schrijft hij naar zijn broer Adrianus (Janus) 
dat ze om half vijf weer uit Tenerife vertrokken zijn. Het weer is er regenachtig en slecht.  

1948 Voorlopig huis in Cibimbi, 
27 km van Bukavu 

Pater Van Keep voor zijn Amerikaan in Cibimbi 
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De morgen daarop is het weer zonnig. Hij vertelt dat hij de tijd doorbrengt met lezen en 
schaken. Op zaterdag 29 november varen ze de Congostroom op. Op 30 november rond 
acht uur zullen ze in Matadi ontschepen. Ze komen rond negen uur in Matadi aan. Daar 
vandaan zijn ze met een vrachtwagentje naar de missie gereden en hebben daar  
overnacht. De volgende dag zijn ze met de trein naar Leopoldville gereden. Het is er 
bloedheet, ongeveer 33 graden. Hij schrijft: “Ik ben al bijna drie weken weg. Wat zal ik 
blij zijn dat deze reis weer achter de rug is en ik gewoon weer aan het werk kan”. 
 

Na zijn terugkeer wordt hij naar Kamituga gestuurd om er pastoor te worden. Het is een 
uitgestrekte parochie en 
ligt  174 km van Bukavu. 
Hij bezoekt alle hoeken 
van zijn parochie omdat  
hij houdt van het trekkers-
leven en het leuk vindt om 
alle dorpjes in de grote 
wouden te bezoeken. Hij is 
onvermoeibaar.  
In 1954 hield aartsbis-
schop Alfredo Bruniera 
een toespraak op de missie 
Kamituga. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Aartsbisschop Alfredo Bruniera houdt een toespraak in 
Kamituga. Links Pater Van Keep (1954) 

1955.  
Missie Kamituga 
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Terug naar Nederland, maar grote problemen in Congo 
Lichamelijk was Pater Van Keep zeer sterk, maar zijn ogen begonnen hem last te 
bezorgen. Daarom zien we hem in 1961 in Nederland om een behandeling te ondergaan. 
 

Zijn 40 jarige priesterfeest gaat hij bij zijn familie vieren. Hij schrijft in het Brabants 
Nieuwsblad het volgende:  
 

“Ik lees zo juist in het Brabants Nieuwsblad van juni: Pater Van Keep viert zijn 40 jaar 
priesterfeest. De Katholieke Actie, de pastorie en buurtcomité maken zich gereed om hun 
missionaris eens te tonen dat het met zijn priesters meeleeft en de 38 jaren pioniersarbeid 
weet te waarderen. Ik heb daar nooit aan getwijfeld en ik maak van de gelegenheid 
gebruik om heel Gastel daarvoor te bedanken. U wilt meeleven en waarderen.  
De H. Paulus schreef: Zich verheugen met hen die zich verheugen en treuren met hen die 
treuren. Welnu, op het ogenblik is de missie in Congo in diepe rouw. Bij ons in Kivu werd 
een missionaris vermoord en de helft van onze missieposten zijn verlaten. Paters, 
Broeders en Zusters werden in de gevangenis geworpen en hebben aan de lijve onder-
vonden „wat de zielen kosten". Velen onder hen kwamen geradbraakt naar huis, 
sommigen voor heel hun leven.  

1955. De doop van volwassenen op de missiepost Kamituga 

1956.  
Inzegening sportterrein 
in Kamituga 
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Ik hoorde een dezer dagen via de radio dat in Kivu de onlusten weer oplaaien en dat er 
weer missionarissen vermist werden. Nu vraag ik U, past het nu dat zij die met de 
missionarissen meeleven……? Ik behoef mijn vraag niet af te maken. U verstaat het 
allemaal. Ik vraag U dus alle uiterlijk vertoon achterwege te laten... en daardoor zoude 
tonen dat ge daadwerkelijk meeleeft, meevoelt en in de ware zin weet te waarderen. Ik 
dank u daarvoor. 
Toen Kardinaal Lavigerie vernam dat zijn eerste drie missionarissen in de Sahara 
vermoord werden, zong hij een Te Deum. Welnu, op 25 juni zullen we ons allen verenigen 
in een vurige dankmis en communie. We zullen aan God de genade vragen nog beter onze 
taak, onze plicht van mee te werken aan de bekering der zielen te mogen verstaan”. 
 

Oud-Gastel, 1 juni 1961. 
Pater Van Keep 
 
Pater Van Keep bedankt….. 
“Nee, ik was verleden zondag niet verwonderd, maar wel blij te mogen constateren dat 
de missievlam nog levendig is in Oud-Gastel. Ik zag het in het zo warm meeleven van de 
Zeer Eerw. Heer Pastoor en van de Kapelaans. Ik zag het aan het prachtige Kazuifel van 
onze ijverige missie-naaikring. Ik hoorde het aan orgel en zang. Het kwam tot uiting in 
de prachtige versiering van altaar en koor. 
In het ingetogen en eerbiedig meedoen van bruidjes, acolieten en misdienaars. Ik voelde 
het aan de manier waarop velen hun hartelijke gelukwensen kwamen aanbieden. Wensen 
die zo echt gemeend vertolkt werden door de voorzitster van de Katholieke Actie, bij het 
aanbieden van de zo royale gift van 760 gulden. Ja, ik was blij voor de missie.... ik was 
blij voor Gastel zelf. 
Ik citeer dienaangaande de woorden van Monseigneur Ildebrando Antoniutti, Aposto-
lisch Delegaat in Canada: „Een land, dat zijn kinderen afstaat voor de missies, werkt 
mee, op een daadwerkelijke en edelmoedige manier, aan de verkondiging van het geloof 
in andere landen, maar werkt terzelfder tijd, op een krachtige en vruchtbare manier aan 
de bloei van het christelijke en religieus leven tussen zijn eigen grenzen". „Als de 
missievlam levendig blijft in een land, dan is dit land voorbeschikt tot steeds groeiende 
vooruitgang, tot een buitengewone levenskracht". „Op een buitengewone   manier helpt 
ge dus uw eigen land, door hier de missievlam levendig te houden, door vele van haar 
edelmoedigste zonen te winnen voor het moeilijke maar zeer verdienstevol werk in 
Afrika". 
Daarom, zoals ik hierboven zei, was ik verleden zondag blij, blij voor de missie, blij voor 
Gastel. Ik kan U oprecht getuigen dat ik geen spijt heb van die 40 jaar, die ik aan en in 
de missie heb mogen besteden. Ik verzeker U dat ge nooit spijt zult hebben over hetgeen 
ge voor de missie gedaan hebt en nog zult doen. Ouders, raak dat punt ook eens aan als 
uw jongens en meisjes raad komen vragen over „het goed besteden van hun leven. Mag ik 
ALLEN bedanken voor „alles" …….voor uw meeleven……voor uw waardering…..voor 
uw hulp in mijn dank aan God. 
 

DANK VOOR UW GEBED... DANK VOOR UW OFFER”. 
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Pater Antoon Aarts schrijft in het Laurentiusklokje het volgende:  
 

Dierbare dorpsgenoten, van alle kanten vraagt men mij en mijn familie hoe gaat 't nu 
eigenlijk in de Congo, wat gebeurt daar nu allemaal. Daarom dit briefje in het parochie- 
blad en op voorhand hartelijk dank aan de redactie. 
U weet het juist zo goed als ik, uit radio en krant, het laatste halfjaar heeft zich in de 
Congo een ware omwenteling voltrokken. De plotselinge overgang van kolonie naar vrij 
land heeft men niet kunnen verwerken en het liep uit op een chaos. Kivu kwam het laatst 
aan de beurt. Bij ons begon het pas in januari toen een aanhanger van wijlen Lumumba, 
Kashamura aan het bewind kwam, die zijn opleiding in Moskou genoot. Zijn uiteindelijk 
doel was de vernietiging van de Kerk. Pater De Vos, terwijl hij achter zijn bureau de 
doopsels inschreef, werd vermoord. 
Zelfs als de H. Kerk geen termen aanwezig acht om hem te beschouwen als martelaar 
kunnen wij toch veilig aannemen dat hij zijn leven gaf voor de goede zaak.  
 

Hier een enkel detail: 's Avonds te voren was hij bij Monseigneur geweest – Pater De Vos 
wilde zijn wagen verkopen om een zending cement te kunnen betalen voor de bouw van 
de kerk te Metusa, die hij zelf uit eigen middelen optrok maar niet af kon krijgen bij 
gebrek aan kontanten. Monseigneur ging hiermee akkoord. De volgende dag stierf hij. In 
zijn testament stond: Al mijn bezittingen in België zijn voor het aartsbisdom Bukavu. 
Pater De Vos, die al 3 missies zelf had gefinancierd en niet onbemiddeld was, had al 
tijdens zijn leven van alles afstand gedaan ten gunste van de missie. 
 

Hoe heeft de bevolking hierop gereageerd? Er is werkelijk 'n verandering ten goede 
gekomen. De paters hebben ’t werk hervat en na de conferentie te Tananarive is men vol 
moed dat het geleidelijk weer in orde zal komen. Mugeri ligt 50 kilometer van Bukavu. 
We wonen wat achteraf en hebben geen directe moeilijkheden. We blijven natuurlijk 
thuis en maken geen reizen. Er is een merkbare spanning geweest, maar op het seminarie 
gaat alles normaal zijn gang. We zijn hier met 9 paters en 150 jongens. Ook de 
voedselvoorziening is niet vastgelopen. Veel missies moesten bij gebrek aan brood op 
rijst overschakelen. De post gaat ongeregeld. Vandaag 16 maart kreeg ik 5 brieven 
tegelijk, in januari geschreven. Mijn Belgische medebroeders hebben nog niets gekregen. 
Vergeet niet voor ons en dit land te bidden. Het ging zo goed. O.L. Heer zal uitkomst 
brengen. Beste Gastelaren ik groet u vanuit de Congo.  
 

Pater Antoon Aarts. 
 

Pater Van Keep gaat terug naar Afrika 
In december 1961 is pater Van Keep terug te Mugeri, dit keer als rector van de Afrikaanse 
zusters, die daar hun postulaat en noviciaat in de buurt hadden. Op 3 december 1966 
vliegt hij terug naar Holland, om in Brugge een oogoperatie te ondergaan bij Dr. de 
Jaeger. Op 2 juni 1967 keert hij weer terug naar Congo. Hij vertrekt vanuit Brussel om 
21.50 uur s ‘avonds. Op die korte onderbreking – in 1966 voor de behandeling van zijn 
ogen – na, heeft hij 10 jaar zijn taak in Congo onafgebroken vervuld met een enorme 
toewijding. 
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Vlucht naar Rwanda 
In 1967 moet hij op de vlucht 
voor de huurlingen en wijkt 
uit naar Rwanda. Hij is 
inmiddels 78 jaar oud en 
heeft een nieuwe functie 
aanvaard. Hij wordt rector 
van het ziekenhuis 
FOMULAC*, dat door de 
universiteit van Leuven is 
gesticht en bij Mugeri ligt. 
Hij wilde de mensen in hun 
eigen taal, het ‘mashi’, 
aanspreken, een taal die hij 
20 jaar lang niet meer 

gebruikt had, en slaagde daarin met zijn bekende wilskracht. 
 

* FOMULAC is de afkorting van ‘Fondations médicales de l’Université de Louvain au Congo’; 
er is ook een landbouwkundige tegenhanger: CADULAC. Dit staat voor ‘Centres agronomique 
de l’Université de Louvain au Congo’. 
 

Gouden Priesterfeest in 1971 
Pater Van Keep, die in 1971 geniet van een vakantie bij zijn broer in de Kerkstraat, heeft  
onder  grote belangstelling zijn gouden priesterfeest gevierd.  
Een feestelijke bijeenkomst vond al eerder plaats in het klooster van de Witte Paters. Op 
zondag werd door de 76-jarige pater een eucharistieviering opgedragen in de Sint 
Laurentiuskerk, waarna in de aula van de Schippersschool een druk bezochte receptie 
werd gehouden. Voordat pater Van Keep vanuit de Kongo vertrok, had hij al verzocht 
van zijn jubileum geen drukte te maken. „Ik heb niets nodig", zei hij en een collecte werd 
dan ook resoluut van de hand gewezen. Na langdurig onderhandelen met de 
parochieraad, stemde hij toch toe, maar de opbrengst ging niet naar hem zelf, maar naar 
het missiewerk in de Congo. 
 

In de Laurentiusklok van 1971 stond: Vanuit de Congo ontvingen we een brief van een 
andere Gastelse missionaris n.l. Pater Antoon Aarts. Uit dit schrijven laten we hier enkele 
zinnen volgen. 
 

“Zou men aan iemand van de Kivu, een provincie van Kongo, vragen: „Wie is Pater Van 
Keep, dan zou niemand om het antwoord verlegen zitten, want die is hier gekend. Ik 
geloof niet dat er veel priesters onder ons zijn, die zoveel gedaan hebben voor de vorming 
van de inlandse priesters, broeders en zusters. Hij heeft de eer, dat de drie bisschoppen 
van Kivu, waaronder één aartsbisschop, voor hem op de schoolbanken hebben gezeten. 
Een feit is, dat Pater Van Keep streng was, maar hen iets heeft meegegeven. Ze noemen 
hem „vader" maar dan een vader met een strenge hand en daarvoor zijn ze hem nu 
dankbaar. Pater Van Keep is een „manusje van alles". Horloge kapot, er is maar één 

Briefkaart van Pater Provinciaal naar familie Van Keep 
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adres. Is er ergens een machine, die het niet meer doet, gaat het om het installeren van 
elektriciteit, moet er een huis gebouwd worden, dan eerst naar Pater Van Keep. 
Vijftig jaar heeft hij gewerkt aan de ontwikkeling van dit land en de mensen. Zijn inzet 
was totaal, zijn toewijding gratis. Hij deed het niet om gezien of geëerd te worden door 
de mensen, maar omdat hij in dienst stond van Christus, de Missionaris bij uitstek”.  
 

Tot zover het schrijven van Pater Antoon Aarts, die zelf in zijn omgeving werkt. 
Toevalligerwijze is hij nu met zijn gouden jubileum in Gastel. 
 

Wanneer Pater Van Keep weer vertrekt is nog niet bekend. Zelf zegt hij hierover, dat hij 
eerst naar de garage moet om gereviseerd te worden. „Het is nog geen leeftijd om met 
rust te gaan", aldus de priester „en omdat de jonge generatie geen plaatsvervangers of 
opvolgers oplevert, moeten we wel in dienst blijven." 
 

 

 
 
 
 

Eerst een oogoperatie en dan terug naar Zaïre 
Op 12 juli 1971 gaat Pater Van Keep naar Brugge voor een operatie in Oogkliniek St. Lucia 
van dokter De Jager. Op 29 oktober 1971 is Pater Van Keep terug in Gastel. 
 

Op 3 mei 1972 vertrekt hij weer naar Congo, dat nu Zaïre heet. Op 4 mei 1972 komt Pater 
van Keep aan in Kigali in Rwanda. Rond tien uur gaat hij met een vliegtuigje naar het 
vliegveld van Kamembe in Rwanda, dat op 35 km van Bukavu ligt. Daar landt hij veilig 
rond elf uur en wordt opgewacht door een Franse pater. Zonder hindernissen komen ze 
door de douaneposten van Rwanda en Zaïre. Tegen de middag is hij thuis bij Pater Van 
Noten van de Witte Paters. Daar wordt nog wat nagepraat, gegeten en gerust.  
 

Om vier uur vertrekt hij samen met pater Detrournay naar Formulac. Hij heeft zijn kisten 
weten op te halen in Mugerie. In een daarvan zit zijn schrijfmachine; hij kan nu dus weer 
leesbaar schrijven. In Mugerie wordt Pater Van Keep benoemd tot aalmoezenier van het 
ziekenhuis FOMULAC in het Katana district. Het ziekenhuis telt 700 bedden en is 

Pater Van Keep in de tuin van 
zijn broer Janus; op de 

achtergrond Bakkerij Knaap en 
de St. Laurentiuskerk 

Pater Van Keep in de achtertuin van het 
huis van zijn broer Janus en diens vrouw 

Jo Visser op Kerkstraat 24 
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opgericht door de Katholieke Universiteit van Leuven. Daar voelt hij zich thuis en dat is 
zijn einddoel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

In een brief van 23 mei 1972 beschrijft Pater Van Keep zijn werkzaamheden. Hij schrijft: 
  

“Iedere morgen ga ik de H. Mis lezen, om half zeven, in een kapel bij het hospitaal der 
inlanders, boven op een heuvel. Na de H. Mis draag ik de H. Communie naar ongeveer 
dertig zieken, die verspreid liggen over heel het hospitaal. Daar ben ik gewoonlijk mee 
klaar rond acht uur. Dan ga ik een boterham eten, en ga dan terug naar het hospitaal om 
de honderden zieken te bezoeken, biecht horen, laatste sacrament toedienen enz. enz. Dan 
moeten we alle uren van de dag gereed staan om aan de stervende de sacramenten toe te 
dienen. U begrijpt wel, god dank, dat we dat nog kunnen doen hè”. 
 

In een brief van 1 september 1972 vraagt Pater Van Keep aan zijn broer Adrianus  
tweeduizend gulden naar hem over te maken. Dit geld is bestemd voor het melaatsen-
kamp. Dat dit geld er is gekomen, moge blijken uit onderstaande brief.  

 

Pater Van Keep achter zijn  
typemachine 
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60-Jarig Priesterfeest 
In 1981 jubileert Pater Van Keep te Oud Gastel. Met een hoogmis, gevolgd door een 
receptie, vierde pater P. van Keep in Oud Gastel zijn 60-jarig priesterfeest. De hoogmis in 
de parochiekerk van de H. Laurentius werd gecelebreerd door Pater Van Keep en de twee 
pastores van de parochie, de Provençaal van de Witte Paters en pater Balingen.  
Na de H. Mis volgde er een receptie achter in de kerk. Daarna werd een aubade gegeven 
door de Gastelse fanfare en drumband. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Pater Van Keep in het  
melaatsenkamp 

Celebrant Pater Van Keep met  
o.a. de pastores Heydeman en  
Krijbolder 

Bruidjes bij de  
uitgang van de kerk 
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Verlaten van de kerk, wandeling 
naar het huis van zijn broer en 
tocht door het dorp 
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De laatste jaren van Pater Van Keep 
Pater Van der Laak schrijft: 
 

“Bij zijn terugkeer uit Nederland op 28 september 1981, nam Pater Van Keep  
onmiddellijk weer de leiding van de communauteit en de ziekenzorg op zich. Ik was 
gedurende zijn afwezigheid benoemd tot ‘aumônier-adjoint’ (adjunct aalmoezenier). Na 
een paar dagen zei hij me: “Doet u maar verder boven, dan neem ik beneden”. Boven 
betekende: Het grote ziekenhuis van  FOMULAC met s ’morgens de mis  en het 

ronddragen van de communie, daarna het 
bezoeken van de zieken en het beantwoorden van 
de urgentie-oproepen dag en nacht. Beneden 
betekende de zorg voor het  ziekenbezoek in de 
kliniek en ronddragen van de communie en s 
‘avonds een mis in de kapel van de kliniek. Zo 
ging hij iedere dag in de voormiddag en na vijf 
uur ’s middags langs bij iedere zieke in de kliniek 
om de communie rond te brengen en de Mis te 
celebreren. Iedere woensdag om 1 uur stipt, hield 
hij zijn conferentie voor de religieuze-leerling-
verpleegsters boven. Hij verplaatste zich met zijn 

ouwe trouwe Volkswagen, waarvan hij me de tweede contactsleutel gegeven had. Op 
zaterdagavond en op zondag verzorgde hij de zondagsmis in de kapel van de kliniek mét 
preek.  
 

Als het weer mooi was, ging hij wel eens te voet “want ik krijg ouwe-mensen benen; ik 
moet meer beweging hebben”. Dat te voet gaan heeft hij echter niet lang volgehouden en 
dat is begrijpelijk voor ieder die de topografie van deze plaats kent. Iedere morgen was 
hij om kwart over vijf in de huiskapel voor zijn meditatie, iedere middag om 12 uur voor 
het gewetensonderzoek en om 7 uur voor het bezoek aan het H. Sacrament. Dat heeft hij 
stug volgehouden tot 9 februari. 
 

Wij – zijn confraters – hadden vooral in januari in de gaten dat het niet meer zo goed 
ging, maar hij wou het niet laten merken. Iedere avond na het eten was het kaarten 
geblazen: pesten! En soms had hij last om zijn kaarten vast te houden en viel er een op 
de grond, dan gromde hij en raapte ze weer op.  
De soep, die hij opschepte, ging wel eens voor een deel naast het bord. Soms kwam hij 
buiten adem terug van de mis. Met kerstmis hadden de Zaïrese dokters en stagiaires een 
Mis verzorgd in het Latijn en sindsdien zong hij iedere zaterdag en zondag de Prefatie en 
het Paternoster in het Latijn.  
Eind januari liet hij soms een woordje vallen over ‘reumatiek’ en pijn tussen de schouder-
bladen en in de borst. “Maar dat gaat wel over”, zei hij dan “dat heb ik twintig jaar 
geleden ook gehad”. 
 

Dinsdag 9 februari kon hij het niet meer verborgen houden. Bij zijn bezoek aan de kliniek 
kon de zuster hem overhalen om een bloedonderzoek te laten doen (Goutte épaisse).  

Pater van Keep in zijn Volkswagen 
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‘s Middags aan tafel stelde ik voor om hem te vervangen voor de avondmis. “Nee, 
vandaag niet, ik zal het wel zeggen als het nodig is”. Die avond kon hij met moeite zijn 
mis af maken en moest in de sacristie gaan zitten. Toch kwam hij even later met zijn 
wagen naar huis en liet ons niets merken. Om 8 uur, we zaten te ‘pesten’ kwam dokter 
Gillieaux: “U hebt malaria!”. Dat was voor hem een opluchting: “Ce n'est qu'une vulgaire 
malaria! Dans quelques jours on n’en parle plus!"  
Na een half uur vertelde de dokter, die hem 4 camoquine (anti-malaria) tabletten gaf om 
's avonds en nog twee voor 's anderendaags om ’s morgens en in de namiddag in te nemen, 
hem om voor alle zekerheid ‘s morgens vroeg nuchter naar de kliniek te gaan voor 
uitgebreid bloedonderzoek.  
 

In de voormiddag van woensdag 10 februari vond ik hem op bed in zijn kamer.  
“Niet lekker?”  
“Nee!"  
"Waar zijn die twee tabletten?"  
"Die heb ik vanmorgen om 4 uur ingenomen."  
Dat was schijnbaar de reden waarom hij zich zo zwak voelde. Hij had al stiekem aan 
Pater Wim Embrechts, die zijn retraite deed bij ons, gevraagd om hem ‘s avonds te 
vervangen voor de Mis. 
  

Om 3 uur ‘s middags kwam de zuster:  
“De pater moet onmiddellijk een bloedtransfusie krijgen”.  
“Wat is zijn bloedgroep?”.  
Hij wist het: “A-negatief”. 
Gelukkig heb ik ook A-negatief. We gingen samen naar het laboratorium boven voor een 
test en toen naar de kliniek. In het enige vrije bed heeft hij toen zijn eerste transfusie 
gekregen, die tot half tien duurde.  
Toen ik kwam kijken:  
“Zeg, het is veel gemakkelijker te geven dan te krijgen". Omdat hij voortdurend bewoog, 
moest men driemaal een andere ader nemen.  
 

Na de transfusie wou hij meteen opstaan. 
 “Langzaam aan”.  
“Ik voel me heel goed!" Hij at met eetlust het bordje griesmeelpudding, dat klaar stond 
en dan:  
“Kom, we gaan naar huis."  
“De dokter heeft liever dat u hier blijft vannacht”.  
"Hier doe ik geen oog dicht en de WC is een eind weg en er staat water op de vloer”. 
Er was niks aan te doen. We hebben hem, broeder Alfons en ik, mee naar huis genomen. 
De zuster vroeg ons om 's nachts af en toe eens te gaan kijken of alles OK was.  Wie die 
nacht niet sliep was ik!. 
 

Donderdag 11 februari: ‘s Morgens ging ik met de wagen de mis lezen onder voorwendsel 
dat ik me zwak voelde na het bloedgeven. Hij zou anders alleen naar de kliniek zijn 
gereden om daar te zijn vóór de dokter kwam! Dat is hem na de mis toch gelukt; ik mocht 
wel mee, maar hij stuurde!  
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Kamer vier was intussen vrijgemaakt. De dokter kon hem overreden om in de kliniek te 
blijven. “Anders kan ik u niet volgen. Als uw wagen stuk is, laat u hem niet repareren op 
de grasmat voor het huis, maar brengt u hem naar de garage."  
 

Dat hielp. Hij is sindsdien niet meer uit de kliniek gekomen. ‘s Middags had de dokter 
een brief klaar voor de Pater Regionaal te Bukavu: hemoglobinegehalte nog te laag. Zoek 
donors A-negatief of 0-nnegatief. Ik bracht die brief tot Murhesa bij Toon Aarts, die er 
verder voor gezorgd heeft.  
‘s Avonds was er al een Italiaanse vrijwilliger, Agostino, van Murhesa en vrijdagmorgen 
kreeg hij een tweede transfusie. Daarna voelde hij zich "fit". Hij waste en scheerde zich, 
zat overdag in z'n zetel of buiten in de "barza" van zijn kamer en praatte honderd uit 
met de talrijke bezoekers 
 

Totaal heeft hij zes transfusies gekregen. Door medicijnen is de dokter er in geslaagd om 
de afbraak langer dan drie dagen te laten duren maar het proces was onherroepelijk: zijn 
organisme maakte niet voldoende bloed meer aan en wat hij kreeg werd afgebroken of 
ging verloren door veelvuldige kleine bloedingen. Zijn armen waren bont en blauw. Hij 
was ‘s nachts eens opgestaan en tegen zijn kamerscherm opgelopen. Sindsdien had hij 
dikwijls neusbloedingen. Ook zijn geopereerde rechteroog bloedde wel eens.  
Na de derde transfusie heeft hij zijn ziekte aanvaard. We dachten in het begin dat hij een 
moeilijke zieke zou zijn, maar vanaf die dag was hij de voorbeeldigste zieke die men zich 
zou voorstellen. Altijd opgewekt en klaar voor een grap. Kwam iemand – pater of zuster 
of gelijk wie – met een meewarig gezicht bij hem, dan moest hij weg en kreeg te horen; 
“Toka wee!”  
Rond 16 februari hielden we raad met dokter Gilliaux en de Pater Regionaal. Moet hij 
ergens anders heen voor uitgebreider onderzoek? Er werd besloten hem rustig te laten 
waar hij was.  
 

Iedereen, Pater Regionaal voorop, drong er bij me op aan om hem het sacrament van de 
zieken toe te dienen. Ik kende m'n man en vroeg hem:  
“Pau, Freddy zegt me van u het sacrament van de zieken te geven, wat denkt u ervan?  
"Ja, ik weet dat ‘ze’ tegenwoordig daar een feest van maken, maar dat is mijn opvatting 
niet. We discussiëren er niet meer over. Ik zeg u wel als het zover is."   
 

We hebben zijn opvatting gerespecteerd. Het idee deed langzaam haar weg. Op 6 maart 
was hij zwak, zijn maag was van streek van “al die pillen”. 
"Zeg kom na de middag eens, het is mijn biechtdag en het H. Oliesel! Maar onder ons 
tweeën en maak het niet te lang! Geen processie! Je mag het aan de anderen zeggen als 
het gebeurd is, dan zijn ze gerust”. 
Toen heeft hij s’ avonds gebiecht en volgens de oude formule in het Latijn "dat is 
vertrouwder", de ziekenzalving ontvangen vol overgave aan Vaders wil. Sindsdien ging 
hij langzaam zwakker en zwakker worden, maar behield zijn goede humeur en zijn 
sprankelende heldere geest. 
 

Op 17 maart ‘s morgens hielp een zuster hem naar de ‘stoel’ voor zijn behoeften. Ze trok, 
zich een beetje terug en toen viel hij pardoes voorover met zijn hoofd op de cementen 
vloer. De zuster, hevig geschrokken, dacht dat hij dood was.  
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Opeens zijn stem: "Zeg, ‘t is hier hard!"  
De dokters die in de gang de klap hoorden, kwamen binnen en legden hem op bed met een 
prachtige bult op zijn voorhoofd. Toen ik even later binnenkwam: "Dat was me tekort 
aan het schilderij".  
 

Het bloeden was niet meer te stelpen. We hebben van dan af om de beurt bij hem gewaakt 
om telkens het bloed weg te doppen. Om 4 uur stuurde hij de zuster om me te roepen:  
"De pater moet me nog iets geven voor de stervenden". 
Toen hebben we hem de apostolische zegen en het viaticum gegeven. Toen ik de formule 
zocht voor de zegen in het Latijn.  
"Ik kan wel een stootje geven als ge wilt; ik ken het van buiten”.  
En: "Ik voel me zo goed Dat is ook een genade"  
Wat later, toen hij onze ontroering bemerkte:   
"En morgen is de grote vraag: “Is Van Keep er nog?  Haha". 
Zijn spraak werd minder en minder. Af en toe:  
"Mungu wangu". 
 

Zijn bloed werd hoe langer hoe lichter van kleur, En zo is hij om kwart voor twaalf 
zachtjes in de heer ontslapen. 
 

Pater Anton Aarts is op de begrafenis van Pater Van 
Keep geweest en schreef dat er zeker 35 priesters bij 
waren aan het altaar. Heel de dienst werd in inlandse 
taal gedaan.  
Pau ligt begraven naast zijn grote vriend Monseigneur 
Leys. Samen met hem heeft Pater Van Keep veel gedaan 
in Kivu. De kerk zat vol met zusters, broeders en leken. 
De meeste kwamen om afscheid te nemen van hun oud 
professor en vormer.  
 
 
 
 
 
 

 
Bronnen:  
Brabants Nieuwsblad,  
Laurentiusklok 
Overlijdensbrief uit Zaïre  
Brieven van Pater Van Keep 
Brief van Pater Van der Laak. 
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Dagen om nooit te vergeten 
 

Dagboek van Adrianus Lambregts 1943 – 1945 
 

Een bijdrage van zijn zoon René Lambregts 
 

Ten geleide 
 

Dagen om nooit te vergeten…… Zo begint het dagboek van mijn vader:  
 

Jos/Adrianus/ Janus Lambregts,  
geboren 31 juli 1924 in Oud Gastel 

 

Uit de inhoud is op te maken dat het dagboek is opgeschreven na de oorlog, vermoedelijk 
aan de hand van aantekeningen die hij onderweg, ver van huis, gemaakt heeft. Helaas 
kan ik het hem niet meer vragen…. 
 

De verhalen staan in een schrift. Een zwarte buitenkant, harde kaft, zonder tekst. Het 
heeft jaren in de kast gelegen. Thuis hebben we 
er nauwelijks over gesproken en niemand die er 
naar omkeek. 
 

Mijn vader vertrok op 19 juni 1943 naar 
Duitsland; hij was 18 jaar oud. Slechts een 
“klerenzooi”, een opschrijfboekje en wat 
pennen, een foto als herinnering aan thuis. 
Misschien een stukje spek mee voor onderweg. 
Meer niet. De hoop ook, dat je na een half jaar 
met verlof naar huis mag. En altijd het 
vertrouwen dat het wel goed komt.  
 

Ruim een jaar na vertrek is hij terecht gekomen 
bij de familie Fehrenbach, in Eisenbach. Een 
mooi groot huis, gelegen aan de Oberer 
Herrenberg. Daar heeft hij het naar 
omstandigheden goed naar zijn zin gehad. 
Vanaf het moment dat hij zelf kon autorijden, is 
hij daar nog verschillende keren naar toe 
gegaan, voor het eerst in de zomer van 1966. 
Ook later is het contact gebleven, tot aan de 

dood van Primus en Theresia. Vreemd genoeg houdt het opgeschreven verhaal op vanaf 
het moment dat hij bij hen in huis is.  
 

De tekst die weergegeven is, heb ik letterlijk overgenomen uit het schrift. Het kan dus 
zijn dat er ergens een woord verkeerd gespeld staat, of er een uitspraak te lezen valt die 
vooral in Oud Gastel gebruikt werd. Mocht je op zoek willen gaan naar “plaatsen van 
ondervinding” vergis je dan niet: Rappoltsweiler = Ribeauvillé en Rheinau = Rhinau in 
het huidige Frankrijk! 
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Mijn vader heeft zelfs in de oorlogsjaren nog foto’s kunnen maken. Helaas, ergens begin 
jaren ’90 heeft hij gezegd: weg met die rotzooi. En vervolgens zelf bijna alle foto’s 
weggedaan. Gelukkig zijn er nog een paar bewaard gebleven.  
 

Om meer informatie te krijgen ben ik op bezoek geweest bij Nol den Ouden; dat is de 
“Nol” die in het verhaal genoemd wordt. Vol enthousiasme heeft hij in chronologische 
volgorde zijn belevenissen verteld. En ik kon na dat gesprek maar tot één conclusie 
komen: van het verhaal van mijn vader is geen woord gelogen. Nol vertelde het alsof hij 
het voorlas uit het zwarte schrift. Jammer genoeg had ook hij niet meer foto’s dan die ene 
die ik al had en waar Nol zelf ook op staat.  
 

Wel nog enkele leuke details: mijn vader was altijd aan het schrijven en aan de 
binnenkant van zijn kast in het “Lager” hing een foto van zijn jeugdvriendinnetje, het 
meisje Toke Schrauwen uit de Barteweg. Nu in 2013 al 65 jaar getrouwd met….Nol den 
Ouden. 
 

Waarom ik dit boek nu gemaakt heb? 
Het is nu 70 jaar later. Ik heb nu zelf een zoon van 18. Daarom! 
 

Opgedragen aan 
 

Maartje, Moniek, Harm, Stef, Mels, Nienke en Fenna Lambregts 
 

door  
 

René Lambregts, lente 2013 
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De oproep en klaarmaken voor vertrek: tot 19 juni 1943 
Het was in 1943 dat er verschillende jonge mannen – niet ouder dan 18, 19 jaar – van thuis 

werden weggerukt om in de 
vreemden te moeten gaan 
werken.  
 

Sinds 1941 werden er al van de 
sigarenfabrieken weggehaald, 
toen ikzelf nog geen 18 jaar was. 
Dat was voor mij al genoeg om 

dat te ontlopen ondertussen ook mijn ontslag te vragen en naar een ander, veiliger oord, 
te gaan werken. Dat heb ik dan ook zo vlug mogelijk gedaan en ben toen voor 8 weken 
terecht gekomen bij J. Roosendaal in de bottelarij. Daar voelde ik me beter thuis dan op 
zo’n stinkende rotkast.  
 

Jonge jaren in Oud Gastel 
Toen was ik ondertussen 18 jaar 
geworden en zag toen pas wat 
voor domme streek ik begonnen 
was, om niet verder te leren. 
Nee, mijn eigen zin gaan doen en 
ten eerste geld willen verdienen. 
 

Al gauw had ik weer ander werk 
door toedoen van mijn Vader:  de 
suikerfabriek. Dat zou wat 
worden. Nou daar heb ik dan 
ook mijn beste beentje voorgezet. 
“Ja, in ’t suiker eten hoor, beste 
Vader, Moeder en overige familieleden”. Voor de rest heeft Janus niet veel uitgevoerd. Ik 
wist potverdrie gewoonweg al op mijn 18e jaar wat lijntrekken was. Dat heb ik dan ook 
tot het laatst toe volgehouden. Toen daar een beetje in ploegen gewerkt, enz., dacht ik bij 
mezelve, dat gaat niet slecht. Als ik zo bij Moeders potje kan blijven, zal ik me niet gaan 
melden voor dat vele geld dat je zogenaamd in Duitsland zou kunnen verdienen.  
 

Maar ja het begon april te worden en daar werd gesproken over “Ausweis”. Liever 
gezegd daar moest aangemeld worden. En die geen zo’n papier had, kon rechtstreeks 
zijn zakie al gaan pakken. Wij natuurlijk lopen om zo’n zot van ’n ding en jawel dat 
kregen de heren van de levensmiddelenvoorziening. Wij natuurlijk al veel blij dat we dit 
ding hadden. Als we zo er van af konden komen, dan was die oorlog nog niet zo gek. 
Maar toen kwamen de poppen aan het dansen. De heren “moffen” kregen in de gaten 
dat ze verneukt werden met al die “Ausweisen”, enz.  
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Het hoogfeest van Pinksteren was er en zaterdags hadden er verschillenden al papiertjes 
thuis gehad. Van die vuile gele dingen, ik ken ze nog wel. Ik ging toen weer de 2e 

Pinksterdag met veel plezier naar 
Slootmans mijn uitvoering bijwo-
nen. Ik zou er weer wel eens niet bij 
kunnen zijn. 
 

Dinsdags moest gewerkt worden en 
de voormiddag was nog niet 
voorbij of daar had je het geneuk in 
de toren, hoor. Janus was ook de 
dupe geworden van ’n groot 
ongemak. 
 

De laatste zak had Janus natuurlijk 
in zijn handen gehad. Ik toch nog met een lachend gezicht naar het kantoor om m’n 
uitstelbewijs te halen en vragen of er nog wat aan te doen was. Het antwoord was zo 
waar miserabel slecht. Dus wist ik het wel. 14 Dagen van te voren nog ’n mooi uitstel 
gehad, maar nou was ik de klos, Januske. Dezelfde dag kregen er nog meer zo’n prachtig 
geel ding, die er ook niet zo veel om “kommerden”.  
 

We hadden nog een kans en dat was afkeuren. ’s Woensdags begon dat treinen al naar 
Bergen op Zoom. Dat was me daar ook ’n mooie rommelige beweging. Toen we hoorden 
hoe dat daar onderzocht werd door de heren dokters, konden we wel zeggen dat we de 
papieren gaan halen voor het grote rijk. Dat kwam wel zo uit ook.  
Na enige mooie vodden gehad te hebben, konden we ‘s zaterdags om half 5 ’s middags 
met de trein mee. Verschillende straten in de Zoom hebben we nog eens op stelten gezet 
en toen zijn we weer met de trein afgezakt naar ons Roosendaal. Daar zouden we dan 3 
dagen naderhand vertrekken.  
 

Thuis gekomen en nog eens verteld hoe de zaak er bij stond. Moeder vond het niks 
aangenaam en Janus begon toen al ’n beetje meer zin te krijgen in de pappot. Ik zeg ook 
tegen mijn goede Moeder, dat is niet zo erg. We gaan hoogstens weg voor ‘n ½ jaar en 
dan komen we met verlof. Als het maar waar is? Naderhand bekeken heeft Moeder wel 
gelijk gehad.  
Dat was dan nog 2 ½ dag, om alles in orde te maken. Tevens waren het zeer zware dagen 
voor Moeder, Vader en mijzelf. Ik kon het dan ook niet langer uithouden in Brabant, want 
het was nou te laat om te gaan lopen. Mijn broer Jac had wel graag wat anders gewild, 
maar dat was ook geen kleinigheid.  
 

De koffers enz. waren allen gauw in orde en konden weldra vrijdags gaan pakken. Dat 
was me ook nog wat om al die klerenzooi mee te nemen. Vrijdags ben ik dan afscheid 
gaan nemen van familie, vrienden en kennissen voor mijn vertrek naar de onbekende 
plaats. Na ’s nachts nog eens lekker wat gemaft te hebben, had ik voor de laatste keer in 
1943 thuis geslapen.  
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Het was de hele dag al slecht weer. Als dat zo al moest beginnen, dan was ’t nou al tegen 
’t zere been. ’s Middags nog eens goed gegeten thuis en weldra was het 3u – ½ 4 om op 
te stappen voor de grote reis.  
 

 
 
Die dag, 19 juni 1943, vergeet ik nooit meer, met dat afscheid van Moeder en Vader. Dat 
was door en door zwaar. Maar zo zwaar dat het toen was, des te lichter zou de thuiskomst 
zijn. 
 

De treinreis naar Duitsland: 19 – 20 juni 1943 
Van de ouwe weg af zijn we met de fiets naar Roosendaal gereden. Mijn broers Toon, Ko 
en Bart hebben me vergezeld tot het laatst toe.  
Op het station aangekomen, kregen we ’n kaartje en 30 gld. voorschot. Dat was al ’n hele 
hoop geld voordat we gewerkt hadden. Omdat de trein vanuit Zeeland veel te laat was, 
zouden we pas om half zeven vertrekken. In die 2 uren tijds, zijn er nog verschillende 
onder de wolken gedoken. Waar ze gebleven zijn, weet ik nog niet. Rond 6 uur konden 
we dan klarantie maken om ons eigen in de trein te verbergen.  
 

Na ’n poosje op het perron te 
hebben gestaan, gingen we rij-
den in de richting Oudenbosch. 
Dat was me even ’n afscheid 
daar, onder luid Wilhelmusge-
zang, geroep, geschreeuw enz. 
Dat was het zwaarste van de 
dag. In de verte hebben we allen 
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onze plaats nog eens toegewuifd en daarmee was de grote reis van honderden kilometers 
begonnen.  
Zo ging het verder over Zevenbergen, Moerdijk en Dordrecht, 3 ½ uur, alwaar er weer 
meer mensen bijkwamen, die naar dezelfde bestemming gingen. Verder doorgereden 
onder het zingen van verschillende vaderlandse liederen naar Rotterdam, alwaar er de 
laatste heren bijkwamen, die mee moesten naar dat rijke land. Na in Gouda nog 2 
minuten stilgestaan te hebben, ging het verder in de richting Woerden en Utrecht.  
 

Voor ik verder ga, zal ik niet vergeten wat we daar nog even meegemaakt hebben op ’t 
station. We stonden stil met de trein en waren volop het Wilhelmus enz. aan ’t brullen, 
toen we gewaarschuwd werden door ’n man, dat we ’n beetje uit moesten kijken. Wij 
nergens geen erg in en gingen rustig door met zingen.  
Op ’n zeker moment keken Nol en ik naar buiten en loerden net ’n paar van die 
landlopers op ons met ’n revolver naar ons gericht in de hand. Wij wilden natuurlijk wel 
naar binnen met de koppen. Pakten gauw ’n boekie en zaten opeens rustig te lezen. Dat 
was even ’n zweetmoment. Die hebben de gehele tijd bij ons boven op de wagen gelegen. 
De trein was net in gang toen we nog ’n schot hoorden. Dat was het eerste benauwde dat 
we meemaakten.  
 

Die nacht hebben we de gehele tijd op Hollands bodem gereisd tot ’s morgens half 5 toe. 
En wel langs de steden Amersfoort, Barneveld, Apeldoorn, Deventer, Almelo, Hengelo, 
en zo rechtstreeks naar Bentheim.  
Dat was ’n lange, vermoeiende nacht en tevens de eerste dat we niet geslapen hebben. 
Wel 20 tot 30 keer hebben we stilgestaan. Dan voor de schuiven, dan daarvoor, maar de 
meeste keren toch voor de noodrem. Alwaar vluchtig menigmaal aan getrokken werd. 
Evenwel veel plezier gehad. 
 

Het was 20e Juni 1943 toen we  daar in Bentheim aan de grens op grote smoelen onthaald 
werden. Dat was de eerste zondag dat we niet naar de kerk konden gaan. Daar hebben 
we 2 uur en 10 minuten oponthoud gehad. Daar werd ons het eerste eten voorgezet, dat 

we geen van allen gegeten 
hebben. Alleen de mannen van 
de stad, die lusten het wat graag.  
Daar in zo’n oud kot (mooi zag 
het er ook niet uit, daar in die 
snertzooi), kregen we nog ’n 
rede van zo’n hoge partijpik, een 
van het DAF. Die kwam ons 
even vertellen wat we moesten 
doen in dit grote Duitse rijk. En 
als we dan goed voldeden, 

mochten we om de 4 maanden met verlof. Maar daar was er geeneen bij, die nog niet kon 
luierikken, dus dat klooien zou daar wat worden. Eerst nog ’n stempel gehad in het 
paspoort en toen konden we zo langzamerhand weer vertrekken. 
 

149 
 



De eerste grote stad waar we binnenreden was Essen. 
Die was al aardig wat kapot. Maar die dag zouden we 
nog veel meer zien. We zijn dan ook door de 
voornaamste Roer- en Rijngebieden gereden. Daar 
waren de steden Keulen, Duisburg, Dusseldorf, 
Bönn, Mannheim, Stuttgart enz. Al dat daar kapot 
was, was al genoeg voor de eindoverwinning van 
ons. 
’s Avonds rond 8 uur waren we dan in Stuttgart, van 
waaruit het nog ½ uur toeren was naar de plaats van 
samenkomst. Dat was dan Bietigheim.  

 
De nacht in Bietigheim: 20 – 21 juni 1943 
Daar op het station aangekomen, moesten we eruit met koffers en heel de mikmak. Dat 
was de eerste keer dat we moesten uitstappen met alle man. We zouden naar een kamp 
gebracht worden. Na ’n beetje gekeken te hebben daar aan ’t station, stapten we op met 
alles. Toen voelden we pas wat dragen was.  
Ongeveer 2 km gelopen, toen we eindelijk eens ’n kamp zagen. Onderweg hadden we al 
ruzie gemaakt met die kleine snertjong die ons geducht uit stonden te lachen. Zeker 
omdat we het zo makkelijk hadden met dat gesjouw. Wacht maar, wij lachen ook nog 
wel eens, zeien we tegen elkander. Nou als ge dat gezien had, hoe dat wij druipten daar 
op die mooie zondagavond. Toen gingen de gedachten wel even naar dat schone Brabant. 
 

Daar aan die rotzooi aangekomen, werden 
we door ’n groot ijzeren poort gelaten en zo 
verder het plein op. Achter de touwen zagen 
we al gauw ’n paar bekende gezichten die de 
vorige dag vertrokken waren. Het waren 
Bierkens, Van Elteren, Van den Bos en Van 
den Berg. Dat zou wel eens wat kunnen 
worden, zo tesamen. 
We kregen allen een deken en daar moesten 
we de nacht maar mee door zien te brengen. 
Nou beste Moeder, Vader en overige 
familieleden, in zo’n kamp hoop ik nooit meer van mijn leven te komen, of te zien. Daar 
kon je nou eens zeggen en praten van: ik ben in ’n rotzooi aangekomen. Daar werden al 
gauw illusies gemaakt door verschillende waaghalzen om over de prikkeldraad te 
klimmen als we daar moesten blijven. Nou als dat waar was geweest, dan had het er mooi 
uitgezien.  
In de barakken behoefden we niet te gaan, want daar werd je opgevreten van de 
wandberen (bedwantsen). Allemaal zo groot als ’n vlieg. Het stonk er ook als de neten. 
Dat kon ook niet anders, want daar was geen orde en overigens werd er ook nog veel 
afgeknoeid ook.  

Keulen 

Ingang Durchgangslager Bietigheim 
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In dezelfde klerenzooi was ook een barak met allemaal Russische vrouwen, die hoog aan 
de tijd waren. Dat was ’n griezelig gezicht. Eerlijk, daar hadden we niet lang in geleefd. 
Franse grieten liepen daar ook nog rond om af en toe zo eens 5 mark te verdienen. Wat 
ook wel niet gelaten is door heren van de stad.  
 

Daar hadden we ’n pracht van een tolk. Ne rooie sodemieter, met ’n grote bek, nou dat 
was niet mooi meer. Die wilde ons even wijs maken dat hij géén N.S.B.er was. Maar aan 
zijn lullen te horen was het de grootste schoft van Holland. Daar werd hij dan ook lekker 
voor uitgescholden ook. De pannetjes soep kreeg hij later nog in zijn bek.  
Die nacht hebben we ook niets geslapen. Kun je begrijpen, we zaten gewoonweg op die 
harde koffers met ’n dunne deken om ons heen.  
Laat in de avond zijn Van den Berg, Nol en ik eens wisten kijken waar die rare grote 
heren huishielden. Met ’n lucifer bijgelicht, zagen we ze allen lopen langs die randen van 
de kribben. Dat was dan natuurlijk gauw bekeken. Daar kregen we voor de eerste maal 
luchtalarm. Van die wachten kwamen er rondkijken of dat alle sigaretten wel uit waren 
enz.  
Later in de nacht werd dan gezegd dat diegenen die zondagavond aangekomen waren, 
op maandagmorgen vroeg moesten vertrekken en wel om 6 uur met de koffers moesten 
gereed staan. Toen waren we een heel stuk lichter geworden. De anderen van de vorige 
dag mochten nog tot 9 uur blijven. Dus daar hebben we ook stront veel geluk gehad.  
Nou dat was maar goed, want daar was het geen leven. De plee’s kon je niet beklimmen, 
daar was het te smerig voor en nog veel meer andere dingen die niet om aan te zien 
waren. Voordat we weg gingen, konden we nog eten gaan halen, wat natuurlijk niet door 
veel man gepresteerd werd. De meesten gaven het aan die vrouwen, want die moesten 
daar wezenlijk wel honger lijden. Gewoonweg armzalig om te zien.  
 

Na de dekens een voor een ingeleverd te hebben, konden we onder groot gedrang en 
gezang de poort verlaten. Dat was even een opluchting. Die uren hebben we niet anders 
gedacht dan dat weken aan ’n stuk Radio Oranje al gezegd had. Dat de heren “moffen” 
probeerden om ons op te leiden tot militair. Maar dat waagden de schoften toch nog niet. 
Gelukkig maar ook, anders waren er gauw slachtoffers gevallen.  
 

Naar Rheinau: 21 juni 1943 
Na dezelfde weg gelopen te hebben, kwamen we weer op het station aan,  alwaar we 
weer in konden stappen na eerst ’n paar keer goed geteld te zijn.  
Maar nou hadden we een andere trein, die niet zo mooi en goed was. Na wat heen en 
weer gewisseld te hebben met dat ding, reden we in de richting Mannheim. Dat was al 
meer en meer zuidelijker. Het begon dan ook al mooier en mooier te worden.  
Die reis verliep vlot en met grote moed zijn we die dan gereden, toen we al wisten dat 
we naar Straatsburg moesten. Dat was voortenminste daar ’n beetje Frans. Daar kwamen 
we dan in de namiddag aan en werd ook de Rijn overgestoken. Daar werden we door 
verschillende heren opgewacht.  
We konden uitstappen met koffers en alles. Van daaruit zijn we naar ’n Lager gegaan in 
groepen. Hier hebben we ook voor de eerste keer gegeten. Dat was voortenminste 
behoorlijk goed. Soep met rijst erin en naderhand ’n beker siroop.  
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De terugweg werd gevolgd met de hoge heren en daar aan de trein kregen we te horen 
dat we verdeeld zouden worden. Daar werden vakmannen gevraagd. Nou daar konden 
Van Merriënboer, Kamp en Havermans natuurlijk niet buiten. Die hebben we dan daar 
ook moeten achterlaten en zijn wij naar ’n andere plaats gegaan met 50 man. Dat afscheid 
was ook weer zwaar, omdat we van plan waren om bij elkaar te blijven. Maar ja, we 
hadden goeden moed en dachten dat we elkaar toch wel weer zouden zien.  
Wij zijn dan ingestapt in de trein Straatsburg-Freiburg met onze leider. Dat was er al 
eentje van de fabriek. Daar kregen we al goede inlichtingen van dat het een gezellige 
fabriek was en dat er niet hard gewerkt werd. Dat was natuurlijk in de smaak bij ons.  
Na ‘n 3 kwartier getreind te hebben, kwamen we bij ’n kleine halte, waar we eruit 
moesten n.l. Benfeld. Nou we zagen al heel gauw hoe dat de mensen lachten en 
vriendelijk knikten. Daar werd ’n pintje bier gedronken, wachtende op de bussen die ons 
afhalen zouden. Na 10 minuten kwamen ze opdagen en daar moesten we mee weg; 12 
km verder zou de bestemde plaats zijn: Rheinau.  
 

De eerste dagen in Rheinau: 22 juni 1943 – juli 1943 
De fabriek was net uit, toen wij daar aankwamen. Bekijks genoeg natuurlijk, zeker van 
de vrouwenkant. De fabriek hadden we al in de gaten, ’n mooi nieuw ding. Helemaal 
afgezet met hoog harmonicagaas. Eindelijk waren we dan eens op de plaats van 
bestemming.  
We waren uitgestapt en werden toen naar een van de nieuwe barakken gebracht, die ’n 
eindje van de fabriek stonden. Daar had nog geen mens in geslapen, dus waren ze 
helemaal schoon en zuiver. Wat waren we toen poepie blij, dat we eindelijk eens konden 
slapen. De kamers moesten van voor af aan vol, want daar zouden nog veel meer jongens 
inkomen. We hebben dan daar al die tijd ook met 16 man op gelegen. Eerst in den avond 
nog wat uitgepakt en toen stilletjes aan naar bed gegaan. De rest zouden we de andere 
dag wel uitpakken. Die nacht is er even gemaft. Tot ’s morgens laat toe. Diezelfde dag 
hebben we eerst naar huis toe geschreven, laten weten dat we veilig aangekomen waren.  
In de voormiddag kwam er een kantoorpik met papieren van ’t Arbeidsamt en 
Arbeitsfront, alwaar we moesten ondertekenen. Na enige gekketje opgehangen te 
hebben, werd dat alles vlug afgewerkt. Enige aanwijzingen werden er gegeven over naar 
huis schrijven, enz. ’s Middags werd er gegeten in de kantine, wat niet zo slecht was. 
Maar we hadden al wel in de gaten, dat de soep niet zo vet was als bij Moeder thuis.  
 

’s Middags om 1 uur zouden we naar de fabriek gaan kijken wat voor werk we kregen. 
We werden dan ook daar verdeeld over de verschillende afdelingen en verdiepingen. De 
een kreeg ’n boormachine, de ander dit en de ander weer ’n loopbaantje en zo waren we 
op korte tijd verdeeld over de hele fabriek. Ik werd bij ’n kleine afdeling alleen gestopt. 
Het eerste wat ze aan me vroegen was of ik Frans kon. Ik moest natuurlijk zeggen van 
nee. “Traurig” hoorde ik daar zeggen. Wat mocht dat zijn. 
 

Daar werd al gauw gezegd, langzaam. Alwaar ook Janus aan voldeed toen. Zo ging de 
eerste middag in een heel andere omgeving voorbij. ’s Avonds werd er afgeblazen en 
waren we allen weer blij dat de fabriek gesloten werd. Na het eten zijn we dan de plaats 
eens wisten bekijken, die er heel anders uitzag dan bij ons in Gastel. Al gauw werden we 
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het wat gewend en gingen we eens verder kijken, want we hadden al gehoord van die 
andere Hollanders dat er veel te bietsen viel bij die boeren. Na een week of wat hadden 
we dan al een goede buit. Af en toe gingen we gewoonweg om eieren, brood enz. vragen. 
Nou zonder te liegen, mijn beste familie, daar waren dagen bij van 10 en 12 eieren. Nu 
hadden we wel in de gaten wat voor lui het hier waren. We hadden het goed getroffen. 
Ook toen we ’n paar dagen op de fabriek waren, hadden we al verschillende dingen 
ontvangen. Zoals stukken wit brood, kaas, appelen, peren en ook daar hadden we al 
eieren gehad. Daar werd bijna niet meer om thuis gedacht na daar ’n beetje ingewerkt te 
zijn. We hadden geen slecht werk en bovendien goed te eten. Van ’s morgens kwart voor 
8 tot half 6 werd er gewerkt.  
 

Na werktijd gingen we de plaats een beetje in, eens kijken of er niets te bietsen viel. Wout 
Gelens van Zevenbergen was dan bij mij en we gingen er samen op uit. Jawel hoor, daar 

waren we weer bij ’n goei oud vrouwtje aangeland. Ze begon over d’r zoons en overal 
over te kletsen. Tranen kwamen al tevoorschijn. Wij zeien maar niet anders dan treurig. 
Dat ene woordje hadden we al goed geleerd. En jawel hoor, daar kwam ze met 1 ½ pakje 
boter en wat suikerklontjes aanlopen. Ze had niet meer boter, anders hadden we nog 
meer meegekregen. We moesten dan na ’n paar dagen weer maar eens terug komen.  
Dat deden we dan ook en werden toen aan de tafel gehaald. Nou gaat het beginnen hoor, 
zeien we tegen elkaar. Die boter en suiker waren ’n mooi lokkertje. Daar werd gevraagd 
of we niet wat helpen konden met houthakken enz. Toen konden we natuurlijk niet meer 
weigeren en gingen we teneerste aan de slag. Dat was me wat. Nog nooit hadden we ’n 
bijl in onze handen gehad. Dan waren we ook blij dat de baas er niet boven op kwam 
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staan. Iedere avond na wat gewerkt te hebben, kregen we dan volop te bikken, waar wel 
eens hele goeie dingen bij waren. Zoveel we met tegenzin begonnen waren, gingen we 
de volgende dagen des te liever naar die boer. Ze waren dan ook maar met der tweetjes, 
allebei ongeveer 65 – 70 jaar. Dat gaf allemaal niets, maar je zat er als stomme varkens 
tegenover, omdat we geen woord Duits konden.  
 

In Rheinau: augustus 1943 
Het werd Augustus en daar kwam de oogst. Nou beste Vader, Moeder en overige 
familieleden, ik heb nog nooit zolang gewerkt op ’n zaterdagmiddag. ’s Middags waren 
we recht van de fabriek af naar het erf gegaan. Na eerst eens flink gegeten te hebben, 
konden we meegaan naar het haverveld. De zoon deed pikken en wij vastbinden en goed 
leggen. Dat ging niet slecht. Af en toe ’n stuk brood met spek er tussendoor en zo kwamen 
we dan ook wel aan den avond. Maar de avond was er nog niet, want daar werd gevraagd 
of we mee wilden helpen dorsen. Liefst in den avond om half 9 zouden we op de 
dorsplaats moeten zijn. Dat viel tegen bij die boer. Maar ja, we hebben de kop niet laten 
hangen en zijn eenvoudig gegaan. 
Dat gaf allemaal niets, maar de volgende 
dag moesten we ’n grote tocht maken met lui 
van de fabriek. Dat was 8 augustus. Nou de 
hele zaterdag was ik al beroerd geweest en 
zondags was ik nog niet beter. Het dorsen, 
opruimen enz. was precies om 11 uur klaar. 
Dat is ook ’n dag die ik nooit zal vergeten. 
Al onze krachten vergen voor die mensen. 
Na eerst eens flink gewassen en gegeten te 
hebben, namen we onze was onder de arm 
en wij naar het Lager toe. Zo vlug mogelijk 
in de krib, want de andere morgen moesten 
we om 5 uur met de tram mee.  
 

Dat is ’n prachtige dag geweest. Het begon 
met regenen. Maar dat was al over toen we 
in Erstein op de trein stapten. Al gauw had-
den we de eerste koeken, schnaps en brood 
te pakken. Dat kon wel eens ’n grote eet- en 
drinkdag worden, vandaag. Jawel hoor, dat 
kwam zo uit ook. In Rappoltsweiler stapten 
we uit en gingen van daaruit verder te voet 
de bergen tegemoet. Dat was ’n prachtig 
gezicht, zo tegen die hoge bergen aankijken. 
Maar het werd nog veel mooier zei onze leider Rinckwald.  
Daar in ’n klein plaatsje aangekomen, gingen we omstreeks 8 uur een café binnen, wat 
drinken en eten. Maar dat bleef niet bij ’n beetje, want die wijn was zo sterk dat we 
draaierig de bergen moesten beklimmen. Nou we hebben elkaar dan ook af en toe vast 

Janus Lambregts, Nol den Ouden 
en Jan Baten in Rheinau 1943 
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moeten houden, anders hadden we de dijk afgerold. Ongeveer 9 uur – ½ 10 kwamen we 
bij ’n mooie kapel alwaar we de H. Mis bijgewoond hebben. Daarna zijn we hogerop 
gegaan totdat we het hoogste punt bereikt hadden. Het was de Ülrichsberg: 810 meter 
hoog. De foto’s die we gemaakt hebben, kun je bekijken. Boven op ’n goei plaatsje, hebben 
we uitgerust en ons weer voorzien van ’n beetje eten. Jammer dat ik zo beroerd was van 
dat werk, anders had het nog veel prettiger geweest. In de nacht om half 12 zijn we weer 
thuis gekomen met de tram. Bijna alles lag al in diepe ruste. Dat was de eerste prachtige 
zondag in de bergen.  
 

Om zo maar eens in het kort te zijn mijn beste lui, Elzas is ’n rijk gebied met vele mooie 
wijnbergen, en fruitstreken. Daar zag je geen gewone boom staan. Allemaal appel, noten 
en perenbomen naast de wegen. Die hebben we dan ook veel gegeten. We konden er 
genoeg krijgen bij de boeren en op de fabriek, maar toch konden we het niet nalaten om 
af en toe nog eens ’n boompje te plunderen.  
Daar waren weer echte Heikensgasten goed voor. Eveneens zeer brutaal en lelijk. Die 
dingen hebben we wel meer uitgehaald, maar om dat hier allemaal te vertellen, daar is 
nu geen tijd voor.  
 

Post van thuis: juli 1943 
Ongeveer half juli ontving ik de eerste brief van 
thuis. Al ’n paar dagen lang had ik erop gewacht 
en jawel hoor, ik hoorde mijn naam ook eens 
afroepen in de eetzaal. Dat was de grootste 
vreugde van alles natuurlijk, post van Vader en 
Moeder.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maar wat las ik daar nog meer in? Mijn Zus 
Dina was gaan piksleeën. Die was al getrouwd 
voordat ik het wist. Dat was niet zo grappig. 
Net iets waar Pietje zo op vlast en had het niet 
mee kunnen maken. Maar ja, niet getreurd en 
lustig de andere zondag het glas opgebeurd. Trouwfoto zus Dina met 

Janus Franken, 3 juli 1943 
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Dat beviel me ook best, die rooie wijn. De volgende dagen en weken heb ik toen geregeld 
aan post gehad van allen. In juli verscheen ‘t 1e pakje. De verzonden pakjes werden thuis 
in Oud Gastel in een schriftje geschreven. Nou, dat is toch leuk om op zo’n goede plaats 
te zitten en dan af en toe nog wat lekkers van thuis erbij. Janus had een leven als ’n prins 
om het zo maar eens uit te drukken 

. 
 
 
 

 
 
 
 
Meer belevenissen in Rheinau: juli – augustus 1943 
Zondags hadden we ook altijd plezier genoeg, want gingen naar de Rijn die ’n kwartier 
lopens verder buiten ’t dorp lag. Daar waren we dan ook altijd te vinden. Af en toe had-
den we wel eens ’n voetbalwedstrijd tussen Rheinau, Erstein, Schlettstadt enz. Daar 
waren we altijd met R.W.Bl. aan. Niets anders dan winnen konden ze. Publiek was er 
genoeg, want ze zagen graag Holland spelen. Daar hadden ze al meer van gehoord. 
 

Op zondag 25 juli kregen we het ineens in de kop om eens naar Strassbourg te rijden met 
de tram. Andere Hollanders vertelden dat het daar zo leuk was op de kermis. Daar 
konden we dan ook wel eens heengaan; we hielden als Brabanders nogal van zoiets. 
Daarmee konden we ook eens zien of we de andere Gastelaren niet troffen. We gingen 
dan mee met de tram van half 12. Waren er om 2 uur ongeveer.  
Toen naar de kermis gegaan en eens wat meegedaan en rondgelopen. Daarna zijn we 
verder de stad ingegaan, wat wel aardig was. Maar ja, we moesten ’n Hollanderbarak 
hebben. Die hadden we dan gauw gevonden, want het barstte van de Hollanders daar 
om het zo maar eens plat uit te drukken. Die wisten van alles niks af waar er Brabanders 

Kaart naar moeder;  
nooit aangekomen 
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lagen. Tegenover zijn we toen gaan eten in ’n café op de hoek en we zaten goed en wel of 
ik zag daar bekenden lopen.  
Ik als de wind naar buiten en naar de mannen toegesprongen. Nol en Jan mij achterna. 
Dat was even ’n treffen in de grote stad. Het waren dan de heren bakkers van Gastel, n.l. 
J. Vromans, P. van de Boom, K. van de Eijnden, W. Jongenelen en K. van Wortel. Daar 
werd natuurlijk geluld tot en met. We zouden naar de kermis op kuieren met zijn allen. 
Daar eerst wat ijs gegeten en aan ’t een en ander meegedaan, namen we weer afscheid 
van de mannen want we moesten om half 7 weer weg.  
 

De andere zondag zouden ze met z’n allen naar Rheinau toe komen. Daar zijn ze Zondags 
ook geweest, maar ook met de andere 8 erbij. Nou die zondag hebben we wat leut gehad 
aan de Rhijn. Daar zou gezwommen worden. Maar ja, de heren natuurlijk geen 
zwempak. Dat gaf niet zei P. van de Boom, hij zou het wel in zijn lange broek doen. We 
hebben ons rot gelachen. Hij met zijn mooie lichte broek het water in. Had nog vergeten 
de “brienen” eruit te doen enz. Dat was me ’n gewicht en dan tussen die meisjes in. Na 
’n tijdje eruit en zijn we samen naast de kant gaan liggen bij ’n paar bekende grieten die 
op mijn afdeling zaten. Daar werd toch wat afgeluld. We konden geen van allen ’n woord 
Mofs praten en toch moesten we ons onderhouden met die meisjes. Dat was me een 
gesjouw.  
Nadat de broek van Piet droog was, zijn we weer opgestapt naar ’t Lager. Daar vandaan 
vertrokken de heren weer om half 6, want de ene moest zuurdeeg en de ander dit weer 
gaan doen. We zijn ze dan allemaal weg wisten brengen tot Boofzheim, na eerst ’n paar 
adressen opgenomen te hebben. Daar werd dan ook genoeg geschreven. Vromans naar 
mij, Wout Jongeneelen naar Nol en Havermans naar J. Baten.  
Tot onze grote spijt hebben we de jongens niet meer gezien. Dat was onze fout.  
 

29 Augustus zijn we onverwachts ook naar de stad geweest, in de hoop die mannen weer 
te treffen. Dat was nu niet het geval en hebben we maar alleen kermis gehouen. Dat alles 
was daarom al gauw afgelopen, want we moesten om 8 en 9 uur in het Lager zijn.  
Daar  hebben we ons eigen nooit aan gehouden. Aan de boom ermee, zeien we tegen 
elkaar. Dat was me er eentje, waar dat vanuit ging. Een schoft. Had ’n paar sterren gehad 
in ’t Franse leger en was nu de grootste foute pik. Ook eentje die meende met Rijksmark 
beter te zijn. Wij wisten daarom wel beter voor wie de “Sieg” was. Die moffen hebben 
toen gesprongen. Eerlijk gezegd, ze wisten niet wat ze deden toen ze hoorden dat Italië 
gecapituleerd had. Zeker toen wij het mooie lied begonnen van we varen naar Engeland. 
We hebben die kaffers dikwijls kwaad gehad. Dat alles was zo prettig en we hadden het 
zo goed naar onze zin, dat we niet meer weg wilden daar. Maar ja, daar werd geklooid, 
goeie vrindjes met de Elzassers enz.  
 

Vertrek uit Rheinau: 27 september 1943 naar Löffingen  
Op zekere dag werd gesproken van ophoepelen. Dat was dan 27 September 1943. Dat 
was erger. Zeker toen de smoesjes rondgingen van dat we naar Berlijn of Oostenrijk 
moesten. Op die dagen is er wel aan Gastel teruggedacht. Zat ik maar bij Moeder enz. 
Maar ja, de moed hebben we niet laten zakken en met geestige zin hebben we daar onze 
eerste plaats moeten verlaten. Dat was ook even ’n afscheid om niet te vergeten.  
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We zouden in twee groepen weggaan. De ene groep ‘s morgens om half 8 en de ander 
om 10 uur. We hadden het geluk weer dat we pas om 10 uur weg hoefden. Dat was wel 
’n heel groot geluk ook. Dan konden we voortenminste nog eens afscheid nemen van de 
meisjes ook.  
 

Nou, beste Vader, Moeder en 
overige familie. Ik had ’n andere 
man nodig om mee te helpen dra-
gen. Ik had brood, spek, appels, 
eieren, noten, peren en wat al niet 
meer. Toen ik dat alles eens inge-
pakt had, was er ’n uur voorbij. 
Bijna nog eens zo zwaar, dan toen 
ik van thuis af weggegaan ben.  
Om 10 uur zijn we dan onder 
gejuich gezang en gejubel vertrok-
ken naar Erstein alwaar we op de 
trein gegaan zijn, richting Freiburg. 
Adressen van verschillenden had-
den we meegehad, want moesten 
natuurlijk schrijven. Maar ja, daar 
werd nergens anders aan gedacht 
dan: waar zouden we nu terecht 
komen?  
Tussen Colmar en Freiburg zijn we 
dan de Rijn overgestoken, waar we 
dan laatstgenoemde stad ’s mid-
dags binnenreden. Daar zouden we 
overnachten, want we moesten 
alles in orde laten maken op het 

Arbeitsamt. Daar zijn er weer ’n paar van onze kamer weggegaan. Zodoende dat we nog 
met 12 man overbleven. Met dat stel zijn we dan aangeland in het rotgat Löffingen. Daar 
moesten we heen met 25 man. De rest is in Freiburg gebleven. Daar kon ik ook nog naar 
Emmendingen gaan, waar mijn beste vriend Cor zat. Maar ja, we hadden afgesproken bij 
elkaar te blijven, dus heb ik dat ook gedaan.  
 

Op 29 september om 11.45 uur zijn we dan aangekomen. Nou dat was ’n mooie boel daar. 
’s Morgens om 9 uur waren de Russinnen eruit gegaan en wij kwamen 3 uur later erin. 
In die 3 uur hadden ze het eerst maar wat schoongemaakt, want het stonk er als de neten. 
Onder het eten kwam dan de baas ’n toespraak houden hoe dat het hier was en dat we 
dan dezelfde middag om 2 uur moesten beginnen. Dat werd daarom gauw verzet tot de 
andere morgen.  
Dat was me daar ’n bende. Geen kasten, zo maar halve dekens, het eten zotter dan in 
Rheinau, een slechte fabriek alwaar je de keleren moest werken. Nou hadden ze ons even 
in Duitsland weggestopt. We zaten stik in de bergen. Je kon geen fatsoenlijk recht stuk 
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gaan of er moest bij geklommen worden. De lui gaapten je aan als lege kachelpotten enz. 
We hadden ’t ons al wel gezien, dat het anders begon te worden dan in Elzas. Ook moest 
er 10 uur gewerkt worden.  
 

Löffingen: oktober – december 1943 
De andere morgen zijn we dan begonnen met treurige gezichten. Dat was me even ’n 
werk. Ik had ’t helemaal getroffen. ’n Plakmachine waar je hard moest werken, anders 
ging alles naar de knoppen en klopte er geen reet. Die baas waar ik bij stond, was ook 
eentje aan de 20%. Overal en alles heeft ie naar mijn kop geslingerd.  
We waren 2 dagen aan ’t werk en dan waren er ‘n 9 man ziek. Nou, dat was daarom niet 
voor lang, want daar stonden gauw op ’n morgen 3 polities voor de barak. Wij wilden 
ander werk hebben, want konden het niet langer uithouen daar. Maar ja, dat kwam niet, 
we moesten wel anders gaan werken, anders zouden we het ene kamp of ’t andere kamp 
bezoeken. Nou daar hadden we ook geen trek in. We hebben de heren d’r zin dan maar 
gedaan. Wel foeterend op die kaffers, maar ’t moest eenmaal.  
 

Zondags daarna, zijn Nol, ik en nog ’n paar anderen terug naar Rheinau geweest. Dat 
was me ook ’n brutale streek van ons. Zonder papieren of iets gingen wij daar naar toe. 
We kwamen er zaterdag in de avond aan. Ik ben toen recht naar de zoon van mijn boer 
gegaan, waar ik hartelijk ontvangen werd. Daar geslapen, en in de namiddag na eerst 
goed wat konijn en alles gegeten te hebben weer weg over Friesenheim. ’s Morgens 
wilden we naar de H. Mis, maar moesten dat uitstellen want daar stond zo’n rotzak bij 
de kerk. We waren toen al gauw verraden. Maar ja wij niet bang en hebben toch 
rondgelopen. ’s Avonds in Sundhausen aangekomen alwaar we van daaruit vertrokken 
met de trein naar Colmar. Daar binnengereden, konden we niet meer verder omdat ’t te 
laat was. Toen zijn we de stad ingegaan en hebben ’n Lager opgezocht alwaar we lekker 
gemaft hebben.  
 

We wilden al vroeg vertrekken, maar daar kwam niets van. De andere jongens dachten 
al dat we ingepikt waren, toen we ’s middags om 11.45 uur Löffingen weer 
binnenstoomden. Dat was niet pluis natuurlijk toen we ’s middags in de fabriek kwamen. 
We zijn er goed van af gekomen met ’n paar Mark boete en ’n grote muil van die 
lafbekken.  
Dezelfde week zijn er nog veel ziek geworden voor ’n paar dagen. De ene in ’t ziekenhuis, 
de anderen in de kamer.  
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  Eerste brief van kapelaan Peters 25 oktober 1943 
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Tot op zekere dag, op 22 November,  Janus het ook ’n keer moei werd en ook in ’t bed 
bleef. Ik had er al genoeg van, van die bluffers. Alles zei ie tegen me, o.a. verdoemde 
Hollander, Jood, idioot, schoft enz. Af en toe brulde ik wel eens ’n liedje terug in zijn bek, 
maar dat hielp ook niks. Hij bleef schelden en kwaad op me doen. Die dagen dat ik toen 
op bed gelegen heb, heeft hij kunnen schelden tegen zijn machine. Ik dacht bij mezelve, 
nou kan je me de bout hachelen. Het beviel me niet slecht, dat schoolziek zijn en ben dan 
ook maar in bed gebleven, totdat ze me weg stuurden.  
Ondertussen had ik al 4 keer bij de “vertrouwingsdokter” geweest, die me 3 keer liet gaan 
werken. Ik verdomde het gewoonweg en viel weer in na ’n paar uren achter de machine 
gestaan te hebben.  
 

Kerstmis ging voorbij, 1944 kwam, en Janus lag nog steeds in bed. Dat wil zeggen als er 
gevaar bestond dat de baas kwam. Andere tijd heb ik lekker rondgelopen. In diezelfde 
tijd was ik nog enige malen in Freiburg en Neustadt, alwaar ik de klinieken ’n bezoek 
wisten brengen heb. Alsmaar ’n beetje proberen of ze me niet afkeurden. De stikstralen 
vertikten het.  
 

Nou moest ik nog het trouwen van mijn broer Bart voorbij laten gaan. Dat viel wel ’n 
beetje veel tegen. Maar ja, ik heb verder er niet veel om getreurd, omdat er toch wel eens 
wat zal komen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Trouwfoto broer Bart met Marie Kop. 
Op achterzijde staat 18 juni 1944;  de 
trouwdatum was 29 december 1943 
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Een mooi antwoord had ik gehad op ’t Arbeidsamt, toen ik was wisten vragen met de 
papieren. Zonder mij kunnen ze ook trou-
wen en bovendien moet je blij zijn dat ge in 
Duitsland bent. Daar kon arme Pietje mee 
weg. Enfin, niet gesimd, want ik dacht zo, 
wacht maar, daar komt ’n andere tijd, dan 
laten wij onze lippen gaan. Toch wel 
makkelijk als je er zo over denkt, hei beste 
familie. Ik heb dan ook geeneen keer de 
moed in mijn schoenen laten zakken. 
Alleen vond ik het erg voor mijn ouders die 
mij niet konden ontmoeten met die feest-
dagen. Maar ja, ik kon er tenslotte ook niks 
aan doen. 
Die feestdagen vanaf Kerstzaterdag heb ik 
niets anders gedaan dan lekkers gegeten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Post van thuis en van vriendinnen: december 1943 – januari 1944 
1e Kerstdag ontving ik ook nog 3 pakjes. 1 van thuis en 2 van Frieda, een vriendinnetje 

uit  de Elzas. Daar kreeg ik 
geregeld post van. Dat niet 
alleen maar altijd genoeg 
broodbonnen enz. ook. Dat 
was wel ’n goeie brood-
winning. Ik had er dan ook 
meer dan eentje. Dat alles kan 
je ook zien als je mijn brieven 
eens bekijkt. Ik had het dan ook 
aardig naar mijn tandje.  
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Eisenbach: januari – augustus 1944 
Maar dat leventje was weer voorbij, want weldra kreeg ik bericht dat ik me moest melden 
op ’t Amt in Neustadt. Dat was natuurlijk ander werk of naar huis. Joop de Groot uit 
Rotterdam en ik gingen samen. Wat kwam daar? Joop kon naar huis en Pietje kon naar 
Eisenbach. Dat was ’n tegenlaaier. Ik kon weer niets anders doen dan mijn koffers pakken 
en dat rotgat verlaten. 
O, wat hadden ze ons toch bedrogen. We zouden zeker om ’t half jaar met verlof mogen. 
Daar kwam niets van. Daar werd wel over gesproken, maar alles ging langs ons neus af.  

Op donderdag 19 januari ben ik 
dan verhuisd naar mijn nieuwe 
woonplaats. ’s Avonds vanuit 
Neustadt met de bus weg. Nou 
toen ik daar inzat dacht ik, waar 
brengen ze mij nou naar toe. Het 
was ’n groot ½ uur rijden. Ik werd 
dan afgezet bij de fabriek in de 
pikdonkeren. Waar moet dat nou 
naar toe. Ik ben toen naar ’t kantoor 
gegaan. Ik werd er vriendelijk ont-
vangen met ’n lachend gezicht. Dat 

is ’n goeie kerel zo te zien, maar naderhand sprak ik een van de heren Hollanders en toen 
bleek het de grootste schoft te zijn van de fabriek. Maar heel goed, dat ik niet meer in zijn 
bek heb gezegd, anders had ik mee weer naar ’n andere plaats gemoeten en dat zou wel 
wat slechter zijn dan Löffingen.  
 

Die kerel, z.g. “Betriebsführer“ zei ook waar ik kon gaan slapen. Bij Bakker Zimmerman. 
Nu dat kon wel eens goed zijn, bij ’n bakker. Om 7 uur eerst gegeten toen we op weg 
gingen naar die vent. Boelhouwer en Aleven gingen me dan helpen.  
Nou het kamertje beviel me best, maar na ’n week moest ik op ’n andere kamer. Intussen 
had ik al kennis gemaakt met de vrouw en kinderen, toen ik rondgeleid werd door die 
kaffer. Nou, toen had ik het allang gezien. Je kon bijna niet lopen van de vuiligheid en 
rotzooi op de vloer. Nou eerlijk gezegd beste familie, ik kon er geen boterhammen eten, 
anders had ik moeten kotsen.  
 

Holala, dat zag er uit. De koestal vlak naast de keuken en dan geregeld met de deuren 
open. Stinken geen gebrek. Bovendien, als je zat te eten had je last van spinnenwebben 
en nog meerderlei ongedierte. Ik was dan ook in 1, 2, 3 klaar met koffiedrinken. Boter en 
jam was er  genoeg. Maar voor de rest was het “Pietje Bell”. Daar heb ik wat melk 
gedronken, natuurlijk als ze het niet zagen.  
 

Vrijdagmiddag ben ik dan de fabriek gaan bekijken en kreeg ’n post achter vuile 
oliemachines. Begonnen met twee, maar dat werd al tot 4 en 6 machines verhoogd. De 
hele dag staan. Maar ja, het was warm en droog op de afdeling en dat was veel waard. 
Eerst had ik het slecht naar mijn zin, maar dat werd al langzamerhand beter. Alles bij 
alles was het beter dan in Löffingen.  
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’n Goeie week naderhand, ben ik de jongens zoals Nol weer op gaan zoeken om te zeggen 
hoe het er bijstond. Dat viel niet mee, want ik moest eerst 1 ½ uur lopen voor ik ’n trein 
had. Enfin, dat had ik er wel voor over.  
 

Zondagsavonds weer thuisgekomen waren al mijn dekens van ’t bed. Ik had n.l. vergeten 
zaterdagsmiddags te verhuizen. Toen heb ik alles die avond maar overgebracht. Nee, dat 
was nog veel minder dan ’n Lager. Gewoonweg ’n oud kippenkot. Dat was ’n kamer met 
hindernissen. Eerst moest je goed bukken, anders stootte je je bol in de deur. Dan lagen 
de bakken schots en scheef boven de vloer uit. Het bed stond tegen de kast aan anders 
was ’t uit mekaar gevallen. Vlak boven mijn hoofd was de hooizolder, waar ik dikwijls 
genoeg ’n lading van op mijn kop kreeg. Bovendien was er nog ’n muizenplaag. Daar 
werd ik af en toe in de nacht wakker van. Dus je hoort wel mijn beste lui, dat het er niet 
netjes uitzag. Je moet weten, heel ’t huis liep vol met vrouwen en kinderen, maar die 
stoken geen klauw uit.  
Naderhand bleek dat ik bij de “Ortzgruppenleiter” van Schwärzenbach terecht was 
gekomen. Dat was er eentje, had 2 revolvers in huis, uniformen slingerden overal rond, 
hakenkruizen hingen aan muur en plafond en zo ging het maar door. Op laatst kregen 
we ook nog wat op de deur van Gerrit. Enfin heel dat rothuis hing vol met plakkaten.  
 

Ik werd al gauw gewaar dat ‘t ’n klootjenaar was. Kreeg geen huissleutel, mocht niet laat 
binnenkomen, moest mee werken enz. Janus lapte daarom alles aan zijn broek. Ik had 
hem niet nodig. Overigens als die knaap naar bed ging, dan ging het licht uit. Die maakte 
n.l. eigen stroom door water van de beken, die er ontzettend veel stroomden. Als je dan 
’n brief aan ’t pennen bent en ’t licht gaat plotseling uit, dat is nie leutig.  
 

Bijna iedere dag ging ik er dan ook op uit om ’n andere kamer te krijgen. Maar dat viel 
niet mee, want daar kwamen zoveel van die rotlui in dat dorp, dat het onmogelijk was. 
Toch op zekere dag lukte het. Een Fransman ging naar Zwitserland en Janus was er 

natuurlijk als de kippen bij om te 
vragen. En jawel hoor ’t popke 
ging door. De andere dag moest ik 
er dan opkomen, anders was er 
weer ’n ander voor. Nou dat was 
geklonken.  
 
 
 
 

 
  

Vermoedelijk Eisenach.  
Datum en plaats foto onbekend 
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Post in Eisenbach: maart – juni 1944 
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Tweede brief van Paul van  
Nijnatten, een buurjongen  
uit de Steenstraat 
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Tweede brief van kapelaan Peeters, 18 april 1944 
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Brief naar huis: 10 juni 1944 
 

Lieve Ouders Broers en Zusters, 
 

Hallo! hallo! Hier radio Eisenbach, tevens persbureau van het Schwarzwald. Hier ben ik 
dan weer met mijn eerste maandelijkse brief, veel nieuws heb ik wel niet, maar toch zal 
ik proberen het blaadje vol te krabbelen.  
Het is nu zaterdagmiddag half 6. Eerst heb ik eens lekker ’n beetje op bed gelegen, want 
’t was weer regenachtig weer. Toen kwam de beurt om weer te wassen. En wel van boven 
tot onder wassen hoor. Dat is het enigste frisse wat je nog hebt. Als je heel de week in de 
olie moet staan, dan mag je dat wel eens ’n keertje hebben in de week. Dat was klaar, 
verschoond, aangekleed en eens gaan eten.  
Ik had net toevallig wat lekker brood van die jongen gehad, die hier ook werkt, ’n soort 
cake. Waar het vandaan komt moet je niet vragen, maar dat begrijp je wel. Dat zijn de 
lekkere hapjes tussendoor. En nu heb ik nog even tijd genomen om wat te schrijven.  
Zoals je altijd al hebt kunnen vernemen, ben ik nog steeds in goede gezondheid. Wat ik 
ook hopen mag van jullie en dat je het zeker en vast blijft. Want zoals nu de toestand 
nogal ’n raar inzicht geeft, zou het wel eens kunnen gebeuren, dat er zich iets opdeed. 
Elk uur van de dag kan de wereld veranderen. Dat is net ’t zelfde met het weer ook. Hier 
heeft het nu al 2 weken geregend, gewaaid en wat al niet meer. Ik geloof wel dat je in 
Holland wel mooie dagen gehad hebt in de tussentijd.  
 

Nu nog eens wat, hoe denken jullie over de toestand? Zouden we er gauw vanaf zijn of 
niet? Jullie hopen natuurlijk ook op een spoedige blijvende vrede? Wat er van komt, dat 
komt ervan. Zeg eens, wanneer wisten jullie het eigenlijk? Wij ’s middags om half een. In 
Neustadt waren er ’n stelletje Hollanders op de schroevenfabriek (8 man) die hoorden 
het ook en begonnen te zwaaien en hoera te roepen. Maar die zijn natuurlijk in de handen 
gevallen van de politie. Ze zitten nu in ’n concentratiekamp. Het beste is maar je dood 
kalm houden en niks zeggen of doen. Met zulke gevalletjes krijgen de verstandige 
buitenlanders weer ’n flinke dauw. Na het grote gebeuren hebben we eigenlijk nergens 
geen zin meer in. Het is maar denken en nog eens praten. Hoe zou het in Holland zijn. 
Zou dat ook strijdtoneel worden en zoal meer? Maar nog steeds houden we de kop boven 
water en dat blijven we ook doen. Bij de Fransen is ’t nu ontzettend rumoerig. Vooral als 
ze leugens vertellen waar helemaal niks van aan is. Die weten zelf niet wat ze willen. 
Maar het is ’n rare tijd. Ook rare mensen en rare dingen zijn er ook. Dus waarom zou het 
geen rare tijd kunnen zijn ook. Maar al loopt het nu nog zo raar, Lieve Ouders, Broers en 
Zusters, laat de moed niet zakken en hou je steeds taai. Denk niet, onze Janus die zal wat 
meemaken, maar denk meer om je zelf. Ik weet het wel, het gaat er niet uit dat denken, 
maar je moet toch proberen om het niet te doen. Zo ook weet ik zeker dat Moeder wel 
eens nachten wakker blijft. Dat er dan gedacht wordt, is voor mij geen vraag. Maar denk 
dan alstublieft het goede. Dat geloven jullie niet hé. Dat wij geen vliegtuigen of iets horen. 
Maar nu zal ik je dit zeggen, gisteren zijn er kinderen, mannetjes van 10 – 12 jaar uit 
Mannheim naar hier gekomen, om hier te verblijven zolang de oorlog duurt. Deze vent 
heeft er ook eentje. Dus nu kun je toch wel aannemen dat het hier een prachtige buurt en 
veilig oord is om te wonen.  
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Vanmiddag heb ik ’n brief gehad van mijn Broer Bart, maar daar stond wat anders in, dat 
ze n.l. Roosendaal zwaar te pakken gehad hebben. En als ik dan zo lees dat er enkele 
grote gebouwen en fabrieken opgesjokt zijn, dan heeft het nogal aardig geklapt, kan ik 
mezelf wel indenken. Maar vergeet het nooit, eens zullen de wapenen tot langdurige rust 
komen. Dat is ook wat zeg, dat hij moest gaan werken aan die kuiltjes. Als hij maar 

Originele brief van Janus Lambregts, geschreven op 10 juni 1944. 
De transcriptie van deze brief staat op de vorige bladzijde. 
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uitkijkt met dat niet doen, want je wordt gauw opgepikt. Enfin daar ben ik niet bang voor, 
want daar zullen wel papieren voor geweest zijn. Ik schei er nu uit, beste allemaal, want 
ik moet gaan eten. Morgen ga ik verder met de brief en zal laten horen hoe de cognac 
heeft gesmaakt. Daag liefjes en tot morgen. 
 

Zondagmorgen 9 uur, 
 

Hier ben ik weer met mijn vervolg van gisteravond. We waren met ons elven bij elkaar. 
Nog 9 man waren er gekomen uit Hüfingen. Nou, we hebben er ’n plezierig avondje van 
gehouden hoor. Het is jammer dat ik om 12 uur al weg moest. Maar toch heb ik het mijne 
er wel van gehad. Maar het was te weinig om op je kop te staan. 1 fles wijn, 1 cognac en 
bier. Daarbij waren de nodige koeken en lekkers. Dat was me ’n lekkere taart zeg, nou 
eerlijk gezegd, smaakte dat beter dan gebakken paardenlippen. Alles bij alles ’n lekker 
leutig avondje.  
 

Het zijn anders korte nachtjes om half 1 in bed tot 6.45. Vanmorgen was de Mis om half 
8. Dus was het 1 ½ uur vroeger opstaan. Dat is de kwestie van overwinnen. Maar jammer 
dat er zoveel zijn die nergens om denken. Naar de meid of getrouwde vrouw gaan, dat 
kunnen ze wel. Daar hebben we wel niks mee te maken, maar het is zo. Enfin zulke 
moeten maar eens naar de stad gaan waar ze alle dagen komen met die kermiswagens, 
dan zullen ze wel ’n ander gevoel krijgen. Ik ken er ook eentje in Freiburg, in Rheinau 
ging hij bijna nooit naar de Mis. Toen er 2 bommetjes gevallen waren in die stad, ging hij 
iedere zondag en nu nog. Zo moeten ze allen er eens voor komen staan, dan doen ze dat 
allemaal ook.  
 

Heei, eerst mijn riem ’n gaatje verder doen, ’n beetje teveel wittebrood met spek gegeten. 
Het eten begint met de dag beter te worden. 1 ½ Maand lang hebben we iedere week al 
3 eieren op ons kaart. Dus is het wel meer dan in Holland over ’t algemeen genomen. Dat 
is, omdat ze bang zijn, dat de koelhuizen in de prak gegooid worden. Maar wij boffen 
ermee. Wat denken jullie nu eigenlijk? Zou ik mijn 20e verjaardag hier nog vieren, ja of 
nee? Als dat waar is en de post loopt nog, dan zie ik wel wat bij elkaar te slepen van drank 
en alles. Die avondjes bevallen ons goed. Mijn tong deed vrijdag ’n beetje pijn, maar 
gisteravond niet meer hoor. Dat was wel leut: Ik kan vragen wat ik wil aan Frieda, dus 
dan laat ik het niet bij koud water. Van Jac. Aanraad zal ik nu toch niks krijgen. Het is 
wonder wat er nu gaande is met die mannen. Enfin we hopen van allen het beste maar. 
Lieve Ouders, Broers en Zusters nogmaals hou je taai, ’n eind komt er aan. Wanneer, dat  
ligt nog “in vrage” maar dit kan ik je wel zeggen, jullie Janus denkt om jullie, misschien 
nog ’n paar kwaaie maanden, maar dan kunnen we zeggen dat is er nu en dan zullen we 
verder zien wat er gebeurt. Wens mijn Zus Dina nog proficiat met der 25e verjaardag en 
ook nog met d’r dochtertje Ellie. Wat is ze daar blij mee, denk ik. Allemaal al wezen kijken 
zeker? Ik denk er ook goed over hoor. Dit jaar nog thuis en dan? Ja! Dat is nog ’n raadsel. 
Maar dat komt ook weer wel voor elkaar. Lieve Ouders, Broers en Zusters het gaat jullie 
allen goed zeker? Jo altijd nog in Maastricht? Nog steeds op ’n mooi zwartje wachten ja? 
Nou beste allemaal, ik ga sluiten want het briefje is vol en ik moet nog meer pennen. Het 
allerbeste wens ik je toe. Veel liefs en ’n stevige handdruk op de goede afloop van allen.  
 

Alles O.K. Jullie Janus. 
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Het vervolg van de brief van 10 juni 1944, waarvan de transcriptie wederom op de 
vorige bladzijde staat 
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Post in Eisenbach: juli – december 1944 
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Vierde brief van Paul van Nijnatten 
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Kaart van Eugenie 
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Kaart van Frieda, Mathilde en Berthe 
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Deel van briefje over laatste pakjes 

Kaart van Piet Oomen 
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Bij familie Primus Fehrenbach: 31 augustus 1944 – mei 1945 
Precies 31 Augustus, verjaardag van Wilhelmientje, zat ik ’s avonds in mijn nieuwe 
kamer. Dat was potverdrie ’n mooie verandering. ’n Bed waar je gewoonweg in verzoop. 
Net zo’n rat zo klein lag je erin. Nou had ie het wel getroffen. Eindelijk was ik dan toch 
de rotzooi eens uit.  
 

Die pestbakker vond het ook leuk dat ik wegging, zei hij. Genoeg andere lui kreeg ik ten 
antwoord. Daar waren er genoeg ja, maar allemaal voor ’n paar dagen, dan gingen ze 
nog net van die mooie kleine olifantjes weg. Dat was me toch ’n huishouen, beste familie. 
Gewoonweg geen woorden voor te vinden. Enfin, ik was er weg, dat was heel wat. 
Naderhand zijn we er wel eens terug geweest met ’n breekijzer, maar die klootjenaar kon 
toch goed afsluiten. Wij daarom niet getreurd, want hadden al genoeg van hem te 
pakken. Op het ogenblik (dit is dan na de bevrijding) zal ie ons niet meer pesten. Nou zit 
ie lekker in de cel op ’n houtje te kauwen. Bijt ze met happies, ouwe dikke pestbakker. 
Mocht ik die onder mij krijgen, zou ie wel van wanten weten, de slikduivel. In de kerk 
kwam ie als er feest was, voor de rest luierikken. Dat waren de heren “Moffen”.  
 

Daar ik toen terecht gekomen ben, was ’n beste vent. Iedere dag over die politiek lullen. 
Dat vond ik wel goed, want ik deed er altijd voor de helft nog bij, dus werden ze helemaal 
gek. Zulke stomme lui als daar, heb je hier niet. Nog erger dan Nou de Wever.  
 

 
  

Familie Fehrenbach 
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De bevrijding 
Toen kwam de grote rotzooi in 1945. Waren doorgestoten tot aan de Rijn en kwamen er 
zelfs over op korte tijd. Toen waren de poppen helemaal aan ’t dansen.  
Die H. Gerrit mannen werden zo vriendelijk als de pest. Moet je dit niet hebben, moet je 
dat niet. Heb je al iets van thuis gehoord? Ja, toen wilden die schoften lieve koekjes 
bakken, maar wij bleven ijskoud, gelijk we altijd geweest zijn.  
Nooit hebben we er een woord tegen gezegd. Kun je begrijpen, overal waren we voor 
weggezet en dan gaan smoezen. Nee hoor, laat ze liever rotten zeien we tegen elkaar. Dat 
werd al gekker en gekker. Zeker toen er wat meer vliegtuigen overkwamen.  
 

De laatste dagen (dat was den 23-24-25-26 April 1945) zou het nog wel eens warm kunnen 
worden. Daar waren n.l. 3 divisies ingesloten bij ons. Van die S.S. mannen erbij. Dus werd 
het wel tijd om uit te gaan kijken. Dat duurde daarom niet lang want gauw dat ze weg 
waren. Op 1 uur tijds eruit gebroken. Dat was ons geluk, anders had ’t daar nog flink 
knokken geworden maar nou is alles heel rustig verlopen.  
 

Op 26 April dan kwamen de eerste Fransen, Marokkanen en Negers daar. Dat was ’n 
hoera voor de mannen. Toch moesten we nog uitkijken, want daar waren luistervinken 
achter gebleven, die er evenwel gauw uit waren, door middel van dreigementen.  
Eindelijk waren we dan toch ook eens bevrijd, na bijna 2 jaar van huis te zijn. Nou zou 
het lieve leventje beginnen voor de heren Moffen.  
 

Hier heb je nog enige bijnamen die wij gemaakt hadden van die rothandwarmers. Te 
beginnen met de grootste ploert. Koning Alfons, Rat, Buikie, Poeptor, Pepijn, 
Renemavaro, Peukie, Stalin, Vadertje Langbeen, Nachthemd, Goudvis, Pietertje Swing, 
Hofnar, Gell, Angelair, Zoete, Ouwe Vos, Inktvis, Sterke Toontje, Weetal, Oklahoma, 
Kobus de held, Badoglio, Zingende Muis, Tota, Stromer, Josef, Borus, Knoeskie, Sadist en 
als slot was er nog ’n tweetal vrouwtjes die we Kaukuggels noemden.  
Ze wisten natuurlijk niet waar ze het hadden, als we met elkaar aan ’t praten waren en 
we keken ze zo eens aan. Ze vloekten natuurlijk alles aan elkaar af als we ’n beetje stonden 
te glimlachen. Maar na de bevrijding zag je gene mens op straat. Toen konden ze ketteren 
tegen de kast met lege vakken.  
 

Die negers waren niet voor de poes en hebben alles overhoop gegooid. Horloges, 
kettingen en alle andere mooie sieraden die ze konden vinden, hebben ze meegegapt. Dat 
vonden wij schoftenstreken, maar nou we eens hebben gezien wat ze hier klaargemaakt 
hebben, is het helemaal niet erg.  
 

Al die lekkere poeiers moeten maar naar hier komen werken op 400 gr. brood met 1 glas 
water per week. Dan zullen ze niet meer zeggen van Jood, idioot, landloper enz. Nou 
zullen ze wel denken, wat zijn wij besodemiederd geworden. Enfin, laat ze lekker broeien 
daar. Die verrekken onderhand ook van de honger. Groot gelijk ouwe koekebakkers, die 
Führer was toch zo ne goeie prul. Alles heb er aan verdiend. Kijk nou maar. Vergif kunde 
nou vreten. Maar niettegenstaande stinkende vuile opgemoffelde rotmoffen, veel geluk 
mee jullie eindoverwinning. Ik ben blij dat ie er is. Op ’n ander is het ook niet goed motte 
maar denken. 
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Ja, ja, beste familie, vrienden en kennissen zo laten wij ons eigen niet bedriegen, hei? Zo 
wel eens ’n fiets uit je handen laten halen maar meer ook niet. 
 

Ja beste lui, nou zijn we vrij en helemaal weer thuis, nou zullen we maar zien wat er van 
komt. Werken doen we nog niet, want dat is voor de stommeriken.  
Nou zijn we allemaal bij mekaar van harte voor alles mijn besten dank. Mocht een van 
ons in de prang komen beste luitjes en ik kan er wat aan doen, doe ik het. 
 

Dus beste Vader, Moeder, broers, zusters overige familieleden, vrienden en kennissen je 
weet ‘t. 
 

Nogmaals mijn oprechten dank voor de goede gaven jullie mij geschonken. 
 

 

Welkom thuis 
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Primus en Theresia met Dina Lambregts-
Dingenouts, zomer van 1966 Dina omarmt Theresia en Jos 

omarmt Primus, zomer 1978 

Het laatste bezoek, zomer 1996 
Bij het graf van Primus en Theresia, 

zomer 1996 

Datum foto onbekend 
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Bunkerlied (Wijze: Daar bij die molen) 
1. 
Ik weet ’n heerlijk plekje grond 
Waarop die bunker staat 
Daar werken wij van ’s morgens vroeg 
Tot ’s avonds o zo laat 
En als er dan een baas opduikt 
Dan dekken wij ons gauw 
Maar de baas die roept dan mannen vlug 
Gereedschap in je klauw 
 

Refrein 
Daar bij die bunker 
Die grote bunker 
Daar brengen wij onze dertig dagen door 
Maar wat zijn wij blijde als wij gaan scheiden 
En wij vertrekken naar moeders met ’t spoor 
 

2.  
En ’s avonds met ’t werken klaar 
Dan gaan wij naar de school 
Waar onze kok te wachten staat 
Met halve gare kool 
De aardappelen zo hard als steen 
Het vlees gecamoufleerd 
En de kok die kan er niks aan doen 
Want is hem zo geleerd 
 

Refrein 
 

3. 
En ’s Zaterdags om 12 uur 
Dan staan wij in de rij 
Ontvangen wij ons loontje weer 
Met vaak een jool erbij 
De ene liefst een knaak te veel 
De andere drie tekort 
En ’s Maandags kan je op de klacht 
Maar dan word je weer schorst 
 

Refrein  
 

4. 
En als er dan een fat opduikt 
Die het af en toe verdomd 
Dan hoor je aan ’t gekanker al 
’t Is de Zwarte weer die daar komt 
Maar hij is toch de beste nog 
Van heel het bazenkoor 
Want na ’n beetje geauwoer 
Gaar hij er weer vandoor 
 

Refrein
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Groot Duitsland (melodie onbekend) 
 

We werken in groot Duitsland 
Op ’t land en op fabriek 
 

We moeten wel hard werken 
Maar meestal zijn we ziek 
 

Ondanks de vele maanden 
Die we er moeten zijn 
Laten we de moed niet zakken 
Ze krijgen ons niet klein 
 

Refrein 
Ja eenmaal komt die dag 
Dat ik weer naar Holland mag 
Hola, hi jo jo enz. 
 

We leven nu gescheiden 
Van Ouders en van lief 
 

En wat ons nog kan verblijden 
Dat is pakket of brief 
Ondanks de distributie 
Komt daar nog wel wat van 
 

Want zou dat niet gebeuren 
Dan gingen wij d’r an 
 

Refrein 
 

We liggen in een lager 
En slapen op wat stroo 
 

Het eten is er mager 
De soep is zo of zo 
 

We hebben ook een dokter 
Bij last van diarée 
 

Het enigste wat hij geeft 
Is pepermunt of thee 
 

Refrein
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Lagerlied (melodie onbekend) 
 

1. 
Als je achttien bent geworden 
Roept de arbeidsbeurs je op 
Staan ze je te bekijken 
Klopt er hier en daar een op 
Zo iets noemen ze je keuren 
Allen zijn ze kerngezond 
Want dan ben je goed voor Duitsland 
Klink het plechtig uit zijn mond 
 

2. 
Ben je in Duitsland aangekomen 
Word je in ’n barak gezet 
Kom je in ’n kist te liggen 
En dat noemen ze je bed 
Als je ’s avonds wil gaan slapen 
Dan begint de grootste pret 
Want dan loopt het ongedierte 
Net inspectie over je bed 
 

3. 
Als je dat hebt overwonnen  
En met je slaap wilt verdergaan 
Hoor je eensklaps de sirene 
Weder groot alarm slaan 
En dan hoor je de Tonnis brommen 
Granaten schieten in ’t rond 
En dan lopen de meeste jongens  
Met ’n broekie vol met str**t 
 

4. 
’s Middags sta je met ’n pannetje 
In ’n eindeloze rij 
Voor ’n beetje dunne koolsoep 
En wat zure papgerei 
Als je dat hebt opgegeten  
Dan begint de grootste pret 
Want dan moet je ’s nachts wel 10 keer 
Met ’n rotgang uit je bed  
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Oud? ....de Duvel is oud! 
 

Een bijdrage van de redactie  
 

Oudste inwoners van Oud Gastel per 1 november 2015: 
 

Mevr. M. van den Berg – van Doorn   30-03-1917 
Mevr. J. de Haan – van Wendel de Joode  15-02-1918 
Mevr. W. Timmers – van Zundert   22-06-1918 
Mevr. J.D. Hagenaars – de Prenter   18-04-1919 
Mevr. P. van Bavel – van Oers    29-04-1919 
Mevr. A. Doomen – Roozen    07-08-1919 
Mevr. C. Rijsdijk – Vissenberg    06-12-1919 
Mevr. C.J. Tholhuijsen – Jochems     02-05-1920 
Mevr. E. Koevoets – van Nispen    21-06-1920 
Dhr.   J. Rockx      17-10-1920 
Dhr.   J. Hopmans      08-12-1920 

 
Uit de lijst van vorig jaar is een aantal personen verdwenen: 
 

De enige inwoner die meer  dan 100 jaar was, mevrouw C. Franken – Frijters, geboren 
op 29-11-1913, is overleden op 11-07-2015. 
De heer A. de Ruijter, geboren op 09-02-1920, is overleden op 03-02-2015. 
 

Andere personen zijn verhuisd uit ons dorp of hebben te kennen gegeven geen prijs te 
stellen op een vermelding op dit overzicht. 
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Jaargang 1                                                                                                                                                                  NR.16 

Oud Gastels Jaarblad 
Nieuws en advertentieblad 1915 

 
OUD GASTEL 20 januari 
Onder grote belangstelling heeft mej. J. 
van Gastel te Oud Gastel haar 100e 
verjaardag herdacht. 
 
OUD GASTEL 3 mei. 
“In naam der Belgische vluchtelingen te 
Oud Gastel" een dankbetuiging aan het 
Nederlandsche Gouvernement en in ‘ 
t bijzonder aan burgemeester en fami-
lieleden: „Waarlijk, U Ed. heb getoond 
uw goed hart wegens het Belgische 
volk, dat in zulke benarde toestand ver-
keerde. U Ed. heb gezien en ingrepen 
wat voor pijnlijke ogenblikken wij 
doorleefd hebben. Mannen, vrouwen, ja 
tot de kinderen toe, roepen u Onze 
Beschermers... Oh, welke moeite en zelf- 
opoffering  heb gij ons niet bewe-zen, 
Met welke liefde zijn wij hier ontvangen 
geweest en welke vreugde was het voor 
ons niet, bij uwe achtbare en brave 
inwoners te kunnen herber-gen. 
Nogmaals uwe heldenmoed bewijst ons 
eens te meer, dat U Ed. het Belgische 
volk gered heb en wij durven hopen dat 
de Goede God zijne zegenin-gen over u 
en alle inwoners van Oud-Gastel zal 
zenden..." 
 
OUD GASTEL 6 mei. 
Het Hoog Militair Gerechtshof beves-
tigde het vonnis van den krijgsraad te 's 
Hertogen Bosch, waarbij P. J., oud 22 
jaar, geboren te Grouw, milicien-soldaat 
der infanterie, is veroordeeld tot zes 
weken militaire detentie ter zake van 
het op 16 december 1914 te Oud-Gastel 
deserteren van zijn korps, ge-volgd door 
vrijwillige aanmelding als deserteur op 
19 December 1914 en zulks na reeds ter 
zake van eerste desertie te zijn gestraft. 
 
OUD GASTEL 21 mei 
Voor de rechtbank te Breda stond giste-
ren terecht een veehandelaar uit Gastel 
beschuldigd van diefstal van twee rij-
tuigwielen. Beklaagde zou wielen van 
zijn eigen rijtuig tegen betere verruild 
hebben, hetgeen hem een voordeel van 
ongeveer ƒ 3.50 zou hebben aange-
bracht. 
 
OUD GASTEL 27 mei 
Sinds 1 mei wordt er verder van rege-
ringswege rogge geleverd a f 9,- per 100 
K.G. De broodprijzen zullen echter voor 
iedere provincie worden vastgesteld,  

 
De VOORZITTER  vervolgt dan. Naar aan-
leiding van vorengaande missive is er een 
schrijven ingekomen der rogge-commissie  
Geffen, Helmond, Oud- en Nieuw Gastel en 
Gilze, waarin wordt medegedeeld dat voor 't 
rayon dezer gemeente rogge, echter uitslui-
tend als menselijk voedsel, verkrijgbaar 
wordt gesteld a f 11,- per 100 K.G., terwijl 
voor beroepsbakkers de prijs op f 9,- bepaald 
is. Controleurs zullen worden aangesteld om 
voor fraude te waken. De controle zal ter 
vereenvoudiging plaats hebben voor kleine-
re plaatsen met lijsten, die echter ter goed-
keuring aan de regering worden opgezon-
den en waardoor het kaartenstelsel dan 
komt te vervallen.  
 

De voorgestelde verordening verbiedt het 
voederen van vee met rogge op een geld-
boete van f 25 hoogstens subsidiair 6 dagen 
hechtenis.  
 

VOORZITTER: “ 'k Geloof, dat er wel nie-
mand bezwaar zal hebben”.  
 

De heer WILLE-KENS: “ 't Zal moeilijk zijn 
de controle vast te stellen”.   
 

VOORZITTER: “ De bakkers schijnen ooit 
huiverig rogge van het Centraal-Magazijn te 
betrekken”.  
 

De heer WILLEKENS: “Ik kan me best voor-
stellen, dat de rogge daar opgeruimd moet 
worden. 'k Veronderstel, dat er een tijd 
komt, dat hij nog aan 't vee wordt opge-
voerd. Op 't moment toch wordt er hier ver-
bazend weinig roggebrood gegeten. Er is in 
deze kwestie heel wat stof opgejaagd. Daar-
door werd er gespaard en flink overgehou-
den. 't Is met onze rogge gegaan als in Duits-
land met de aardappels”.  
 

De heer NOOYENS: “Ook hier is daarvan in 
overvloed. Er zijn er nog genoeg. En nie-
mand vraagt er naar.  
 

De heer FAVIER: “ 't Meeste brood dat hier 
wordt gebakken is van half rogge en half 
tarwe. Er wordt weinig brood, uitsluitend 
van rogge gevraagd. Als de rogge te lang' 
opgeslagen ligt, zal hij bederven Er zal dus 
wel verandering moeten komen”.  
 

De heer VERHOEVEN: “Kunnen de boeren 
ook ongebuild tarwemeel krijgen?”  
 

VOORZITTER: “Voor zover ik hier vind 
vermeld wel”.  
 

De heer WILLEKENS: “Is er op moment 
genoeg veevoeder te bekomen?” 

 

De heer VAN EYK: . Op ‘t ogenblik is er 
overvloed. De mais kan men in Rotter-
dam slecht kwijt raken. De ontwerpver-
ordening wordt tenslotte zonder enige 
wijziging aangenomen. 
 
OUD GASTEL 25 september 
Voor de rechtbank alhier stond heden 
terecht Antonie van der H., aannemer, 
wonende te Oud- en Nieuw Gastel, ter 
zake dat hij in het jaar 1911 in of om-
streeks de maand Mei en bovendien 
enigen tijd later in het arrondissement 
Breda aan den waterbouwkundige bij het 
waterschap Roosendaalschen- en Steen-
bergschen Vliet", Marinus J. van Loon, 
tevens onbezoldigd rijksveldwachter, in 
ieder geval ambtenaar zijnde, telkens ene 
belofte heeft gedaan, althans laten doen, 
hierin bestaande, dat hij alleen althans 
samen met enige andere personen aan 
genoemden Van Loon beloofde, althans 
deed beloven, te zullen uitbetalen of te 
doen uitbetalen — de eerste maal vijf 
procent van de aannemingssommen bij 
publiek te houden aanbestedingen — de 
tweede maal tien procent van de 
aannemingssommen bij onderhands te 
houden aanbestedingen van werken, 
welke door hem, beklaagde, zouden 
worden aangenomen bij door genoemd 
waterschap te houden aanbestedingen, en 
voor gemeenschappelijke rekening met 
andere door hem zouden worden 
uitgevoerd, zulks met het oogmerk om 
genoemden Van Loon te bewegen in zijne 
bediening als voormeld, waarin hij, in het 
belang van het waterschap was belast met 
het nauwkeurig toezicht op de stipte 
uitvoering der aangenomen werken 
overeenkomstig de bestekken en voor-
waarden van aanbesteding en op de juiste 
hoedanigheid en hoeveelheid der 
bouwstoffen, die volgens de bestekken en 
voorwaarden van aanbesteding moesten 
geleverd worden, in strijd met zijn plicht 
en nauwkeurig toezicht als omschreven, 
wat door hem beklaagde aan te nemen en 
door hem voor gemeenschappelijke 
rekening met anderen uit te voeren 
werken betrof, na te laten.  
Wij bieden het stukje aan voor een 
ontleding op een onderwijs-examen. ' 
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OUD GASTEL 15 oktober 
Gisterenavond zijn door een gelukkig 
toeval tal van onze Tilburgse jongens van 
het 41ste en 42ste landweerbataljon van 
een wissen dood gered. Tussen Stampers-
gat en Fijnaart zou de tram die uit een 15-
tal wagons bestond, vol met militairen 
van genoemde bataljons, ten gevolge van 
het openstaan van een brug in de Mark 
zijn gereden, indien niet op 't laatste ogen-
blik de koppeling van locomotief met het 
eerste rijtuig ware afgebroken. Thans 
stortte alleen de locomotief in 't water en 
sleurde in haar val nog een kar met paard 
mede, dat voor de geopende brug stond 
te wachten De machinist en stoker hebben 
jammerlijk het leven er bij ingeschoten en 
zijn verdronken. Bovendien verdronk ook 
het paard van bovenbedoelde kar. Zodra 
het ongeluk plaats greep, ontstond na-
tuurlijk onder de passagiers in de rijtui-
gen een soort paniek en wilde ieder voor 
zich het leven redden; doch doordat de 
deuren van de in- en uitgangen te smal 
waren om de inzittenden een spoedige, 
gelegenheid te geven er uit te komen, 
werden de ruiten stuk geslagen, waarbij 
verschillenden kwetsuren aan handen en 
armen opliepen. Men kan, het zich voor-
stellen wat een toestand in de rijtuigen 
zou geheerst hebben, wanneer ook deze te 
water waren geraakt. De passagiers zijn 
later over de Mark en te voet naar Oud-
Gastel gewandeld, waar zij per tram hun 
reis voortzetten naar Roosendaal, van-
waar zij gisterenavond om 11 uur per 
trein Tilburg bereikten. In de hevige druk-
te en consternatie hebben vele militaire bij 
het ongeluk pakjes e.d. verloren.  
 

Omtrent dit tramongeluk verneemt onze 
correspondent ter plaatse nog de volgen-
de bijzonderheden: 
De tram van de Zuid Nederlandse Stoom-
tramwegmaatschappij is gistermiddag te-
gen 6 uur hij Stampersgat, doordat de 
brug over de Mark openstond, in het 
water gereden. Toen de tram aankwam, 
was het weer zeer mistig. De signalen 
stonden op onveilig, daar de brug open 
was om een bietenschip door te laten. De 
manufacturenhandelaar P. de Jong, uit 
Gastel, stond met kar en wagen ook te 
wachten. Deze zag de tram aan komen, 
doch dacht, dat hij wel stoppen zou. Of 
nu door het zeer mistige weer de machi-
nist de onveilige signalen niet bemerkt 
heeft, of dat de brugwachter nalatig is 
geweest bijzondere seinen te geven, valt 
nog niét te zeggen. De tram reed met een 
tamelijke vaart de brug op, duwde paard 
en kar van De Jong de rivier in, terwijl de 
machine eveneens in de rivier stortte. 
Gelukkig brak de koppeling tussen den 
bagagewagon en de personenrijtuigen, 
zodat de laatste op de rails bleven en ook 
de inzittenden geen letsel ondervonden.  
De machinist en de stoker waren echter 
mede in de rivier gestort. De Jong uit 
Gastel is er zelf zonder ongelukken   
 

 

afgekomen. Het verkeer is geheel ge-
stremd. Vanmorgen is het lijk van den 
stoker G. gevonden, dat van de machinist 
C. nog niet. 
 
OUD GASTEL 18 november. 
Een zondag in Noord Brabant.  
Uit Oudenbosch wordt aan de grondwet 
geschreven. Zondag ging het er erg ru-
moerig aan toe in onze gemeente. Al 
vroeg in de namiddag ontstond er een 
vechtpartij in de herberg van v. A. 
alhier tussen A.B. en C.B. beide uit Oud 
Gastel. Zij dienden elkaar flinke klappen 
toe.   
 
OUD GASTEL 28 november 
De tram van 1 uur, in de richting Willem-
stad, ontspoorde dezen morgen op den 
Rijpersweg, niet verre van de Herberg 
van A. en ook niet zo heel ver van de 
plaats waar nog zo kort geleden een 
locomotief in den Mark stortte.. Gelukkig 
zijn er geen persoonlijke ongelukken te 
betreuren, noch veel materiële schade, 
ofschoon om vier uur het ongeval nog 
niet geheel verholpen was. 
 
OUD GASTEL 4 december. 
Rechtspraak. 
A. J. L, 37 jaar, naaister te Oud Gastel, 
beschuldigd van diefstal van 70 francs uit 
een tasje te Stampersgat, toebehorende 
aan een Belg v. L. op 19 september. Eis 1 
maand gevangenisstraf. Mr. Hartog pleit 
oplegging van een geldboete. 
 
OUD GASTEL 13 december. 
Melkvoorziening in Noord Brabant. 
De commissaris der Koningin in Noord- 
Brabant heeft, naar het Huisgez. meldt, 
twee commissies inzake de melkvoorzie-
ning in die provincie in het leven 
geroepen, en wel één voor Westelijk en 
één voor Oostelijk Noord-Brabant. In de 
commissie voor Westelijk Noord-Brabant 
hebben zitting: A. G. J. Mastboom, burge-
meester van Oud en Nieuw-Gastel, voor-
zitter, tevens lid J. A. M. J. Berétta, burge-
meester van Etten, e.a.; G. J. van Poppel te 
Gilze en E. Tonkes Struijf, tevens secreta-
ris. 
 
OUD GASTEL 14 december 
De stoomtram, die circa 12 uur uit 
Oudenbosch te Breda moet arriveren is 
gisteren bij den Bremberg ontspoord. 
Machine, bagagewagen en le-klas rijtuig 
werden uit het spoor geworpen. De mate-
riële schade is vrij aanzienlijk. De hoofd-
conducteur Van Meel en enige passagiers 
waren licht gekwetst. Nader vernemen 
we nog, dat zowel de bagagewagen en het 
1e  klasse rijtuig vrij ernstig beschadigd 
zijn. Beide rijtuigen staan dwars over den 
weg, zodat de passage is gestremd. De 
meeste reizigers. kwamen met den schrik 
vrij. De heer Nic. v. Mechelen, gemeente-
secretaris te Oud-Gastel kwam langs den 
gebroken vloer van het tramrijtuig op de 
rails terecht.  

 

Gelukkig stond de trein toen reeds stil, en 
bekwam de heer van Mechelen geen letsel. 
Het meest ernstig was wel de machinist 
verwond, die een hevig bloedende wond 
had aan het hoofd 
 
OUD GASTEL 29 december 
Bij K.B. zijn herbenoemd: ing. 8 Jan. 1916, 
tot burgem. der gem. Oud en Nieuw- 
Gastel, A. G. J. Mastboom. 
 
Toestand van de gemeente in 1914. 
 

Werkelijke bevolking op den 31 december 
van het vorig jaar: 2733 mannen en 2678 
vrouwen. 
 

De raad bestaat uit:  
C.L. Uitdewilligen, P.J.W. Dautzenberg,  
A. Mol, Burgemeester A.G.J. Mastboom, 
A.W. Smoor, H.J. Peeters. J. Hack, 
P.Kerstens, J.J. Meeuwissen, P.J.Cranen, 
J.A.M. de Bie. 
 

Het politie personeel bestond uit: 
In Oud Gastel had je de Veldwachters  
G. Schetters en J. Baart en als onbezoldigd 
rijksveldwachter tevens nachtwaker  
A. Thijs. 
 

Ambachten in Oud Gastel: 
1 Bierbrouwer. 
2 Boomkwekers. 
16 Brood en banketbakkers. 
1 Goud en zilversmid. 
5 Huisschilders. 
11 Kleermakers. 
6 Klompenmakers. 
4 Koper en blikslagers. 
1 Kuiper. 
7 Metselaars. 
1 Rietdekker. 
3 Rijtuigverhuurders. 
7 Schoenmakers. 
2 Spekslagers. 
4 Grofsmederijen 
1 Tabakskerver 
11 timmerlieden. 
3 Tuiniers. 
4 Vleeshouwers. 
5 Vrachtrijders. 
2 Wagenmakers. 
2 Zadelmakers. 
 

Kinderarbeid: 
2 als broodbakkers. 
1 huisschilder.  
1 koperslager.  
3 metselaars. 
1 spekslager. 
1 Grofsmid. 
4 timmerlieden. 
1 tuinier. 
1 vleeshouwer. 
1 wagenmaker. 
1 zadelmaker. 
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Mobilisatie: Soldaten trekken door Oud Gastel 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
Het Moleneind met de molen van de familie A. Smoor gezien vanuit de Kerkstraat tijdens de mobilisatie. 

 

 
 

De Dorpsstraat met rechts het postkantoor en links een woning van de diaconie van de N.H. kerk. 
 

 
 

De Veerkensweg met rechts de R.K. pastorie en de tramlijn naar 't Veerke en Stampersgat. 
 

Bron:  "Een 100-jarige". "De Telegraaf". Amsterdam, 20-01-1915. Geraadpleegd op Delpher op 13-11-2015, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:110547918:mpeg21:a0083 
"Dankbare vluchtelingen onder de Menschen". "Nieuwe Rotterdamsche Courant". Rotterdam, 03-05-1915. Geraadpleegd op Delpher op 13-11-2015, 
http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010034132:mpeg21:a0103 / "Desertie". "Leeuwarder Courant". Leeuwarden, 06-05-1915. Geraadpleegd op Delpher op 13-11-2015, 
http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010600351:mpeg21:a0029 / "De chemie als mede-aanklaagster". "Algemeen Handelsblad". Amsterdam, 21-05-1915. Geraadpleegd op 
Delpher op 13-11-2015, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010652433:mpeg21:a0148 / "Gemeenteraadsvergadering". "Nieuwe Tilburgsche Courant". Tilburg, 27-05-1915. 
Geraadpleegd op Delpher op 13-11-2015, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010223255:mpeg21:a0061/ "BINNENLAND NA TE LATEN!". "De Tĳd”: Godsdienstig-
staatkundig dagblad". 's-Hertogenbosch, 25-09-1915. Geraadpleegd op Delpher op 13-11-2015, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010547957:mpeg21:a0215 / "Ernstig 
ongeluk". "Nieuwe Tilburgsche Courant". Tilburg, 15-10-1915. Geraadpleegd op Delpher op 13-11-2015, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010223473:mpeg21:a0082 / 
"Binnenland. 17 November.". "Rotterdamsch nieuwsblad". Rotterdam, 18-11-1915. Geraadpleegd op Delpher op 13-11-2015,  
http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010296166:mpeg21:a0133 / "ONTSPOORD". "Tilburgsche Courant". Tilburg, 01-12-1915. Geraadpleegd op Delpher op 13-11-2015, 
http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010191266:mpeg21:a0078 / "Rechtzaten. Uit de Rechtzaal.". "Nieuwe Tilburgsche courant". Tilburg, 04-12-1915. Geraadpleegd op Delpher 
op 13-11-2015, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010223542:mpeg21:a0071 / "MELKVOORZIENING". "Tilburgsche courant". Tilburg, 13-12-1915. Geraadpleegd op 
Delpher op 13-11-2015, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010191275:mpeg21:a0059 / "Gederailleerd". "Nieuwe Tilburgsche Courant". Tilburg, 14-12-1915. Geraadpleegd op 
Delpher op 13-11-2015, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010223553:mpeg21:a0087 / "UIT DE STAATSCOURANT". "De Tĳd”: Godsdienstig-staatkundig dagblad".           
's-Hertogenbosch, 29-12-1915. Geraadpleegd op Delpher op 13-11-2015, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010548037:mpeg21:a0139. 
 

©2015 R.TAK     Bronnen: http://www.delpher.nl/  en http://www.regionaalarchiefwestbrabant.nl 

193 
 



Activiteiten 2015 van Heemkundekring  
‘Het Land van Gastel’  

 

Een bijdrage van Sandra de Kock en Kees Rademakers 
 

Ledenvergaderingen: 
In 2015 werden wederom 2 algemene ledenvergaderingen (ALV) gehouden. Tijdens de 
eerste vergadering op 8 april, werd de tentoonstelling ‘Verborgen Schatten’ geopend 
door conservator Frans van Merriënboer. Na de pauze konden de aanwezige leden een 
tweetal presentaties bekijken. De eerste was de dvd: ‘Rondje Markt’ van Richard Tak, die 
de historische bebouwing van de Markt toonde. De tweede dvd: ‘De Belgen komen’, 
bevat een presentatie van foto’s uit de Katholieke Illustratie uit de jaren 1914 – 1918. De 
dvd was gemaakt ter gelegenheid van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog en 
werd aangeboden aan de Bornemse wandelaars, die door een voettocht de historische 
vlucht van 15 weeskinderen, 6 zusters en 5 paters van Bornem naar Oud Gastel her-
dachten. 
Karel Bartelen – de trotse eigenaar van ‘Onder de Toren’ – vertelde na de pauze van de 
ALV op 11 november de aanwezige leden over de renovatie van het pand van een 
bouwval tot een architectonisch juweel. Karel deed zijn verhaal mede aan de hand van 
de vele opnamen die Andrien Schijvenaars maakte van dit transformatieproces.    
 

Tentoonstellingen:  
Ter gelegenheid van 55 jaar Carnaval werd in periode januari – februari een tentoonstel-
ling georganiseerd in samenwerking met Stichting Vastelaovondzotte (VAZ ) met als 
titel: ‘55 jaar Carnaval in Gastel’. 
In verband met de renovatie moest de ‘Heiligenkamer’ worden leeggeruimd. Er kwamen 
toen veel voorwerpen tevoorschijn die het waard waren te worden tentoongesteld. Dit 
leidde tot de spontane tentoonstelling: ‘Verborgen Schatten’. De expositie is te 
bezichtigen gedurende de gehele verbouwperiode van de ‘Heiligenkamer’.  
Tijdens de ‘Open Monumentendagen’ en de ‘Halderbergse Cultuurmaand’ werd – met 
dank aan de heemkundekring ‘Vrijheijt van Rosendale’ uit Roosendaal – de tentoonstel-
ling ‘Turf’ georganiseerd.   
 

Betrokkenheid bij:   
De heemkundekring was actief betrokken bij het overleg met de gemeente Halderberge 
over de herijking van de gemeentelijke monumentenlijst. Met dank aan ons lid Stefan 
Lambregts, heeft de heemkundekring concrete suggesties gedaan met betrekking tot 
deze lijst. Tevens heeft de heemkundekring aan de gemeente haar standpunt kenbaar 
gemaakt met betrekking tot de historische aspecten van het plan ‘Laurentiushof’. 
De heemkundekring heeft zich steeds een groot voorstander getoond van de restauratie 
van voormalig Café ‘Onder de Toren’. Als een bewijs van betrokkenheid heeft de 
heemkundekring een steen geschonken van de bekende Gastelse drossaard Banier. De 
steen is ingemetseld in het inmiddels officieel geopende pand. 
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De initiatiefnemers van de restauratie en het beleefbaar maken van de Keenesluis – 
gelegen aan de overkant van de Dintel tegenover ‘Kaas en Brood’ – hebben onze heem-
kundekring gevraagd te bemiddelen bij het verwerven van fondsen. Dit heeft geleid tot 
de toekenning van een subsidie van € 10.000 door de Rabobank. De inmiddels opgerichte 
stichting ‘Beleef de Keenesluis’, gaat zich ontfermen over de goede besteding van dit 
bedrag. 
Het bestuur gaat onderzoeken of een intensivering van de samenwerking tussen lokale 
historische panden binnen Oud Gastel mogelijk is.  
 

Excursie:  
Afgelopen zomer vond een zeer geslaagde dagexcursie plaats naar ’s-Hertogenbosch.   
 

Samenwerking met heemkundekringen in de regio: 
De heemkundekring heeft een voorzichtig begin gemaakt met het onderzoeken of een 
samenwerking tussen de heemkundekringen binnen onze gemeente mogelijk is. 
 

Verhuizing Regionaal Archief West Brabant 
De archieven in West Brabant gaan fuseren. In dit kader gaat het Regionaal Archief West 
Brabant te Oudenbosch verhuizen naar Bergen op Zoom. De heemkundekring heeft in 
een gesprek met directeur Janssen nadrukkelijk de wens uitgesproken om de goede 
service, die door het archief in Oudenbosch wordt geboden, na de overgang te hand-
haven. 
 

Verbouwing en renovatie in eigen beheer: 
In het begin van dit jaar heeft de heemkundekring – met dank aan de vrijwilligers van de 
Werkgroep Inrichting – de renovatie van diverse museumruimten ter hand genomen. De 
magazijnruimten zijn opnieuw ingericht en voorzien van nieuwe stellingen. Het kantoor 
is leeggehaald en een muur is verwijderd. De doorgang naar de ‘Heiligenkamer’ is weer 
vrij gemaakt en ook de kantoorruimte is opnieuw ingericht. Een deel van het archief is 
weer teruggeplaatst. De verbouwing van de ‘Heiligenkamer’ vordert gestaag. Verwacht 
wordt dat de nieuw ingerichte kamer in de loop van 2016 in gebruik kan worden 
genomen. 
 

Website/ICT: 
De heemkundekring beschikt thans over een snelle internetverbinding in het museum. 
De bedoeling is dat dit leidt tot een uitbreiding en modernisering van de digitale 
mogelijkheden binnen het museum. Hiertoe behoort een update-operatie van de internet-
site. Tevens zijn een nieuwe computer en een A3-printer aangeschaft. 
 

Jet&Jan-project: 
‘Leven in de tijd van Ot en Sien’: dit komt in iedere lesmethode geschiedenis aan bod. 
Maar waarom zou je dit thema uit een lesboek behandelen? Het is toch veel leuker en 
leerzamer om het te verplaatsen naar de geschiedenis van de woonplaats van de 
leerlingen zelf? Daarom is ‘Op stap met Jet en Jan' opgebouwd rond het voorleesverhaal 
van Jet en Jan. Aan de hand van deze twee leeftijdgenootjes maken de kinderen van bijna 
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alle basisscholen uit de gemeente Halderberge kennis met thema's als kleding, wonen, 
school, buurt, eten, spelen en werken in 1910. 
In ons museum ‘In de drie Snoeken’ gaan de leerlingen onder begeleiding van (groot)-
ouders en vrijwilligers van de Jet&Jan-werkgroep circa anderhalf uur lang aan de slag 
met oude voorwerpen die in het voorleesverhaal aan de orde komen. Ze gaan bijvoor-
beeld zelf zeep kloppen, koffie malen, schoonschrijven op een leitje of sokken stoppen. 
Na de museumles wordt het verhaal op school vervolgd, zodat het project een afgerond 
geheel vormt. 
Het project loopt gedurende het schooljaar. Voor schooljaar 2015-2016 staan er zo’n 13 
bijeenkomsten ingeroosterd. Deze bijeenkomsten zijn alleen mogelijk dank zij de hulp 
van onze zeer gewaardeerde vrijwilligers van de Jet&Jan-werkgroep. 
 

Overige activiteiten/Gebeurtenissen 
Eind april 2015 bracht de afdeling Oud Gastel van ‘Vrouwen van Nu’ een bezoek aan de 
tentoonstelling ‘Verborgen Schatten’. 
Op 20 en 21 juni 2015 nam de heemkundekring deel aan de plaatselijke braderie ‘Gastels 
Marterei’. 
In juli 2015 bezochten 50 Leden van Scouting Terneuzen museum ‘In de Drie Snoeken’. 
In het kader van de Halderbergse Cultuurmaand werd Heemkundekring ‘Het Land van 
Gastel’ genomineerd voor de Cultuurprijs Halderberge 2015. We werden eervol tweede.  
Op 13 november nam een delegatie van onze heemkundekring deel aan de Regio-quiz, 
die werd georganiseerd door de Oudenbosche Heemkundekring ‘Sint Christofoor’. We 
werden 12de .   
 

Schenkingen: 
In de loop van dit jaar schonken diverse leden en niet-leden objecten van verschillende 
aard aan de heemkundekring. 
Piet Rockx schonk uitstekend onderhouden landbouwgereedschap: een aardappelriek, 2 
bietenstekers, een sikkel en een haargetouw.   
Rini Rockx bedacht ons met een kruiwagen van Jan Suikerbuik uit de Spijperstraat, een 
bascule van Leen Bartelen (de ‘Spar’), een houten graanschep van Jan Buurstee, een turf-
schreif van Kees Frijters uit Fijnaart en een gareel van boer Uitdewilligen uit Stampersgat. 
Door bemiddeling van Piet Peeters beschikken we thans over extra exemplaren van oude 
jaarboeken en diverse literatuur afkomstig van de weduwe van Michel de Koning.  
Ook bracht hij een oude compressor mee. Aan dit oorspronkelijke bezit van fietsenmaker 
Akkermans (de ‘Steur’), zat een bijzondere onderdeel, nl. een brandstofslang afkomstig 
van het in de oorlog neergestorte vliegtuig van Don Willis. 
Leon Ribbens bracht ons paardentuig afkomstig van boer Uitdewilligen uit Stampersgat. 
Via Leo van Leengoed ontvingen we een zeer oude bijl, waarschijnlijk 18de-eeuws. 
Aanvankelijk werd vermoed dat deze bijl werd gebruikt door een slager, maar bij nadere 
studie bleek dat het hier hoogstwaarschijnlijk gaat om een kantbijl, ook wel timmermans-
bijl genoemd. Hiermee werden boomstammen afgekant om dienst te doen als balken in 
vroegere woonhuizen of het gebint van boerenschuren. 
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Informatie Heemkundekring 
‘Het Land van Gastel’ 

 

Heemkundekring ‘Het Land van Gastel’ is een vereniging die zich ten 
doel stelt: 
• Het dorp Oud Gastel en haar inwoners op elk gebied, dat onder heemkunde valt, te 

bestuderen en te onderzoeken; 
• In brede kring belangstelling te wekken voor de geschiedenis van Oud Gastel en haar 

inwoners; 
• Te ijveren voor het behoud van het eigen karakter en de schoonheid van Oud Gastel 

en omgeving. 
 

De vereniging tracht dit doel te bereiken door: 
• Het houden van vergaderingen, lezingen, tentoonstellingen en excursies; 
• Het benaderen van en samenwerken met instanties en personen, die kunnen helpen 

het gestelde doel te bereiken; 
• Het verzamelen en conserveren van voorwerpen, foto’s en geschriften, die betrekking 

hebben op heemkunde in de ruimste zin.  
(Statuten van de Heemkundekring, artikel 2) 

 

‘In de Drie Snoeken’ 
Heemkundekring ‘Het Land van Gastel’, opgericht op 25 november 1980, beschikt over 
een eigen werklokaal, archief en tentoonstellingsruimte in:  
Dorpsmuseum ‘In de Drie Snoeken’ 
Dorpsstraat 50 
4751 HM OUD GASTEL 
Het museum is geopend op zaterdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur. 
 

Lidmaatschap 
De jaarcontributie bedraagt : € 15,00 per persoon of € 20,00 per gezin 
 

Bankrelatie Rabobank IBAN  : NL52RABO0141137126 
 

Voor opgave als lid of informatie kunt u bellen of mailen naar het secretariaat: 
Mevrouw Sandra de Kock: Telefoon 0165-512581  
of e-mail: secretariaathlvg@kpnmail.nl 
 

Samenstelling Bestuur: 
Dhr. L. van Leengoed  voorzitter  Oudendijk 72  0165-518234 
Dhr. C. Rademakers secretaris  Roosendaalsebaan 4 0165-510100  
Dhr. J. Vermeeren   penningmeester Laurier 43   0165-513789 
Dhr. A. Schijvenaars lid   Roosendaalsebaan 34  0165-553558 
Dhr. J. Kepers  lid   Dorpsstraat 53  0165-512606 
Dhr. A. van Poeijer  lid   Irenestraat 23  0165-512264 
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Dhr. R. Bus    lid   Markt 2   0165-513608 
Mevr. S. de Kock   lid   Emmastraat 19  0165-512581 
    

Werkgroepen 
 

Redactiecommissie: 
Dhr. F. van Merriënboer 
Dhr. A. Schijvenaars 
Dhr. R. Tak  
Dhr. P. Peeters 
Mevr. E. Wijnants 
Dhr. C. Rademakers (eindredacteur) 
 

Beheer website: www.heemkundekringhetlandvangastel.nl 
Webbeheerder: Vacature 
Dhr. A. Schijvenaars 
Dhr. C. Rademakers 
Adviseur: Dhr. R. Tak 
 

Werkgroep scholen (Jet&Jan-project): 
Mevr. J. Bartelen 
Dhr. J. van den Berg 
Mevr. N. Doomen 
Mevr. J. Kepers 
Mevr. S. de Kock 
Mevr. T. van Leengoed 
Dhr. L. van Leengoed 
Dhr. C. Luijkx 
Mevr. T. van Merriënboer 
Dhr. F. van Merriënboer 
Mevr. M. Roozen 
 

Werkgroep Inrichting: 
Dhr. F. van Merriënboer 
Dhr. A. van Poeijer 
Dhr. J. Kepers 
Dhr. J. van Eekelen 
Dhr. A. Schijvenaars 
Dhr. C. Rademakers 
 

Verkoopprijs Jaarboek 2015: 
Leden  : € 15 
Niet-leden : € 20 
Verkoopprijs overige jaarboeken op aanvraag. 
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  Ledenlijst 2015 Heemkundekring ‘Het Land van Gastel’ 
 

Aanhef VL TV Achternaam Plaats 
Familie A.  Aanraad Oud Gastel 
De heer F.L.  Akkermans Oud Gastel 
Familie M.  Akkermans Oud Gastel 
Mevrouw O.   Akkermans Oud Gastel 
Familie J.G.  Akkermans-Schouw Oud Gastel 
Familie C.  Antens Oud Gastel 
De heer P.  Antonissen Roosendaal 
Familie P. van As Oud Gastel 
Familie K.  Bartelen Oud Gastel 
Familie  J.  Bartelen-van Meer Oud Gastel 
De heer J. van den Berg Oud Gastel 
De heer C. van den Bergh Oud Gastel 
De heer J.  Blommerde Oud Gastel 
Mevrouw A.  Bonnerman Oud Gastel 
Familie P. van de  Bos-van de Veeken Oud Gastel 
De heer J.  Brocatus Oud Gastel 
Familie A. van den  Broek Oud Gastel 
Familie L.  Brouwers-de Kock Oud Gastel 
De heer A.  Bus Oud Gastel 
Familie P.  Bus Oud Gastel 
Familie P.  Bus-de Kort Oud Gastel 
Mevrouw M.  Bus-van de Vorst Oud Gastel 
Familie J.  Buurstee Oud Gastel 
Mevrouw C.  Meeuwissen Oud Gastel 
De heer C. van Caulil Hoeven 
Familie H.  Christianen-Mies Weert 
Familie C.  Corstjens Oud Gastel 
De heer C.  Damen Oud Gastel 
Openbare 
Basisschool   de Linde Oud Gastel 
De heer P.  Dekkers Oud Gastel 
De heer J.  Dijkers Oud Gastel 
De heer  J. van Eekelen Oud Gastel 
Mevrouw A.  van der  Eynden-Krebbekx Oud Gastel 
Familie A.P.A  Geers-Tax Oud Gastel 
Familie J.  Groeneveldt Oud Gastel 
De heer J.  Hagenaars Oud Gastel 
Mevrouw A.  Hagenaars-Goorden Oud Gastel 
B en W. Gemeente Halderberge Oudenbosch 
De heer  A.A.  Hartman Rhenen 
Mevrouw A.  Hazen-van Beek Oud Gastel 
Familie A.  Heshof Oud Gastel 
Mevrouw G.  Hoefsloot Oud Gastel 
Mevrouw B.  Hoeks - de Laat Standdaarbuiten 
Familie W. de Jong Oud Gastel 
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 Ledenlijst 2015 Heemkundekring ‘Het Land van Gastel’ 
 

De heer B.  Jongenelen Oud Gastel 
Familie C. van Kalmthout Oud Gastel 
Familie J.  Karremans Oud Gastel 
Familie E. van Keep Roosendaal 
Familie A.  Kepers Oud Gastel 
Familie  C.  Kepers- Schenk Oud Gastel 
De heer C.  Koenraadt Oudenbosch 
Mevrouw A.  Koevoets Oud Gastel 
De heer H.  Kools Veldhoven 
Familie L.  Koop Oud Gastel 
Familie W.  Kop-Speek Oud Gastel 
De heer  W.  Kuijlen Oud Gastel 
Mevrouw M.  Lambregts Oud Gastel 
De heer S.  Lambregts Breda 
Mevrouw D.  Lambregts-Dingenouts Oud Gastel 
Mevrouw M.  Lambregts-Meeuwissen Oud Gastel 
De heer J.  Laros Roosendaal 
Familie L. van Leengoed Oud Gastel 
Familie C.  Lips Roosendaal 
De heer M.  Lockefeir Oud Gastel 
Familie G.  Logt Oud Gastel 
Familie C.P.C  Luijkx Oud Gastel 
Familie P.  Luykx Oud Gastel 
Mevrouw G.  Luykx-Konings Oud Gastel 
Familie Th.  Luyten Oud Gastel 
De heren  John en Bert Mathijsen- de Greef Oud Gastel 
De heer J. van  Meer Oud Gastel 
De heer H. van Meer Oud Gastel 
Familie H.A.  Meesters Leidschendam 
Mevrouw C.  Meeuwissen Oud Gastel 
Familie A.  Meijer-Olsthoorn Oud Gastel 
Familie F. van Merrienboer Oud Gastel 
De heer W. van Merrienboer Brasschaat 
De heer C. van Merrienboer Roosendaal 
Familie F. van Merrienboer Oud Gastel 
Familie H. van  Merrienboer Oud Gastel 
De heer J.  Moerings Oud Gastel 
Familie A.  Muijs Oud Gastel 
Familie A.  Muijs-Konings Oud Gastel 
Familie A.  Mulders-Konings Oud Gastel 
Familie A.  Oerlemans Oud Gastel 
Mevrouw A. van Onzenoort Oud Gastel 
Familie J.  Oomen Oud Gastel 
Familie W. van Oosterhout Oud Gastel 
Familie J. van Oosterhout Oud Gastel 
Familie J.  Paantjens Oud Gastel 
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  Ledenlijst 2015 Heemkundekring ‘Het Land van Gastel’ 
 

De heer F.  Pavone Oud Gastel 
De heer P.  Peeters Oud Gastel 
De heer H.  Peeters Oud Gastel 
Familie  M.  Pelsma Oud Gastel 
Familie A. van Poeyer Oud Gastel 
De heer A. van Poeyer Oud Gastel 
Familie J.  Rademaker-Broos Oud Gastel 
De heer R.M.  Rademakers Oud Gastel 
De heer C.  Rademakers Oud Gastel 
   Radio Halderberge Oudenbosch 
Familie W. de Reyer Oud Gastel 
Familie P.  Ribbens Bunde 
Familie W. van Rijsbergen Oud Gastel 
Familie C.  Roovers Oud Gastel 
Mevrouw C. de Rooy-Timmermans Oud Gastel 
Familie G.J.K.  Ros Oud Gastel 
Familie K.  Scheepers Oud Gastel 
Familie F.  Schellekens Oud Gastel 
Mevrouw E.  Schepers Oud Gastel 
De heer P.  Schetters Kruisland 
Familie A.A.P.J.  Schijvenaars Oud Gastel 
Mevrouw P.  Schijvenaars-Jacobs Oud Gastel 
Familie H.  Schouw Oud Gastel 
Mevrouw J.  Schrauwen-van Aart Oud Gastel 
Mevrouw A.  Segers-de Bont Oud Gastel 
Mevrouw J.  Segers-Romme Oud Gastel 
Familie J.  Sep Oud Gastel 
De heer G  Slooters Oud Gastel 
Mevrouw J.  Soons-Smoor Leusden 
De heer M.  Speek Oud Gastel 
Mevrouw E. van Sprundel-Perdaems Oud Gastel 
Redactie   St.Laurentiusklok Oud Gastel 
Familie G. van Staden-Akkermans Oud Gastel 
De heer C.  Stange Oud Gastel 
Familie C. van de  Straten Oud Gastel 
Familie A.  Sweere Oud Gastel 
   Sweere VOF Oud Gastel 
De heer J.  Tak Oud Gastel 
De heer R.   Tak Oud Gastel 
Familie J.  Tak-Bruglemans Oud Gastel 
De heer J.  Theunissen Oud Gastel 
De heer A.  Timmermans Oud Gastel 
Familie J.  Traets Wychen 
Familie J.  Vermeeren-Kuppens Oud Gastel 
Familie J.  Vermunt Oud Gastel 
Familie C.  Verstraten-Mies Oud Gastel 
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Familie A.  Voeten Oud Gastel 
Familie F.  Vogelaars Oud Gastel 
Mevrouw J.  Vonk-Noordegraaf Oud Gastel 
Familie B.  Voorbraak-Goossens Oud Gastel 
Familie J. van de Vorst Oud Gastel 
Mevrouw C.  Vromans-Speek Oud Gastel 
Familie M. de Vugt Oud Gastel 
Eerwaarde Broeder Servaas Wagemakers Herenthals 
De heer J.  Wagenmakers Oud Gastel 
Familie  E.  Wijnants Oud Gastel 
Familie D. van Zuilichem Oud Gastel 
     
     
Sint 
Bernardusschool    Oud Gastel 
Sint  
Joannesschool    Oud Gastel 
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Uitgave van: Heemkundekring ‘Het Land van Gastel’ 
 

Redactie en Publicisten Jaarboek 2015: 
 

Willem Vervoort 
Johan van Merriënboer 
René Lambregts 
Frans van Merriënboer 
Richard Tak  
Erna Wijnants 
Piet Peeters 
Andrien Schijvenaars  : (drukwerkvoorbereiding) 
Kees Rademakers   : (eindredactie en lay-out) 
Maria Mulders  : (tekstcorrectie)  
 

Lay-out kaft en drukwerk :  
 

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming 
van de redactie.  
Foto’s – voor zover de eigenaar niet is aangegeven – komen uit het archief van onze 
heemkundekring.  
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